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Wat fijn dat u onze dienst komt bezoeken. 

Vanwege de livestream worden er beeldopnamen gemaakt 

die worden uitgezonden. Als u niet in beeld wilt komen, 

meldt u dit dan zelf bij binnenkomst in de kerk? Er wordt 

dan in overleg met u naar een oplossing gezocht. 

Wij wensen u een inspirerende en gezegende dienst! 

Collecte: 
Mogelijkheden voor bijdrage aan de collecte zijn: 

1. Geven met de Appostel app 

2. Overmaken op rekeningnummer:  

NL71 INGB 06786 51094 

t.n.v. Protestantse Gemeente Leiden, o.v.v. “Kerkdienst [datum] LBG”  

(uw bijdrage wordt verdeeld over de collectedoelen). 

3. Als u liever contant of met collectebonnen wilt geven, kunt u dat doen 

bij de uitgang in de schaal en het bloemenbusje. 

De Appostel app kunt u installeren vanuit de Apple App Store,  

de Google Play Store, of via de link: 

https://www.skggouda.nl/skg-collect/appostel-app/ 

2e Schriftlezing: Romeinen 1: 8-17 (NBV21) 

Lied: LB 966: 1, 3, 4 

Preek  (zie onderstaande ‘Tekst bij de preek’) 

Orgel: Psalm 130 van Luther in een bewerking 

 van Georg Böhm (1661-1733) 

DIENST VAN GAVEN EN GEBEDEN 

Gebedsintenties  

Voorbede, stil gebed, en gezamenlijk gebeden 

Onzevader. 

Mededelingen en aanwijzingen voor de collecte. 
Tijdens het orgelspel vóór het slotlied kunt u uw 

digitale gaven geven. Wie contant wil geven kan dit na 

de dienst doen, bij de uitgang van de kerk. 

Slotlied (staande): LB 834 

Zending en zegen (met gezongen ‘Amen’)  

G: Zondagsgroet 

Orgel: Fuga in C, BWV 547 (J.S. Bach 1685-1750) 

 

Orgel: Praeludium in C, BWV 547 en  

 Largo BWV 529 (J.S. Bach 1685-1750) 

Ontsteken van de kaarsen 

Begroeting door de ouderling van dienst 

VOORBEREIDING 

Aanvangslied (staande): LB 612: 1, 2 

Stilte  

Bemoediging 

Vervolg aanvangslied (staande): LB 612: 3 

Kyriegebed, met gezongen kyrie LB 301k 

Glorialied (staande): LB 645: 1, 2, 4 

DIENST VAN HET WOORD 

Groet: V:  De genade van de Heer zij met u! 

 G:  Zijn genade zij ook met u! 

Moment met de kinderen 

Gebed 

1e Schriftlezing: Psalm 130 (NBV21) 

Lied: LB 130a 

 Tekst bij de preek: ‘Aus tiefer Not schrei ich zu dir‘, Psalm 130, 1, 2 en 3, Martin Luther 

1. Aus tiefer Not schrei ich zu dir, / Herr Gott, erhör mein Rufen. 1. Uit diepe nood roep ik tot U, / Heer God, hoor naar mijn roepen. 

Dein gnädig Ohren kehr zu mir / Und meiner Bitt sie öffen. Wend Uw oor genadig tot mij / En luister naar mijn gebed. 

Denn so du willst das sehen an, / Was Sünd und Unrecht ist getan, Want als U wilt kijken / naar gedane zonde en onrecht, 

Wer kann, Herr, vor dir bleiben? wie kan voor U blijven staan, Heer? 

2. Bei dir gilt nichts denn Gnad und Gunst, / Die Sünde zu vergeben. 2. Bij U is alleen genade, U bent bereid / om zonden te vergeven. 

Es ist doch unser Tun umsonst / Auch in dem besten Leben. En dat niet omwille van wat wij / zelfs in onze beste dagen doen. 

Vor dir niemand sich rühmen kann, Voor U kan niemand trots zijn.  

Des muß dich fürchten jedermann / Und deiner Gnaden leben. Ieder zal U vrezen / en leven van uw genade 

3. Darum auf Gott will hoffen ich / Auf mein Verdienst nicht bauen; 3. Daarom is mijn hoop op God / en niet op eigen verdienste. 

Auf ihn mein Herz soll lassen sich / Und seiner Güte trauen, Op hem zal mijn hart zich zetten / op zijn goedheid zal ik vertrouwen, 

Die mir zusagt sein wertes Wort,  die mij zijn dierbare Woord geeft, / mijn troost en trouwe schat. 

Das ist mein Trost und treuer Hort, / Des will ich allzeit harren. Dat woord verbeid ik altijd. 

Informatie over de LBG vindt u op: 

www.leidsebinnenstadsgemeente.nl 

Daar kunt u zich ook abonneren  

op de nieuwsbrief. 

 


