
   

Dienst in de Hooglandse Kerk: 
 
Zondag 7 april 2024, 10.00 uur 
Voorganger: ds. J. Smit. 
Organist: Willeke Smits. 
 

 Vieren: 
Zondag 7 april, ds. Jaap Smit, Oegstgeest; 
Zondag 14 april, ds. Mirjam Buitenwerf, Leiden;  
                            17.00 uur, Evensong, ds. Margreet Klokke. 
Zondag 21 april, ds. Margreet Klokke.  
Zondag 28 april, ds. Mirjam Elbers, Den Haag. 
     
Zondag 28 april, ds. Mirjam Elbers, Den Haag. 

In deze Op de Hoogte: 
 

• Van de predikant 

• Labyrintavond 

• Evensong 

• Hooglandse Kamer: Arvo Pärt 

• NECC / Willeke Smits 

• Stiltewandeling 

• Agenda 

7 april 2024, 32e jaargang 

 
 

 

 

Digitaal collectemoment tijdens de 

dienst (of later) met de  Appostel-app.  
Schaalcollecte bij de uitgang,  
contant en/of collectebonnen. 
Collecte: 1e Diaconie, 2e Algemeen 
kerkenwerk PGL en 3e onderhoud 
kerkelijke gebouwen. Extra: Bloemenbusje. 
 

Kindernevendienst: 
 

Toen kwam de Heer naar Samuel toe. 
En net als de andere keren riep hij: 
‘Samuel, Samuel!’ En Samuel zei:  

‘Spreek, Heer. Ik ben uw dienaar. Ik 
luister.’’ 

 
1 Samuel 3 : 10 
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  Van de 
  predikant 
 
Terugblik stille 
week en Pasen 
Dank aan allen die 
zich hebben ingezet 
voor de diensten van 
de stille week en 

Pasen – de jeugdambtsdragers en 
ouders die er een feest van maakten 
voor de kinderen en jongeren, de 
diakenen met hun Paasbroden- en 
tulpenactie, de liturgiemakers, de 
Leidse Cantorij o.l.v Hans Brons, de 
mensen die kerkgangers welkom 
heetten bij de deur, de streamers, de 
hulpkosters en natuurlijk mijn collega’s 
Willeke, Ronald en Peter. 
  
We hebben met elkaar heel veel 
mensen ontvangen in onze mooie kerk, 
er waren er meer dan ik gewend ben op 
witte donderdag en goede vrijdag.  
Heel opwekkend allemaal!  
 
Op weg naar Pinksteren  
A.s. zondag 7 april gaat ds. Jaap Smit 
voor, die ook bekend is als commissaris 
van de koning van Zuid-Holland.  
 
De week erna is het de jaarlijkse 
‘ruilzondag’ in Leiden.  
De Leidse predikanten wisselen dan 
van kansel, in de hoop dat dit helpt om 
als verschillende wijkgemeentes meer 
naar elkaar toe te groeien.  
Ds. Jacobs en ds. Venema doen nog 
niet mee, ze zijn aan het terugkomen 
van ziekteverlof.  
Ik ben op 14 april in de Regenboogkerk, 
jeugdwerker Ilse Visser in de Pelgrim 
en ds. Mirjam Buitenwerf is in de 
Hooglandse Kerk.  

Adopteer een bedje!  
In de nacht van 10 op 11 mei zal er een 
groep pelgrims in de Hooglandse Kerk 
slapen, of bij gastgezinnen in Leiden. Er 
zullen veldbedden worden gehuurd. 
Aan u als gemeenteleden de vraag om 
deze op zaterdag 10 mei te komen 
opmaken, zodat de moede pelgrims 
een goede nachtrust kunnen hebben.  
 
Ook wordt er van u gevraagd voor een 
ontbijt-pakketje te zorgen. Zondag 11 
mei kunt u alles na de dienst weer mee 
naar huis nemen. U kunt ook een 
pelgrim bij u thuis ontvangen. 
Intekenlijsten zullen op zondag na de 
dienst in de kerk liggen, maar u kunt mij 
ook mailen via 
klokke@leidsebinnenstadsgemeente.nl  
De welkomstcommissie voor de 
pelgrims zoekt ook nog iemand die de 
veldbedden op zaterdag uit Utrecht wil 
halen, en iemand die ze op dinsdag 
weer wil terugbrengen.  
 
Gezocht en gevonden 
De afgelopen tijd hebt u in deze rubriek 
vooral gelezen over mensen die 
gevonden zijn voor een vrijwillige taak.  

 
Deze keer vraag ik graag uw aandacht 
voor de wissel van de wacht in de 
kerkenraad die deze zomer gaat 
plaatsvinden.  
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Onze voorzitter Henk ten Voorde moet 
het stokje na vijf jaar inzet voor de LBG 
helaas doorgeven – zijn werk vraagt op 
dit moment te veel om het te kunnen 
combineren met een taak als het 
voorzitterschap. Ook jeugddiaken Jutta 
Hartkoorn gaat na vier jaar stoppen, 
een verandering van werk vraagt al 
haar aandacht. En we hàdden eigenlijk 
nog twee vacatures bij de diakenen… 
Dus we zoeken drie nieuwe diakenen! 
Ten slotte is Corjan Vliek al even 
geleden gestopt als tweede 
penningmeester. Hieronder vindt u alle 
taakomschrijvingen in het kort. U leest 
eronder bij wie u terecht kunt voor meer 
informatie.  
 
Tot slot: Ik ben met vakantie van 7 tot 
14 april. Ds. Mirjam Buitenwerf vervangt 
mij. Haar telefoonnummer is:  
06-40425789. 

Met een hartelijke groet! 
ds. Margreet Klokke 

 
o-o-o-o-o 

 

Gezocht!  
  Voorzitter van de kerkenraad: 
  Taakomschrijving   
De voorzitter van de kerkenraad geeft 
samen met vier andere 
moderamenleden leiding aan de 
kerkenraad en is het gezicht van de 
kerkenraad naar de gemeente toe. Dit 
houdt in: 
- de vergaderingen van de 
kerkenraad voorzitten (zes per jaar) 
- de vergaderingen van het 
moderamen voorzitten (elf per jaar, i.p. 
op woensdagmorgen tussen 9.00 en 
10.30 uur, soms via Zoom) 
- de jaarlijkse gemeenteavond 
leiden- dienst doen op zondag  
(een keer per maand)  

- een adres zijn waar 
gemeenteleden bij terecht kunnen met 
vragen en wensen 
- optreden bij bijzondere situaties 
(afscheid en komst van werkers in de 
kerk, het geweld dat de Bakkerij trof 
vorig jaar, Corona e.a.)  
De voorzitter hoeft de LBG níet te 
vertegenwoordigen in de PGL, dat doet 
onze vicevoorzitter Jacqueline Rijsdijk. 
Het is fijn als de voorzitter een visie 
heeft op de toekomst van de kerk en de 
LBG in het bijzonder èn als hij/zij 
verbindende kwaliteiten heeft.  
  Voor meer informatie: 
htenvoorde218@gmail.com 
 
 
  Diakenen – we zoeken er drie! 
  Taakomschrijving 
Als diaken ben je een van de gezichten 
van de gemeente. Je bent allereerst 
een doener: Je geeft handen en voeten 
aan onze diaconale taak: de dienst van 
barmhartigheid en gerechtigheid in de 
gemeente en wereld, de dienst van de 
Tafel van de Heer en de inzameling van 
de liefdegaven. Concreet betekent dit: 
- deelnemen aan het overleg van 
de diaconale raad (vier per jaar) 
- je bent welkom bij de 
vergaderingen van de kerkenraad (zes 
per jaar), maar erbij zijn hoeft niet – de 
diaconale raad vaardigt twee mensen af 
- organiseren of ondersteunen van 
diaconale acties als de inzameling voor 
de voedselbank, het schrijven van 
kaarten voor Amnesty of de 
Sinterklaasactie 
- het voorbereiden van de diensten 
met avondmaal (zes per jaar, de 
verschillende taken worden per keer 
verdeeld over de diakenen) en het 
dienst doen op zondag (maximaal een 
keer per maand) 
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- het zorg dragen voor de collectes 
in de diensten op zondag 
Deze taak is iets voor u/jou, als je het 
fijn vindt om te organiseren en als je 
een netwerker bent die mensen, nood, 
projecten en hulp verbindt.  
  Voor meer informatie: 
diaconaleraad@leidsebinnenstadsgemeente.nl 

 
 
  Tweede Penningmeester     
  Taakomschrijving 
De tweede penningmeester hoeft geen 
ambt op zich te nemen en naar de 
vergaderingen van de kerkenraad te 
gaan. Hij/zij vervangt de 
penningmeester als het nodig is en 
helpt bij het organiseren van financiële 
acties. Concreet betekent dit: 
- samen met de penningmeester 
zorg dragen voor de administratie van 
de wijkkas, het maken van de begroting 
en de jaarrekening . Een taakverdeling 
wordt in onderling overleg gemaakt 
- het organiseren van financiële 
acties. Een van de hoogtepunten is de 
wijkactie. Met die actie zamelen we elk 
najaar bijdragen in voor de wijkkas. 
Samen met de penningmeester 
coördineer je deze actie: het maken van 
een flyer, het werven van de lopers en 
de uitvoering van de actie zelf. Een 
korte en intensievere periode aan het 
eind van de zomer, met veel contacten 
met gemeenteleden, die de nodige 
creativiteit vraagt. 
Deze taak is iets voor jou als je 
nauwkeurig bent en precies, en als je 
het leuk vindt om te organiseren en 
nieuwe manieren te bedenken om 
financiële bijdragen te werven.  
  Voor meer informatie: 
rien.rouw@xs4all.nl 
 

o-o-o-o-o   

Labyrintavond 
 
Maandag 8 april is er weer een 
Labyrintavond in de Regenboogkerk in 
de Merenwijk, aanvang 20:00 uur. 

Het lopen van een Labyrint is een 
meditatievorm die vaak tot een 
verrassende ervaring leidt. Je volgt het 
pad naar het middelpunt en weer terug. 
Het lopen van dat pad vertoond 
overeenkomsten met je levensweg, 
omdat je niet rechtdoor loopt, vaak is de 
beweging die je maakt verwarrend. 
Zoals je leven ook wel eens verwarrend 
kan zijn. 
 

Deze avond laten we ons inspireren, 
door het verhaal van de verschijning 

van Jezus aan het meer. 
 
Als je van plan bent te komen stellen 
we het op prijs wanneer je dat laat 
weten door een mail te sturen naar 
labyrint.pgl@gmail.com. 

Groet,  
Jutta, Rietje, Barbara en Marius 

 

o-o-o-o-o 
 

  Evensongs 
 
Volgende week zondag, 14 april,  start 
weer een nieuw seizoen Evensongs in 
de Hooglandse Kerk.  

mailto:diaconaleraad@leidsebinnenstadsgemeente.nl
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Op deze eerste zondag nodigen we u 
uit om mee te genieten van de Roden 
Girl Choristers onder leiding van Sonja 
de Vries.  
Het ‘Father’-Willis orgel wordt bespeeld 
door Sietze de Vries.  
Liturg is ds. Egbert van der Weide. 
Het wordt een feestelijke Evensong 
waarin Pasen nog uitgebreid doorklinkt. 
We starten met de ‘Introït for Easter’ 
van de Engelse componist Philip 
Ledger. De anglicaanse koorcultuur 
heeft ook Nederlandse componisten 
aangezet tot het schrijven van werk in 
die traditie. Zo is het  ‘Magnificat’ 
en  ‘Nunc Dimittis’ in 2023 
gecomponeerd door Sietze de Vries. 
Het anthem  ‘Hear my prayer’ is van 
Felix Mendelssohn Bartholdy. Dit werk 
is geschreven op een Engelse tekst van 
William Bartholomew, gebaseerd op 
psalm 55. De responses zijn van 
Disraeli Brown. 

Het Roden Girl 
Choristers koor 
bestaat uit 
ongeveer 
vijfentwintig meisjes 
in de leeftijd van 8 
tot 18 jaar. Het is in 
2000 opgericht en 
kan zich met haar 
prachtige, 
professionele 

koorklank prima meten met Engelse 
kathedrale meisjeskoren. 
De deur opent om 16.30 uur. Aanvang 
is 17.00 uur. Meer informatie vindt u 
op www.evensongsleiden.nl. 
  
De serie Evensongs in de Hooglandse 
Kerk wordt georganiseerd door 
Bijzonder Kerkenwerk Leiden. 

U bent van harte welkom! 
Eric Brons 

  Northern European  
  Cathedrals Conference 
                                            Willeke Smits 

 
Ds. Bert Kuipers, emiritus Laurens-
pastor uit Rotterdam en gastvoorganger 
van zondag 17 maart jl. vertelde aan 
het einde van de dienst dat ik hem 
opgevolgd ben als lid van de Steering 
Committee van de Northern European 
Cathedrals Conference. Tijdens de 
koffie na de dienst ontstond het idee om 
er een stukje over te schrijven en aldus 
geschiedde. 
 
Eens in de twee jaar wordt in een 
Noord-Europese stad een conferentie 
georganiseerd waar professionals en 
belanghebbenden afkomstig van de 
Britse Eilanden, Scandinavië en het 
Noord-Europese vasteland elkaar 

ontmoeten, de 
dialoog aangaan, 
delen van inzichten, 
ervaringen en het 
stimuleren van 
ontwikkeling.  
Afgelopen februari 
waren we (met onder 
meer ds Bert Kuipers 
en Daniël 

Rouwkema, collega-kerkmusicus uit de 
Kloosterkerk in Den Haag, Groningen 
en Nijmegen) in de Zuid-Zweedse 
Domkyrkan van Lund, een imposante 

http://www.evensongsleiden.nl/
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Romaanse kerk die ruim 900 jaar 
geleden tot kathedraal gewijd is. 
 
Aan de hand van het thema ‘Living with 
uncertainty’ werd door ongeveer 100 
priesters, dekens, precentors, 
dominees, musici en anderen, die een 
rol hebben in de grote binnenstads- 
kerken, nagedacht over leven met 
onzekerheid. Naast lezingen en 
workshops werden ervaringen 
uitgewisseld en – zeker voor ons 
kerkmusici – was het erg interessant 
om een kijkje in de Zweedse 
kerkmuzikale keuken te krijgen. 
 
Omdat iedere inwoner van Zweden 1% 
kerkbelasting betaalt is er veel meer 
budget om de kerkmuzikale praktijk 
vorm te geven. Zo heeft een Zweedse 
kathedraal tenminste drie voltijds 
kerkmusici in dienst, waardoor het 
mogelijk is om een goed 
georganiseerde koorpraktijk te 
onderhouden, die alle leeftijden omvat. 
Naast een groot koor, dat uit zeven 
groepen bestaat, waarin kinderen en 
jongeren meerstemmig leren zingen op 
hoog niveau is er ook een kamerkoor, 
een oratoriumkoor en een ouderenkoor. 
Hierdoor is het mogelijk om op elke 
leeftijd zingend bij te dragen aan de 
liturgie en er wordt gebouwd aan een 
stabiele toekomst van de kerkmuziek. 
Heel inspirerend! 
Over twee jaar is de conferentie in 
Engeland, in de kathedraal van Exeter. 
De Steerring Committee waarborgt de 
continuïteit en denkt mee over 
inhoudelijke en praktische zaken.  
Ik voel me vereerd dat ik door de 
conferentie gekozen ben om hierin mee 
deel te nemen. Ik kijk er naar uit om 
nieuwe ideeën en contacten op te doen. 

------- 

   Hooglandse Kamer: 
  Arvo Pärt 
 
Op zaterdagmiddag 20 april van 16.00 
tot 17.30 uur vertelt organist en kenner 
Willeke Smits (1975) in de Hooglandse 
Kamer, Hooglandse Kerkgracht 58, 
haar verhaal over de hedendaagse 
componist Arvo Pärt; de mens, zijn 
muziek en zijn spiritualiteit.  
Naast het beluisteren en toelichten van 
zijn werken aan de hand van 
geluidsopnamen, neemt ze u ook mee 
de Hooglandse Kerk in waar muziek, 
stilte en spiritualiteit bij elkaar komen. 
 
Voor de jonge Pärt (1935, Estland) 
vormde de piano in het huis van zijn 
ouders een eerste kennismaking met 
muziek.  
Hij probeerde steeds de laagste en 
hoogste toetsen van de piano uit, omdat 
de andere toetsen niet goed werkten. 
Aan de muziekschool in Rakvere, 
Estland, ontving hij pianolessen. Ook 
fietste hij regelmatig naar een plein 
waar concerten werden uitgezonden via 
een luidspreker aan een paal; hij bleef 
eromheen fietsen totdat het concert 
weer voorbij was. 
 
Die fascinatie voor radio werd tijdelijk 
zijn werk: in 1958 begon hij als 
geluidstechnicus bij de Estse radio. 
Maar het componeren kroop waar het 
niet gaan kon. Na zijn middelbare 
school studeerde Pärt compositie aan 
de muziekschool en het conservatorium 
van Tallinn in Estland.  
Hij experimenteerde met de nieuwste 
klassieke muziekstijlen en was daarmee 
een van de pioniers onder de Estse 
componisten. Totdat hij in 1968 in 
conflict kwam met het Sovjetregime, 
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waardoor zijn 
werk verboden 
werd. Hij trok zich 
terug uit het 
openbare leven 
en een moeilijke 
tijd brak aan. In 
deze periode 
verdiepte Pärt 
zich in het Gregoriaans en oude 
polyfone muziek. Ook trad hij toe tot de 
Russisch-Orthodoxe Kerk en ontdekte 
de psalmen. Maandenlang was hij bezig 
met het toonzetten ervan. Hier ligt de 
kiem van wat later zijn nieuwe 
muziekstijl zal worden, genaamd 
‘Tintinnabuli’… 
 
Locatie: Hooglandse Kerkgracht 58, 
2313 HV Leiden. 
Wanneer: zaterdag 20 april, 16.00 tot 
17.30 uur. 
Entree: gratis, vrijwillige bijdrage na 
afloop. 
Meer informatie: 
www.hooglandsekamer.nl / 
info@hooglandsekamer.nl 

Hartelijke groet, 
Fennand van Dijk. 

 
o-o-o-o-o   

 
  Stiltewandeling           
 
Op de zaterdag voor de Stille week 
liepen wij gezamenlijk met wat mensen 
vanuit de Ecclesia een Stiltewandeling 
in Lentevreugd, een voormalig stukje 
bollengrond en nu een natuurterreintje 
gelegen tussen de Pan van Persijn en 
Rijksdorp. 
We luisterden naar de stilte, en naar 
een fragment uit de Matthäus Passion, 
wat ter voorbereiding op de stille week 

wel als heel intens door ons werd 
ervaren. 
Aan het eind van onze wandeling 
zongen wij lied 528 van Huub 
Oosterhuis: Midden onder u staat Hij 
die gij niet kent.  
Wij mochten ervaren: Hij was ons 
rakelings nabij! 

 
Onderstaand gedicht van Jan Paul 
Brasser staat bij de entree van het 
terrein en lijkt wel heel toepasselijk bij 
deze tijd. 
 
 

Voorjaar 
 

Met tranen van dooi in haar ogen 
had zij de winter zien gaan 

de kou nog een jas toegespeeld 
haar wanten aan de wind uitgedeeld 

en aan het open graf gestaan 
van de allerlaatste donkere dag. 

Toen ving uit de dood 
het leven van voor af aan 
ongeschonden leek het 
tussen de smalle zon 

en de flinterdunne maan. 
Zij zag dat uit de laatste sneeuw 

het bloesemen begon. 
 
 

Truus en Kees Zaalberg 

mailto:info@hooglandsekamer.nl
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Agenda    

    

  8 april 20.00 uur De Regenboog Labyrintavond 

  9 april 20.00 uur Hooglandse Huys Leerhuis 

14 april 17.00 uur Hooglandse Kerk Evensong 

16 april 20.15 uur Hooglandse Kamer Kijk! Genesis 

17 april 20.15 uur Hooglandse Huys Kerncursus 

20 april 16.00 uur Hooglandse Kamer Componist Arvo Pärt 

    

    

Redactie Op de Hoogte: Aad Hamoen, Wim Timmers, Hetty Veldhuyzen van Zanten 
 

Bijdragen en mededelingen ontvangen we graag op het e-mailadres: 
Opdehoogte@leidsebinnenstadsgemeente.nl 

Postadres: Carneoolstraat 32, 2332 KB  Leiden 
 

predikant: Ds. M.R. Klokke, 
Oude Rijn 156, 2312 HM  Leiden, tel.: 06-48228505    

email: klokke@leidsebinnenstadsgemeente.nl 
  
 

 

De volgende Op de Hoogte komt uit op zondag 21 april. 
Kopij kunt u bij de redactie inleveren tot maandagavond 15 april. 

 
De website van de Leidse Binnenstadsgemeente: 

 www.leidsebinnenstadsgemeente.nl  
 

Deze en vorige ‘Op de Hoogten’ zijn op de website na te lezen: 
(onder ‘archief’ en vervolgens ‘Op de Hoogte’) 

 

  

Zondagmorgen 
 
  Het licht begint te wandelen door het huis  
  en raakt de dingen aan. Wij eten 
  ons vroege brood gedoopt in zon. 
  Je hebt het witte kleed gespreid 
  en grassen in een glas gezet. 

Dit is de dag waarop de arbeid rust. 
De handpalm is geopend naar het licht 

 
                                                    Ida Gerhardt 

 
  

mailto:Opdehoogte@leidsebinnenstadsgemeente.nl
http://www.leidsebinnenstadsgemeente.nl/

