
 

 

 

Dienst in de Hooglandse Kerk: 
Zondag 11 februari 2024, 10.00 uur 
Voorganger: ds. B. Luttikhuis. 
Ouderling van dienst: Jacqueline Rijsdijk 
Organist: Willeke Smits. 
 

 Vieren: 
Zondag 11 februari, ds. Bernard Luttikhuis, Haarlem. 
Woensdag 14 februari, Aswoensdag, ds. Owe Boersma en ds. Ton Jacobs, 
Leiden (aanvang 19.30 uur). 
Zondag 18 februari, 1e Lijdenszondag, ds. Margreet Klokke, Leiden.  
Zondag 25 februari, 2e Lijdenszondag, ds. Gerrit van Dijk, Driebergen. 
                                  17.00 uur Cantatevesper, ds. Margreet Klokke. 

In deze Op de Hoogte: 
 

• Van de predikant 

• Labyrintavond 

• Vacature 

• Aswoensdag 

• Cantatevesper 

• Happietaria 

• Duo-expositie ’In Between’ 

• Pelgrimsreis Hemelvaart 

 

 

 

11 februari 2024, 32e jaargang 

 
 

 

 

Gecombineerde Collecte: Diaconie, 
Algemeen kerkenwerk PGL en onderhoud 
kerkelijke gebouwen. 
Digitaal collectemoment tijdens de dienst 
(of later) met de Appostel-app, 
schaalcollecte bij de uitgang of overmaken 
op rekening NL71INGB0678651094 t.n.v. 
Prot. Gemeente Leiden o.v.v. collecte 11 
februari 2024. 

Kindernevendienst: 
 

Ruth werd de vrouw van Boaz. 
De Heer liet Ruth zwanger worden 

en ze kreeg een zoon. 
 

Ruth 4 : 13 
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  Van de 
  predikant 
 
Met het schrijven van 
deze kopij pak ik de 
draad van mijn werk 
weer op. Ik ben blij 
dat dit weer kan! Alles 
bij elkaar heeft het 

toch een maand geduurd, na de 
TGA die ik kreeg, voor mijn hoofd weer 
als vanouds begon te functioneren.  
Nu probeer ik niet meteen in de 
grootste versnelling te gaan. Hartelijk 
dank voor alle lieve kaartjes die ik de 
afgelopen tijd kreeg! 
 
Bij de diensten 
Op zondag 11 februari, de laatste 
zondag van de Epifaniëntijd, gaat ds. 
Bernard Luttikhuis bij ons voor. Hij is 
emeritus predikant van de Bavokerk in 
Haarlem en intussen een vertrouwde 
gastpredikant in de Hooglandse Kerk. 
Op het moment van schrijven van deze 
kopij weet ik nog niet rond welke 
Bijbeltekst hij de dienst zal vormgeven. 
 
Aswoensdag 
Op as-woensdag 14 februari begint de 
40-dagentijd. De diaconale raad 
organiseert op die avond een sobere 
maaltijd in de Tuinzaal. Er is dan altijd 
een spreker over een diaconaal 
onderwerp. Deze keer is dat Irma Heuft, 
zij werkt bij de Luisterlijn, die dag en 
nacht bereikbaar is voor een 
vertrouwelijk gesprek. 
Waarover gaan die gesprekken? Hoe 
wordt er steun gegeven? U hoort er 
meer over bij soep en brood. Opgeven 
kan via wmravensbergen@gmail.com. 
Na de sobere maaltijd, om 19.30 uur, is 
er een vesper waarmee de 40-dagentijd 

wordt ingeluid. Mijn collega’s van de 
Marekerk en de Leidse Ekklesia gaan 
daarin voor. Aan het slot ervan ontvangt 
u een askruisje of kaarslicht voor de 
weg naar Pasen. 
 
Op zondag 18 februari, de eerste 
zondag van de 40-dagentijd, ga ik zelf 
weer voor. Er begint dan een nieuwe 
serie diensten, met als thema ‘Bijbelse 
klokkenluiders’. Elke tijd vraagt om 
mensen, die aan de bel trekken als het 
gaat om bepaalde ontwikkelingen. Er 
zijn verschillende Bijbelse profeten, die 
ons daarin voor gaan en daartoe 
kunnen inspireren. Er zullen teksten 
gelezen worden van Hosea en Amos, 
Nahum en Habakuk. 
In de dienst zullen twee mensen tot 
ambtsdrager bevestigd worden: Ronald 
Hartsuiker en Reinier Guijt. Beide 
vervullen al functies in de kerk – Ronald 
is niet alleen koster en hoofd kerkelijk 
bureau, maar hij gaat de LBG ook 
vertegenwoordigen in het College van 
Kerkrentmeesters. En Reinier is 
voorzitter van Bijzonder Kerkenwerk 
Leiden. Het is goed om hen voor deze 
mooie taken de zegen te geven! 
De dienst met jongeren, die op 18 
februari gepland stond, gaat op een 
later moment door. 
 
De doopdienst, die op 4 februari zou 
plaatsvinden, is uitgesteld naar zondag 
3 maart. Eventuele doopouders kunnen 
zich bij mij melden. De volgende 
doopdienst is op zondag 2 juni. 
 
Nieuwe cursussen 
In februari zijn er twee nieuwe 
cursussen gestart. De cursus ‘Kijk! 
Genesis’, die ik samen met Golda 
Krijger geef, docent van de Hogeschool 
Leiden, en de meditatiecursus. Beide in 
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de Hooglandse Kamer. Het valt op, hoe 
de Hooglandse Kamer steeds meer de 
functie van tussenruimte tussen Kerk en 
stad begint te vervullen. Meer dan de 
helft van de namen op de deelnemers- 
lijst zijn mij niet bekend. Fijn dat 
mensen uit de stad de weg naar ons 
weten te vinden! 
 
Pelgrimstocht 2024! 
Vijfjaar geleden organiseerden we met 
Haarlem en Den Haag een 
pelgrimstocht met Pinksteren. Dit jaar 
komt er één in het Hemelvaarts- 
weekend. Zie verderop in deze Op de 
Hoogte voor meer informatie! 

Met een hartelijke groet!  
ds. Margreet Klokke 

 
o-o-o-o-o 

 

  Labyrintavond 
 
Dinsdag 13 februari is er een Labyrint 
avond in de Hooglandse kerk. We 
starten op 20:00 uur en de ingang is via 
het Hooglandse Huys. 

 
Het lopen van een Labyrint is een oud 
gebruik, ook binnen de christelijke 
traditie. De vorm van het Labyrint zorgt 
ervoor dat je niet weet waar je bent, of 
je het einddoel, het middelpunt, al bijna 

bereikt hebt of dat je er nog lang niet 
bent. Daardoor heeft het ook iets van 
een levensweg.  
Deze avond besteden we aandacht aan 
het feit dat het bijna Vastenavond is. 
We bevinden ons bijna op de grens van 
carnaval en de vastentijd, dat vormt het 
thema van deze avond. 
Je bent van harte welkom om mee te 
doen. We vinden het fijn dat je je even 
aanmeldt door een mail te sturen naar 
labyrint.pgl@gmail.com 

Groet,  
Marius van der Heul. 

 
o-o-o-o-o 

 

   
Vacature 

 
In verband met de 
pensionering  
van de huidige  
medewerkster zoekt 
de Protestantse 
gemeente te Leiden 
kandidaten voor de 
functie van: 
 

Medewerker kerkelijk bureau (m/v)  
16 uur per week 

 
Voor deze betaalde functie zouden we 
graag in contact komen met iemand die 
het leuk vindt om zich in brede zin bezig 
te houden met de ondersteuning van 
het kerkelijk bedrijf. 
 
Variatie en flexibiliteit zijn dan ook de 
kernwoorden binnen deze functie. 
Ervaring met databasesystemen, 
websitebeheer en het editen van kopij is  
een pre. Het gaat met name om de 
secretariële ondersteuning van het 
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College van Kerkrentmeesters en 
redactioneel werk voor het Leids 
Kerkblad.  
Daarnaast zijn er vele ad hoc werk-
zaamheden zoals Kerkbalans, 
verzekeringen en natuurlijk contact met 
de Kerkenraden en de leden van onze 
vijf geloofsgemeenschappen. 
Het secretariaat van het Kerkelijk 
Bureau bestaat uit een team van twee 
secretariële medewerkers en 
een financiële administrateur.  
Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met Ronald Hartsuiker, Hoofd 
Kerkelijk Bureau, 
r.hartsuiker@kerkelijkbureauleiden.nl  
of 06-13301570. 

o-o-o-o-o 
 

 

  Aswoensdag  
  sobere maaltijd en vesper 
 
Op woensdag 14 februari start de 
Veertigdagentijd.  
Op deze Aswoensdag is er om 19.30u 
een vesper in de Hooglandse Kerk. 
Voorafgaand aan de vesper kunt u 
aanschuiven bij een sobere 
maaltijd in het Hooglandse Huys (start 
18.15u, inloop 18.00u; Nieuwstraat 20). 

Tijdens de maaltijd vertelt Irma Heuft 
iets over haar werk bij De Luisterlijn. 
Verder is er vooral ruimte voor 
ontmoeting en een goed gesprek met 
elkaar. Neemt u zelf een soepkom en 

beker mee? 
Aanmelden voor de maaltijd kan via 
diaconaleraad@leidsebinnenstadsgeme
ente.nl. 

Willeke Ravensbergen, 
Diaconale Raad. 

o-o-o-o-o 
 

  Cantatevesper 
   In de Hooglandse Kerk 
 
Cantatevesper zondag 25 februari om 
17.00 uur.  
Uitgevoerd wordt cantate 22 door het 
Leids Projectkoor o.l.v. Dennis 
Broeders.  

Dit is een vroege cantate van Bach. Hij 
doet in 1723 auditie voor het 
cantorschap van de Thomaskirche in 
Leipzig. Hij schrijft daarvoor deze 
cantate op 7 februari en dat is de 
laatste zondag voor het begin van de 
vasten. Eigenlijk wil men in Leipzig 
Telemann benoemen, maar die verkiest 
een post naar Hamburg. Verschillende 
andere kandidaten worden te licht 
bevonden, maar omdat Bachs cantates 
wel zeer worden geprezen, valt de 
keuze uiteindelijk op hem. 
De titel van cantate 22 is: Jesus nahm 
zu sich die Zwölfe. Hij bestaat uit 5 
delen. In het eerste deel kondigt Jezus 
zijn twaalf leerlingen aan dat zij naar 
Jeruzalem opgaan, waar alles volbracht 
wordt wat geschreven staat over de 
Mensenzoon. En in het laatste deel 

mailto:r.hartsuiker@kerkelijkbureauleiden.nl
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horen wij hoe zij inderdaad de meester 
volgen, op weg naar de stad van vrede. 
De voorganger in deze cantatedienst is 
ds. Margreet Klokke, organist is Willeke 
Smits. 

Bijzonder  
Kerkenwerk leiden. 

o-o-o-o-o 

  
  Happietaria 

 
Ook dit jaar organiseren christelijke 
Leidse studenten ‘Happietaria’.  
Dit is een tijdelijk restaurant met als 
inzet om geld op te halen voor een 
goed doel. Happietaria is van 2 februari 
t/m 2 maart 2024 geopend op dinsdag 
t/m zaterdag. Het opgehaalde geld 
wordt besteed aan projecten van 
Tearfund, waaronder de rehabilitatie 
van landbouw in Syrië.  
Dit jaar willen zij met het restaurant  
€ 35.000,- ophalen.  
Op de site www.happietaria.nl vind je 
meer informatie. 
Dit mooie initiatief willen wij natuurlijk 
niet ongemerkt voorbij laten gaan! 
Enkele gemeenteleden gaan op 
donderdag 29 februari a.s. eten bij 
Happietaria. Heb je zin om mee 
te gaan, meld je dan uiterlijk 23 februari 
aan via mailadres: 
rkraayeveld@gmail.com. 

 
We sluiten de 29 e aan bij de vroege 
shift, die begint om 17.00 en tot 19.30 
loopt. Op www.happietaria.nl/Leiden 

vind je het menu en de prijzen. Als de 
prijzen een drempel vormen horen we 
dat graag, dan vinden we met elkaar 
een passende oplossing. 
 
Happietaria bevindt zich in het gebouw 
van de Driestar Leiden aan 
Vennemeerstraat 5, 2334 DE, Leiden. 
Je kunt in de buurt betaald parkeren. 
Mocht je de 29e niet kunnen dan kan je 
natuurlijk ook zelf gaan. Doe dat vooral 
om dat mooie initiatief te steunen en     
zegt het voort: hoe meer eters, hoe 
meer steun voor Syrië! 

Kun je niet 
komen eten, 
maar wil je dit 
initiatief toch 
steunen? Dat 
kan! Je kunt een 
gift overmaken 
via deze QR-
code of naar het 

volgende bankrekeningnummer:  
NL51 ABNA 0864 3228 95  
ten name van P. Spierenburg ST TEAR 
FUND NEDERLAND. 

Willeke Ravensbergen, 
Diaconale Raad. 

o-o-o-o-o 
 

  Duo-expositie Ín Between 
 
De nieuwe duo expositie 'In Between' 
met prachtige werken van de Leidse 
kunstenaars Khalid & Rachid Zerrou en 
Fleur van den Berg is te zien in de 
Hooglandse Kamer. 
 
3-dimensionale papierkunst 
De Leidse broers en kunstenaars 
Khalid en Rachid Zerrou studeerden 
beide aan de Nederlandse Fotovak-
school. Zij ontwikkelden zichzelf tot 3D 
papier-kunstenaars.  
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In hun 
werk 
laten ze 
hun 
Arabi-
sche 
erfgoed 
samen-
vloeien 
met de 
strakkere 
esthetiek 
van de 
westerse 
wereld 

waarin zij zijn opgegroeid. Door de stijl 
van islamitische mozaïeken te 
verbinden met minimalistische 
invloeden, creëren zij een brug tussen 
culturen en tijden. 
 
Fleur van den Berg 
 
De Leidse 
kunstena-
res Fleur 
van den 
Berg 
studeerde 
aan de 
Gerrit 
Rietveld 
Academie 
en de 
Koninklijke Academie van Beeldende 
Kunsten. 
 
In haar werk vraagt zij zich af hoe het is 
om mens te zijn. Daarbij wordt haar 
aandacht getrokken door de transities 
die bij het leven horen. Wat gebeurt er 
tussen stilstand en overgave, 
eenzaamheid en verbondenheid, 
vastzitten en loskomen, angst en liefde? 
De expositie is tot 5 mei 2024 wekelijks 

op woensdag en zaterdagmiddag 
tussen 12.00 en 16.00 uur te bekijken. 
En vanaf april ook elke vrijdag tussen 
12.00 en 16.00 uur. Regelmatig wordt 
de Hooglandse kerk verhuurd. 
Daardoor is de Hooglandse Kamer 
soms gesloten. Bekijk altijd de agenda 
voor actuele openingstijden op: 
www.hooglandsekamer.nl. 
 

o-o-o-o-o 
 
 

  Pelgrimsreis Hemelvaart  
  10, 11 en 12 mei 2024 
 
Pelgrimeren is van alle tijden – en 
tegenwoordig weer razend populair. 
Een van de oudste en waarschijnlijk 
meest bekende pelgrimsroutes is die 
naar Santiago de Compostella.  
Sinds de Middeleeuwen zijn er vanuit 
alle Europese landen routes naar deze 
Spaanse stad ontstaan, ook vanuit 
Nederland.  
Deze wandelpaden worden ook wel 
Jacobswegen genoemd.  
 
Een van die wegen loopt tussen 
Haarlem, Leiden en Den Haag. Langs 
die route staat een aantal prachtige 
kerken: de pittoreske Dorpskerk in 
Bloemendaal, de oude Jeroenskerk in 
Noordwijk, magnifieke Hooglandse Kerk 
in de Leidse binnenstad en de statige 
Haagse Kloosterkerk aan het Lange 
Voorhout.  
 
Deze vier kerkgebouwen zijn het huis 
van vier levendige 
geloofsgemeenschappen. Wat als die 
nu eens samen in beweging komen, om 
‘mensen van de weg te worden’?  
Wat als hun gebedshuizen veranderen 

http://www.hooglandsekamer.nl/
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in pleisterplaatsen voor moderne 
pelgrims?  

 
In het Hemelvaartsweekend van 10, 11 
en 12 mei gaan we het beleven.  
Vrijdag 10 mei vertrekken we vanuit de 
Dorpskerk in Bloemendaal met de 
reiszegen.  
 

 
Via de bollenstreek lopen we – na een 
overnachting in Noordwijk – door naar 
Leiden.   

 

Daar arriveren we op zaterdag. We 
overnachten in Leiden en wandelen op 
zondag 12 mei door naar Den Haag. 
Met een viering en een maaltijd in de 
Kloosterkerk eindigt de reis.  
 
Ga je mee? 
Wees welkom! Dan vragen we je om op 
zoek te gaan naar een reisgenoot. Want 
aanmelden voor deze 
hemelvaartpelgrimage kan uitsluitend in 
tweetallen. En om het nog wat 
uitdagender te maken: elk aangemeld 
passend tweetal moet bestaan uit een 
vijftig-minner en een vijftig-plusser. Op 
deze manier ontstaat er een mooi 
gemêleerd reisgezelschap. Het is 
misschien even puzzelen, maar het 
gaat vast lukken. Mocht het toch lastig 
zijn om een passend tweetal te vormen, 
laat het ons weten – we kunnen helpen.  
 
Kosten 
De richtprijs voor deelname aan deze 
driedaagse pelgrimsreis is ongeveer 
125, - per persoon. Overnachtingen, 
maaltijden, route en programmaboekje 
zijn daarbij inbegrepen. De kosten 
mogen nooit een reden zijn om van 
deelname af te zien. Als dit een 
probleem is, laat het ons weten dan 
zorgen we voor een oplossing.  
We hebben plaats voor vijftig pelgrims, 
aanmelden voor 1 maart 2024, via 
pelgrimstocht2024@gmail.com  
 
Wil je gastheer of – vrouw zijn in 
Leiden? 
Wil je helpen de pelgrims te ontvangen 
in onze prachtige Hooglandse Kerk of 
bij je thuis? Meld je dan bij 
klokke@leidsebinnenstadsgemeente.nl 
   

ds. Margreet Klokke.  

mailto:klokke@leidsebinnenstadsgemeente.nl
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Agenda    

13 februari 20.00 uur Hooglandse Huys Leerhuis 

13 februari 20.00 uur Hooglandse Kerk Labyrintavond 

14 februari 18.15 uur Hooglandse Kerk Sobere maaltijd 

 19.30 uur Hooglandse Kerk Vesper Aswoensdag 

 20.15 uur Hooglandse Huys Kerncursus 

22 februari 2015 uur Hooglandse Kamer Meditatiecursus 

25 februari 17.00 uur Hooglandse Kerk Cantatevesper 
 29 februari 17.00 uur Driestar Leiden Happietaria 

Redactie Op de Hoogte: Aad Hamoen, Wim Timmers, Hetty Veldhuyzen van Zanten 
 

Bijdragen en mededelingen ontvangen we graag op het e-mailadres: 
Opdehoogte@leidsebinnenstadsgemeente.nl 

Postadres: Carneoolstraat 32, 2332 KB  Leiden 
 

predikant: Ds. M.R. Klokke, 
Oude Rijn 156, 2312 HM  Leiden, tel.: 06-48228505    

email: klokke@leidsebinnenstadsgemeente.nl 
  
 

 

De volgende Op de Hoogte komt uit op zondag 25 februari. 
Kopij kunt u bij de redactie inleveren tot maandagavond 19 februari. 

 
De website van de Leidse Binnenstadsgemeente: 

 www.leidsebinnenstadsgemeente.nl  
 

Deze en vorige ‘Op de Hoogten’ zijn op de website na te lezen: 
(onder ‘archief’ en vervolgens ‘Op de Hoogte’) 

 

 
Vragenderwijs 
 
Ik vroeg het aan de vogels    wat is er dan 
de vogels waren niet thuis    er is alleen een visserman 
 
Ik vroeg het aan de bomen    die draagt het water 
hooghartige bomen     onder zijn voeten 
        die draagt een boom 
Ik vroeg aan het water     op zijn rug 
waarom zeggen ze niets     die draagt op zijn hoofd een vogel. 
het water gaf geen antwoord 
 
Als zelfs het water geen antwoord geeft    
hoewel het zoveel tongen heeft 
wat is er dan       Guillaume van der Graft 
         Liedboek blz. 1361 
 

mailto:Opdehoogte@leidsebinnenstadsgemeente.nl
http://www.leidsebinnenstadsgemeente.nl/

