
 

 

Kerstviering in de Hooglandse Kerk: 
Maandag 25 december 2023, 10.00 uur 
Voorganger: ds. Margreet Klokke. 
Ouderling van dienst: Henk Ten Voorde 
Organist: Willeke Smits. 
 

  Vieren: 
Maandag 25 december, 1e Kerstdag, 
ds. Margreet Klokke, m.m.v. de Leidse 
Cantorij onder leiding van Hans Brons. 
Zondag 31 december, ds. Hartman Out 
                    17.00 uur: ds. Margreet Klokke 
                                      Cantatevesper. 
Maandag 1 januari 2024, Nieuwjaarsdag 
Ochtendgebed. ds. Margreet Klokke. 
Zondag   7 januari, ds. Guus Fröberg 
Zondag 14 januari, ds. Margreet Klokke, 
Heilig Avondmaal. 
   

     

 In deze Op de Hoogte: 
• Van de predikant 

• Collecte Kerstmorgen 

• Cantatevesper Oudjaar 

• Actie Kerkbalans 2024 

• Kindernevendienst Adventsproject 

• Vier studenten antropologie 

• Agenda 

 

 

 

25 december 2023, 31e jaargang 

 
 

 

 

Gecombineerde Collecte: Diaconie, 

Algemeen kerkenwerk PGL en Eredienst en 
Pastoraat. 
Digitaal collectemoment tijdens de dienst (of 
later) met de Appostel-app, schaalcollecte bij 
de uitgang of overmaken op rekening 
NL71INGB0678651094 t.n.v. Prot. Gemeente 
Leiden o.v.v. collecte 25 december 2023. 
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  Van de 
  predikant 
 
Bij de diensten  
Op vierde advent, 
zondag 24 december, 
gaat ds. Arnold 
Vroomans jr. in de 
ochtenddienst bij ons 

voor. Hij is op dit moment predikant in 
Rijnsburg, maar hij groeide op in de 
Hooglandse Kerk, waar zijn vader 
koster is geweest. Het is bijzonder dat 
hij in deze voor elke predikant drukke 
tijd een extra dienst bij ons wil doen.  
Op het moment dat ik deze kopij schrijf, 
weet ik nog niet welke Bijbeltekst de 
dienst in de kerk inhoud zal geven. Voor 
de kinderen weet ik dat wel – het is voor 
hen de vierde en laatste in de serie 
diensten ‘Waar komt het licht vandaan’? 
Hen worden verhalen verteld over grote 
namen in de stamboom van Jezus. De 
laatste naam is die van koning Josia. 
Mij is toevertrouwd dat 
jeugdouderling Jasmijn van der Weide 
deze grote koning zèlf bij ons heeft 
uitgenodigd… 
 
Pieterskerk 
In alle kerstnachtdiensten in de 
Pieterskerk zal het geboorteverhaal van 
Jezus uit het evangelie naar Lucas 
gelezen worden – ook de kinderkerst- 
nachtdienst, waarin Matthijs de Jong 
voorgaat. Het thema in de diensten van 
20.30 en 22.30 uur zal zijn: ‘Het begint 
in een kind!’. Leidse muziekgezelschap 
K&G werkt dan mee. Een groot aantal 
vrijwilligers o.l.v. Jos Hemelaar zorgt op 
de 24 ste overdag dat alles op tijd klaar 
staat in de Pieterskerk. Een extra paar 
handen is altijd nog welkom, je kunt je 
nog bij mij melden! Dank aan íedereen 

die met de diensten in de Pieterskerk 
zorgt dat Leiden op een voor iedereen 
toegankelijke manier ècht Kerstmis kan 
vieren. 
 
Kerstmorgen 
Op Kerstmorgen wordt het 
kerstevangelie naar Johannes gelezen. 
Je kunt dit zien als een dichterlijk 
antwoord op de vraag: ‘Waar komt het 
licht vandaan?’ Het was er al, vanaf het 
begin, zegt Johannes. In het begin was 
het woord, het woord was bij God en 
het woord was God… In het woord was 
leven en het leven was het licht voor de 
mensen… Het woord is mens 
geworden… In het kerstkind heeft het 
woord dat Gods licht is bij ons 
gewoond. Dat zullen we vieren! De 
Leidse Cantorij o.l.v. Hans Brons werkt 
mee, en Willeke Smits zorgt op het 
orgel dat het een feest wordt. 
  

Over de bijzondere collecte in de 
Kerstmorgendienst leest u elders in 

deze Op de Hoogte! 
 
Oud en Nieuw 
Op oudjaar zondag 31 december gaat 
in de ochtenddienst ds. Hartman Out bij 
ons voor. Hij is emeritus predikant van 
de Eglise Wallonie. Sinds zijn pensioen 
zien we hem en zijn vrouw geregeld in 
de diensten van de LBG. Fijn dat we 
hem op deze manier beter kunnen leren 
kennen! 
Om 17.00 uur is er een cantatevesper, 
waarin ik zelf voor zal gaan. U leest er 
meer over, elders in deze Op de 
Hoogte. 
Op zondagmorgen 1 januari bent u 
vanaf 10.00 uur welkom in de 
Hooglandse Kerk, waar we elkaar 
gelukkig nieuwjaar wensen met een 
glas champagne en oliebollen. Om 
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10.30 uur begint dan het morgengebed, 
waarin het vervolg van Lucas’ 
geboorteverhaal van Jezus gelezen zal 
worden. ‘Licht, kind in mij, kijk uit mijn 
ogen of ergens al de wereld daagt waar 
mensen waardig leven mogen en elk 
zijn naam in vrede draagt’ Deze 
woorden van Huub Oosterhuis staan dit 
jaar op de digitale Kerstgroet van de 
kerkenraad die aan alle betrokkenen bij 
de LBG is verzonden. Ook u, die dit 
leest, wens ik er gezegende kerstdagen 
mee toe en Gods licht mèt u in het 
komende jaar. 

Met een hartelijke groet! 
ds. Margreet Klokke 

 
 
 

Collecte Kerstmorgen - Help 

kinderen in Oekraïne de oorlog door 

 
Tijdens advent hoorden we op 
verschillende zondagen over leven in 
het donker met verlangen naar het licht. 
Nu is Kerst gekomen! Laten we in dat 
licht ook denken aan diegenen die 
hopen op betere tijden, zoals de 
mensen in Oekraïne. 
Elke dag worden in de oorlog in 
Oekraïne minstens twee kinderen 
gedood en raken meer dan vier 
kinderen gewond. Bijna twee op de drie 

kinderen zijn voor het geweld op de 
vlucht, in eigen land of daarbuiten. Er is 
bijna geen kind in Oekraïne dat niet is 
blootgesteld aan de gevolgen van de 
oorlog in hun land. Maar de veerkracht 
van de mensen in Oekraïne is 
bewonderenswaardig. Ondanks de 
oorlog en de ellende, bouwen ze elke 
dag aan hun toekomst. Voor zichzelf, 
maar vooral voor hun kinderen. 
Door de jarenlange contacten met 
Oekraïense kerken kan Kerk in Actie 
hulp bieden in het hele land. Zij bieden 
kinderen een veilige plek om te spelen 
en psychosociale hulp om mentaal 
gezond te blijven. Oekraïense gezinnen 
ontvangen voedsel- en zadenpakketten, 
zodat ze toch eten op tafel hebben. Op 
centrale plekken in getroffen steden 
staan mobiele locaties waar kinderen 
en hun ouders kunnen opwarmen en 
hun verhaal kwijt kunnen. Kerk in Actie 
helpt ook bij het herstel van kapot- 
gebombardeerde schoolgebouwen, 
zodat kinderen kunnen blijven leren. 

    de diakenen 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

  Kindernevendienst 
  Adventsproject 
 
Vandaag is het Kerst en vieren we dat 
Jezus, het Licht voor de wereld, op 
aarde kwam. Maar waar komt dat Licht 
vandaan? Jezus is de Zoon van God, 
maar ook de Mensenzoon.  

Help kinderen in Oekraïne de oorlog door. 

Geef aan de collecte tijdens de dienst van de 

LBG op Kerstochtend of maak je bijdrage over 

op NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in 

Actie o.v.v. collecte kinderen Oekraïne, of 

doneer online. 

Meer informatie op kerkinactie.nl/kerst 

 

 

https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/collecterooster/collecte-kerk-in-actie-2023-kinderen-in-de-knel-kerstcollecte/
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De afgelopen weken hebben we 
gehoord over voorvaders van Jezus: 
Juda, Obed, David en Josia. En dat zijn 
nog maar vier namen uit de lange lijst 
van voorouders die Matteüs ons geeft. 
We zouden nog veel meer verhalen 
kunnen vertellen. Twee mensen kunnen 
natuurlijk niet ontbreken als we het 
hebben over de voorouders van Jezus: 
Jozef en Maria. Vandaag horen we hoe 
Jezus als kindje bij hen ter wereld 
kwam. 

Jasmijn van der Weide 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Cantatevesper 
  Oudejaarsavond 
 

De laatste cantatevesper van dit jaar 
wordt uitgevoerd op 31 december in de 
Hooglandse Kerk om 17.00 uur. 
Uitgevoerd worden twee 
werken, namelijk een motet 
van Bach en het Abendlied 
van Rheinberger. 
 
We horen Singet dem Herrn ein neues 
Lied, BW V 225. Dit motet werd 
gecomponeerd in 1726/1727. De 
teksten zijn samengesteld uit onder 
andere Psalm 149 en Psalm 150: ‘Zing 
voor de Heer een nieuw lied’ en ‘laat 
alles wat adem heeft de Heer loven’. 
Naast Bach zingt het koor Abendlied, 

Musica in Alta Terra 

 
een prachtig zes stemmig avondlied,  
dat werd gecomponeerd door de 
Liechtensteins - Beierse componist  
Joseph Rheinberger (1839-1901). Het 
lied is gebaseerd op Lukas 24:bij ons,  
want het is bijna avond geworden. Deze 
woorden werden uitgesproken door de 
twee Emmaüsgangers voordat zij met 
de opgestane Jezus aanzaten aan de 
maaltijd te Emmaüs. 
Uitvoerenden: Musica in Alta Terra 
o.l.v. Willeke Smits en organist Cor de 
Jong. 
 
 
 

  Buurtbuik 

  Schuif aan! 
 
Buurtbuik redt voedsel en deelt gratis 
en gezonde maaltijden uit in Leiden en 
op veel andere plekken. 
Elke zondagmiddag om 12:30 uur 
schuiven 30-40 gasten aan voor een 
gezamenlijke (gratis) maaltijd in de 
Bakkerij. 
’s Morgens, om 9:30 uur verzamelen 
zich in de keuken ongeveer 15 
vrijwilligers om de tafels te dekken, te 
koken, bedienen, af te wassen en op te 
ruimen. Een aantal van hen gaat met 
een bakfiets supermarkten en winkels 
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af om, volgens afspraak, eten op te 
halen dat anders weggegooid zou 
worden. 
Hiervan wordt een lekker 3-gangen 
diner gekookt en uitgedeeld. 
Na afloop wordt er vaak nog een tasje 
met wat lekkere dingen en/of brood 
meegegeven. 
Drie dubbel plezier dus:  
Geen verspilling! 
Lekker eten! 
Gezelligheid! 

 
Diaconaal Centrum De Bakkerij 

 
 

 

  Adventsconcert Cantorij 
  online 

 
Zondagavond 17 december vond in de 
Hooglandse Kerk voor de 48e maal het 
Adventsconcert plaats van de Leidse 
Cantorij onder de bezielende leiding 
van dirigent Hans Brons. Voor diegenen 
die niet in de gelegenheid waren het 
concert te bezoeken of bezoekers die 
het nog eens terug willen zien is dat 
mogelijk via de volgende Link: 
  
https://www.youtube.com/live/1He6TZyizYw?si=_

4v4VZWEOWGCLyle 

 
   

  Actie Kerkbalans  
  Terug- en vooruitblik 
 
Het jaar 2023 is voor de Leidse 
Binnenstadsgemeente afgesloten met 
een bedrag van € 143.000.  
Dat is € 5.000 méér t.o.v. het jaar 2022. 
Geheel Leiden heeft een bedrag 
opgehaald van € 533.000. 
Dat is € 23.000 méér t.o.v. het jaar 
2022. Iedereen heel hartelijk bedankt 
voor uw gevende bijdrage!. 
 

2024 
Op maandag 15 januari start de  

Actie Kerkbalans 2024. 
Thema luid als volgt: 

“GEEF VANDAAG VOOR DE KERK 
VAN MORGEN “. 

 
Wilt u een handje 
helpen voor het 
bezorgen van een 
aantal enveloppen, 
dan kunt u zich bij 
mij aanmelden. 
Verder wens ik u allen gezegende 
kerstdagen en alle goeds en zegen voor 
het nieuwe jaar. 
Heeft u vragen of andere informatie 
nodig, u kunt altijd contact 
met mij opnemen. Uw contactpersoon 
Actie Kerkbalans LBG.: 
Bert Favier, Heintje Davidsweg 35 
2331  KM  Leiden. 
Telefoon: 071-5311302/0681238650 
E-mail adres: bjfavier@p 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vandaag bij de koffie: gebak… 
opbrengst voor Nepal 

 
met dank aan de trouwe bakkers! 

https://www.youtube.com/live/1He6TZyizYw?si=_4v4VZWEOWGCLyle
https://www.youtube.com/live/1He6TZyizYw?si=_4v4VZWEOWGCLyle
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  Uit de kerkenraad 

   Onderzoek studenten antropologie 
 
In november kregen wij het verzoek van 
vier studenten antropologie in leiden om 
een onderzoek te doen in de 
Hooglandse Kerk. Wij hebben deze vier 
studenten als enthousiaste, 
nieuwsgierige en betrouwbare jonge 
mensen leren kennen, en verwelkomen 
hen daarom graag in ons midden. In de 
periode van 1–19 januari zullen zij 
‘veldwerk’ doen in onze kerk en 
deelnemen aan diensten en activiteiten. 
Hieronder stellen zij zich aan ons voor! 
 
Wij zijn Sophie (21), Jessica (20), Isis 
(19) en Alicia (19).  
Wij studeren Culturele Antropologie en  
Ontwikkelings sociologie aan de 
Universiteit Leiden. Wij zijn tweede- 
jaars studenten en volgen dit jaar een 
vak waarin wij een onderzoek moeten 
doen omtrent het thema ‘Zorg’. Ons 
onderzoek zal zich richten op 
verschillende aspecten van zorg binnen 
de christelijke kerk en gemeenschap. 
Hierbij vragen wij ons onder andere af 
hoe leden binnen de gemeenschap de 
zorg van de kerk ervaren en wat dit 
voor hen betekent. Afgelopen tijd zijn 
wij bezig geweest met contact en een 
locatie vinden waar wij ons onderzoek 
kunnen en mogen uitvoeren. Ons oog 
viel op de Hooglandse Kerk te Leiden. 
Op vrijdag 17 november hebben wij een 
afspraak gehad en werden wij erg 
enthousiast van een samenwerking met 
de Hooglandse Kerk.  
Het onderzoek heeft verschillende 
onderdelen. Zo zullen wij observeren en 
participeren tijdens activiteiten van uw 
gemeenschap, graag interviews 
willenhouden met leden van de kerk en 

een vragenlijst verspreiden met diverse 
vragen omtrent het onderzoek. 
Deelname aan het onderzoek is volledig 
vrijwillig en vrijblijvend. Daarnaast 
zullen wij alle verworven data 
anonimiseren en goed beveiligen. Nu 
wij het onderzoek hebben 
geïntroduceerd, zullen wij ook een korte 
introductie geven over onszelf. 

V.l.n.r: Sophie, Jessica, Isis en Alicia 

 
- Sophie Habing (helemaal links), ben 
21 jaar oud en nu derdejaars student 
Culturele Antropologie in Leiden. Deze 
studie interesseert mij omdat het een 
enorm breed perspectief biedt voor 
thema’s zoals identiteit, religie, cultuur, 
etniciteit en diversiteit - eigenlijk alles 
waarmee de mens te maken heeft. Het 
lijkt me onwijs interessant om met jullie 
gemeenschap in gesprek te gaan en te 
leren van de omgang binnen jullie 
gemeenschap. Ik kijk uiten ben erg 
enthousiast over onze samenwerking!  
- Hi, My name is Jessica Knatchbull, I 
am 20 years old studying Cultural 
Anthropology and Development 
Sociology at Leiden University. I am 
studying abroad from Ireland. 
Personally, I am from a religious 
background, growing up a Christian 
myself and I am part of my congress 
community. I am passionate about this 
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project since I believe that Christians 
display the most important qualities of 
care that every community should have. 
I am excited to work on this project with 
everyone to explore the different forms 
of care shown in the Christian 
community in a rural and urban setting. 
- Isis Slooten (tweede van rechts) en 
tweedejaars Antropologie student in 
Leiden. Ik woon sinds mei ook op 
kamers in deze gezellige stad. De 
studie Antropologie heb ik gekozen, 
omdat er wordt geleerd met een brede 
blik naar de wereld en samenleving te 
kijken. Verschillende culturen en het 
gedrag van mensen komen aan bod 
tijdens de studie. Met deze kennis leer 
je vanuit andermans perspectief naar 
de wereld kijken. Tijdens dit onderzoek 
zal ik kennis opdoen over de christelijke 
kerk en gemeenschap en ook hiermee 
mijn blik 
verbreden. Ik kijk uit naar onze 
samenwerking!  
- Alicia de Vos (helemaal rechts) en ik 
ben ook tweedejaars student Culturele 
Antropologie in Leiden. Ik heb deze 
studie gekozen, omdat ik erg 
geïnteresseerd ben in hoe culturen en 
mensen met elkaar samenleven. Na 
mijn eerste jaar ben ik al veel te weten 
gekomen over de wereld en heb ik een 
heel breed perspectief gekregen over 
bepaalde aspecten, zoals cultuur, 
klimaat, en mensen. Ik heb erg veel zin 
in dit project en ben heel benieuwd wat 
wij allemaal nog meer gaan leren. 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Vooruitblik 
  bij de dienst van zondag 7 januari 
  Epifanie 

 
‘Driekoningen’ of de ‘wijzen uit het  
oosten’ of de ‘magiërs uit het oosten’ 
(NBV21) worden ze genoemd. 
Op zondag Epifanie houden we het op 
de ‘wijzen uit het oosten’. 
‘Zij lazen de loop van de sterren als lot 
van het aardse bestaan’ tot hun wereld 
werd opengebroken. De ster die zij 
zagen, ‘dit hemelse licht bracht hun 
leven voorgoed in een andere baan’. ‘Zij 
gingen langs andere wegen en 
brachten het licht mee naar huis’ 
(citaten Sytze de Vries) 
En daarna? Was hun leven veranderd? 
En wij? Wij hebben de ster gezien, er 
van gehoord en gezongen, wat heeft 
het ons gedaan? Wat doet het met ons? 
Nooit meer dezelfden? 
We lezen deze zondag Jesaja 60 : 1-6 
en Matteüs 2 : 1-12. 

Ds. Guus A.V. Fröbe 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
De redactie wenst u allen goede 
Kerstdagen en een hoopvol 2024 
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 AGENDA 
  Zondag        31 januari    Cantatevesper     17.00 uur   Hooglandse Kerk 
  Woensdag  10  januari    Kerncursus          20.15 uur   Hooglandse Huys 
  Dinsdag      16  januari    Leerhuis              20.00 uur    Hooglandse Huys 

Redactie Op de Hoogte: Aad Hamoen, Wim Timmers, Hetty Veldhuyzen van Zanten 
 

Bijdragen en mededelingen ontvangen we graag op het e-mailadres: 
Opdehoogte@leidsebinnenstadsgemeente.nl 

Postadres: Carneoolstraat 32, 2332 KB  Leiden 
 

predikant: Ds. M.R. Klokke, 
Oude Rijn 156, 2312 HM  Leiden, tel.: 06-48228505    

email: klokke@leidsebinnenstadsgemeente.nl 
  
 

 

De volgende Op de Hoogte komt uit op Zondag 14 januari 2024. 
Kopij kunt u bij de redactie inleveren tot maandagavond 8 januari 2024. 

 
De website van de Leidse Binnenstadsgemeente: 

 www.leidsebinnenstadsgemeente.nl  
 

Deze en vorige ‘Op de Hoogten’ zijn op de website na te lezen: 
(onder ‘archief’ en vervolgens ‘Op de Hoogte’) 

 

 

         In de nacht gekomen   
 
         In de nacht gekomen 
         kind van hogerhand, 
         licht in blinde ogen, 
         licht dat zingend brandt 
         kom in onze dagen, 
         kom in onze nacht, 
         hoor de aarde klagen 
         Heer, de wereld wacht. 
 
         In de nacht gekomen, 
         onmiskenbaar kind, 
         kom, doorwaai de bomen, 
         zachte zuiden wind, 
         kom in onze dagen, 
         kom in onze nacht, 
         laat uw morgen dagen, 
         kom – de wereld wacht. 
 
                         Lied 505  v 1-3   tekst André Troost 

 

 
 

  

Hooglandse Kamer: nog tot 7 januari te zien 
 

KAMERKUNST: DUO TENTOONSTELLING FOTOGRAFEN PATRICIA NAUTA EN OLIVIER 
VAN HARTINGSVELDT 

'OVERLEVEN!' 
Iedere woensdag en zaterdag van 12.00 tot 16.00 uur 

 

mailto:Opdehoogte@leidsebinnenstadsgemeente.nl
http://www.leidsebinnenstadsgemeente.nl/

