
 

 

  

Dienst in de Hooglandse Kerk: 
Zondag 12 november 2023, 10.00 uur 
Voorgangers: ds. M.R. Klokke  
en prof. dr. Jan Boersema. 
Ouderling van dienst: Henny vd. Mark 
Organist: Willeke Smits 
 

  Vieren: 
Zondag 12 november, ds. Margreet Klokke en prof. dr. Jan Boersema, 
Oogstdienst en Avondmaal; 
Zondag 19 november, ds. Rob Visser, Amsterdam, interim-predikant in Vuren. 
Zondag 26 november, ds. Margreet Klokke, dienst voor jongeren. 
                                      17.00 uur, Cantatedienst in de Marekerk m.m.v. het 
      Woerdens Kamerkoor o.l.v. Geerten van de Wetering 

In deze Op de Hoogte: 
 

• Van de predikant 

• Leidse Voedselbank 

• Het avondmaal 

• Aardbeving Nepal 

• Kleur- en zoekplaat 

• Cantatevestper 

• Agenda 

 

 

 

12 november 2023, 31e jaargang 

 
 

 

 

Gecombineerde Collecte: Diaconie, 
Algemeen kerkenwerk PGL en door de wijk te 
bepalen doel. 
Digitaal collectemoment tijdens de dienst (of 
later) met de Appostel-app, schaalcollecte bij 
de uitgang of overmaken op rekening 
NL71INGB0678651094 t.n.v. Prot. Gemeente 
Leiden o.v.v. collecte 12 november 2023. 

Kindernevendienst: 
 

Zing allemaal voor de Heer!  
Want hij heeft alle macht op  

aarde en in de hemel. 
 

Psalm 148 :13 
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  Van de 
  predikant 
 
Bij de diensten  
Aanstaande zondag 
12 november is het de 
jaarlijkse oogstdienst. 
Professor en 
gemeentelid Jan 

Boersema zal de dienst van het woord 
doen. Hij is bioloog en theoloog, en 
gespecialiseerd in de culturele en 
levensbeschouwelijke dimensies van de 
relatie mens en natuur. Ik zal zelf 
voorgaan in de liturgie. Het thema van 
de dienst is: ‘Van wie is de aarde?’  
Er wordt gelezen uit Genesis en 1 
Koningen 21. Bij zo’n dienst hoort de 
viering van het avondmaal. U leest er 
meer over in het stukje verderop in 
deze Op de Hoogte, van Willeke 
Ravensbergen, de voorzitter van de 
diaconale raad. 
Vóór de dienst wordt er een inzameling 
gehouden voor de voedselbank. Het is 
heel fijn als u houdbare etenswaren 
meeneemt, of toiletartikelen!  
Laten we delen van wat we kunnen 
missen in de oogstdienst! 
Op zondag 19 november gaat ds. Rob 
Visser weer bij ons voor. Hij is emeritus 
predikant uit Rhenen, eerder was hij 
verbonden aan o.a. Amsterdam-IJburg 
en Apeldoorn.  
Goede diensten gewenst! 
 
Dienst met jongeren 
Op zondag 26 november is er weer een 
dienst met jongeren. Het thema ervan 
zal zijn: ‘Hoe overleef ik alles wat ik 
niemand vertel?’, met een knipoog naar 
het gelijknamige boek van Francine 
Oomen. Op dinsdag 21 november 
bereiden we de dienst voor met de 

jongeren, tussen 18.00 en 20.00 uur. 
We eten eerst een pizza met elkaar, en 
gaan dan aan de slag met het thema. 
Alle jongeren en hun ouders zijn 
welkom, uit heel Leiden. Aanmelden 
voor de dinsdagavond kan via 
klokke@leidsebinnenstadsgemeente.nl 
of bij jeugdouderling Jasmijn van der 
Weide. 
 
Dichter bij Paulus 
Twee avonden zijn er intussen geweest, 
van de cursus Dichter bij Paulus. Onder 
de inspirerende leiding van Cor 
Hoogerwerf hebben we de eerste drie 
hoofdstukken van de brief aan de 
Galaten gespeld, en gemerkt dat de 
apostel er inderdaad bijna door gaat 
léven. Zeer veel dank aan Cor!  
Op dinsdag 14 november komen we 
voor de derde keer bij elkaar. 
 
Gezocht en gevonden 
Bijzonder Kerkenwerk Leiden, die o.a. 
evensongs organiseert, cantatevespers 
èn de kerstnachtdiensten in de 
Pieterskerk, heeft eindelijk een nieuwe 
voorzitter gevonden. Reinier Guijt, die 
nog niet zo lang geleden met zijn gezin 
lid werd van de LBG, zal deze taak 
overnemen van Roel Wildemans.  
Daar zijn we heel blij mee! Dat betekent 
dat we nu ook een opvolger kunnen 
gaan zoeken voor de post van 
secretaris, die tot het einde van dit jaar 
nog vervuld wordt door Marieke 
Veenhof.  
Er wordt vier keer per jaar vergaderd. 
Wie hart heeft voor de verhouding kerk 
en cultuur, en graag iets organiseert 
voor de ‘zoekers’ in Leiden en 
omstreken, zal zich thuis voelen in BKL. 
Voor nadere informatie kun je bij mij 
terecht.  
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Openstelling 
Voor de openstelling van de 
Hooglandse Kamer en – Kerk is er 
tegenwoordig een digitale agenda. Dat 
werkt ontzettend handig, de vrijwilligers 
kunnen zich daardoor zelf aan- en 
afmelden. De agenda loopt op deze 
manier vanzelf vol, ik hoef er niet meer 
voor rond te bellen. En deze 
openstelling, die is heel belangrijk!  
Bij het aanvragen van gemeentelijke 
subsidie voor ons monumentale 
gebouw weegt hij mee!    
Eén keer per kwartaal moet de agenda 
geactualiseerd worden. Dat vraagt om 
enige digitale handigheid, en kost dan 
ongeveer 2 uur. Joke Bal heeft dit de 
afgelopen tijd met grote trouw gedaan 
maar stopt er nu mee. Wie wil het van 
haar overnemen? Ik hoor het héél 
graag.  

Met een hartelijke groet, 
Ds. Margreet Klokke 

 
o-o-o-o-o 

 

  Leidse Voedselbank 
 
Vandaag wordt de jaarlijkse 
Oogstdienst gevierd, waarin ds 
Margreet Klokke samen met 
gemeentelid Prof. Dr. Jan Boersema 
zullen voorgaan. Deze dienst wordt er 
naast de viering van het heilig 
avondmaal ook een inzameling voor de 
Leidse Voedselbank gehouden.  
U wordt verzocht allerlei houdbaar 
voedsel mee te nemen naar de kerk. 
Denk aan pasta en rijst, sauzen in blik 
of glas, conserven, eigenlijk alle 
houdbare voedingswaren.  
Maar de Voedselbank ontvangt ook 
graag toiletartikelen, zoals shampoo en 
tandpasta.  

Diakenen Margreet Gauw zal deze 
zondag klaarstaan om alles namens de 
Voedselbank in ontvangst te nemen. 
Fijn als u bij het boodschappen doen 
wat extra’s mee wilde nemen of wellicht 
stond er nog wat bruikbaars in het 
keukenkastje? (let a.u.b. op de 
houdbaarheidsdatum en dat de 
verpakking onbeschadigd is).  
In 2022 waren 853 huishoudens in 
Leiden afhankelijk van de Voedselbank. 
Dat behelst 2.226 personen, waarvan 
894 kinderen. Wij hopen van harte op 
uw gulle bijdrage. Bij voorbaat alvast 
veel dank. 

Vriendelijke groet,  

Margreet Gauw, diaken. 
 

o-o-o-o-o 
 

  Het avondmaal: 
  brood of matse 
 
Vandaag vieren we met elkaar 
avondmaal. In de afgelopen jaren is er 
het een en ander veranderd in de vorm 
van de avondmaalsviering in onze 
gemeente. Maar waarom doen we het 
nu zoals we het doen, en kan het niet 
anders? 
 
De veranderingen 
rondom de 
avondmaals-
viering zijn 
ingezet tijdens de 
coronapandemie. 
Met meerdere 
mensen uit één beker drinken gaf een 
te groot besmettingsrisico. Iets wat in 
tijden van mondkapjes, anderhalve 
meter afstand en meer van dergelijke 
maatregelen niet meer kon. Als groene 
kerk wilden we ook niet overstappen op 
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vele kleine (plastic) bekertjes. Daarom 
is er gekozen voor schaaltjes met wijn 
waar het brood in wordt gedoopt. 
Met de overstap naar de schaaltjes 
moest het brood ook ‘geschikt’ zijn om 
in de schaaltjes te dopen. Het brood dat 
we gebruikten bleek geen ideale 
kandidaat: het zuigt zich snel vol, met 
veel gedruppel en restanten in de 
schaaltjes tot gevolg. We zijn daarom 
overgestapt op matses. Naast de 
praktische overwegingen leek het ook 
passend, omdat dit ongedesemde 
brood hoort bij de uittocht uit Egypte 
(een verhaal dat verbonden is met het 
avondmaal). 
 
Hoewel de coronapandemie inmiddels 
voorbij is willen we als diaconie liever 
niet terugkeren naar de beker, we zijn 
wat voorzichtiger geworden met elkaar. 
Maar blijven we dan ook bij de matses?  
 
Omdat niet iedereen even blij is 
hiermee (onhandig eten, soms pijnlijk 
puntig, stukjes van verschillende 
grootte, etc) hebben we als diaconie 
een avondje ‘brood getest’. Van stevig 
zuurdesembrood en Turks brood tot 
platbrood en matses.  
Alles tegen elkaar afwegend 
(eetbaarheid, logistieke haalbaarheid en 
passend bij de gelegenheid) kwamen 
we toch terug bij de matses.  
Daarom blijven we kiezen voor de 
matses en wijnschaaltjes voor het 
avondmaal. 
 
We hopen dat deze toelichting bij de 
huidige vorm van het avondmaal wat 
verheldering biedt. Vragen, 
opmerkingen en goede suggesties zijn 
natuurlijk altijd welkom. 

De diaconie 
Willeke Ravensbergen 

  Aardbeving Nepal 
 
Op vrijdag 3 november is Nepal 
opgeschrikt door een aardbeving met 
een kracht van 6,4 op de schaal van 
Richter. Er zijn tot nu toe 157 doden te 
betreuren en een groot aantal 

gewonden en ontheemden.  
Vorige week is in onze kerk voorbede 
gedaan voor de slachtoffers. 
Verschillende mensen vroegen zich af 
of mijn familie en de kinderen die wij 
met de taartactie sponsoren, ook zijn 
getroffen. Dat is gelukkig niet het geval. 
Deze aardbeving vond plaats in het 
noordwesten van Nepal. Mijn familie en 
de sponsorkinderen wonen in het 
midden van Nepal, in de Kathmandu-
vallei. Dat gebied is destijds wel enorm 
geraakt door de grote aardbeving in 
2015. Dit keer hebben zij de aardbeving 
wel gevoeld, maar er is bij hen geen 
schade ontstaan. 
Dank voor het meeleven. 

Ram Budhathoki 

 
o-o-o-o-o 

 
  Huiskameravond 
  
Op donderdag 30 november vindt vanaf 
19.45 uur een huiskameravond plaats 
voor gemeenteleden die wonen in de 
Hoge en Lage Mors. Dit jaar hebben de 
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huiskameravonden als thema: ‘Met het 
oog op zondag’. We praten over ons 
leven en geloven aan de hand van de 
Bijbeltekst die op de zondag ná de 
huiskameravond gelezen wordt in de 
kerkdienst. Ds. Margreet Klokke kan het 
besprokene dan verwerken in de preek. 
  
Heeft u de uitnodiging niet ontvangen, 
maar wilt u wel graag meedoen? Neemt 
u dan contact op met Dorien de Graaff 
(doriendegraaff@xs4all.nl). 
 

o-o-o-o-o 
 

  Kleur- en zoekplaat       
  Hooglandse kerk  
 
Via onze oud-predikant Jacob Korf, die 
nog steeds als vrijwilliger aan onze 
gemeente is verbonden, kwamen wij in 
contact met Ymke van Zwet. Haar 
hobby is tekenen en zij had een kleur- 
en zoekplaat gemaakt van de Grote 
kerk in Den Haag. Die plaat wordt daar 
vaak aan kinderen uitgedeeld tijdens de 
openstelling van de kerk doordeweeks, 
en is een groot succes.  
 
Nu heeft Ymke zo’n plaat ontworpen 
van de Hooglandse kerk. U ziet hier het 
mooie resultaat!  

We gaan hem in veelvoud afdrukken en 
daarna zal hij beschikbaar zijn voor alle 
kinderen die hier op bezoek komen, 
bijvoorbeeld tijdens de zaterdagse 
openstelling en bij de Kliederkerk. 

Jose Clarisse, jeugdouderling 
 

o-o-o-o-o 
 

  Cantatevesper in  
  de Marekerk 
  
Op 26 november om 17.00 uur wordt 
Bachcantate 150 uitgevoerd: Nach dir, 
Herr, verlanget mich.  
Van deze cantate heeft men pas in 
2010 aangenomen dat Bach de 
componist was. Het is een heel vroeg 
werk van Bach, toen hij nog geen 
Iiturgische muziek hoefde te schrijven. 
De cantate bestaat uit zeven delen 
waarvan vier koorwerken gebaseerd 
zijn op teksten uit Psalm 25. De aria’s 
zijn gebaseerd op de teksten van een 
onbekende tijdgenoot. De psalmist 
geeft uitdrukking aan het godsverlangen 
van de mens. De berijmde verzen 
bevestigen hoe de gelovige door 
godsvertrouwen in alle situaties 
overeind blijft. Uiteindelijk horen we in 
deel zeven dat Christus ons bijstaat.  

 
De cantate wordt uitgevoerd door het 
Woerdens Kamerkoor, onder leiding 
van Geerten van de Wetering.  
Sopraan: Nanette Mans. 
Voorganger: ds. Rens de Ronde. 
Organist: Willeke Smits.  
(De Marekerkgemeente houdt deze 
middag dienst in de Hooglandse Kerk).  

mailto:doriendegraaff@xs4all.nl
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Agenda    

14 november 20.15 uur Hooglandse Huys Dichter bij Paulus 

15 november 20.00 uur Hooglandse Huys Kerkenraad 

16 november 20.00 uur Hooglandse Huys BKL 

21 november 18.00 uur Hooglandse Huys Voorbereiding dienst met jongeren 

26 november 17.00 uur Marekerk Cantatevesper 

Redactie Op de Hoogte: Aad Hamoen, Wim Timmers, Hetty Veldhuyzen van Zanten 
 

Bijdragen en mededelingen ontvangen we graag op het e-mailadres: 
Opdehoogte@leidsebinnenstadsgemeente.nl 

Postadres: Carneoolstraat 32, 2332 KB  Leiden 
 

predikant: Ds. M.R. Klokke, 
Oude Rijn 156, 2312 HM  Leiden, tel.: 06-48228505    

email: klokke@leidsebinnenstadsgemeente.nl 
  
 

 

De volgende Op de Hoogte komt uit op zondag 26 november. 
Kopij kunt u bij de redactie inleveren tot maandagavond 20 november. 

 
De website van de Leidse Binnenstadsgemeente: 

 www.leidsebinnenstadsgemeente.nl  
 

Deze en vorige ‘Op de Hoogten’ zijn op de website na te lezen: 
(onder ‘archief’ en vervolgens ‘Op de Hoogte’) 

 

 

 

1. Het leven op aarde  

is vreugde en rijkdom,  

ontvouwt zich in schoonheid,  

fris groen brengt haar mee, 

Het kleurt de seizoenen,  

alle bergen en dalen, 

van ster tot onstuimige zee. 

 

2. Ons leven op aarde:  

fontein vol van goedheid, 

stroomt over in arbeid,  

in passie en pijn, 

in de hectische steden  

en de stilte van wijsheid 

in elk kind, onbevangen en klein. 

 

3. Dit leven op aarde: 

een bron van genezing, 

welt op in ons lachen, 

zingt mee in ons lied. 

Brengt zorg voor de armen, 

geeft gemeenschap en liefde, 

bevrijdt onze ziel van verdriet. 

 

4. Dus houd van het leven, 

geef dank aan de Schepper, 

wees blij met het licht 

van de Zoon dat ons tooit. 

Voel de kracht van de Geest  

en volg het pad van de vrede 

tot ons leven zijn tijd heeft voltooid. 

 
Liedboek 880. 
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