
 

 

  

Dienst in de Hooglandse Kerk: 
Zondag 15 oktober 2023, 10.00 uur.  
Voorganger: ds. Margreet Klokke. 
Ouderling van dienst: Hans Wijntjes. 
Diaken: Willeke Ravensbergen. 
Organist: Willeke Smits. 
 

  Vieren: 
Zondag  15 oktober, ds. Margreet Klokke. Thema: ‘Eenheid in verscheidenheid’ 
Zondag  22 oktober, ds. Margreet Klokke. Paulus weg naar Rome. 
Zondag  29 oktober, ds. Jacob Korf, Den Haag.   
Zondag    5 november, ds. Margreet Klokke, Gedachtenisdienst.  
m.m.v. De Leidse Cantorij o.l.v. Hans Brons.  

In deze Op de Hoogte: 

 

• Van de predikant 

• Zangdienst voor ouderen 

• Cantatevesper 

• Kamervragen 

• Inspiratie-avond 

• BijMei 

• BuurtBuik 

• Agenda 

 

 

15 oktober 2023, 31e jaargang 

 
 

 

 

Gecombineerde Collecte: Diaconie, 
Algemeen kerkenwerk PGL en onderhoud 
kerkelijke gebouwen. 
Digitaal collectemoment tijdens de dienst (of 
later) met de Appostel-app, schaalcollecte bij 
de uitgang of overmaken op rekening 
NL71INGB0678651094 t.n.v. Prot. Gemeente 
Leiden o.v.v. collecte 15 oktober 2023 

Kindernevendienst: 
 

Ik ben liever één dag in uw tempel 
dan duizend dagen ergens anders. 

 
Psalm 84:11 
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  Van de 
  Predikant 
 
Bij de kerkdiensten 
Vandaag, zondag 15 
oktober, wordt de 
vierde dienst 
gehouden in de serie 
‘Eenheid in 

verscheidenheid’, reisverhalen van 
Paulus. Hoe verder je in het boek 
Handelingen komt, hoe meer het 
verhaal van Paulus op dat van Jezus 
gaat lijken.  
Hij wordt ten onrechte beschuldigd, 
gevangen genomen, verhoord en - 
ondanks dat er geen schuld in hem 
wordt gevonden - de boeien gehouden. 
En allemaal, omdat hij de eenheid zoekt 
tussen alle mensen van de Weg, welke 
achtergrond ze ook hebben. 
Indrukwekkend is het, hij hoe overeind 
blijft. 
Handelingen 24: 10-25 wordt gelezen, 
samen met Romeinen 14: 8-12. 
 
Volgende week wordt de laatste in deze 
serie gehouden. Dan wordt er uit 
Handelingen 28 gelezen, over Paulus 
weg naar Rome. 
 
‘coming out-dag’ 
Afgelopen woensdag 11 oktober was 
het ‘coming out-dag’.  
Het is een traditie in de LBG om op de 
zondag ervoor of erna tijdens de 
gebedsintenties de regenboogkaars 
aan te steken, voor alle mensen van de 
LHBTIQ+ gemeenschap, hier en in 
andere landen.  
Het is immers nog altijd niet vanzelf-
sprekend, dat zij er zijn mogen, zoals zij 
zijn. 
 

Evensongs en cantatevespers 
Bijzonder Kerkenwerk Leiden heeft 
deze zomer weer een serie prachtige 
evensongs georganiseerd in de 
Hooglandse Kerk. Ze zijn allemaal zeer 
goed bezocht, beter nog dan in andere 
jaren, door mensen overal vandaan – 
wat precies de bedoeling is. Kennelijk is 
dit een vorm, die velen aanspreekt. De 
plannen voor volgend jaar zijn al weer 
bijna klaar, hoorde ik! 
Op zondag 29 oktober wordt de eerste 
cantatevesper van dit najaar weer 
gehouden. Het tijdstip is 17.00 uur, de 
plaats Hooglandse Kerk. Een zowel 
muzikaal als meditatief uur, vlak voor 
het begin van de week. Welkom! 
BKL kan extra vrijwilligers gebruiken, 
denkers zowel als doeners. Mail me, als 
dit een taakje kan zijn waar je je bij 
thuis voelt! 
 
Kerkenraadsdag 

 
Op 7 oktober is de jaarlijkse 
inspiratiemiddag gehouden van de 
kerkenraad. Niet iedereen kon 
aanwezig zijn, maar toch was het een 
mooie verbindende dag. Zie de foto! 
 

Met een hartelijke groet!  
ds. Margreet Klokke 
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  Zangdienst 
  Voor     
  Ouderen 
 
Zondagmiddag  
29 oktober in de 
Vredeskerk! 
Samen zingen, bidden en luisteren naar 
muziek doet een mens goed, in goede 
tijden maar ook in droevige tijden. 
 
Daarom organiseren we net als vorig 
jaar een zangdienst, waarin vertrouwde 
liederen zullen klinken. Ook ouderen uit 
de andere wijkgemeenten zijn hierbij 
van harte uitgenodigd! 
Peter en Corrie Heijligers (uit wijk- 
gemeente Leiden Zuidwest)verlenen 
hun muzikale medewerking. 
Wanneer: Zondag 29 oktober a.s. 
Waar: Vredeskerk; van Vollenhovekade 
24 
Tijd: 14.30 uur -15.15 uur. 
Daarna is er gelegenheid om elkaar te 
ontmoeten rond een kopje koffie/thee, 
tot ongeveer16.00 uur. 
U bent van harte uitgenodigd iemand 
met u mee te nemen, indien u dit om 
welke reden dan ook ( b.v. vervoer) 
prettig vindt. 
We zien uit naar uw komst! 

Namens de Commissie Ouderen pastoraat 
van De Verbinding en Leiden zuidwest 

Jorine de Klerk; 
ouderenpastor; 06 38 70 94 40 

o-o-o-o-o 
 

 

  Cantatevesper 
  Hooglandse Kerk 
  
Op zondag 29 oktober om 17.00 uur 
wordt in de Hooglandse kerk de 
Bachcantate BWV 79 uitgevoerd.    

Deze cantate componeert Bach voor 31 
oktober, Hervormingsdag. Luther had in 
1517 zijn beroemde 95 stellingen op de 
deur van de slotkapel in Wittenberg 
gespijkerd en jaren later komt de 
cantate Gott der Herr 
ist Sonn und Schild 
tot stand in 1725. 
Cantate 79 bestaat 
uit zes delen. In de 
eerste twee 
delen.  wordt God 
geloofd als 
toevluchtsoord, 
daarna dankt men 
hem voor al zijn weldaden en wordt 
Jezus geprezen die aan ons de rechte 
weg wijst. En de tekst sluit af met een 
gebed om steun tegen de vijanden, 
waarna het slotkoraal weerklinkt waarin 
deze oproep nog eens wordt 
bekrachtigd. De cantate wordt 
uitgevoerd door het Kamerkoor en 
musici van Collegium Musicum onder 
leiding van Gerrit Maas. Voorganger is 
ds. Margreet Klokke en organist is 
Willeke Smits. Het aangrijpende 
“Pie Jesu” is voor alt solo en wordt 
gezongen door Emma Brown 
Aanvang 17.00 uur. 
 

o-o-o-o-o 
 
 

 Vanuit het kerkelijk bureau 
  Opbrengst collecte Hooglandse Kerk  
  juli 2023 
 
1e collecte:  Diaconie PGL                               3.709.48 
 
2e collecte:  Algemeen kerkenwerk PGL        1. 909.17 
 
3e  collecte   t.b.v. Eredienst en pastoraat          387.20 
                                Huur en onderhoud  
                                kerkelijke gebouwen            539,50 
 
Bloemenbusje                                                        12.30 
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  Kamervragen  
  Abdelhaq Jermoumi 
 
Strijdbaar, Vroom, Barmhartig:  
Kansengelijkheid als programma 
Zaterdag 28 oktober 16.00 uur.  
Hooglandse Kamer 

Hoe is het om 
bestuurder te 
zijn in de stad 
waar je ooit als 
kleuter terecht 
kwam omdat je 
ouders als 
gastarbeiders in 
de jaren 
zeventig vanuit 
Marokko naar 
Nederland  

                                     vertrokken?  
Abd elhaq Jermoumi weet het - en in 
KAMERVRAGEN vertelt hij erover. 
Als wethouder Kansengelijkheid, Jeugd 
en Onderwijs (PvdA) houdt Jermoumi 
zich dagelijks bezig met de vraag hoe 
hij kansarme jongeren kan stimuleren 
hun talenten te ontwikkelen en een 
goed bestaan op te bouwen. 
Bestaanszekerheid is hét grote thema 
bij de Tweede Kamerverkiezingen in 
november, maar wat kan je als lokaal 
bestuurder in Leiden betekenen voor 
die 4000 kinderen en jongeren die hier 
in armoede opgroeien? En waarom 
wilde Jarmoumi juist deze 
portefeuille hebben? Maakt zijn 
migratieachtergrond het makkelijker om 
op dit dossier dingen voor elkaar te 
krijgen of niet? Margreet Klokke  
en Sjoerd Douma, betrokken bij de 
Hooglandse Kamer, gaan met Abdelhaq 
Jermoumi in gesprek. Wat raakt, drijft 
en draagt hem?                                              
Na afloop is er gelegenheid om vragen 

te stellen en met de wethouder door te 
praten. 
Abdelhaq Jermoumi (1974) was acht 
jaar raadslid - waarvan twee jaar 
fractievoorzitter - voor de PvdA in 
Leiden. Na de laatste gemeenteraads- 
verkiezingen werd hij in 2022 
wethouder. Jermouni raakte 
maatschappelijk geëngageerd na de 
aanslagen van 11 september en de 
moord op Pim Fortuyn: hij merkte dat hij 
ineens anders werd bejegend als 
belijdend moslim. Als 
moskeebestuurder zorgde hij voor de 
komst van een gebedshuis in Leiden-
Noord en als voetbaltrainer maakte hij 
de jongens in zijn team weerbaar tegen 
racistische opmerkingen die ze 
moesten incasseren bij clubs in de 
regio. 

o-o-o-o-o 
 
 

  Inspiratie-avond 
   Hooglandse Kamer 

 
Op dinsdagavond 7 november om 
20.00 uur. Is er een Gezamenlijke 
Inspiratie avond in de Hooglandse 
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Kamer met voormalig theoloog des 
vaderlands, Tabitha van Krimpen.  
 
Onze voormalige Jonge Theoloog des 
Vaderlands Tabitha van Krimpen heeft 
afgelopen zomer een boek 
gepubliceerd met de uitdagende 
titel &quot;Bottom-up kerk. Zijn waar 
twintigers zijn. 
Tabitha schetst als theoloog en 
bedrijfskundige een kerk waar iedereen 
mee doet. Ook welke inhoudelijke en 
zakelijke veranderingen daarvoor nodig 
zijn. Ze deelt diverse prikkelende 
ideeën en voorbeelden om 
kerken anders en beter aan te laten 
sluiten bij haar leeftijdsgenoten in 
stad, wijk of buurt. 
Ook de Hooglandse Kamer komt voorbij 
in haar boek als recent voorbeeld om 
aansluiting te zoeken met (verschillende 
doelgroepen in) de stad.   
Op dinsdagavond 7 november wil 
Tabitha van Krimpen graag hierover 
met ons in gesprek aan om zo elkaar te 
inspireren en verder te helpen in 
bottom-up kerk zijn in Leiden. 
Deze inspiratie-avond is gezamenlijke 
voorbereid door De Ekklesia Leiden, de 
Hooglandse Kamer en de Algemene 
Kerkenraad van de Protestantse 
gemeente Leiden. 
De deuren van de Hooglandse Kamer 
aan de Hooglandse Kerkgracht 58 
staan vanaf 19.30 open. Het is dan ook 
mogelijk om de huidige foto expositie 
Overleven te bekijken. 
Het helpt de organisatie van de avond 
om je vooraf aan te melden: 
info@hooglandsekamer.nl .  
Wie alvast meer over Tabitha wil weten: 
zie www.tabithavankrimpen. 
 

o-o-o-o-o 
 

  Bezoek aan BijMei 
  door Margreet Gauw, diaken LBG 
 

Op een van de eerste herfstdagen na 
een Hollandse zomer fiets ik door de 
mooie polders achter Cronesteijn. 
Vandaag breng ik een bezoek aan de 
zelfoogsttuin BijMei aan de 
Ommedijkseweg in Zoeterwoude.  
 

 
Drie jaar geleden is Mariska Verhulst dit 
project gestart omdat ze (zo hoor ik 
later) het bewustzijn van de mensen wil 
vergroten: waar komt mijn voedsel 
vandaan en wat is nodig om dit 
verantwoord (lees: biologisch) te 
produceren? Ook wilde ze de 
verbinding tussen de stad en het 
platteland vergroten. Dit laatste 
bijvoorbeeld door het houden van open 
dagen voor belangstellenden of door 
passerende fietsers te verleiden om een 
mooi boeket uit de zelfpluktuin te laten 
plukken. En deze tuin is juist in de 
herfst nog schitterend. Ik zie dahlia’s, 
zonnebloemen, leeuwenbek, 
afrikaantjes, bloeiend gras en nog meer 
moois.  
 
Mariska (die hier 7 dagen per week 
werkt voor een karig loon, maar met 
veel plezier en enthousiasme) runt de 
oogsttuin samen met 1 parttime 

http://www.tabithavankrimpen/
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medewerker en zo’n 30 vrijwilligers. 
Ook hebben 140 gezinnen hier een 
abonnement om zo zelf hun eigen 
groenten te oogsten.  
In 2021 startte de werkgroep 
Duurzaamheid van de Ekklesia in 
samenwerking met Mariska en de 
Voedselbank Leiden een nieuw 
initiatief. Ze financierden 20 
abonnementen en namen het op zich 
om de oogst van deze abonnementen 
wekelijks op tijd klaar te hebben. De 
bus van de Voedselbank kwam deze 
oogst in kratjes ophalen om uit te delen 
aan hun cliënten. De Ekklesia zorgde 
voor de financiering (20×300 euro) en 
het werk op de biologische tuinderij om 
zo een deel van de klanten van de 
Voedselbank wekelijks van verse 
groenten te voorzien. Na een jaar 
bereikte hen de wens van de 
Voedselbank om dit project uit te  

 
breiden tot 45 abonnementen. Met de 
opbrengst van hun eigen tuin 
Groentepark Bontekoe (aan de 
Bontekoestraat in Leiden) kon er dan 
meer in de behoefte aan verse groenten 
worden voorzien. Heel mooi natuurlijk, 
dat dit initiatief zo gewaardeerd werd, 
maar de Ekklesia kon deze 
verdubbeling niet alleen waarmaken. 
De zoektocht naar financiële en 

daadwerkelijke ondersteuning breidde 
zich uit naar andere Leidse kerken. 
Door een brief aan de wijkkerkenraden 
van de Protestantse Gemeente Leiden 
hebben ze al een aantal vrijwilligers 
kunnen verwelkomen. Maar meer hulp 
is zeer welkom. Enkele vrijwilligers van 
het eerste uur worden een dagje ouder 
en wat verjonging zou wenselijk zijn.  
Ik vervolg mijn wandeling door de 
tuinderij en zie diverse rassen tomaten, 
snijbonen, spruitjes, bieten, radijs, prei, 
veel slasoorten, pompoenen en een 
donkergroen blad wat op boerenkool 
lijkt, maar met minder inkepingen. Ik 
leer dat het palmkool is, vooral geschikt 
om te roerbakken vanwege het stevige 
blad. Ikzelf heb dit nog nooit bereid, dus 
het stelt me gerust dat de Voedselbank 
haar cliënten van recepten voorziet.  
Om half 11 wordt er koffie gedronken. 
Het valt me op dat de sfeer los en 
ontspannen is. Er worden 
vakantieverhalen uitgewisseld. Ik leer 
meer over natuurlijke bestrijding. Zo 
worden mezen gelokt door veel 
nestkastjes op te hangen. Deze 
vogeltjes eten graag rupsen. Doordat er 
een gezonde bodemcultuur en een 
goede ecologische balans met bv egels 
is, zijn de planten enigszins weerbaar. 
Het aantal vraatzuchtige slakken valt 
mee. Wel hebben ze regelmatig last 
van hongerige woelmuizen, die vooral 
de knollen en wortels aanknagen. De 
aanwezigheid van hommels en wilde 
bijen is voldoende om de bestuiving te 
laten slagen. De hoge bomen die de 
tuin omzomen, filteren bijvoorbeeld het 
geluid van de nabijgelegen N11. 
 
Ik vraag naar de eigenschappen die 
een vrijwilliger dient te hebben om mee 
te kunnen doen aan dit leuke project. 
Liefde voor de natuur, interesse in 
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biologische landbouw en doorzettings- 
vermogen komen als eerste naar 
boven. Naast betrokken en sociaal zijn, 
wordt ook een gezond lijf genoemd. Het 
werk is soms best zwaar (kratten 
sjouwen, voorover gebukt staan). 
Lachend wordt de vereiste “fit zijn of fit 
willen worden” geformuleerd.  
De vrijwilligers hebben contact via een 
app groep en draaien om de 2 of 3 
weken een dinsdagochtend mee. 
Oogsten van half 9 tot half 11, dan 
koffiepauze, waarna er nog een uurtje  
onkruid wordt gewied. Hoe groter de 
vrijwilligerspool zou zijn, hoe minder 
vaak men wordt ingeroosterd. Zo zou 
een ochtend per maand ook mog elijk 
zijn. Maar om de voeling met het project 
levend te houden is wat frequenter, 
wenselijk.  
De pakketten die de Voedselbank 
wekelijks verstrekt, bevatten met name 
houdbare producten uit de supermarkt. 
Juist daarom zijn deze verse groentes 
en fruit zo’n welkome aanvulling. De 
producten die op dinsdagochtend 
worden geoogst, worden begin van de 
middag in kratten door de busjes van de 
Voedselbank opgehaald, verdeeld en 
aan het einde van de middag al 
uitgedeeld. Zo vers eet ik het thuis 
nauwelijks.  
Inmiddels heeft de Voedselbank 
aangegeven dat het aantal 
groentepakketten van 45 tot richting 75 
pakketten zou kunnen groeien.  
De toekomst zal moeten leren of dat 
mogelijk is.  
Overweegt u om hieraan een steentje 
bij te dragen, neem dan eens een kijkje 
op de site van bij-mei.nl.  
En wie weet staat u binnenkort ook 
heerlijk op dinsdagochtend met uw 
voeten in deze vruchtbare poldergrond.  
 

  BuurtBuik 
 
 

Vanaf 5 november 
start BuurtBuik 
met het bereiden 
en serveren van 
maaltijden in De 
Bakkerij. 
 
Tegen voedselverspilling 
Heb je behoefte aan gezelschap, zit je 
deze week even krap of wil je gewoon 
gezellig anderen ontmoeten? Kom dan 
de kookkunsten van de vrijwilligers van 
BuurtBuik proeven! Met het eten dat we 
ophalen bij lokale supermarkten, 
groenteboeren en horeca maken we 
gratis en gezonde maaltijden van gered 
voedsel. Zo kan jij, samen met 
BuurtBuik, voedselverspilling 
tegengaan! 
 
Iedere zondagmiddag  
Iedere zondagmiddag in De Bakkerij om 
12.30 uur kunt u gratis aanschuiven. 
Opgeven vooraf is niet nodig. Heb je 
een algemene vr  aag voor BuurtBuik, 
wil je helpen bij het bereiden van de 
maaltijden of wil je met ons samen- 
werken in de strijd tegen 
voedselverspilling? Stuurt u dan een 
berichtje naar info@buurtbuik.nl of kijk 
op www.buurtbuik.nl 
 
Crowdfunding 
Ook is.er crowdfunding gestart om te 
kunnen starten en een mooie Leidse 
bakfiets aan te schaffen om het voedsel 
op de diverse plekken op te halen.  
Doet u mee? 

Diaconaal Centrum 

De Bakkerij. 
 

o-o-o-o-o 
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Agenda    

    

28 oktober Kamervragen 16.00 uur  HK-Kamer 

29 oktober Zangdienst  14.30 uur  Vredeskerk 

29 oktober Cantate Vesper 17.00 uur  Hooglandse Kerk 

  5 november Start BuurtBuik, De Bakkerij 12.30 uur Oude Rijn 44B 

  5 november Requiem Vesper 17.00 uur Hooglandse Kerk 

Redactie Op de Hoogte: Aad Hamoen, Wim Timmers, Hetty Veldhuyzen van Zanten 
 

Bijdragen en mededelingen ontvangen we graag op het e-mailadres: 
Opdehoogte@leidsebinnenstadsgemeente.nl 

Postadres: Carneoolstraat 32, 2332 KB  Leiden 
 

predikant: Ds. M.R. Klokke, 
Oude Rijn 156, 2312 HM  Leiden, tel.: 06-48228505    

email: klokke@leidsebinnenstadsgemeente.nl 
  
 

 

De volgende Op de Hoogte komt uit op zondag 29 oktober. 
Kopij kunt u bij de redactie inleveren tot maandagavond 23 oktober. 

 
De website van de Leidse Binnenstadsgemeente: 

 www.leidsebinnenstadsgemeente.nl  
 

Deze en vorige ‘Op de Hoogten’ zijn op de website na te lezen: 
(onder ‘archief’ en vervolgens ‘Op de Hoogte’) 

 

 

Dat een nieuwe wereld komen zal  
waar brood genoeg –  
en water stroomt voor allen.  
Daar bouwen wij veilige buurten 
wonen dooreen in wijken van vrede  
in schaduw van bomen.  
Geen kinderen zullen daar sterven  
oude mensen maken hun dagen vol  
en jonge mensen zullen daar pas  
op hun honderdste sterven.  
Wij zullen niet voor de leegte zwoegen  
geen kinderen baren voor de verschrikking.  
De wolf en het lam  
zullen weiden tezamen:  
wij leren de oorlog af.  
Dat een nieuwe wereld komen zal  
waar brood genoeg –  
en water stroomt voor allen.   
 

                          Huub Oosterhuis, naar Jesaja 65  

   

   

mailto:Opdehoogte@leidsebinnenstadsgemeente.nl
http://www.leidsebinnenstadsgemeente.nl/

