
 

 

  

Dienst in de Hooglandse Kerk: 
Zondag 17 september 2023, 10.00 uur 
Voorganger: ds. N.J. de Jong -Dorland 
Organist: Willeke Smits 
Ouderling van dienst: Fennand van Dijk 
 

  Vieren: 
Zondag  17 september, ds. Netty de Jong – Dorland, Utrecht. 
Zondag  24 september, ds. Margreet Klokke.  
Zondag  1 oktober, ds. Margreet Klokke, doopdienst, met medewerking van de 
Leidse Cantorij onder leiding van Hans Brons. 
Zondag   8 oktober, ds. Peter Verhoeff, Alkmaar, classispredikant Noord-
Holland 
Zondag   9 juli, ds. Margreet Klokke, Leiden. 

In deze Op de Hoogte: 

• Van de predikant 

• Wij gedenken 

• Jubileum 

• Afscheid Tim Wildeman 

• Leerhuis 

• Vredesontmoeting 

• Kamerkunst 

• Agenda 

 

 

17 september 2023, 31e jaargang 

 
 

 

 

Gecombineerde Collecte: Diaconie, 
Algemeen kerkenwerk PGL en Jeugdwerk in 
de eigen wijk..  
Digitaal collectemoment tijdens de dienst (of 
later) met de Appostel-app, schaalcollecte bij 
de uitgang of overmaken op rekening 
NL71INGB0678651094 t.n.v. Prot. Gemeente 
Leiden o.v.v. collecte 17 september 2023. 

Kindernevendienst: 
 

Bij God zijn we veilig 
 

Psalm 46 : 2 
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  Van de 
  Predikant 
 
Opening van het 
nieuwe seizoen 
We kunnen 
terugkijken op een 
bijzonder weekend, 
waarin we als LBG de 

opening van het nieuwe seizoen 
hebben gevierd. Tijdens de twee Open 
Monumentendagen zijn er ongeveer 
2300 bezoekers geweest, in de 
Hooglandse Kamer en - Kerk. Zij 
hebben kunnen genieten van ons 
prachtige monument, religieuze muziek, 
en ontmoeting.  
Ik hoorde van de vrijwilligers dat ze veel 
bijzondere gesprekjes hebben gehad. 
Ze konden ook de folder, met een 
samenvatting van de nieuwe 
activiteitengids, mee naar huis nemen – 
die was nèt op tijd klaar. Laten we 
hopen dat velen van hen ons nu ook op 
andere dan Open Monumentendagen 
weten te vinden.  

De feestavond op zaterdag is bezocht 
door ruim honderd mensen, van alle 
leeftijden. Ik heb in het bijzonder 
genoten van de dansende kinderen, 
tieners èn enkele volwassenen op de 
muziek van ‘discjockey’ Peter Breedijk! 
Gelukkig was de muziek niet zo hard, 

dat er niet ook gepraat, geschaakt, 
gesjoeld en geknutseld kon worden. 
Dank aan de organisatoren!! 
 
Bij de diensten  
Vorige week  zondag is er een begin 
gemaakt met een nieuwe serie diensten 
met als thema ‘Eenheid in 
verscheidenheid’ – reisverhalen van de 
apostel Paulus. Ik kwam op dit idee, 
omdat de leef- en denkwereld van de 
apostel Paulus de laatste tijd weer in de 
belangstelling staat – en niet alleen 
onder theologen. Dat heeft te maken 
met zijn universele mensbeeld. Van 
hem is de uitspraak: ‘Er zijn geen Joden 
of Grieken meer, slaven of vrijen, 
mannen of vrouwen – u bent allen één 
in Christus Jezus’. Hiermee zet hij aan 
het denken, in een tijd als de onze, 
waarin er vaak in tegengestelde 
identiteiten gedacht wordt (links/ rechts; 
randstedeling / plattelander; hetero / 
LHBTIQ; zwart / wit; wappie / 
wetenschapper)  
Op 24 september zal de tweede in deze 
serie diensten gehouden worden.  
 
Na de 
dienst van 
vorige 
week is de 
nieuwe 
activitei-
tengids 
uitgedeeld 
onder de 
kerk-
gangers. 
Wie er niet 
was: Je 
kunt deze 
ook vinden op onze website: 
www.leidsebinnenstadsgemeente.nl/pro
gramma-2023-2024/ 

http://www.leidsebinnenstadsgemeente.nl/programma-2023-2024/
http://www.leidsebinnenstadsgemeente.nl/programma-2023-2024/
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En ook de komende zondagen kan hij 
nog worden meegenomen uit de kerk! 
 
Op deze zondag 17 september gaat ds. 
Netty de Jong – Dorland bij ons voor. Zij 
is emerituspredikant van de Domkerk in 
Utrecht en ging al vaker bij ons voor.  
Fijne dienst gewenst! 
 
Doopdienst 
Op zondag 1 oktober is er weer een 
doopdienst. Er heeft zich al één 
ouderpaar aangemeld, dat hun dochter 
graag wil opdragen in plaats van te 
laten dopen. Ik zal daar later meer over 
schrijven.  
Er is nog ruimte voor meer dopelingen / 
kinderen die worden opgedragen.  
 
Cursussen en kringen 
In de activiteitengids vindt u een groot 
aantal cursussen en kringen, die u kunt 
volgen.  
Ik hoop erg, dat u de gids met aandacht 
zult bekijken.  
Door het deelnemen aan zo’n cursus of 
kring geef je jezelf de mogelijkheid met 
anderen te praten over je geloofs- en 
levensvragen.  
Daar is van dag tot dag niet altijd zoveel 
ruimte voor!  
Bovendien leer je zo ook weer andere 
mensen kennen, in de kerk.  
Het werkt verbindend om mee te doen.  
Hierbij nog even speciaal licht op de 
cursus ‘Kern van de christelijke traditie’. 
Ik geef hem elk jaar, en raak er nooit op 
uitgekeken.  
Het gaat erin om alle hoofdvragen van 
geloven en leven. Er gaven zich al 
dertien mensen voor op, er kunnen er 
nog twee bij. Meld je bij mij als je er 
belangstelling voor hebt!  
 
 

Nederland zingt 
Op 11 november komt Nederland Zingt 
naar de Hooglandse Kerk. Je kunt je, 
als je dit mee wilt maken, ervoor 
opgeven via service@eo.nl. Een kaartje 
kost niet niks, 30 euro… 
Voor wie heel graag wil maar het niet 
kan betalen kan ik iets regelen… 

 
Persoonlijk bericht 
Op zaterdag 16 september hebben 
Ronald Kraayeveld en Heidi Blaauw 
een zegen gevraagd over hun huwelijk 
in de Hooglandse Kerk. Wie hen een 
kaartje wil sturen: Hun adres is P. J. 
Blokstraat 12, 2313 ET Leiden.  
We wensen hen samen veel geluk! 
 

Met een hartelijke groet!  
Ds. Margreet Klokke 

 

o-o-o-o-o 
 

  Wij gedenken 
 

Op 26 augustus is 
overleden mw. Antje 
Gesman-Geerken.  
Zij werd 97 jaar.  
 
Vanuit Alphen a/d 
Rijn leefde zij mee 
met de LBG. Haar 
voorkomen was 

gracieus en voornaam. Ze was haar 
leven lang actief voor de kerk. Eerst 
voor de jonge meisjesverenging en later 
voor de Hervormde Vrouwen Dienst. 
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Toen ze daar uiteindelijk mee stopte 
ging ze door met haar hartelijke 
aandacht te schenken aan mensen. In 
verpleeghuis Rijnzate liep ze vriendelijk 
lachend en knikkend door de gangen, 
‘als een vorstin’. Haar geloof straalde ze 
uit. “Het leven is om te dienen” zei ze. 
Vol vertrouwen ging zij door het leven, 
ten einde toe: “ik ben niet bang voor de 
dood”.  
Aan haar geliefden en bekenden gaf ze 
een lied mee: 
 
‘Ik ben die Ik ben’ 
is uw eeuwige naam. 
Onnoembaar aanwezig 
deelt U mijn bestaan. 
Hoe adembenemend, 
ontroerend dichtbij: 
Uw naam is ‘Ik ben’ en 
‘Ik zal er zijn’. 

Ad Alblas. 
 

o-o-o-o-o 
 

 

  Jubileum 

 
Hieronder volgt de tekst van mijn toe- 
spraakje voor Willeke Smits, gehouden 
na de kerkdienst van 10 september, 
kort na haar 25-jarig jubileum als 
organist. Omdat niet iedereen alles kon 

verstaan en omdat niet iedereen er 
was, hierbij alsnog op schrift.  
De toespraak had ik niet helemaal 
uitgeschreven en is dus een 
reconstructie op basis van mijn 
aantekeningen.  
 
 
Lieve Willeke,  
Je bent een kunstenares, een vakvrouw 
en een betrokken gemeentelid. Ik 
spreek hier niet alleen voor mezelf als ik 
zeg dat je binnen de LBG alle harten 
hebt veroverd, door de rustige manier 
waarop je hier optreedt, door de 
prachtige begeleiding tijdens de 
diensten en door de voor- en naspelen 
daarbij. Bijzonder is dat je de 
begeleiding laat afhangen van wat jij 
voelt dat er tijdens de diensten gebeurt.  
Mooi ook om - als kerkenraads-
voorzitter - van dichtbij te zien de 
manier waarop jij met Hans en Margreet 
samenwerkt en daarin jezelf ook 
manifesteert. Ik zou bijna zeggen: de 
grote maestro getemd  (grapje). 
Daarnaast ben je flexibel en altijd bereid 
tot aanpassingen op het laatste 
moment. Met Willeke is er Harrie: een 
mooi duo, waarbij Harrie voor inspiratie 
en support zorgdraagt.  
Je bent ook de muziekdocent die 
iedereen die vroeger bij muziekles is 
afgehaakt had willen hebben en zou 
willen hebben. Tegen iedereen: ER IS 
GOED NIEUWS: DAT KAN NOG 
STEEDS! Iedereen die belangstelling 
heeft voor een proefles kan Willeke 
gewoon bellen of mailen. “Luister naar 
jezelf”, zei ze de eerste keer, “en naar 
die prachtige prestant op dit orgel” (noot 
van de redactie: de voorzitter wijst naar 
het Swart-Van Hagerbeerorgel; de 
prestant zijn de pijpen die helemaal 
vooraan staan, uit het Latijn: praestare). 
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Ik kan u zeggen: de tonen buitelen over 
je hoofd heen de kerk in en sterven 
daar langzaam weg; een ervaring die ik 
iedereen hier van harte gun (en zoals 
gezegd: dat kàn dus!).  
Hierbij ook een cadeau, namens de 
Leidse Binnenstadsgemeente en het 
College van Kerkrentmeesters. Veel 
plezier ermee! (noot van de redactie: 
Willeke toont een zwart doosje met 
gouden letters: Karel V te Utrecht erop 
en krijgt een hartelijk applaus).  

Henk ten Voorde 

 
o-o-o-o-o 

 

  Afscheid van jeugdwerker  
  Tim Wildeman 
 

 Beste allen, twee 
weken hebben we 
afscheid van elkaar 
genomen. Hartelijk 
bedankt voor alle 
mooie momenten 
samen. Vooral de 
diensten met 
jongeren en de 

relaties met jongeren heb ik als erg 
bijzonder ervaren. Het ga jullie goed! Ik 
start deze week met mijn eerste 
colleges voor mijn premaster theologie. 
Hopelijk komen we nog eens op elkaars 
pad. Voor nu wens ik jullie het 
allerbeste en zal ik mijzelf uit de 
groepsapps verwijderen.  
En: bedankt voor die bloemen!! 

Groetjes,  
Tim Wildeman  

o-o-o-o-o 

   
  Leerhuis 
Dinsdag 19 september is de eerste 
avond van het leerhuis over slavernij en 

de Bijbel. We verkennen het thema van 
dit jaar en we lezen met elkaar alvast 
de tekst waarmee het allemaal 
begonnen zou zijn: de zogenoemde 
'vervloeking van Cham' in Genesis 9. 
Maar staat het wel zo in de Bijbel? Wie 
het thema 'slavernij en de Bijbel' met 
ons wil uitdiepen dit jaar, is van harte 
welkom om aan te sluiten! Hooglandse 
huis, 20.00 uur. Info: 
matthijsjdejong@gmail.com  
 

o-o-o-o-o 

 
  OnVrede en nu? 
Dat is het thema dat de Nederlandse 
Vredesbeweging PAX dit jaar heeft 
meegegeven aan de Vredesweek  
medio september. 
 
Vrede én 
onvrede 
bestaan naast 
elkaar in 
Nederland.  
Vrede is 
namelijk mee 
dan alleen de 
afwezigheid 
van oorlog. 
Vrede is ook 
een algemeen 
gevoel van veiligheid, in sociaal, 
cultureel en economisch opzicht. Een 
situatie waarin de inwoners van een 
land zich -allemaal zonder uitzondering- 
optimaal kunnen ontplooien. Menselijke 
waardigheid en solidariteit, twee 
kernwaarden van PAX, sluiten hier mooi 
bij aan. 
 
Ook dit jaar, of juist dit jaar met de 
recente gebeurtenis in ons diaconaal 
centrum nog vers in het geheugen, wil 

mailto:matthijsjdejong@gmail.com
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De Bakkerij stilstaan bij vrede. Wij 
hebben daarvoor vier sprekers 
uitgenodigd die een korte uiteenzetting 
geven over een lokaal onderwerp 
waarover (on)vrede bestaat binnen de 
Leidse samenleving. De persoonlijke 
bijdragen worden afgewisseld met 
muziek en meditatieve stilte.  
 
Hoe de Leidse vrede eruit ziet en tot 
stand komt, gaat iedereen aan. 
De VredesOntmoeting is bedoeld om 
met elkaar te (her)verbinden, elkaar te 
bevragen zonder te oordelen of 
veroordelen, elkaar uit te dagen met 
prikkelende stellingen, elkaar letterlijk 
dan wel figuurlijk te omarmen. 
 
U komt toch ook uw steentje bijdragen 
aan een beetje vrede in ons stadjûh?  
 
VredesOntmoeting 
Donderdag 21 september 2023 16:00 – 
17:00 uur 
Stadhuisplein, Leiden 
 

o-o-o-o-o 
 

  Kamerkunst  
 
Iedere woensdag, vrijdag (tot 1 oktober) 
en zaterdag, van 12.00 tot 16.00 uur is 
in de Hooglandse Kamer de duo-
tentoonstelling ‘Overleven’ van de 
fotografen Patricia Nauta en Olivier van 
Hartingsveldt te zien. De tentoonstelling 
is te zien tot 7 januari 2024. 
 
Biesheuvel schreef in 1983 het 
beroemde verhaal Reis door mijn 
kamer. Daarin schrijft hij: “Ik zal u door 
mijn kamer laten reizen tot het u duizelt! 
Ik zal u mijn kamer beschrijven precies 
zoals hij is, opdat mensen over duizend 

jaar weten hoe 
een kamer anno 
1983 in Leiden, 
Nederland, 
eruitzag.” Dit 
verhaal is de 
aanleiding 
geweest voor 
de foto’s die 
Patricia in deze 
tentoonstelling 
laat zien. Nauta 
kreeg voor deze 

serie foto’s de 2e prijs in de categorie 
Kunst en Cultuur van de Zilveren 
Camera. 
  
De Leidse fotograaf Olivier van 
Hartingsveldt (1976) is gefascineerd 
door de creativiteit waarmee mensen in 
moeilijke omstandigheden kunnen 
overleven.  
De rol die 
gedomesti-
ceerde dieren 
daarbij 
kunnen 
spelen heeft 
zijn bijzondere 
aandacht. 
Kenmerkend 
is zijn ‘fine 
art’- stijl, 
sereen en soms enigszins 
surrealistisch. 
In zijn serie ‘Diaspora’ fotografeert hij 
Afrikanen, die zich vestigen langs de 
kust van Gambia om er de 
mogelijkheden die het toerisme met 
zich meebrengt te benutten.  
In 2012 studeerde hij af aan de 
Fotovakschool in Amsterdam en zijn 
werk werd gekozen voor de ‘New Dutch 
Photography Talent 2013′. 
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Agenda    

19 september 20.00 uur Hooglandse Huys        Leerhuis 

20 september 20.00 uur Hooglandse Huys        Kerkenraad 

21 september 16.00 uur Stadhuisplein        VredesOntmoeting 

26 september 20.15 uur Hooglandse Huys        Doopgesprek 

27 september 20.15 uur Hooglandse Huys        Kerncursus 

Redactie Op de Hoogte: Aad Hamoen, Wim Timmers, Hetty Veldhuyzen van Zanten 
 

Bijdragen en mededelingen ontvangen we graag op het e-mailadres: 
Opdehoogte@leidsebinnenstadsgemeente.nl 

Postadres: Carneoolstraat 32, 2332 KB  Leiden 
 

predikant: Ds. M.R. Klokke, 
Oude Rijn 156, 2312 HM  Leiden, tel.: 06-48228505    

email: klokke@leidsebinnenstadsgemeente.nl 
  
 

 

De volgende Op de Hoogte komt uit op zondag 1 oktober. 
Kopij kunt u bij de redactie inleveren tot maandagavond 25 september. 

 
De website van de Leidse Binnenstadsgemeente: 

 www.leidsebinnenstadsgemeente.nl  
 

Deze en vorige ‘Op de Hoogten’ zijn op de website na te lezen: 
(onder ‘archief’ en vervolgens ‘Op de Hoogte’) 

 

 

 

De bijentuin 
 
 
Door de raten van de tijd 
Zingt uw honingzoete wind 
 
Hoor de bijenkorven gonzen. 
Mijn adem draagt jouw naam 
 
Was ik een boom aan het water 
Dag en nacht zou ik ruisen: 
Mijn adem draagt uw naam 
 
 

Anton Ent, bij Liedboek 150. 
 

  

  

mailto:Opdehoogte@leidsebinnenstadsgemeente.nl
http://www.leidsebinnenstadsgemeente.nl/

