
 

 

Dienst in de Hooglandse Kerk: 
Zondag 3 september 2023, 10.00 uur.  
Voorganger: ds. R. Kouwijzer 
Ouderling van dienst: Henny v.d. Mark 
Organist:      Willeke Smits 
 

  Vieren: 
Zondag   3 september, ds. Ranfar Kouwijzer, Rotterdam 
Zondag 10 september, ds. Margreet Klokke, Startzondag m.m.v. De Leidse 
Cantorij o.l.v. Hans Brons. 17.00 uur: Evensong, m.m.v. De Leidse Cantorij. 
Zondag 17 september, ds. Netty De Jong-Dorland, Utrecht. 
 
 

   In deze  

   Op de Hoogte: 
• Van de predikant 

• Feestavond LBG 

• Hooglandse Kamer 

• Leerhuis 

• Evensong 10 september 

• Burger Manifest  

• Kamervragen 

• Kliederkerk 16 september 

• Agenda 

 

 

 

3 september 2023, 31e jaargang 

 
 

 

 

Gecombineerde Collecte: Diaconie, 
Algemeen kerkenwerk PGL en eredienst en 
pastoraat 
Digitaal collectemoment tijdens de dienst (of 
later) met de Appostel-app, schaalcollecte bij 
de uitgang of overmaken op rekening 
NL71INGB0678651094 t.n.v. Prot. Gemeente 
Leiden o.v.v. collecte 3 september 2023 
 

Kindernevendienst 
Een paar mensen sloten zich aan bij Paulus 

en gingen in hem geloven. 
Handelingen 17-34 
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  Van de 
  Predikant 
 
Bij de dienst 
Na een lange zomer, 
waarin u en jullie 
hopelijk wat gas 
hebben kunnen 
terugnemen, al of niet 

tijdens een vakantie, pakken we 
allemaal de draad weer op. Ik verheug 
mij op een nieuw kerkelijk seizoen in de 
Hooglandse Kerk! 
  
Volgend weekend begint dat seizoen op 
een wel heel bijzondere manier: Op 
zaterdag en zondag doen we voor het 
eerst sinds lang weer mee met het 
Monumentenweekend en stellen ons 
prachtige monument open voor alle 
voorbijgangers. Dit kan dank zij de 
vrijwillige inzet van een aantal LBG-ers, 
die als gastvrouw en -heer optreden. 
Heel fijn! Zaterdagavond hebben we 
een echte feestavond met elkaar, en 
zondag is er een dienst met avondmaal 
m.m.v. de Leidse Cantorij o.l.v. Hans 
Brons. Er begint dan een nieuwe serie 
diensten met als thema ‘Eenheid in 
verscheidenheid?’ In die serie zullen er 
reisverhalen gelezen worden van de 
apostel Paulus. Er wordt stilgestaan bij 
de manier van leven en geloven, die 
hem eigen is geworden door een 
mystieke ontmoeting met de opgestane. 
Van Paulus is de uitspraak: Er zijn geen 
Joden of Grieken meer, slaven of vrijen, 
mannen of vrouwen – u bent allen één 
in Christus Jezus. Dat was een 
revolutionaire overtuiging, voor zijn tijd. 
Kan deze kijk op mensen ook beweging 
brengen in de hokjesgeest/ het 
identiteits-denken van nu? Over deze 
en dergelijke vragen zal het gaan.  

Jubileum Willeke Smits 
Op 10 september zal er na de dienst 
ook aandacht zijn voor het jubileum van 
onze organist Willeke Smits. Het is dan 
namelijk 25 jaar geleden dat ze haar 
eerste officiële aanstelling kreeg. Wat 
boffen wij elke zondag weer met haar 
spel!  
 
De activiteitengids 
In het weekend van 9 en 10 september 
zal de activiteitengids voor het seizoen 
2023 – 2024 worden uitgedeeld en op 
de website gezet. Ook zal de verkorte 
versie ervan (de activiteitenfolder) 
worden bezorgd bij alle mensen die bij 
de LBG zijn ingeschreven, samen met 
de brief over de jaarlijkse wijkactie. 
Hieronder vertel ik u over een aantal 
nieuwe activiteiten: 
 
‘Dichter bij Paulus’ 
In oktober en november geef ik samen 
met Cor Hoogerwerf, vertaler Nieuwe 
Testament bij het Nederlands 
Bijbelgenootschap, een cursus met de 
titel ‘Dichter bij Paulus’. We gaan zijn 
brief aan de Galaten ‘spellen’, in de 
hoop zo dichter bij Paulus’ manier van 
geloven en leven te komen, die zo sterk 
geïnspireerd is door zijn ontmoeting ‘in 
de Geest’ met Jezus, ná Pasen.  
De boekenclub staat dit jaar onder 
leiding van ds. Guus Fröberg. Hij is 
emeritus predikant uit Vlaardingen, 
woont sinds kort in Leiden en komt 
geregeld bij ons in de kerk. Hij heeft 
veel zin om het nieuwste boek van 
Tomàs Halik ‘De namiddag van het 
Christendom’ met een groep mensen te 
bespreken en onderling leeservaringen 
uit te wisselen. Ik ben er zelf net in 
begonnen, en vind het veel positiever 
van inhoud dan de titel doet denken!  
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Vanaf januari geef ik met Golda Krijger, 
historica en pedagoog, docent bij de 
Hogeschool Leiden, een cursus in de 
Hooglandse Kamer voor een breed 
‘publiek’ met de titel ‘Kijk, Genesis!’ Aan 
de hand van bekende schilderijen en 
wat die bij de kijker oproepen praten we 
over een aantal basisvragen van het 
gewone leven, zoals: Waar kom ik 
vandaan, waar ga ik naartoe? Wie is 
mijn naaste, en hoe kunnen we goed 
met elkaar samenleven? Wat is 
trouwens goed en wat is kwaad?  
In het Hemelvaartsweekend ( van 10-12 
mei) wordt er een pelgrimstocht 
georganiseerd. Deze begint in 
Bloemendaal en gaat via Noordwijk en 
Leiden naar Den Haag. Er wordt, net 
als vier jaar geleden, geslapen in de 
Hooglandse Kerk – een bijzondere 
ervaring.  
Dit is alleen maar een kleine greep uit 
alle activiteiten waar je aan mee kunt 
doen. Lees er meer over op de website 
of in de activiteitengids! Aanmelden kan 
via mij, 
klokke@leidsebinnenstadsgemeente.nl 
 
Persoonlijke berichten 
Op maandag 21 augustus is Walt 
Johannes van Lit geboren, zoon van 
Tim van Lit en Esmée van Tienhoven, 
Simon Vestdijkpad 16, 2321 WD 
Leiden. We wensen hen veel geluk met 
elkaar!  
Op zaterdag 9 september gaan Floris 
Meertens en Sanne Gommers trouwen, 
in Oegstgeest. Hun huwelijk wordt op 
die dag ook ingezegend door de vader 
van de bruidegom. Hun adres is 
Parmentierweg 91, 2316 ZN Leiden.  
Op zaterdag 16 september wordt in de 
Hooglandse Kerk het huwelijk van 
Ronald Kraayeveld en Heidi Blaauw 
bevestigd en ingezegend. De dienst 

begint om 13.00 uur, iedereen is 
welkom. Hun adres is P.J. Blokstraat 
12, 2313 ET Leiden. 
Beide bruidsparen wensen we een 
feestelijke dag en veel zegen over hun 
belofte van trouw!  
                                    Met een hartelijke groet,  
                                          Ds. Margreet Klokke

  o-o-o-o-o 
     

  Feestavond 
  In de Hooglandse Kerk 
  
Op zaterdag 9 september is er een 
gezellige feestavond in de Hooglandse 
Kerk ter gelegenheid van de opening 
van het nieuwe seizoen. Er is een leuk 
programma voor jong en oud. Spel en 
ontmoeting staan centraal onder het 
genot van heerlijke hapjes en drankjes. 
Je kunt je opgeven 
bij: scribalbg@gmail.com 
                                                 Hartelijke groet, 
                                            Rutger van Soeren 
                                                                Scriba  

mailto:klokke@leidsebinnenstadsgemeente.nl
mailto:scribalbg@gmail.com
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  Hooglandse Kamer 
   nieuwe fototentoonstelling 
 
Aanstaande 
woensdag 6 
september 
tussen 17 
en 18 uur 
openen de 
fotografen 
Patricia Nauta en Olivier van Hartings- 
veldt hun nieuwe fototentoonstelling 
'Overleven!' in de Hooglandse Kamer. 
Van harte welkom bij deze 
openingsborrel.   
 

In 2012 ontmoette 
fotograaf Patricia 
Nauta (1963) de 
schrijver Maarten 
Biesheuvel (1939-
2020) toen ze een 
portret van hem 

maakte tijdens haar opleiding aan de 
Fotoacademie in Amsterdam. Sinds die 
tijd kwam ze regelmatig bij hem. Soms 
voor een gesprek of een wandeling. 
Soms zaten er een paar maanden 
tussen. Hij had levensangst. Dat hij 
overleefde dankte hij aan zijn vrouw 
Eva. Zij was de vaste grond onder zijn 
voeten, en hun huis ‘Sunny Home’ aan 
de Kernstraat zijn veilige haven. 
Biesheuvel schreef in 1983 het 
beroemde verhaal Reis door mijn 
kamer. Daarin schrijft hij: “Ik zal u door 
mijn kamer laten reizen tot het u duizelt! 
Ik zal u mijn kamer beschrijven precies 
zoals hij is, opdat mensen over duizend 
jaar weten hoe een kamer anno 1983 in 
Leiden, Nederland, eruitzag.” Dit 
verhaal is de aanleiding geweest voor 
de foto’s die Patricia in deze 
tentoonstelling laat zien. De foto’s zijn 

voorzien van korte tekstjes en 
gebundeld in het boek Foto’s uit Sunny 
Home, dat ook tijdens de tentoonstelling 
te koop zal zijn. Nauta kreeg voor deze 
serie foto’s de 2e prijs in de categorie 
Kunst en Cultuur van de Zilveren 
Camera. 
 
De Leidse fotograaf Olivier van 
Hartingsveldt (1976) is gefascineerd 
door de creativiteit waarmee mensen in 
moeilijke omstandigheden kunnen 
overleven. De rol die gedomesticeerde 
dieren daarbij kunnen spelen heeft zijn 
bijzondere aandacht. Kenmerkend is 
zijn ‘fine art’- stijl, sereen en soms 
enigszins surrealistisch. In zijn serie 
‘Diaspora’ fotografeert hij Afrikanen, die 
zich vestigen langs de kust van Gambia 
om er de mogelijkheden die het 
toerisme met zich meebrengt te 
benutten.  

 
De vaak complexe relatie tussen mens 
en dier heeft Olivier vanuit verschillende 
‘culture’ perspectieven onderzocht en 
gefotografeerd. Hij is veel onderweg en 
werkt dan het liefst aan langlopende 
documentaire projecten. In 2012 
studeerde hij af aan de Fotovakschool 
in Amsterdam en zijn werk werd 
gekozen voor de ‘New Dutch 
Photography Talent 2013′. 
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De fototentoonstelling is van woensdag 
6 september 2023 tot zondag 7 januari 
2024 op woensdag-, vrijdag- (tot en met 
20 oktober 2023) en zaterdagmiddag 
van 12.00 tot 16.00 uur te bekijken in de 
Hooglandse Kamer. Ga voor meer 
informatie en de actuele openingstijden 
naar www.hooglandsekamer.nl. 
 

o-o-o-o-o 
 

  Leerhuis 
  slavernij en bevrijding 

 
Het leerhuis biedt elk jaar verdieping bij 
een bijbels thema. Dit jaar is dat 
‘slavernij en bevrijding’. Het thema is 
actueel nu we dit jaar de afschaffing 
van de slavernij herdenken. Het is in de 
Bijbel bovendien een heel belangrijk 
thema. ‘Jullie waren slaven,’ zegt 
Mozes tegen Israël, ‘maar God heeft 
jullie bevrijd, vergeet dat nooit.’ ‘Jullie 
waren slaven,’ schrijft Paulus aan zijn 
lezers, ‘maar Christus heeft jullie 
bevrijd, vergeet dat nooit.’ Hoe houden 
wij vandaag die Bijbelse herinnering 
levend? En kan het uitdiepen van het 
thema slavernij helpen om ook met 
nieuwe ogen te kijken naar de 
bevrijding waarover de Bijbel spreekt?  
Data: 19 sept, 10 okt, 14 nov, 12 dec, 
16 jan, 13 feb, 12 mrt, 9 apr, 14 mei en 
4 juni. In het Hooglandse huis van 
20.00-22.00 uur. Oude én nieuwe 
deelnemers zijn welkom. Kom gerust 
eens langs om te zien of het iets voor je 
is. Informatie: Matthijs de 
Jong, matthijsjdejong@gmail.com 
 

 
 
 

  Bijzonder Kerkenwerk  
  Leiden 
   Muzikale inspiratie in de 
   Hooglandse Kerk 

De Leidse Cantorij in de Hooglandse Kerk 
 
 

Op zondag 10 september 2023 om 
17.00 uur zal de Hooglandse Kerk 
bruisen met de 6e Evensong van dit jaar 
die zal worden gezongen door de 
Leidse Cantorij onder leiding van Hans 
Brons.  
Het ‘Father’ Willis-orgel wordt bespeeld 
door Willeke Smits. Zij viert deze 
maand haar 25-jarig jubileum.  
Ds. Margreet Klokke is Liturg. 
  
Vanuit het noordertransept van de kerk 
vangt deze Evensong aan met de 
introitus 'If ye love me' van de 16e-
eeuwse componist Thomas Tallis. 
De chant is deze keer Psalm 19: 'The 
heavens declare the glory of God' van 
de hand van de vroeg 19e-eeuwse 
componist Thomas Walmisley.  
Van Parry zijn de 'canticles' - de 
lofzangen van Maria en Simeon.  
Deze grootse stukken met 
indrukwekkende klankschilderingen van 
de teksten worden ook wel 'The Great 
Service' genoemd.                                 

Zaterdag 16 september 

Kliederkerk 
15.45 uur, Hooglandse Huys 

http://www.hooglandsekamer.nl/
mailto:matthijsjdejong@gmail.com
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Als Anthem zal klinken 'Hear my prayer' 
van Felix Mendelssohn. Mendelssohn 
schreef dit stuk in 1844, vrij naar psalm 
55. De eerste uitvoering vond in 
Engeland plaats en op een Engelse 
tekst. Na uiterst heftige passages 
eindigt het stuk met het etherische 'O, 
for the wings of a dove', een bede om 
rust en vrede te mogen vinden. De 
sopraansolo wordt gezongen door de 
Amerikaanse zangeres Cait Frizzell. De 
Evensong krijgt een feestelijk afsluiting 
met de bekende hymn 'All creatures of 
our God and King'. 
  
Kortom, een Evensong om naar uit te 
kijken. 
Aanvang 17.00 uur. Deur opent om 
16.30 uur. Meer info 
op www.evensongsleiden.nl. 
 

o-o-o-o-o 
 

Uitnodiging 
BurgerManifest   
In Stilte #NietZonderOns071. 
 
12 september, 15.45 
uur begint het vijfde 
BurgerManifest   
In Stilte 
#NietZonderOns071. 
 
Middels een wandeling in stilte vieren 
Leidse burgers de verscheidenheid aan 
burgers in Leiden. Dwars door 
stadshectiek en – lawaai lopen ze kalm 
en in stilte door de stad. Ze nemen 
ruimte in, zijn zichtbaar. Daar waar ze 
doorgaans weinig ruimte innemen. 
Onzichtbaar zijn. 
Je draagt bij aan verscheidenheid door 
een (on)zichtbare beperking; 
geaardheid; teint; levensovertuiging; 
laaggeletterdheid; arbeidsloosheid of 

welke ‘kleur’ ook. Voel je je betrokken 
bij een zichtbaar diverse samenleving 
wandel dan mee met 
#NietZonderOns071 
De wandeling is vooraf uitgezet. Vanaf 
Nieuwstraat 7-tegenover de 
Hooglandse Kerk- lopen we via 
verschillende buurthuizen – o.a. BOP 
’Trefpunt, Professorenpad 1- naar de 
Koornbrug. Op de Koornbrug sluiten we 
vanaf 19.30 tot 20.30 uur 
#NietZonderOns071 af. 
Met een bloem. Met een gedicht. Met 
mooie klanken van carillon, koor en 
aanwezigen. Vraag je vrienden, 
collega’s, buren om mee te lopen. 
Samenleven kan immers 
#NietZonderOns071! 
 
Aanmelden: 
nietzonderons071@gmail.com 
Actuele informatie: 
informatieplatformsamenwerken.nl/nietzonderons071 

  
o-o-o-o-o 

 

 Kamervragen  
  met Marga Haas en Meister Eckhart 

Marga Haas 

 
In de eerste Kamervragen bijeenkomst 
van het nieuwe seizoen is Marga Haas 
onze inspirerende gast. Marga Haas 
was na haar studie theologie in Leiden 

http://www.evensongsleiden.nl/
mailto:nietzonderons071@gmail.com
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op een blauwe maandag gemeente-
predikant. Haar roeping als voorganger 
was authentiek, maar de functie van 
dominee bleek te benauwd. De periode 
die volgde was er een van 
afstandelijkheid naar de kerk, naar God 
en uiteindelijk ook naar zichzelf. Op de 
drempel van haar veertigste verjaardag 
veranderde er iets. Een diep verlangen 
maakte zich van haar meester. Een 
verlangen om meer van binnenuit te 
gaan leven. Maar hoe moest dat?  
 
Ze volgde haar ingeving om te gaan 
mediteren. Die dagelijkse twintig 
minuten stilte bleken een 
ontdekkingsreis. Ze brachten haar 
aandacht naar binnen en openden haar 
de ogen voor haar innerlijke wereld. 
Diep in haar begon er weer iets te 
borrelen. Iets dat zij leerde herkennen 
als Bron-met-een-hoofdletter. God 
diende zich weer aan, maar nu van 
binnenuit in plaats van ‘van buitenaf’. 
Op zoek naar verdieping las ze werk 
van diverse mystici.  
In de woorden van de middeleeuwse 
Meister Eckhart vond ze de meeste 
herkenning; zijn preken en geschriften 
begeleiden haar tot op de dag van 
vandaag. Zijn woorden helpen haar 
haar innerlijke ruimte telkens weer te 
ontdekken en vrij te houden. Vanuit die 
innerlijke ruimte begeleidt ze mensen 
die gaan sterven; ze is werkzaam als 
geestelijk verzorger in een hospice. In 
de afgelopen jaren heeft ook de wereld 
van de droom zich leren kennen als 
wegwijzer en richtinggever.  
 
In de Kamervragen sessie op zaterdag 
16 september deelt Marga Haas haar 
intieme ervaringen en persoonlijke reis. 
Niet om te vertellen hoe het moet, maar 
omdat haar verhaal wellicht herkenning 

oplevert, inspireert of motiveert. Ook 
nieuwsgierig geworden? Graag tot 
ziens! Ga voor meer informatie 
naar www.hooglandsekamer.nl. 
 

o-o-o-o-o 

 
 
  Open Monumentendagen 
  Ook de Hooglandse Kerk open voor     
   bezoekers 
 
De Open Monumentendagen Leiden 
2023 staan voor de deur. Dit jaarlijkse 
evenement, dat dit jaar plaatsvindt in 
het weekend van 9 en 10 september, 
nodigt bezoekers uit om te genieten van 
de rijkdom van Leidens monumentale 
erfgoed. In de aanloop daarvan kijken 
veel Leidenaars reikhalzend uit naar de 
bijbehorende programmagids. 
 
Ook onze monumentale Hooglandse 
kerk is dit jaar open voor monumenten 
dag bezoekers.  
Wie als vrijwilliger wil helpen bij de 
openstelling van de kerk kan zich 
opgeven bij onze scriba. 
scribalbg@gmail.com! 
 
Muziek in de Hooglandse Kerk op 
zaterdag 9 september: 
William Byrd Vocaal Ensemble / 13.15 
en 14 uur. 
  
Het William Byrd Vocaal Ensemble 
gedenkt dit najaar haar naamgever met 
concerten.  
Daarbij zal ook muziek van Thomas 
Tallis klinken en een nieuwe compositie 
van Alfred Momotenko die hij ter ere 
van William Byrd schreef. / 
Orgelspel / 12.30 u, 14.30 u en 16.15 u 
afgewisseld met kooroptreden. 

http://www.hooglandsekamer.nl/
mailto:scribalbg@gmail.com
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 9  september        Hooglandse Kerk:      Feestavond LBG                         18.30 uur 
10 september        Hooglandse Kerk:      Evensong, Leidse Cantorij          17.00 uur 
12 september        Nieuwstraat 7            BurgerManifest (zie pag.6)          15.45 uur 
16 september        Hooglandse Huys      Kliederkerk                                  15.45 uur 
19 september        Hooglandse Huys      Leerhuis                                      20.00 uur 
27 september        Hooglandse Huys      Kerncursus                                  20.00 uur 
 
 
 
 
 

Agenda    

    

    

    

    

    

11 juni Evensong 17.00 uur  Hooglandse Kerk 

13 juni Labyrintlopen 20.00 uur Vredeskerk 

13 juni Gemeenteavond 20.00 uur Hooglandse Huys 

14 juni Moderamen 09.00 uur Hooglandse Huys 

15 juni Stiltewandeling Cronesteyn 19.30 uur Tuin van de Smid 

 
 
 
 
 

   

6  september        Hooglandse Kamer:  Opening nieuwe tentoonstelling  17.00 uur. 
9 september                   

   

Redactie Op de Hoogte: Aad Hamoen, Wim Timmers, Hetty Veldhuyzen van Zanten 
 

Bijdragen en mededelingen ontvangen we graag op het e-mailadres: 
Opdehoogte@leidsebinnenstadsgemeente.nl 

Postadres: Carneoolstraat 32, 2332 KB  Leiden 
 

predikant: Ds. M.R. Klokke, 
Oude Rijn 156, 2312 HM  Leiden, tel.: 06-48228505    

email: klokke@leidsebinnenstadsgemeente.nl 
  
 

 

De volgende Op de Hoogte komt uit op zondag 17 september 
Kopij kunt u bij de redactie inleveren tot maandagavond 11 september 

 
De website van de Leidse Binnenstadsgemeente: 

 www.leidsebinnenstadsgemeente.nl  
 

Deze en vorige ‘Op de Hoogten’ zijn op de website na te lezen: 
(onder ‘archief’ en vervolgens ‘Op de Hoogte’) 

 

 
  Ons heeft de Heer met liefde neergeschreven 
 
 
  Ons heeft de Heer met liefde neergeschreven, 
  leesbaar voor mensen als zijn erfenis. 
  Ons leven mag zich voluit laten lezen,  
  herkenbaar als zijn eigenhandig schrift. 
 
  Om woord voor woord zijn liefde te vertalen,  
  dat blijft voor ons bestaan het doel, de zin. 
  Om mensen zijn ontferming te herhalen 
  zijn wij gezonden, deze wereld in. 
   
                                                                  Lied 976 vers 1 en 3 

   
 
  
 
 
     
     

mailto:Opdehoogte@leidsebinnenstadsgemeente.nl
http://www.leidsebinnenstadsgemeente.nl/

