
 

 

Dienst 
in de Hooglandse Kerk: 
Zondag 9 juli 2023, 10.00 uur.  
Voorganger: ds. Margreet Klokke 
Ouderling van dienst: Henk ten Voorde 
Organist:      Willeke Smits 
 

  Vieren: 
Zondag   9 juli,  ds. Margreet Klokke, jongerendienst, m.m.v. muziekgroepje. 
Zondag 16 juli, ds. Klaas Holwerda, Amsterdam. 
Zondag 23 juli, ds. Margreet Klokke, Themadienst: ‘Zomer’  laatste in de serie 
‘de spiritualiteit van de seizoenen’. 
Zondag 30 juli, ds. Owe Boersma, Leiden. 
 
    In deze  

   Op de Hoogte: 
• Van de predikant 

• Afscheid ambtsdragers 

• Nieuw aangetreden 

• Zomer Orgelpromenade 

• Evensong 20 augustus 

• Cursus Theologische vorming  

• "Where are you Adam?"  

• Hemels is de aarde 

 

 

 

9 juli 2023, 31e jaargang 

 
 

 

 

Gecombineerde Collecte: Diaconie, 
Algemeen kerkenwerk PGL en eredienst en 
pastoraat 
Digitaal collectemoment tijdens de dienst (of 
later) met de Appostel-app, schaalcollecte bij 
de uitgang of overmaken op rekening 
NL71INGB0678651094 t.n.v. Prot. Gemeente 
Leiden o.v.v. collecte 9 juli 2023 
 

Kindernevendienst 
Mozes zei: ‘Vandaag zal ik jullie de regels 

van de Heer geven. Onthoud ze goed, 
vergeet ze niet!’  

DEUTERONOMIUM 6:6 
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  Van de 
  Predikant 
 
Bij de kerkdiensten 
Vandaag is er – op de 
valreep voor alle 
kinderen en jongeren 
met vakantie gaan!– 
nog een dienst met 

jongeren. Afgelopen dinsdag aten Tim 
Wildeman, Robert Huurnink en ik pizza 
met hen en hebben we de dienst voor- 
bereid. Het thema is: ‘Mijn toekomst/ De 
toekomst’. Hoe kijken jongeren naar de 
toekomst? Hebben ze plannen, 
idealen? Zien ze kansen of beren op de 
weg? Hebben ze er vertrouwen in of 
maken ze zich soms ook bezorgd? Ze 
zullen u erin delen. En als voorgangers 
brengen we hun verhalen in gesprek 
met het verhaal van Gideon 
uit Richteren 6. Jasmijn van der Weide, 
die net als jeugdouderling is bevestigd, 
zal met een muziekgroepje een aantal 
de jongeren aansprekende liederen 
spelen/zingen. 
 
Op 23 juli, midden in de zomer, wordt 
de laatste dienst in de serie  
‘de spiritualiteit van de seizoenen’ 
gehouden. Over de zomer, zal het dan 
natuurlijk gaan, over uitbundigheid. 
Daarna zal ik de serie over ‘Liturgie als 
heilig spel’ weer vervolgen. Op 6 
augustus gaat het over het avondmaal, 
op 20 augustus over de zegen.  
Er zullen een aantal ‘nieuwe’ 
gastpredikanten voorgaan, de komende 
tijd. In de digitale nieuwsbrief zal ik hen 
aan u voorstellen. 
Op 1 oktober wordt er weer een 
doopdienst gehouden, als u overweegt 
uw kind(eren) ten doop te houden kunt 
u contact met mij opnemen. 

Het nieuwe seizoen en tijd voor 
bezoeken. 
De komende periode zal ik samen met 
anderen de activiteitengids voor het 
nieuwe seizoen weer gaan maken. 
Daarnaast heb ik meer tijd dan anders 
voor bezoekjes, er zijn immers even 
geen vergaderingen en cursussen. Wie 
mij graag eens persoonlijk wil spreken – 
schroom niet en bel of mail me! Dan 
kom ik graag. 
Tot slot: Wie op reis gaan – geniet en 
kom goed thuis!  
En wie hier blijven – tot ziens in de kerk! 
Met een hartelijke groet, 
 

Ds. Margreet Klokke 

 
o-o-o-o-o 

 
  Afscheid ambtsdragers 
 
Afgelopen zondag is er in de kerkdienst 
afscheid genomen van een aantal 
ambtsdragers. In de dienst bedanken 
we hen altijd met een ènkel woord. Hier 
in de Op de Hoogte kunnen we dat wat 
uitgebreider doen. 
 
Aad Hamoen was diaken en scriba van 
de LBG. Als scriba had hij een centrale 
plek in de voorbereiding van en verslag- 
legging van vergaderingen van zowel 
het moderamen als de kerkenraad. Als 
er brieven geschreven moesten 
worden, deed hij dat.                           
Zo correspondeerde Aad steevast en 
tijdig met de gastpredikanten en maakte 
hij ook het dienstrooster, vooral in de 
zomervakantie nogal eens een puzzel 
(er komt veel meer kijken bij het 
organiseren van kerkdiensten dan je 
wellicht op het eerste gezicht zou 
denken…). Daarnaast beheerde hij ook  
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het archief van de LBG, en maakte hij 
samen met ds. Klokke de activiteiten- 
gids voor het nieuwe seizoen.               
In vergaderingen had Aad een plezierig 
rustige aanwezigheid, maar hij had wel 
een goed gevoel voor verhoudingen 
tussen mensen en zijn mening over de 
juiste benadering van een probleem 
werd dan ook breed gewaardeerd.   

Afgetreden ambstdragers, van links naar rechts: 
Aad Hamoen, Monica van der Heul, Patrick Meijer, 

Antje Ras, Jitske Visser, Jan Wolzak en Willemijn van 
der Bijl. 

 

Aads meeste recente project (samen 
met Rien Rouw) is het project rond een 
Veilige Gemeente, waarvoor zondag de 
eerste vertrouwenspersonen werden 
voorgesteld; invoering daarvan volgt 
vermoedelijk later dit jaar.  
Aad is ook redacteur van Op de 
Hoogte; dat blijft hij voorlopig nog 
doen! 
 
Monica van der Heul – Jobse was 
ouderling en lid van de pastorale raad. 
In die laatste hoedanigheid 
organiseerde ze onder meer – samen 
met Willemijn van der Bijl – de 
wijkavonden. Als lid van het 
opstartteam speelde ze een centrale en 
zeer arbeidsintensieve rol bij het 
nadenken over en praktisch vormgeven 
van een veilige kerkgang in coronatijd, 

met inachtneming van de steeds 
wisselende regels vanuit de overheid. 
Dat is een zware belasting geweest, 
achteraf gezien (en niet alleen voor 
haar) misschien wel te zwaar, maar 
Monica bleef daar altijd rustig en 
opgewekt onder.  
Ook deed ze mee aan alle initiatieven 
van de pastorale raad om mensen ‘erbij 
te houden’ in een tijd waarin we elkaar 
niet konden zien. 
Monica vervulde haar taken met 
hartelijkheid en betrokkenheid en met 
een goed gevoel voor wat mensen 
binnen de LBG (en daarbuiten) 
beweegt.  
                                              
Patrick Meijer was diaken en voorzitter 
van de diaconale raad. In die laatste 
hoedanigheid was hij ook 
vertegenwoordiger van de LBG in het 
College van Diakenen van de 
Protestantse gemeente Leiden, waar 
vooral de laatste periode veel harde 
noten te kraken waren. Patrick is een 
bevlogen man waar het gaat om 
mensen die het minder goed getroffen, 
minder goed voor elkaar hebben in 
deze samenleving. Zijn ervaring met 
besturen en het maken van beleid 
stelden hem in staat hoofdzaken van 
bijzaken te onderscheiden en hij had 
altijd een prima bijdrage in 
vergaderingen. Ondanks zijn drukke 
bestaan (gezin, werk en nog een 
andere bestuursfunctie), was hij altijd 
op tijd aanwezig, soms met wat kunst- 
en vliegwerk. Patrick heeft geprobeerd 
ervoor te zorgen dat het werk dat 
binnen De Bakkerij gebeurt nauwer 
wordt verbonden aan het werk in de 
wijkgemeenten(en omgekeerd).  
Mede dankzij hem staat dat nu als een 
belangrijk doel in het beleidsplan van de 
PgL voor de komende periode. 
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Antje Ras was jeugdouderling. In die 
hoedanigheid zette ze zich met hart en 
ziel in voor het jeugdwerk binnen de 
LBG en binnen de Protestantse 
gemeente Leiden als geheel. Ze heeft 
goed gezien dat het voor jongeren 
belangrijk is zich te kunnen identificeren 
met een grotere groep en niet (bijna) in 
je eentje in die kerk rond te lopen. Mede 
dankzij haar visie en inzet staat dat 
gezamenlijke jeugdwerk binnen de PgL 
nu stevig op de kaart. In de periode dat 
er een vacature was voor een 
jeugdwerker heeft zij – samen met 
andere betrokken ouders – diens taken 
opgepakt en ook bij het inwerken van 
de nieuwe (en nog vrij onervaren) 
jeugdwerkers was er meer dan genoeg 
te doen. Net als voor Patrick geldt dat 
zij haar taak als ambtsdrager vervulde 
in combinatie met een 
verantwoordelijke baan, een gezin en 
nog een andere maatschappelijke taak. 
Een duizendpoot dus! 
 
Jitske Visser is diaken geweest en 
heeft dat het ongelofelijke aantal van 
twaalf jaar gedaan. In de diaconale raad 
had ze als taken o.a.: de organisatie 
van het avondmaal, de sobere maaltijd 
aan het begin van de 40-dagentijd en 
de zomerbonnenactie èn het 
vertegenwoordigen van de diaconale 
raad in het moderamen. Maar ze werd 
in de loop van de tijd ook steeds meer 
het geweten van de diaconale raad – ze 
wist bijvoorbeeld hoe dingen 
georganiseerd zijn in de PKN als het 
gaat om het collecterooster en bij de 
Bakkerij als het om andere dingen ging. 
Naast haar diaconale taken was ze ook 
een soort tweede scriba:                     
Ze maakte het preekrooster en zorgde 
ervoor dat dit correct in het Leids 
Kerkblad e.a. media terecht kwam. Het 

was heel prettig samenwerken met 
haar. Je kon van haar op aan! 
Wat Jitske ook heeft gedaan, en waar 
ze niet mee is gestopt, is het 
organiseren van de cantatediensten/ 
cantatevespers – eerst i.s.m. de 
Pieterskerk en nu onder de vlag van 
BKL. Muziek is een belangrijke bron 
van inspiratie voor haar, ik hoop dat ze 
daar nu weer alle tijd voor krijgt! 
 
Jan Wolzak en Willemijn van der Bijl 
zijn vier jaar ouderling geweest.    
Samen hebben zij de pastorale raad 
geleid – Jan zat voor en Willemijn 
zorgde dat er een uitnodiging en een 
verslag kwam. Er was ook behoorlijk 
wat pastoraal werk aan de winkel, want 
ze waren nog maar een jaar ouderling, 
of de Corona-periode begon. Er is toen 
een bel-circuit gekomen (een idee van 
Geertrui Betgen), er kwam Zoom-
koffiedrinken na de dienst èn een 
digitale nieuwsbrief – allemaal 
initiatieven waar zij achter zaten die 
ertoe bijdroegen dat de onderlinge 
verbondenheid in de gemeente warm 
gehouden werd. En nà de Corona-
periode moest het live-contact weer 
gestimuleerd worden. Jan, Pleun 
Stehouwer en Hans Wijntjes gingen 
bezoeken doen en Willemijn 
organiseerde met Monica van der Heul 
wijkavonden. Samen met anderen 
hebben ze o.a. ook de eerste echte 
gemeente-dag ná Coronatijd 
georganiseerd.                             
Kortom: Jan en Willemijn hebben 
aandacht gegeven aan mensen en 
gezorgd voor verbinding tussen 
mensen.  
Ze gaan nu uit de kerkenraad, maar 
blijven de pastorale raad gelukkig 
leiden. Ook zal de digitale nieuwsbrief 
nog om de week uit de Duyvendak- 
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straat komen en wordt de autodienst 
vandaaruit georganiseerd… 
 
Ds. Abeltje Hoogenkamp is 
gedurende twee jaar als inspirator 
betrokken geweest bij ons project 
Hooglandse Kamer.  

Ds. Abeltje Hoogenkamp (links) en Ds. Margreet Klokke 

 
Ze is zzp-dominee met als één van haar 
specialiteiten ‘kerkvernieuwing’. Dat is 
te merken geweest, ze zit boordevol 
ideeën en weet ook heel goed welke 
afslagen je níet moet nemen als je echt 
een open huis wilt zijn voor de stad. 
 
Eén van haar grootste kwaliteiten is dat 
ze het ‘goud’ van de kerk zo onder 
woorden weet te brengen en vorm weet 
te geven dat zoekers van vandaag zich 
uitgenodigd weten. Intussen stáát het 
project: De Hooglandse Kamer èn Kerk 
zijn nu gedurende het hele jaar twee 
middagen per week open (in de zomer 
drie) voor de voorbijgangers. Er zijn 
wisselende exposities en inspirerende 
sprekers en musici in de Kamer en dit 
belooft alleen nog maar uitgebreid te 
worden. En, hoe prachtig: Er is een 
ouderling kerk en stad gevonden in de 
persoon van Fennand van Dijk, die er 
mede voor kan zorgen dat het project 
nog meer in de gemeente verankerd 
wordt. 

Abeltje blijft gelukkig nog op de 
achtergrond als adviseur bij de open 
Hooglandse Kamer en – Kerk 
betrokken. Hartelijk dank, allemaal! 
 
                            Henk ten Voorde (voorzitter) 
                                    en ds. Margreet Klokke 

 
o-o-o-o-o 

 
 
 
  Nieuw  
  Aangetreden… 

 
Eveneens in de dienst van 2 juli traden aan als 
nieuwe ambtsdragers Arjen Bonestroo, 
Fennand van dijk, Dorien de Graaff, Henny van 
der Mark, Rutger van Soeren en Jasmijn van 
der Weide. 
                                           Foto’s: Marius van der Heul 
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  Orgelpromenade 
 
Gedurende de 
zomer is er 
weer de Orgel- 
promenade in 
de 
Hooglandse 
Kerk. 
Afgelopen 
zaterdag 8 juli 
was de 
feestelijke 
opening met 
de Vlaamse barokspecialist Michael de 
Geest, die het De Swart Van 
Hagerbeer-orgel bespeelde. 
Hieronder de agenda voor de komende 
concerten: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zoals gebruikelijk starten de concerten 
om 13.30 uur en duren ca. 45 minuten. 
Willeke Smits sluit op 2 september ook 
weer feestelijk de orgelpromenade af;  
ze is dan 25 jaar organist. Ze bespeelt 
die middag het Willisorgel. 
Voor meer informatie kijk op: 

orgelpromenade@gmail.com> 

 
o-o-o-o-o 

 

  Evensong 
 
Sinds 1988 worden in de Hooglandse 
Kerk series Evensongs uitgevoerd. De 
toenmalige cantor/ organist Joop Brons 
was de grondlegger van deze traditie. 
 
De Evensong staat bekend om zijn  
prachtige muziek. Het is een kans om te 
luisteren naar getalenteerde zangers en 
muzikanten en te genieten van de 
prachtige melodieën en bijzondere 
harmonieën. Naast onze eigen Leidse 
Cantorij is de internationale inbreng dit 
jaar hoog. Zo was op 28 mei The Choir 
of York Minster te gast en zong op 2 juli 
The Choir of Jesus College uit Oxford 
de Evensong. 

 
Op zondag 20 augustus om 17 uur is 
het de beurt van The Willis Chorale 
onder Leiding van Huw Williams (Bath 
Abbey). Organist is Martyn Noble 
(RCM, London). Gezongen worden o.a. 
de Second Service van Kenneth 
Leighton, Preces and responses van 
Paul Spicer. De anthems zijn Blest pair 
of Sirens van Hubert Parry en Behold, 
O God our defender 
 
Iedereen is van harte welkom! 
Aanvang 17.00 uur. De deur is open 
vanaf 16.30 uur. Toegang vrij. 

15 juli      SH    Willeke Smits 
22 juli       W    Jos Maters 
29 juli      SH    Diederik Blankensteijn 
  5 aug.    W     Anne Gaélle Chanon FR 
12 aug.   SH    Jan Pieter Lanooy 
19 aug.   SH    Huw Williams UK 
26 aug.    W    Jan Verschuren 
  2 sept.   W     Willeke Smits 
                        25 jaar organist 

 
SH= De Swart Van Hagerbeer 
W  = Father Willis 
 

mailto:orgelpromenade@gmail.com
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Een geldelijke bijdrage, digitaal of 
contant is zeer welkom. 
 
Agenda voor de komende maanden: 
 
10 september 2023 
De Leidse Cantorij o.l.v. Hans Brons 
Organist: Willeke Smits 
Voorganger: ds. Margreet Klokke 
 
8 oktober 2023 
Capella Nicolai o.l.v. Giles Brightwell 
Organist: Jos Maters 
Voorganger: ds. Margreet Klokke 
 

o-o-o-o-o 
 
 

 

Cursus 
Theologische 
vorming voor 
geïnteresseerden 
 

Een ontdekkingsreis door de wereld van 
geloof en bijbel. 
Heb je nou net als de kamerling uit het 
Bijbelverhaal in Handelingen 8, en dat 
was meer dan 2000 jaar geleden, dat 
als je de bijbel leest, je net als hij met 
vragen zit zoals, wat wordt er nou 
precies bedoeld  
Zou je weleens meer willen weten over 
de bijbel. Hoe zit die bijbel in elkaar en 
hoe zit het met het oude en nieuwe 
testament? 
Wat is de geschiedenis van de kerk en 
waarom zijn er in de loop van de tijd 
allerlei dogma’s ontstaan? Welke 
vragen kom je tegen bij ethiek en 
filosofie? en hoe zit het met al die 
variaties in de liturgieën van de 
verschillende kerken? deze en nog veel 
meer vragen komen aan de orde in de 

cursus Theologische vorming voor 
geïnteresseerden (TVG). 
Het nieuwe cursusjaar begint de 2 de 
week van september bij genoeg 
aanmeldingen op woensdagavond 
en/donderdagmiddag.  
In de Christus Triumfator Kerk in Den 
Haag 
Nieuwsgierig geworden ??? 
Mail of bel dan naar de secretaris: 
Annemarie van Duijn: 
w.van.duyn1@kpnplanet.nl 
tel. 071-4073566. / 06 5537 5048 
 

o-o-o-o-o 
 
 

 "Where are you Adam?"  
    documentaire 
 
Op donderdag 27 juli 2023 wordt om 
14.30 uur in de Vredeskerk, 
Vollenhovenkade 24 in Leiden de 
documentaire 
"Where are you 
Adam?" 
getoond. Het is 
een meditatief 
portret over het 
leven in de 
kloosters op de 
berg Athos in 
Griekenland 
met prachtige 
natuurbeelden.  
De documentaire is al in 15 landen  
vertoond in vele filmhuizen en 
bioscopen, ook in Nederland. De entree 
van € 5,00 komt geheel ten goede aan 
de Oekraïense makers.  
Iedereen is van harte welkom! 
 
                                       Met vriendelijke groet, 

Rutger van Soeren 
Scriba van de Leidse Binnenstadsgemeente 
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Laatste Op de Hoogte van dit seizoen 
De eerstvolgende Op de Hoogte komt uit op zondag 3 september 

Kopij kunt u bij de redactie inleveren tot maandagavond 28 augustus. 

Wij wensen u een goede vakantie toe. 
                                                                                                      Redactie Op de Hoogte. 

 
 

 
 
 
 
 

   

    

Redactie Op de Hoogte: Aad Hamoen, Wim Timmers, Hetty Veldhuyzen van Zanten 
 

Bijdragen en mededelingen ontvangen we graag op het e-mailadres: 
Opdehoogte@leidsebinnenstadsgemeente.nl 

Postadres: Carneoolstraat 32, 2332 KB  Leiden 
 

predikant: Ds. M.R. Klokke, 
Oude Rijn 156, 2312 HM  Leiden, tel.: 06-48228505    

email: klokke@leidsebinnenstadsgemeente.nl 
  
 

 

De website van de Leidse Binnenstadsgemeente: 
 www.leidsebinnenstadsgemeente.nl  

 
Deze en vorige ‘Op de Hoogten’ zijn op de website na te lezen: 

(onder ‘archief’ en vervolgens ‘Op de Hoogte’) 
 

 
   

    Hemels is de aarde 

    voor hen, die houden van de zon, 
    van de lucht, van de vlinders en de vogels, 
    van de mensen en de dingen. 
    Die juichen en zingen en lachen en dansen 
    om de wonderen van het leven. 
 
    Hemels is de aarde  
    voor hen, die bekoorlijk blijven voor elkaar. 
    Die elkaar de ruimte geven om anders te zijn, 
    om zichzelf te zijn 
    ruimte voor een eigen levensritme. 
 
    Hemels is de aarde 
    voor hen, wie geen storm kan deren, 
    die uit hun mond alle bittere woorden hebben weggenomen 
    en die met een beetje humor 
    van doornen rozen kunnen maken. 

 
   Hemels is de aarde 
    voor hen, die ver voorbij het lichaam, 
    bevrijd van angsten en begeerten 
    aan de uiterste kusten van het leven 
    elkaar de vreugdevolle geborgenheid bieden 
    van een onsterfelijke liefde.                                                  Uit: Zonnestralen voor het hart 
                                                                                                                           Phil Bosmans 
 
 
     
     

mailto:Opdehoogte@leidsebinnenstadsgemeente.nl
http://www.leidsebinnenstadsgemeente.nl/

