
 

 

  

Dienst in de Hooglandse Kerk: 
Pinksteren  
28 mei 2023, 10.00 uur.  
Voorganger: ds. M. R. Klokke 
Ouderling van dienst: Jose Clarisse 
Organist:      Willeke Smits 
 

  Vieren: 
Zondag 28 mei, Pinksteren, ds. Margreet Klokke, met medewerking van de 
Leidse Cantorij o.l.v. Hans Brons. 17.00 uur: Evensong, koor van York Minster 
Zondag 4 juni, ds. Margreet Klokke, doopdienst. 
Zondag 11 juni, ds. Gerrit van Dijk, Driebergen. 17 uur: Evensong,  m.m.v.            
De Leidse Cantorij, o.l.v. Hans Brons.   Liturg: ds. Harold Schorren, Rotterdam.  
                                 
 
 
 
 

 In deze Op de Hoogte: 
  Van de predikant  

  Van de Voorzitter 

  Orgel/ Promenadeconcerten 

  In Memoriam  

  Stiltewandeling 

  Kliederkerk/ Speeltuinmiddag 

  Evensong 

  Hooglandse Kamer Duo tentoonstelling 

 

 

 

 

 

28 mei 2023, 31e jaargang 

 
 

 

 

Gecombineerde Collecte: 
Diaconie, Algemeen kerkenwerk PGL en 
eredienst en pastoraat. 
Digitaal collectemoment tijdens de dienst (of 
later) met de Appostel-app, schaalcollecte bij 
de uitgang of overmaken op rekening 
NL71INGB0678651094 t.n.v. Prot. Gemeente 
Leiden o.v.v. collecte 28 mei 2023 
 

 Kinderen in de kerk 
‘Kinderen jonger dan 4 jaar kunnen voor aanvang van de kerkdienst naar de crèche in de 

Hooglandse kamer worden gebracht (achterin de kerk). Vanaf 4 jaar zijn kinderen van harte 
welkom in de kindernevendienst. Die begint tijdens de kerkdienst, voorafgaand aan de preek.’ 
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  Van de 
  Predikant 
 
Bij de kerkdiensten 
Vandaag is het 
Pinksteren. De 
verjaardag van de 
kerk, zo leerde ik 
vroeger thuis. Maar 

ook de verjaardag van de Leidse 
Binnenstadsgemeente, die nu 
negenentwintig jaar geleden ontstond 
uit een fusie van vier wijkgemeentes. 
Een feest, dat extra diepte krijgt doordat 
drie mensen zich vandaag verbinden 
met de christelijke traditie (Cháwah van 
Harmelen, Floris Meertens en George 
Montasir), en drie mensen een eerder 
gedane belijdenis/ verbintenis nog eens 
willen bevestigen (Remmie Booij, Cent 
van Vliet en Metha van Vliet – de Vos). 
De meeste van hen volgden dit seizoen 
de cursus ‘Kern van de christelijke 
traditie’, en merkten daardoor hoe 
dragend en inspirerend geloven voor 
hen is. Een aantal werd pas geleden lid 
bij de LBG en wil dit nieuwe begin 
graag met een zegen laten bevestigen. 
De Leidse Cantorij zal de dienst extra 
feestelijk maken. Mag het ja-woord dat 
uitgesproken zal worden ons allemaal 
‘de Geest’ geven!  
Om 17.00 uur is er een Evensong in de 
Geest van Pinksteren. U leest hier meer 
over, elders in deze Op de Hoogte! 
Volgende week zondag is er een 
doopdienst. Henk en Eveline van 
Steenbergen/Euser zullen dan hun 
jongste zoon Livius Simeon Jelmer ten 
doop houden. Hij is een broertje van 
Silvijn en Florian. Er begint dan een 
nieuwe serie diensten, met als thema 
‘Het heilige spel van de liturgie’. Het zal 
gaan over het kyrie, de bede om 

‘ontferming’ die elke zondag klinkt. Wat 
betekent dit vaste onderdeel van de 
liturgie? Wat doet het met de 
kerkganger? In de diensten erna zal het 
gaan over het gloria, het avondmaal en 
de zegen.  
 
Gezocht en gevonden 
Erg blij ben ik, dat er opnieuw twee 
ambtsdragers zijn gevonden. Bij de 
zomerse wissel van ambtsdragers zal 
Arjen Bonestroo diaken worden, en 
Dorien de Graaff, net lid van onze 
gemeente, ouderling. Daarmee zijn er al 
heel wat van de vacatures, die op 2 juli 
ingaan, vervuld. Heel bijzonder!  
We zoeken nu allereerst nog twee 
mensen die Bijzonder Kerkenwerk 
Leiden als voorzitter en secretaris willen 
gaan leiden. BKL organiseert 
cantatevespers, Evensongs en 
kerstnachtdiensten. Deze bijzondere 
vespers trekken mensen uit heel de 
stad èn de wijde omgeving, kerkelijk en 
niet-kerkelijk en maken mede dat de 
Hooglandse Kerk beleefd kan worden 
als een ‘kerk voor de stad’.  
Wie interesse heeft kan mij bellen of 
een e-mail sturen! 

Met een hartelijke groet,                                                                                                    
ds. Margreet Klokke 

o-o-o-o-o 
 
 

 Crèche 
 inkijkje   
Een stukje 
vrijwilligers- 
werk 
binnen de  
LBG wordt  
even zicht- 
baar met 
bijgaande 
foto… 
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 Orgelconcert 
Morgenmiddag, tweede Pinksterdag 
geeft onze organist Willeke Smits om 
vier uur een orgelconcert in de 
Hooglandse Kerk. Willeke heeft een 
afwisselend programma 
samengesteld: 

“Veni Creator Spiritus” 
 
De volgende 
componisten 
passeren de 
revue op 
respectievelijk 
het  De Swart 
Van 
Hagerbeer- 
orgel en het 
Father Willis-
orgel: 

 
Nicolas de Grigny 1672-1703, Gottfried 
August Homilius 1714-1785, 
Johann Sebastian Bach 1685-1750, 
Maurice Duruflé 1902- 1986, Ad 
Wammes * 1953, William Mathias 1934- 
1992. 
Er is een pauze en bij de uitgang wordt 
uw gulle gift van harte gewaardeerd. 
 

o-o-o-o-o 
 

  Leidse Orgeldag 2023 
Op 3 juni a.s. wordt de Leidse Orgeldag 
weer georganiseerd door de Stichting 
Orgelstad Leiden. 
Meer info op 
https://www.stichtingorgelstadleiden.nl 
 
In de Hooglandse Kerk bespeelt Willeke 
Smits om 14.00 uur het De Swart Van 
Hagerbeer-orgel met muziek van 
Sweelinck, Pachelbel, Part, Böhm en 
Steigleder.               Van harte welkom! 

  Van  
  de Voorzitter   
Van Leidse 
Binnenstads- 
gemeente   
naar  
‘Hooglandse Kerk’ 
 
Naamswijziging   
Binnen de kerkenraad is de afgelopen 
maanden nagedacht over een 
naamswijziging van de Leidse 
Binnenstadsgemeente.  
De kerkenraad heeft het voornemen te 
besluiten dat onze geloofsgemeen- 
schap op enig moment verder gaat 
onder de naam “Hooglandse Kerk”. 
 

Redenen voor de 
naamswijziging 
Het spreekt voor zich dat de 

naam Leidse Binnenstadsgemeente er 
één is met een geschiedenis, gekozen 
bij de fusie van vier oudere 
wijkgemeenten, nu bijna dertig jaar 
geleden. Aan continuering daar van 
zitten zeker ook een enkel voordeel, 
maar dat voordeel is vooral intern, zoals 
de naam Leidse Binnenstadsgemeente 
vooral een naam is voor de insiders. 
We willen ons echter vooral ook richten 
op de outsiders, want de insiders 
kennen ons al (anders waren het geen 
insiders). Voor die outsiders is de 
Hooglandse Kerk een concreet, 
herkenbaar en beeldbepalend icoon in 
de stad. Als die outsiders (zoals 
studenten) ons willen zoeken, zoeken 
ze op Hooglandse Kerk. Als we willen 
uitleggen wie we zijn, is het veel 
makkelijker om de woorden Hooglandse 
Kerk te gebruiken dan Leidse 
Binnenstadsgemeente. En als we het 
succes van de Hooglandse Kamer bij 

https://www.stichtingorgelstadleiden.nl/
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het maken van de verbinding tussen 
kerk en stad –want dat succes is er! - 
continueren en uitbouwen dan is het 
maar een klein stapje van Hooglandse 
Kamer naar Hooglandse Kerk; zo wordt 
de Hooglandse Kamer dan nog meer 
een serre/voorportaal voor de 
Hooglandse Kerk. 
 

Praktische uitvoering van de 
naamswijziging 
Uiteraard hebben we hierover 

terdege overlegd met andere belang- 
hebbenden (zoals de beheerders waar 
het gaat om de commerciële verhuur 
van het gebouw, met de Stichting 
Vrienden van de Hooglandse Kerk (die 
houder is van de domeinnaam 
“hooglandsekerk.nl”) en met de 
Ekklesia Leiden, die medegebruiker is 
van het gebouw. Voordat het definitieve 
besluit wordt genomen, organiseren we 
eerst nog een gemeenteavond (zie ook 
hierna). Ook de Algemene Kerkenraad 
moet nog met deze naamswijziging 
instemmen. De naam “Hooglandse 
Kerk” is de verkorte naam; de officiële 
naam wordt iets langer. Over de exacte 
datum van invoering (wanneer 
inderdaad een definitief besluit 
genomen wordt) krijgt u nog bericht, 
maar dat is vermoedelijk pas in het 
(late) najaar. 
 

Nieuw beleidsplan 
Protestantse gemeente 
Leiden 

In de afgelopen maanden is er hard 
gewerkt aan een nieuw beleidsplan 
voor de Protestantse gemeente Leiden 
(PgL) )voor de periode 2024-2028, 
onder de bezielende leiding van het 
moderamen van de Algemene 
Kerkenraad. Het zal duidelijk zijn dat in 
financieel opzicht de bomen niet meer 

tot in de hemel groeien en dat er dus 
ook keuzes gemaakt moeten worden. In 
het concept van het beleidsplan, zoals 
dat nu voorligt, wordt er – heel kort 
gezegd - vooral gekozen voor jongeren 
en voor de verbinding tussen kerk en 
stad, onder meer via BKL, via de 
Hooglandse Kamer en via het Bureau 
van Betekenis, dat vanuit de Marekerk 
is opgezet maar voor de gehele PgL 
relevant is. Het is op dit moment de 
bedoeling dat de Algemene Kerkenraad 
op 20 juni a.s. een besluit neemt over 
dit beleidsplan. Om u in de gelegenheid 
te stellen uw inbreng te leveren, komt 
ook dit conceptbeleidsplan aan bod op 
de komende gemeenteavond. U kunt dit 
conceptbeleidsplan ook 
toegezonden krijgen. 
 

Gemeenteavond 
Op dinsdag 13 juni a.s. zal er 
in beginsel een gemeente- 

avond voor de LBG worden gehouden. 
Daarin is gelegenheid tot het stellen van 
vragen en het maken van opmerkingen 
over (a) de voorgenomen naams- 
wijziging en (b) het conceptbeleidsplan 
van de PgL (zie over beide hiervoor). 
Voor andere onderwerpen is die avond 
geen ruimte; mocht u ergens anders 
over van gedachten willen wisselen, 
meldt u zich dan bij een lid van de 
kerkenraad en we zoeken dan naar een 
mogelijkheid voor een inhoudelijk 
gesprek daarover. 
Om praktische redenen is voor 
deelname aan deze gemeenteavond uw 
aanmelding vereist, uiterlijk op zaterdag 
10 juni, via 
voorzitter@leidsebinnenstadsgemeente.nl. 

 
Bij geen of zeer weinig belangstelling 
voor deze gemeenteavond, vindt deze 
geen doorgang en zullen we de mensen 

mailto:voorzitter@leidsebinnenstadsgemeente.nl
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die zich hebben aangemeld daarover 
berichten; met hen gaan we dan op 
individuele basis hierover in gesprek. 
 

Bezoek van onze 
classispredikant 
In de kerkenraadsvergadering 

van woensdag 17 mei hadden we 
bezoek van onze classispredikant ds. 
Julia van Rijn. Omdat zij persoonlijk bij 
de LBG lid is en dus al voorkennis had, 
konden we vrij snel de diepte in. 
Allereerst vroeg zij ieder kerkenraadslid 
persoonlijk naar zijn/haar beweeg- 
redenen om de taak als ambtsdrager op 
te pakken en uit te voeren. Dat leverde 
mooie, persoonlijke verhalen op. Ds. 
Van Rijn had verder geconstateerd dat 
– anders dan in een aantal andere 
gemeenten van de PKN waar ze op 
bezoek was geweest – het woord “God” 
in beleidsstukken van de LBG en de 
PgL nauwelijks voorkomt en ze vroeg 
om onze gedachten over die 
afwezigheid. Verder was het ds. Van 
Rijn opgevallen dat veel mensen zich 
binnen de LBG in allerlei verbanden 
stevig inzetten en ze wilde weten 
waartoe al die mensen zo hard aan het 
werk zijn, wat hen drijft. Het antwoord 
dat die beide laatste vragen verbindt is 
– heel kort gezegd - dat we graag met 
de stad en de mensen om ons heen 
willen delen wat we in de Hooglandse 
Kerk met elkaar hebben. Tegelijkertijd 
hebben we allemaal wel ervaren dat het 
woord “God” voor mensen een beladen 
betekenis kan hebben; daarom zijn we 
terughoudend met het gebruik ervan. 
We sloten de avond – zoals gebruikelijk 
af – in het Hoogkoor door gezamenlijk 
een lied te zingen, deze keer een 
Hemelvaartslied. Tot slot wens ik u een 
prachtige Pinksteren!  
    Hartelijke groet, Henk ten Voorde, voorzitter 

IN MEMORIAM 
JAAP RUS 

 
Op 28 april jl. overleed 
Jaap Rus na een 
periode van afnemende 
gezondheid op 71-
jarige leeftijd. 
  
De afgelopen tien jaar 
was hij samen met zijn 
vrouw Ina actief 
betrokken bij onze Leidse 
Binnenstadsgemeente. Hij zette zich 
regelmatig achter de schermen in als 
vrijwilliger, bijvoorbeeld bij de catering 
van diverse evenementen. Jaap hield 
van het sociale contact en van de 
gezelligheid. Hij sprak graag en 
uitvoerig met andere gemeenteleden – 
over God, het geloof en allerhande 
andere zaken. Ook was hij groot fan 
van klassieke muziek. Jaap begeleidde 
onze gemeente zelfs een paar keer op 
het orgel, iets wat hij met zijn jarenlange 
ervaring op het instrument kundig en vol 
enthousiasme deed. 
Hij overleed nog geen zes weken na 
zijn vriend Arnold Vroomans, eveneens 
prominent lid van onze gemeente.  
De dankdienst voor Jaaps leven werd 
op zaterdag 6 mei gehouden in de 
Hooglandse Kerk en geleid door Ds. 
Arnold  Vroomans, predikant te 
Rijnsburg. 
Medewerking werd tevens verleend 
door zangeres Emma Brown, die het 
prachtige “Pie Jesu” ten gehore bracht. 
Centraal in deze dienst stond de door 
hem zelf gekozen tekst uit Romeinen 5: 
“Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, 
hebben vrede met God door onze Here 
Jezus Christus”. Zoon Guus en dochter 
Karin Rus haalden mooie herinneringen 
op aan hun vader en vertelden grappige 



6 

 

en ontroerende anekdotes over zijn 
leven. Hij laat een vrouw, vier kinderen 
en zes kleinkinderen na.  
We zullen Jaap, zijn hartelijkheid, zijn 
humor en zijn gezelligheid missen. 
 

o-o-o-o-o 

 
IN MEMORIAM 

NIEK BAVELAAR 

 
Op zaterdag 6 mei is 
plotseling overleden 
Nicolaas Johannes 
Bavelaar, die woonde 
aan de Hugo de 
Grootstraat in Leiden. 
Niek is 78 jaar 
geworden.  
 

Hij was man van Nel, vader van Hiske 
en Famke en schoonvader van hun 
partners, en ten slotte – met veel liefde! 
- opa van vier kleinkinderen. Veel 
mensen kennen Niek, door het                   
fototoestel waarmee hij rondliep, in de 
stad èn in de kerk. Als kind was hij 
verlegen. Zijn fototoestel gaf hem een 
houding. Nu voelde hij zichzelf niet 
meer bekeken, met zijn enorme lengte, 
maar kon hij door zijn lens naar 
anderen kijken. Wie zijn naam googelt 
komt al snel op zijn website 
www.niekbavelaar.nl. Deze staat vol 
foto’s van zijn geliefde stad Leiden – 
van de bedrijven, de huizen, de 
bruggetjes, de mensen, de markt, het 3 
oktoberfeest en nog veel meer – de één 
nog mooier en scherper dan de ander.  
Dit fotograferen was een uit de hand 
gelopen hobby. Hij heeft altijd gewerkt 
bij de Leidse Universiteit, telkens in 
andere functies, passend bij de fysieke 
beperkingen die zijn rug hem op latere 

leeftijd gaf. Niek was iemand van een 
lach en een traan. Hij had een enorme 
humor, maar kon ook diep geraakt 
worden door ervaringen met ziekte en 
verlies. De laatste jaren kreeg de traan 
de overhand. Daarom is er bij zijn 
afscheid op donderdag 12 mei in de 
Hooglandse Kerk gelezen uit 
Openbaring 21, over de nieuwe stad 
waarin alle tranen gedroogd zullen 
worden. De crematie heeft na afloop in 
besloten kring plaatsgevonden op 
Rhijnhof.  
We gedenken hem met genegenheid. 

MRK. 
o-o-o-o-o 

 
IN MEMORIAM 

SJAAK VAN BEEK 
 

Op zondag 7 mei is, 
na drie weken 
tussen leven en 
dood te hebben 
gebalanceerd, toch 
nog onverwacht 
overleden Jacob 
Hendrik van Beek, 
die woonde aan het 

Wilgenpark in Leiderdorp.  
Sjaak is 69 jaar jong geworden. 
Opgegroeid als enig kind, ontmoette hij 
Jacqueline Rijsdijk al aan het einde van 
zijn middelbare schooltijd en werd 
meteen een enthousiast lid van haar 
grote familie. Na zijn diensttijd ging hij 
geschiedenis studeren in Rotterdam, en 
begon hij als journalist te werken bij het 
AD. Er werd getrouwd, en al snel 
kregen ook Sjaak en Jacqueline een 
groot gezin: Er kwamen drie dochters – 
Renée, Marlies en Sari.  Om voor meer 
rust in huis te zorgen liet Sjaak zich 
omscholen tot homeopaat, en begon 
een praktijk aan huis. Zo werd hij het 
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vaste baken voor de meisjes – een 
vader die altijd voor je was. 
Toen zij zelfstandig waren werd hij 
maatschappelijk en kerkelijk actief – hij 
ging in het bestuur van Groen Links en 
was de laatste tijd ook coördinator van 
de vrijwilligers van de open Hooglandse 
Kamer en –Kerk. Maar misschien was 
hij nog wel het meeste zichzelf, als hij 
een heerlijke maaltijd aan het bereiden 
was voor gasten aan het Wilgenpark. 
Hij genoot niet alleen van mensen 
verwennen met lekker eten, maar ook – 
ja juist! – van de verbinding die aan 
tafel kan ontstaan. Om die verbinding 
ging het hem. Om de liefde. Een 
oerkracht, sterk als de dood. Daar is 
dan ook bij stil gestaan in de afscheids- 
dienst, die op vrijdag 12 mei plaatsvond 
in de Hooglandse Kerk, aan de hand 
van Hooglied 8 en Marcus 6. 
Aansluitend heeft de crematie in 
besloten kring plaatsgevonden op 
Rhijnhof. God sterke Jacqueline, 
Renée, Marlies en Sari en wie bij hen 
horen.                                          MRK 
 

o-o-o-o-o 

   
  Orgelpromenade 
Gedurende de zomer is er weer de 
Orgelpromenade in de Hooglandse 
Kerk. Op 8 juli is de feestelijke opening 
met de Vlaamse barokspecialist 
Michael de Geest, die het De Swart Van 
Hagerbeer-orgel bespeelt. 
Zoals gebruikelijk starten de concerten 
om 13.30 uur en duren ca. 45 minuten. 
Willeke Smits sluit op 2 september ook 
weer feestelijk de orgelpromenade af;  
ze is dan 25 jaar organist. Ze bespeelt 
die middag het Willisorgel. 
Voor alle data en organisten kijk op: 

orgelpromenade@gmail.com> 

 Uitnodiging Stiltewandeling 
  donderdagavond 15 juni 
 

 
“Zachtmoedigheid….als een altijd 

vloeiende bron” 
 

Stiltewandeling  
Graag nodigen we je uit voor een 
stiltewandeling met als thema 
‘zachtmoedigheid’  op donderdagavond 
15 juni om 19.30 uur. We ontmoeten 
elkaar bij‘ de Tuin van de Smid’ in 
Polderpark Cronesteyn  

(Polderpad 8, 2322 LB Leiden). 
 

We lopen ongeveer een uur in stilte, 
afgewisseld door teksten en liederen. 
Dit keer zijn het grotendeels verharde 
paden. Voor wie dat wil, is er na afloop 
gelegenheid om iets te drinken en 
elkaar te ontmoeten in het restaurant 
van ‘de Tuin van de Smid’.  
Aanmelden graag bij Sytske Wiersma: 
sytske.wiersma@ziggo.nl. 
Je bent van harte welkom! 
 

Met vriendelijke groet, 
Willemien, Drieke, Helmut en Sytske 

 
 

PS: Bij echt slecht weer gaat het niet   
door.   

mailto:orgelpromenade@gmail.com
mailto:sytske.wiersma@ziggo.nl
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  Kliederkerk  
  Beste ouders, verzorgers,  
  kinderen en geïnteresseerden, 
 
Op zaterdagmiddag 3 juni is er weer 
Kliederkerk, dit keer staat het verhaal 
over Bartimeüs centraal. 
 
We starten met een mooi lied en 
bijbelverhaal. Hierna zijn er diverse 
leuke doe- en knutselactiviteiten. 
We sluiten weer af met een gezamelijke 
maaltijd en dit keer extra speciaal, want 
Karel komt langs met zijn biologische 
frietkar! 

 
Komen jullie ook? Geef je dan op via de 
email: kliederkerk.lbg@gmail.com  
Inloop/ aanvang: dit keer via de 
ingang van de Hooglandse Kamer en 
vanaf 16:00 uur! (in plaats van 15:45) 
vanwege andere activiteiten in het 
Hooglandse Huys. Start: +/- 16:15 uur, 
einde +/- 18:15 uur. 
 
Graag aanmelden, uiterlijk vóór 
maandag 29 mei, zodat we hier 
rekening mee kunnen houden met de 
inkopen. 

We hopen jullie op 3 juni te ontmoeten! 
 
p. s. wanneer er allergieën/ eetwensen 
zijn, laat het ons weten via de 
aanmelding. 

Hartelijke groet,  
het Kliederkerk team. 

 
o-o-o-o-o 

 

  Speeltuinmiddag  
Op zondag 25 juni is het weer tijd voor 
de jaarlijkse speeltuinmiddag!  
 
Na kerktijd zijn alle kinderen met hun 
ouders welkom in speeltuin De 
Doorbraak, Katoenpark 1 in Leiden. 
Daar gaan we eerst limonade en 
koffie/thee drinken met wat lekkers 
erbij. Daarna 
kunnen de 
kinderen 
heerlijk 
spelen en de 
ouders met 
elkaar bijpraten. De Doorbraak ligt aan 
de Singelpark-route en is onlangs 
vernieuwd. Het is een natuurspeeltuin 
en er zijn ook allerlei leuke 
speeltoestellen te vinden. 
Zie www.svdedoorbraak.nl 
 
Het is niet nodig je vooraf aan te 
melden. Wel is het fijn als elk gezin wat 
voor de lunch meeneemt, dan delen we 
dat met elkaar en is er voor iedereen 
genoeg. Rond 13.30/14 uur sluiten we 
de middag af. Mocht je vragen hebben, 
dan kun je mij natuurlijk even 
aanschieten in de kerk of mailen 
op jclarissew2b@gmail.com 
 
                                                Tot dan! 
                              Jose Clarisse, ouderling 
 

mailto:kliederkerk.lbg@gmail.com
http://www.svdedoorbraak.nl/
mailto:jclarissew2b@gmail.com
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  Evensong  
  in de Hooglandse Kerk 

The choir of York Minster en haar dirigent 
Robert Sharpe. 

 
Het beroemde koor van York Minster 
(VK), zal op de eerste Pinksterdag, 
zondag 28 mei 2023 om 17.00 uur, een 
Evensong zingen in de Hooglandse 
Kerk in Leiden. Het koor, dat tot de 
beste van Groot-Brittannië behoort, 
staat onder leiding van dirigent Robert 
Sharpe.  
Organist Benjamin Morris zal acte de 
présence geven op het Engelse Father 
Willis-orgel.  
Liturg is ds. Margreet Klokke. 
 
Het koor is op tournee door Nederland 
en zingt onder andere in de Sint-
Janskerk in Gouda en in de kathedraal 
van s Hertogenbosch.                  
Zij besluiten hun reis met een Evensong 
in de Hooglandse Kerk in Leiden. 
 
De muziek in deze voornamelijk 
gezongen Evensong heeft betrekking 
op het feest van Pinksteren. Zo zingt 
het koor O Lord, give thy Holy Spirit en 
Loquebantur variis linguis, beiden van 
de 16e-eeuwse Engelse  

componist Thomas Tallis. Verder wordt 
uitgevoerd de St Pauls Service van 
Herbert Howells. Ook de orgelliefhebber 
komt aan zijn trekken. Vooraf wordt het 
Adagio in E van Frank Bridge gespeeld 
en na afloop de Fugue in G major van 
Sir Hubert Parry. 
 
De Evensong, een samensmelting van 
de oude kloosterdiensten van Vespers 
en Compline, is een van de vroegste 
rituelen in de volkstaal van de 
Anglicaanse Kerk van Engeland. Het 
werd voor het eerst gebruikt in 1549. 
Evensongs in de Hooglandse Kerk in 
Leiden zijn sinds 1988 een bekend 
fenomeen en trekken veel publiek. 
 
Iedereen is van harte welkom om deze 
bijzondere Evensong bij te wonen en te 
genieten van de prachtige muziek en de 
unieke sfeer.  
 
Aanvang 17.00 uur. Deur opent om 
16.30 uur. Toegang vrij.   
 
 
 

  Volgende Evensong 
   11 juni  
De Leidse Cantorij o.l.v. Hans Brons 
Organist: Willeke Smits 
Voorganger: ds. Harold Schorren. 

                       De Leidse Cantorij 
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 Schijnwerper op de   
  Evensong 
Eric Brons en Michiel Harmsen, beiden 
bas in de Leidse Cantorij èn lid van de 
commissie Bijzonder Kerkenwerk 
Leiden over de Evensong. 
 
Van 1988 naar nu 
De Leidse Cantorij voert Evensongs uit 
sinds 1988. De toenmalige dirigent van 
de cantorij en organist Joop Brons was 
de grondlegger van deze traditie. Dit 
jaar kunt u op twee data de cantorij 
komen beluisteren. De internationale 
inbreng dit jaar is echter hoog. Zo 
komen er koren uit Cork (Ierland), 
Oxford en York, en gespecialiseerde 
musici uit Bath en Londen. Graag 
vestigen wij uw aandacht hierop! 

Het Father Willisorgel 
 

Waarom zou u naar een Evensong 
komen? 
Muzikale ervaring: De Evensong staat 
bekend om zijn prachtige muziek. Het is 

een kans om te luisteren naar 
getalenteerde zangers en muzikanten 
en te genieten van de prachtige 
melodieën en bijzondere harmonieën. 
Spirituele ervaring:  
Voor veel mensen is de Evensong een 
belangrijk onderdeel van hun spirituele 
leven. Het is een moment van rust en 
bezinning, waarin men kan nadenken 
over geloof en betekenis. 
Culturele ervaring:  
De Evensong is een belangrijk 
onderdeel van de Engelse cultuur en 
erfgoed. Het bijwonen van een 
Evensong kan daarom een culturele 
ervaring zijn die verder gaat dan alleen 
de religieuze aspecten. Leiden heeft 
wat dat betreft een voorsprong op 
andere kerken in Nederland vanwege 
het prachtige orgel van de beroemde 
Engelse orgelbouwer ‘Father’ Willis,  
dat sinds 2015 in deze kerk staat 
opgesteld. 
Gemeenschapservaring:  
De Evensong is een moment waarop 
mensen samenkomen om te bidden en 
mee te zingen met de Hymns. Het kan 
een gevoel van verbondenheid en 
gemeenschap creëren tussen mensen 
die anders misschien geen contact met 
elkaar zouden hebben. 
 
Kortom, er zijn veel redenen waarom 
iemand naar een Evensong zou kunnen 
komen. Of het nu gaat om een 
spirituele, muzikale, culturele of 
gemeenschapservaring, de Evensong 
biedt iets voor iedereen. 
 
Programma Evensongs 2023 
We hopen dat u geïnteresseerd of 
nieuwsgierig bent geworden!  
Kijk voor het hele seizoensprogramma 
op   https://www.evensongsleiden.nl/ 

https://www.evensongsleiden.nl/
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  Hooglandse Kamer 
  Ruimte in de stad 

 
DUO TENTOONSTELLING 
BEELDEND KUNSTENAARS ALLART 
LAKKE EN PETER VAN LOON 
De Leidse kunstenaar Allart Lakke is in 
zijn werk op zoek naar de grammatica 
van de verbeelding. Welke oerbeelden 
zijn er in de geschiedenis van de kunst, 
die telkens op een andere manier 
terugkomen? Zijn werk heeft vaak de 
trekken van een skelet – alleen het 
elementaire en dus esthetische wordt 
uitgebeeld. In de expositie ziet u onder 
andere een aantal werken uit zijn serie 
‘Speelgoed voor e en ongeboren zoon’. 
Kenmerkend voor het werk van de 
Haagse kunstenaar Peter van Loon is 
een behoefte aan participatie van de 
toeschouwer. Hij maakt muziek- 
machines en installaties, die door de 
toeschouwer kunnen worden 
aangeraakt. Als het publiek ermee 
speelt komt er beweging en geluid. ‘Ik  
bouw tot het beweegt en klinkt’, zegt 
Van Loon over zijn eigen werk. Het past 
naadloos in een expositie over ‘De 
spelende mens’. 
 
Het begrip ‘spelende mens’  
(‘homo ludens’) komt van de historicus 
Johan Huizinga. Hij heeft er een boek 

over geschreven, waarin hij laat 
zien hoe belangrijk het spelen van de 
mens is voor het ontstaan en zich 
ontwikkelen van cultuur en samenleving 
– misschien wel voor een deel omdat 
het spel een vrijplaats is waarin gedrag 
uitgeprobeerd en geoefend kan worden. 
Stichting ‘Beelden in Leiden’ houdt dit 
jaar een expositie op de Hooglandse 
Kerkgracht met het thema ‘Playground’. 
De Hooglandse Kamer sluit hierbij aan, 
door zowel staand als hangend werk te 
tonen van Allart Lakke en Peter van 
Loon. Van de eerste zijn er o.a. werken 
te zien uit de serie ‘Speelgoed voor een 
ongeboren zoon’, van de tweede 
installaties die de toeschouwer 
uitnodigen om ermee te spelen.   
In de Hooglandse Kerk wordt gelijktijdig 
een serie kerkdiensten gehouden over 
liturgie als heilig spel. 

 
Thema: ‘Spelende mens’ 
Data: 26 mei t/m 26 augustus 2023 
Openingstijden: Elke woensdag en 
zaterdag van 12.00 tot 16.00 uur 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Is zingen je (verborgen) 
passie? 
Vind jij Gospelmuziek onweerstaanbaar? 
Heb je zin in een geweldig Keti Koti 
feest? Altijd al eens willen meedoen met 
een groot(s) koor? 
Grijp dan NU je kans, 
scan de QR code en zing mee! 
Optreden zaterdag 1 juli a.s. 
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Agenda    

28 mei Evensong 17.00 uur Hooglandse Kerk 

29 mei Orgelconcert Willeke Smits  16.00 uur Hooglandse Kerk 

  3 juni Leidse Orgeldag 14.00 uur Hooglandse Kerk 

  3 juni Kliederkerk                       vanaf: 
 

16.00 uur Hooglandse Kamer 

  6 juni Leerhuis  20.00 uur Hooglandse Huys 

11 juni Evensong Leidse Cantorij 17.00 uur Hooglandse Kerk 

15 juni  Stiltewandeling Cronesteyn 19.30 uur Tuin van de Smid 

25 juni Speeltuinmiddag (na kerktijd) 12.00 uur De Doorbraak 

    

    

Redactie Op de Hoogte: Aad Hamoen, Wim Timmers, Hetty Veldhuyzen van Zanten 
 

Bijdragen en mededelingen ontvangen we graag op het e-mailadres: 
Opdehoogte@leidsebinnenstadsgemeente.nl 

Postadres: Carneoolstraat 32, 2332 KB  Leiden 
 

predikant: Ds. M.R. Klokke, 
Oude Rijn 156, 2312 HM  Leiden, tel.: 06-48228505    

email: klokke@leidsebinnenstadsgemeente.nl 
  
 

 

De volgende Op de Hoogte komt uit op zondag 11 juni 
Kopij kunt u bij de redactie inleveren tot maandagavond 5 juni. 

 
De website van de Leidse Binnenstadsgemeente: 

 www.leidsebinnenstadsgemeente.nl  
 
 

 

 
Fluister het mij in, heilige Geest: 
ik zal het goede denken. 
 
Spoor me aan, heilige Geest: 
ik zal het goede doen. 
 
Verlok me, heilige Geest: 
ik zal het goede zoeken. 
 
Geef me kracht, heilige Geest: 
ik zal het goede vasthouden. 
 
Bescherm me, heilige Geest: 
ik zal het goede nooit verliezen  
 
toegeschreven aan Aurelius Augustinus 

mailto:Opdehoogte@leidsebinnenstadsgemeente.nl
http://www.leidsebinnenstadsgemeente.nl/

