
 

 

  

Dienst in de Hooglandse Kerk: 
Zondag 23 april 2023, 10.00 uur.  
Voorganger: ds. B. Heubeck – Duijts 
Ouderling van dienst: Jan Wolzak 
Organist:      Willeke Smits 
 

  Vieren: 
Zondag 23 april, ds. Barbara Heubeck, De Verbinding. 
Zondag 30 april, ds. Margreet Klokke.  
Zondag 7 mei, ds. Hedda Klip, Leiden. Met medewerking van de Leidse 
Cantorij o.l.v. Hans Brons. 
Zondag 14 mei, ds. M.R. Klokke, Avondmaal. 
 

 

In deze Op de Hoogte: 
 

• Van de predikant 

• In Memoriam  

Arnold Vroomans 

• Logeerkoffers 

• Collecte 

• Reanimatiecursus 

• Duo expositie 

 

 

 

23 april 2023, 31e jaargang 

 
 

 

 

Gecombineerde Collecte: 
Diaconie, Algemeen kerkenwerk PGL en 
onderhoud kerkelijke gebouwen op 
rekening NL71INGB0678651094 t.n.v. 
Protestantse Gemeente Leiden o.v.v. 
collecte 23-4-2023 LBG,  
              of met de nieuwe Appostel app.  
 

 

Kindernevendienst: 

 

God gaf de Israëlieten  

belangrijke regels. 

 
Exodus 22 : 1 
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  Van de 
  Predikant 
 
Bij de kerkdiensten 
Misschien weet u, dat 
de Algemene 
Kerkenraad bezig is 
met het schrijven van 
een beleidsplan voor 

de periode vanaf 2024. Deze heeft als 
werktitel ‘Van wijk naar wij!’  
Dat betekent, dat erover nagedacht 
wordt of het niet goed zou zijn om de 
krachten wat meer te bundelen en 
aandacht te geven aan samenwerken. 
U hebt de laatste tijd mogelijk al iets 
van die samenwerking gemerkt, doordat 
m’n naaste Leidse collega’s mij 
vervangen als ik met vakantie ben.  
Met ingang van dit jaar is er nu ook een 
zogenaamde ‘ruilzondag’ ingesteld. Op 
de tweede zondag ná Pasen gaan we 
als collega’s voortaan naar elkaars 
kerk. Dit jaar komt dat erop neer dat ik 
naar de Regenboog ga, ds. Mirjam 
Buitenwerf van de Regenboog naar de 
Verbinding en ds. Barbara Heubeck, die 
ds. René Venema van de Verbinding 
vervangt tijdens zijn ziekteperiode, naar 
de Hooglandse. Op deze manier zetten 
we een volgend klein stapje in de 
samenwerking.  
Ds. Barbara Heubeck heeft me gezegd 
dat ze graag verder gaat waar wij met 
Pasen gebleven waren – ze zal met u 
stilstaan bij het vervolg van het 
Paasevangelie naar Johannes. Een 
goede ontmoeting gewenst en een 
inspirerende dienst! 
Op zondag 30 april houd ik de derde in 
de serie diensten met als thema ‘De 
spiritualiteit van de seizoenen’. Het zal 
gaan over de spiritualiteit van de lente, 
met als kernwoord ‘verlangen’.  

Laatste bijeenkomst Kerncursus 
2022-2023 
In het (bijna) afgelopen kerkelijke 
seizoen hebben er achttien mensen met 
een zeer diverse achtergrond 
meegedaan met de Kerncursus.  
Op woensdag 3 mei zullen we nog met 
elkaar eten, en in het weekend voor 
Pinksteren zullen acht deelnemers aan 
de cursus èn twee andere mensen 
elkaar hun geloofsverhaal vertellen.  
Op Pinksteren zal een aantal van hen 
zich dan ook verbinden met de 
christelijke traditie en belijdenis doen, of 
een zegen vragen over hun al eerder 
gedane belijdenis.  
Het was heel bijzonder om een jaar met 
deze groep ‘op weg’ te zijn - dat is het 
trouwens eigenlijk elk jaar weer. Ik ben 
dan ook heel blij dat er zich al weer 
deelnemers hebben gemeld voor het 
vòlgende seizoen!  
 
Gezocht en gevonden 
Deze keer begin ik met ‘gevonden’.  
Er is een opvolger gevonden voor onze 
jeugdouderling Antje Ras in Jasmijn van 
der Weijde.  
U kent haar al van haar gesprekjes met 
de kinderen in de paarse tijden.  
Ik ben heel blij dat zij de fakkel van 
Antje gaat overnemen! 
Intussen zoeken we nog twee diakenen 
(waaronder één voorzitter diaconie) en 
drie ouderlingen (waaronder één 
ouderling Hooglandse Kamer en één 
ouderling BKL).  
Spreek ons aan als u iemand weet of 
zichzelf geroepen voelt! 
 

Met een hartelijke groet, 
ds. Margreet Klokke 

 

o-o-o-o-o 
  



3 

 

  In Memoriam  
  Arnold Vroomans 

Op 15 maart jl. overleed op 78-jarige 
leeftijd Arnold Vroomans, oud-koster 

van onze Hooglandse Kerk. 
 

Toen hij in 1994 de taak aanvaarde als 
koster-beheerder van deze kerk was 
het een bijna net zo groot experiment 
als de vorming van de Leidse 
Binnenstadsgemeente (LBG): een 
samenvorming van vier kerken. Lang 
was het “lot” van de Hooglandse Kerk 
ongewis geweest, totdat de LBG dit als 
haar huiskerk aanvaarde. Van belang 
was wel dat de kosten voor de 
kerkelijke gemeente fors gedrukt 
zouden worden door het multi- 
functionele gebruik waarvoor Arnold 
Vroomans was aangesteld. Welnu dat 
is hem meer dan gelukt. Door zijn eigen 
mateloze inzet, maar ook door die van 
zijn gezin, zijn vrouw Geertrui en zoon 
Arnold en dochter Geertrui. De kerk 
benoemde dus niet alleen een koster 
maar een echt kostergezin! Centraal in 
dit gezin stond altijd de liefde voor de 
Allerhoogste en een grote dienstbaar- 
heid aan Zijn kerk. Al spoedig wist hij 
met zijn vrouw een leger van meer dan 
honderd vrijwilligers om zich heen te 
verzamelen die hem terzijde stonden bij 

de schoonmaak, de catering, de open- 
stelling en de herinrichting van de kerk 
na een verhuur. Groepen vrijwilligers 
die op zich ook weer het samenbindend 
cement vormden voor de opbouw van 
de LBG. In 2007 nam hij afscheid. 
Dochter Geertrui Betgen -  vierde in de 
generatie kosters – stond klaar om zijn 
werk voort te zetten. Toen zij vanwege 
gezin en gezondheidsredenen moest 
stoppen nam Arnold Vroomans – ook 
nu weer ondersteund door zijn vrouw - 
tijdelijk weer waar om het werk voort te 
zetten, totdat zich in Ronald Hartsuiker 
een ware opvolger aandiende. Later 
aangevuld met Peter Breedijk zette dit 
duo het werk in dit Godshuis voort. 
Toen een ruggenmerginfarct Arnold aan 
een rolstoel kluisterde en zijn 
actieradius beperkt werd accepteerde 
hij gesterkt vanuit zijn Geloof de 
beperkingen en optimistisch zocht hij 
steeds weer naar activiteiten die nog 
wel mogelijk waren. Zo was hij o.a.  
steeds te vinden bij de orgelconcerten 
op het Engelse orgel; het orgel voor 
welks komst hij zeer geijverd had.     
In een volle Hooglandse Kerk werd op 
22 maart de dankdienst voor zijn leven 
gehouden. De dienst werd uiteraard 
geleid door zijn zoon, ds. Arnold 
Vroomans predikant te Rijnsburg. 
Centraal in de viering stond de tekst uit 
Johannes 14 vers 1 die Arnold op het lijf 
is geschreven: Weest niet ongerust 
maar vertrouw op God en op Mij. 
Medewerking aan deze dankdienst voor 
het leven verleenden leden van de 
Leidse Cantorij, zangeres Emma Brown 
en een koperensemble met daarin 
kleinzoon Daan Betgen.  
Dochter Geertrui haalde in deze 
indrukwekkende dienst herinneringen 
op aan haar markante vader. De avond 
daarvoor symboliseerde de lange rij 
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mensen die de familie wilden 
condoleren de betekenis van Arnold 
Vroomans voor zowel het kerkelijk als 
het sociaal en cultureel leven van “zijn” 
Hooglandse Kerk.  
Arnold is nu Thuis, zoals zijn zoon in de 
preek getuigde. Dat mag zijn gezin tot 
troost zijn.  Wij gedenken hem in 
respect en dankbaarheid.                                                                            
                                           Hans Karstens,  

oud-secretaris  
College van Kerkrentmeesters   

                                                             
o-o-o-o-o 

 

 Logeerkoffers  
 

Sinds een paar 
jaar gaat op 
initiatief van de 
Protestantse 
Gemeente Leiden 
een vijftal 
‘logeerkoffers’ 
rond. Dit zijn 
rolkoffers gevuld 
met boeken en 
spellen rondom 
geloof en 

geloofsopvoeding voor kinderen in 
diverse leeftijden en hun begeleiders. 
Dit om samen in gesprek te gaan en 
ideeën op te doen.   
 
Ongeveer om de drie weken geven de 
gebruikers de koffer door aan een 
volgend gezin, een leuke manier om 
elkaar te ontmoeten, ook wanneer je 
niet wekelijks een kerkdienst bezoekt. 
Belangstellenden kunnen zich bij mij 
melden, dan komt er een koffer uw/jouw 
kant op zodra er eentje beschikbaar is. 
Papa’s, mama’s, opa’s, oma’s, ooms, 
tantes, vrienden, vriendinnen: wie 
kinderen kent voor wie dit project 

interessant is, kan zich bij mij melden 
via het volgende email-adres: 
elizabethkooman@hotmail.com of 
telefonisch: 06 45 92 72 41. 
 

Elizabeth van der Plicht-Kooman 
 

o-o-o-o-o 
   
  Collecte 
   de nieuwe Appostel app 
 

 
Vanaf januari 2023 is de Appostel app 
ingevoerd voor de digitale collectes in 
de diverse geloofsgemeenschappen 
van de Protestantse gemeente te 
Leiden, en is deze app in de plaats 
gekomen van Givt.  

mailto:elizabethkooman@hotmail.com
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De Givt-app is inmiddels niet meer in 
gebruik. 
Voor meer informatie over de Appostel- 
app verwijzen we naar onderstaand 
instructiefilm op: 

https://www.skggouda.nl/skg-
collect/appostel-app/ 

Als gemeente kiest u “Prot. Gem. 
Leiden”. U kunt aangeven dat u iedere 
collecte met ideal wilt betalen. In dat 
geval heeft u iedere keer dat u aan de 
collecten bijdraagt verbinding met het 
internet nodig. Dat vindt niet iedereen 
prettig. Daarom kunt u ook vanuit een 
tegoed betalen. Het tegoed waardeert u 
op wanneer u niet in de kerk bent. Klikt 
daarvoor op het bedragveld bovenin het 
welkomscherm en u kunt vervolgens 
een aanschaffen. Dan betaalt u wel via 
ideal en dus via internet, maar zolang u 
een tegoed heeft worden de collecten 
van het tegoed afgetrokken zonder dat 
een verbinding met het net nodig is. 
 
Voor vragen of meer informatie kunt u 
terecht bij de kerkrentmeesters. Ook 
kunt u contact opnemen met: 
CvK: Jan Geluk, 
penningmeester@kerkelijkbureauleiden.nl, 
06 51 121 607. 

o-o-o-o-o 
 

  Reanimatiecursus 
 

Op veler verzoek 
wordt er opnieuw 
een 
reanimatiecursus 
georganiseerd door 
het College van 
Kerkrentemeesters. 
In het verleden was 

Geertrui – we zijn haar opnieuw 
dankbaar - de aanjaagster/coördinatrice 

van die cursus. Door corona is ook daar 
minder aandacht voor geweest. Goed 
nieuws is dat de cursus niet alleen een 
opfriscursus is voor degene die al 
eerder aan een reanimatiecursus 
deelnamen, maar ook voor nieuwe 
mensen als basiscursus (dus een 
volwaardige cursus) dient. 
 
De voorgestelde cursusdata zijn: 
maandag 15 mei, donderdag 1 juni en 
woensdag 7 juni, steeds om 19.30 uur. 
 
Eén avond bijwonen is voldoende. Ik 
kan uit eigen ervaring vertellen dat het 
een goed gevoel geeft een 
reanimatiecursus te volgen en het is 
goed dat we veel mensen in ons 
midden hebben die deze vaardigheid 
beheersen. We doen deze cursus 
samen met onder meer de Ekklesia en 
het is ook weer een manier om (andere) 
mensen weer van een andere kant en 
dus beter te leren kennen. Aanmelden 
kan via het eamiladres 
voorzitter@leidsebinnenstadsgemeente.nl. 
Geeft u daarbij ook uw voorkeurs-
avond(en) op? 

o-o-o-o-o 
 

  Duo expositie  
 
Tot en met 13 mei is de duo expositie met als 
thema ‘Onderweg naar…’ nog in de 
Hooglandse Kamer te zien. 
Openingstijden: Elke woensdag, vrijdag en 
zaterdag van 12.00 tot 16.00 uur 
Barthel Brussee (Leiden,1965) studeerde aan 
de kabk en is een veelzijdig kunstenaar. Hij 
houdt er o.a. van om schilderen te combineren 
met fietsen. Onderweg maakt hij stapels 
olieverfstudies van wat hem opvalt. Deze 
impressies worden thuis uitgewerkt. Zijn 
‘Fietsschilderijen’ zijn een verademing naast 
alle snapshots die op internet gedeeld worden 
over op reis zijn.  

https://www.skggouda.nl/skg-collect/appostel-app/
https://www.skggouda.nl/skg-collect/appostel-app/
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Agenda    

    

23 april Taize viering 19.00 uur  Vredeskerk 

  9 mei Leerhuis 20.00 uur Hooglandse Huys 

10 mei Moderamen 09.00 uur Hooglandse Huys 

17 mei Kerkenraad 20.00 uur Hooglandse Huys 

    

    

Redactie Op de Hoogte: Aad Hamoen, Wim Timmers, Hetty Veldhuyzen van Zanten 
 

Bijdragen en mededelingen ontvangen we graag op het e-mailadres: 
Opdehoogte@leidsebinnenstadsgemeente.nl 

Postadres: Carneoolstraat 32, 2332 KB  Leiden 
 

predikant: Ds. M.R. Klokke, 
Oude Rijn 156, 2312 HM  Leiden, tel.: 06-48228505    

email: klokke@leidsebinnenstadsgemeente.nl 
  
 

 

De volgende Op de Hoogte komt uit op zondag 7 mei. 
Kopij kunt u bij de redactie inleveren tot maandagavond 1 mei. 

 
De website van de Leidse Binnenstadsgemeente: 

 www.leidsebinnenstadsgemeente.nl  
 

Deze en vorige ‘Op de Hoogten’ zijn op de website na te lezen: 
(onder ‘archief’ en vervolgens ‘Op de Hoogte’) 

 

 

Psalm 23 – vrij 
 
Jij mijn herder? Niets zou mij ontbreken. 
 
Breng mij naar bloeiende weiden 
doe mij liggen aan vlietend water 
dat mijn ziel op adem komt 
dat ik de rechte sporen weer kan gaan 
achter jou aan. 
 
Jij mijn herder? Niets zal mij ontbreken. 
 
Moet ik de afgrond in, de doodsvallei, 
ik zal bang zijn – ben jij naast mij 
ik zal niet doodgaan van angst. 
 
Jij hebt de tafel al gedekt – mijn spotters 
weten niet wat ze zien: 
 
 

 
 
dat jij mijn voeten wast, ze zalft met balsem 
mij inschenkt, drink maar, zeg je 
 
niets zal mij ontbreken. 
 
Laat het zo blijven, dit geluk 
deze genade, al mijn levensdagen. 
 
Dat tot in lengte van jaren 
ik wonen zal bij jou in huis. 
 
Jij mijn herder, niets zal mij ontbreken.                                                       
 
 
 
 

Huub Oosterhuis 
 

  

  

mailto:Opdehoogte@leidsebinnenstadsgemeente.nl
http://www.leidsebinnenstadsgemeente.nl/

