
 

 

  

Dienst in de Hooglandse Kerk: 
Zondag 26 maart 2023, 10.00 uur.  
Voorganger: ds. J. Korf 
Ouderling v.dienst: Jacqueline Rijsdijk 
Organist:      Willeke Smits 
 

  Vieren: 
Zondag 26 maart, ds. Jacob Korf, Den Haag.  
Zondag 2 april, Palmpasen, ds. Margreet Klokke. 17.00 uur Vesper Via Crucis 
Witte Donderdag 6 april, 19.30 uur, ds. Margreet Klokke, avondmaal, m.m.v. 
de Leidse Cantorij o.l.v. Hans Brons. 
Goede Vrijdag 7 april,19.00 uur, ds. Margreet Klokke, m.m.v. Leidse Cantorij. 
Zaterdag 8 april, 21.30 uur, Paaswake, ds. Margreet Klokke. 
Zondag 9 april, Paasviering, ds. Margreet Klokke, m.m.v. de Leidse Cantorij 
 

 

In deze Op de Hoogte: 

• Van de predikant 

• In memoriam 

• De drie dagen van Pasen 

• Groet Jan en Ruurd 

• Palmpaas-stokken 

• Via Crucis Vesper 

• Uniek dubbelinterview 

 

 

 

26 maart 2023, 31e jaargang 

 
 

 

 

Gecombineerde Collecte: 
Diaconie, Algemeen kerkenwerk PGL en 
eredienst en pastoraat, op rekening 
NL71INGB0678651094 t.n.v. Protestantse 
Gemeente Leiden o.v.v. collecte 26-3-2023 
LBG, of met de Appostel- of Givt-app.  
 

Kindernevendienst 

Toen zei Jezus: ‘En wie ben ik 

volgens jullie?’  

Simon Petrus antwoordde:  

‘U bent de messias, de Zoon van de 

levende God.’ 
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  Van de 
  Predikant 
Op weg naar Pasen! 
Aanstaande zondag 
gaat ds. Jacob Korf uit 
Den Haag bij ons 
voor. Voor de 
nieuwkomers in de 
gemeente: Hij is de 

‘tussenpaus’ geweest tussen ds. Ad 
Alblas en mij, en daardoor een heel 
goede bekende in de gemeente.  
De week erna is het Palmpasen, ik 
verheug me op de intocht van de 
kinderen op die zondag. Ik zie nu al 
ouders en kinderen Palmpaasstokken 
van vorig jaar terug brengen, zodat ze 
weer opnieuw kunnen worden versierd. 
Wie hier meer van wil weten kan bij 
José Clarisse terecht via 
jclarissew2b@gmail.com  
Dit wordt de laatste in de serie diensten 
‘Wie zeggen de mensen dat Ik ben?’. 
 
Gezocht! Ambtsdragers 
Deze zomer zal de ambtstermijn van 
een aantal ouderlingen en diakenen 
aflopen. De komende maanden gaat de 
kerkenraad daarom op zoek naar 
opvolgers. Vóór er mensen worden 
benaderd, willen wij u erbij betrekken. 
Alle leden van de LBG zijn immers er 
verantwoordelijk voor dat er mensen 
gevonden worden die de fakkel willen 
overnemen! Voelt u zich vooral vrij om 
namen te noemen, en ook om zelf te 
zeggen: ‘Ik voel me nu geroepen!’.  
Om me heen hoor ik nogal eens, dat er 
een drempel wordt gevoeld bij het 
woord ‘ambtsdager’. De associatie 
daarbij is er één van een zware 
verantwoordelijkheid en veel 
vergaderen. In de LBG valt dit erg mee. 
Er wordt zo min mogelijk vergaderd, de 

sfeer is goed, en in het ‘samen dingen 
doen’ wordt inspiratie gevonden.   
Basistaken van elke ambtsdrager zijn 
op dit moment: 
- 5 x per jaar vergaderen met de 
kerkenraad, 1 x per jaar deelnemen aan 
een inspiratiemiddag 
- 2 - 4 x per jaar overleggen met 
één van de ‘werkgroepen’ van de 
kerkenraad – dat zijn de diaconale raad 
(voor diakenen), de pastorale raad 
(voor ouderlingen), de jeugdraad (voor 
jeugdouderlingen/ - diakenen), 
Bijzonder Kerkenwerk Leiden (voor de 
ouderling BKL) en de Hooglandse 
Kamercommissie (voor de ouderling 
open Hooglandse Kamer en – Kerk) 
- 1 x per maand dienst doen op 
zondag, incidenteel bij rouw- en 
trouwdiensten. 
Omdat veel mensen liever doen dan 
vergaderen, zijn we in de kerkenraad 
aan het overleggen of we het 
vergaderen nog wat meer kunnen 
beperken.  
We zoeken: 
 
Een diaken die voorzitter wordt van 
de diaconale raad 
Voornaamste taken: 
• het voorzitten van de diaconale 
raad van de LBG 
• namens de LBG deelnemen aan 
het bestuur van Diaconaal Centrum De 
Bakkerij, als lid van het College van 
Diakenen van de PGL 
 
Toelichting: 
• Als diaken  geef je handen en 
voeten aan onze diaconale taak: de 
dienst van barmhartigheid en 
gerechtigheid in de gemeente en 
wereld, de dienst van de Tafel van de 
Heer, de inzameling van de (liefde) 
gaven en duurzaam rentmeesterschap. 
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Met de diakenen en de andere leden 
van de diaconale raad draag je zorg 
voor aansprekende en laagdrempelige 
activiteiten, zowel binnen de LBG als in 
verbinding met onze partners in De 
Bakkerij en het Levensbeschouwelijk 
Platform. Als voorzitter bevorder je dat 
alle leden van de diaconale raad in de 
vergadering tot hun recht komen en dat 
afspraken helder zijn. Daarnaast vraagt 
het lidmaatschap van het College van 
Diakenen bestuurlijke affiniteit: naast 
affiniteit met de doelstellingen van de 
Bakkerij heb je gevoel bij de financiële 
en bestuurlijke kaders waarbinnen de 
Bakkerij opereert.  
 

Tijdsbesteding: 
• Circa 4 uur per week 
Benodigde vaardigheden:  
• Openstaan voor mensen, voor wat 
hen beweegt en voor de roeping van de 
Kerk in de stad en in de wereld. Je vindt 
het leuk om te organiseren  en je vindt 
het leuk om bij te dragen aan het 
vormgeven van de diaconie in de LBG 
en in Leiden.  
 

Contactpersoon voor deze vacature 
Patrick Meijer (tel. 06 4852 3902). 
 

Een diaken 
Voornaamste taak:  
• Samen met de andere diakenen 
en de leden van de diaconale raad 
handen en voeten geven aan onze 
diaconale taak, zoals beschreven onder 
het profiel van de voorzitter.  
 

Tijdsbesteding: 
• Circa 2 uur per week 
Benodigde vaardigheden: 
• Openstaan voor mensen, voor wat 
hen beweegt en voor de roeping van de 
Kerk in de stad en de wereld. Je vindt 
het leuk om je handen uit de mouwen te 

steken. Het zou fijn zijn als je affiniteit 
hebt met het thema duurzaamheid.  
 
Contactpersoon voor deze vacature: 
Patrick Meijer (tel 06-48523902). 
 
Een ouderling 
Voornaamste taken: 
• Pastorale contacten onderhouden 
met leden en belangstellenden van de 
LBG 
• Organiseren van 
ontmoetingsavonden, de opening van 
het nieuwe seizoen, het welkom voor 
nieuwe leden 
• Meedenken met het beleid van de 
LBG en de PGL 
 

Toelichting: 
• Als ouderling draag je, samen met 
de kerkenraad, zorg voor de gemeente 
als een geloofsgemeenschap, in relatie 
tot God, elkaar, de stad en de wereld. 
De primaire verantwoordelijkheid van 
de ouderling is pastorale aandacht voor 
de gemeente en de mensen die op 
zijn/haar weg komen. Ook heeft de 
ouderling een bijzondere verantwoorde-
lijkheid voor een goed verloop van de 
kerkdiensten.   
 

Tijdsbesteding: 
• Afhankelijk van je mogelijkheden 
2 – 4 uur per week 
Benodigde vaardigheden: 
• Kunnen luisteren en leiding 
nemen 
 
Contactpersoon voor deze vacature: 
Jan Wolzak (tel 06-20355186). 
 
Een jeugdouderling 
Voornaamste taken: 
• Het organiseren van activiteiten 
voor tieners, samen met de andere 
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kerken van de Protestantse Gemeente 
Leiden 
• Het meedenken over de plaats 
van kinderen en jongeren in de kerk, 
het maken van beleid voor het 
jeugdwerk 
 
Toelichting: 
• Zolang kinderen op de 
Basisschool zitten, gaan ze meestal 
graag mee naar de kerk. Vanaf het 
moment dat ze gaan deelnemen aan 
het Voortgezet Onderwijs, krijgen ze 
meer vrijheid en wordt het moeilijker om 
hen te bereiken – terwijl ze vaak wel 
veel levensvragen hebben en ook 
behoefte aan de gezelligheid van 
leeftijdsgenoten met een vergelijkbare 
levensbeschouwelijke achtergrond. In 
de LBG is er een jeugdwerker en een 
enthousiaste groep vrijwilligers die op 
deze behoeftes proberen in te spelen.    
 

Tijdsbesteding: 
• Circa 2 uur per week 
Benodigde vaardigheden: 
• Affiniteit met tieners, het 
vermogen om contact met hen te 
maken 
• Plezier in dingen organiseren 
 

Contactpersoon voor deze vacature: 
Antje Ras (tel 06-25226116). 
 
Een ouderling ‘Open Hooglandse 
Kamer en – Kerk’ 
Voornaamste taken: 
• Het leiding geven, ook in 
financieel opzicht, aan de ‘Open 
Hooglandse Kamer – en Kerk’ 
• Het stimuleren van ‘Kerk zijn voor 
de stad’ in de kerkenraad en de LBG 
 

Toelichting:  
• De Hooglandse Kerk is een 
beeldbepalend monument in de stad. 

Dat deze kerk ‘van ons’ is, is tegelijk 
een voorrecht en een verantwoorde-
lijkheid. Het is onze taak om dit gebouw 
te delen met de stad en haar 
bezoekers. Door het gebouw te delen 
kunnen wij ook wat ons drijft en 
inspireert zichtbaar en voelbaar maken 
voor onze directe omgeving. De 
Hooglandse Kamer (zie 
www.hooglandsekamer.nl) is een 
tussenruimte tussen kerk en stad, die 
dit delen mogelijk maakt. Drie groepjes 
vrijwilligers organiseren er activiteiten: 
1. De commissie ‘openstelling’, 2. De 
kunstcommissie en 3. De 
programmacommissie. Er is een 
‘hoofdbestuur’ dat het werk van al deze 
enthousiaste vrijwilligers coördineert.   
 
Tijdsbesteding: 
• Circa 2 uur per week 
Benodigde vaardigheden: 
• Kunnen organiseren en luisteren, 
passie hebben voor kerk zijn in de stad. 
Contactpersoon voor deze vacature: 
Ds. Margreet Klokke (tel 06-48228505). 
In een eerdere Op de Hoogte stonden 
al profielschetsen voor een ouderling 
BKL en een vrijwilliger die secretaris 
BKL wil worden. Zie daarvoor onze 
website.  

Met een hartelijke groet, 
ds. Margreet Klokke 

 

o-o-o-o-o 
 

In memoriam 
Op donderdag 2 maart is plotseling 
overleden Theodora van den Berg – 

Houweling, die woonde aan de 
Smaragdlaan in Leiden.  

Thea is 85 jaar geworden. 
 

Geboren als één van vijf kinderen in 
een Leger des Heilsgezin in Leiden, 
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werkte ze na haar schoolperiode korte 
tijd in de administratie, tot ze met 
Dammis van den Berg trouwde. Daarna 
werd het moederschap haar beroep, ze 
gaf er zich met hart en ziel aan. Voor 
haar drie kinderen werd ze een moeder 
die er voor je was, die na schooltijd met 
de thee voor je klaar zat en meeleefde 
met alles wat je meemaakte – zowel de 
goede en de kwade dagen. Liefde was 
haar talent, ook de verdere familie – en 
vriendenkring heeft zich eraan 
verwarmd. Na Dammis’ pensioen 
genoten ze van het kleine paradijs van 
de camping in Frankrijk waar ze vaak 
heengingen, en werden ze net zulke 
aandachtige grootouders als ze vader 
en moeder waren geweest. In 
november 2022 is Dammis overleden 
en is er in de Hooglandse Kerk afscheid 
van hem genomen. Soms wordt een 
echtpaar één van adem. Het lijkt erop, 
dat dit met Dammis en Thea zo was. 
Drie-en een halve maand later moesten 
de kinderen en wie bij hen horen al 
afscheid nemen van hun moeder. De 
afscheidsdienst is op zaterdag 11 maart 
gehouden in crematorium Rhijnhof, 
gelezen is Psalm 23, met daarin de 
kernwoorden ‘U bent bij mij’.  
Wij gedenken Thea met genegenheid.  

MRK 

o-o-o-o-o 
 
 

  Drie dagen van Pasen 
  Kringen                      
Het kerkelijk jaar beweegt in kringen die 
aansluiten bij de oude pre-christelijke 
natuurfeesten. Israël sloot zich aan bij 
deze feestdagen en gaf ze een 
theologische inhoud, waar de vroeg-
christelijke kerk verder op 
voortborduurt. De grootste kring is de 
Paaskring, het feest van de lente, de 

kern van het kerkelijk jaar en daarvan 
afgeleid de kleinere Kerstkring. Deze 
kringen worden verbonden door 
periodes zonder grote feesten, waarin 
het kerkelijk jaar tot rust komt. 
 
Paaskring 
Het woord ‘kring’ suggereert al dat het 
Paasfeest niet een moment is dat op 
zichzelf staat, maar een gebeurtenis 
waar al weken van tevoren naartoe 
wordt geleefd. Vanaf Aswoensdag 
begint de zogenaamde 40-dagentijd, 
een tijd van bezinning ter voorbereiding 
op het Paasfeest, waarin nee zeggen 
tegen het kwaad en ja zeggen tegen het 
geloof een centrale rol speelt. Iedere 1e 
dag van de week telt als een klein 
stukje Pasen dat het nieuwe begin van 
de week markeert. Zo ontstaat een 
opeenvolging van wekelijkse kringen 
van 40 weekdagen en 7 zondagen die 
steeds intenser naar het Paasfeest toe 
bewegen. 
 
Palmzondag 
Voordat het daadwerkelijk 1e Paasdag 
is hebben we dus al een hele reis 
achter de rug en als het op Palmzondag 
groot feest is bij de herdenking van de 
intocht van Jezus in Jeruzalem komt 
daar ineens een omslag en komt het 
passieverhaal centraal te staan. Jezus’ 
dood kan niet los gezien worden van 
Opstanding en is in de liturgie 
onlosmakelijk met elkaar verbonden, 
wat op deze zondag heel tastbaar 
wordt. In diverse tradities wordt op de 
middag van Palmzondag het 
lijdensverhaal van Jezus gelezen of 
gezongen, zoals bijvoorbeeld bij Bach 
in Leipzig, waar hij zijn grote passies 
schreef en uitvoerde. 
Drie dagen van Pasen - Eén lange 
kerkdienst!                          
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Op Witte Donderdag begint het 
Paasfeest, waarin de voetwassing en 
de sedermaaltijd, die Jezus met zijn 
discipelen vierde, herdacht worden. Er 
klinkt voor het eerst sinds het begin van 
de 40-dagentijd weer een Gloria! Maar 
ook op deze dag weer die omslag. De 
tafel wordt afgeruimd, de dienst eindigt 
niet, maar gaat op Goede Vrijdag 
verder. Het lijdensverhaal wordt 
opnieuw gelezen en gezongen, er wordt 
gebeden en de dood is bijna tastbaar. 
Maar ook nu eindigt de dienst niet en 
gaat weer verder in de Paasnacht, waar 
alles bij elkaar komt. Het Licht heeft 
overwonnen. Nu pas kan aan het einde 
van de dienst de zegen worden 
uitgesproken. 
Om de eenheid van de drie diensten 
van Pasen voelbaar te maken, wordt er 
dit jaar één liturgieboekje van gemaakt. 
 
Het verhaal gaat verder 
In de ochtenddienst van Pasen wordt 
wat in de nacht gevierd is nog eens 
bevestigd en daarna gaat de beweging 
van de Paaskring verder door naar de 
Hemelvaart op de 40e en Pinksteren op 
de 50e dag van Pasen. 

Willeke Smits 

o-o-o-o-o 
 

  Groet Jan en Ruurd 
Zoals bij de meesten van jullie bekend 
verhuizen we eind maart naar het 
Oosten van het land, naar Diepenheim 
wel te verstaan.  
We hebben van veel leden van onze 
wijkgemeente afscheid kunnen nemen, 
maar niet van iedereen. 
Daarom groeten wij eenieder die we 
niet persoonlijk hebben gesproken of de 
hand hebben gedrukt. 
Wat hebben we het al die jaren, dat we 
lid zijn van de Leidse  Binnenstads-

gemeente, goed gehad. We kijken met 
dankbaarheid en plezier terug op al die 
waardevolle momenten. Die herinne-
ringen nemen we met ons mee. 
Het ga je goed, zowel in het persoonlijk 
leven maar ook wanneer je waar dan 
ook werkzaam bent. 
We groeten met de woorden die ons 
altijd weer raken:  
‘Ga met God en Hij zal met je zijn’. 

Jan Hulzinga en Ruurd Salverda 
Kleidijk 4b 

7478 PD Diepenheim 

 
o-o-o-o-o 

 

  Palmpaas-stokken  
Op zondag 2 april 
a.s. is het 
Palmpasen en 
willen we 
traditiegetrouw weer 
Palmpaas-stokken 
(kruisen) gaan 
versieren met de 
kinderen. Dat doen 
we om 9.00 uur die 

zondag zodat we om 10.00 uur klaar 
zijn. 
Elk jaar weer een mooi gebeuren als 
zoveel kinderen aan het begin van de 
dienst in optocht de kerk binnenlopen 
met de versierde kruisen. Hopelijk doen 
ook dit jaar weer veel kinderen mee. 
Voor onze inkopen/voorbereidingen is 
het handig om te weten op hoeveel 
kinderen we kunnen rekenen. 
Daarom de vraag om je kind uiterlijk 
aanstaande woensdag aan te melden 
per mail of app 
(jclarissew2b@gmail.com of 06 
81816709). 
Er is die zondag ook nog gewoon 
kindernevendienst op het gebruikelijke 
tijdstip in de dienst. 
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Verzoek: heb je nog een of meerdere 
kruisen van voorgaande jaren thuis 
liggen, neem die dan mee naar de kerk. 
Dan hoeven er minder nieuw gemaakt 
te worden.  
 
Alle kinderen in de kindernevendienst-
leeftijd zijn welkom! 

Jose Clarisse, jeugdouderling 
 

o-o-o-o-o 
 

  Via Crucis Vesper  

Op Palmzondag 2 april wordt een 
vesper gehouden voor de stille week, 
om 17.00 uur, in de Hooglandse Kerk. 
Uitgevoerd wordt de Via Crucis, een 
indringend werk van Franz Liszt. De 14 
kruiswegstaties worden op de piano 
verklankt door de internationaal 
vermaarde pianist Willem Brons. 
 
De Leidse Cantorij onder leiding van 
Hans Brons bezingt samen met 
sopraan Emma Brown het verhaal van 
het lijden en sterven van Jezus. Liturg is 
ds. Margreet Klokke. De vesper wordt 
georganiseerd door Bijzonder 
Kerkenwerk Leiden en is vrij 
toegankelijk. 

o-o-o-o-o 
 

  Uniek dubbelinterview  

In hun succesvolle podcast 'De 
stemming van Vullings en Van der 
Wulp' stellen de journalisten Joost 
Vullings en Xander van der Wulp altijd 
de vragen.  
In KAMERVRAGEN draaien we het een 
keer om. Hoe kwamen ze in dit vak 
terecht? Welke mensen waren daarbij 
belangrijk? Hoe kijken ze aan tegen ons 
politieke systeem? Wat voedt onze 
democratie en wat bedreigt haar? En 

wat is eigenlijk de kracht van hun 
samenwerking? Wanneer is het lastig, 
waar zit de gein? Wat draagt Xander, 
wat drijft Joost? In KAMERVRAGEN 
worden de interviewers geïnterviewd 
door Margreet Klokke, predikant van de 
Leidse Binnenstadsgemeente in de 
Hooglandse kerk. 
  
Joost Vullings woont in Leiden en is 
sinds 2018 politiek commentator bij 
EenVandaag. Samen met Max van 
Weezel (overleden in 2019) startte hij in 
2017 de podcast 'De Stemming van 

Vullings en Van Weezel'. Na het 
overlijden van Van Weezel maakte de 
podcast een doorstart met Xander van 
der Wulp, met wie Vullings al eerder het 
'Formatievlog' maakte. Xander van der 
Wulp (1974) is sinds 2008 politiek 
verslaggever voor de NOS. Mei vorig 
jaar volgde hij Ron Fresen op als duider 
van het Acht Uur Journaal. Naast de 
podcast 'De Stemming van Vullings en 
Van der Wulp' maakt Xander ook het 
vlog 'Rondje Binnenhof'. 
Het dubbelinterview met Joost en 
Xander onder leiding van Margreet start 
om 16.00 uur en wordt rond 17.30 uur 
afgesloten met een borrel. Het aantal 
plaatsen is beperkt, dus kom op tijd.  
 
Graag tot ziens. Ga voor meer 
informatie naar 
https://www.hooglandsekamer.nl.  

https://www.hooglandsekamer.nl/
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Agenda    

28 maart Afstemmen op de Eeuwige 20.15 uur  Hooglandse Kamer 

30 maart Oefenavond livestream 20.00 uur  Hooglandse Kerk 

  2 april Paasstokken maken   9.00 uur Hooglandse Huys 

  2 april Via Crucis – Leidse Cantorij 17.00 uur Hooglandse Kerk 

15 april Dubbelinterview 16.00 uur  Hooglandse Kamer 

16 april Herdenking Jodenvervolging 19.30 uur Petruskerk 

Redactie Op de Hoogte: Aad Hamoen, Wim Timmers, Hetty Veldhuyzen van Zanten 
 

Bijdragen en mededelingen ontvangen we graag op het e-mailadres: 
Opdehoogte@leidsebinnenstadsgemeente.nl 

Postadres: Carneoolstraat 32, 2332 KB  Leiden 
 

predikant: Ds. M.R. Klokke, 
Oude Rijn 156, 2312 HM  Leiden, tel.: 06-48228505    

email: klokke@leidsebinnenstadsgemeente.nl 
  
 

 

De volgende Op de Hoogte komt uit op zondag 9 april. 
Kopij kunt u bij de redactie inleveren tot maandagavond 3 april. 

 
De website van de Leidse Binnenstadsgemeente: 

 www.leidsebinnenstadsgemeente.nl  
 

Deze en vorige ‘Op de Hoogten’ zijn op de website na te lezen: 
(onder ‘archief’ en vervolgens ‘Op de Hoogte’) 

 

Altes wat over ons geschreven is  
gaat Gij volbrengen in de veertig dagen 
de tien geboden en de veertig slagen 
dit hele leven dat geen leven is.  
 
De schepping die voor ons gesloten was  
ontsluit Gij weer, Gij opent onze ogen:  
O zoon van David, wees met ons bewogen,  
het vuur van bloed en ziel brandde tot as. 
 
Maar, Heer, de haard van uw aanwezigheid  
zal ín ons hart een vreugdevuur ontsteken;  
Gij waart met ons, Gij zult ons niet ontbreken,  
Gij hogepriester in der eeuwigheid. 
 
Gij onderhoudt de vlam van ons bestaan.  
Aan U, o Heer, ontleent het brood zijn leven.  
Ons is een loflied in de mond gegeven,  
sinds Gij de weg van ’t offer zijt gegaan. 
 
Lied 536 

mailto:Opdehoogte@leidsebinnenstadsgemeente.nl
http://www.leidsebinnenstadsgemeente.nl/

