
 

 

Dienst in de Hooglandse Kerk: 
Zondag 26 februari 2023, 10.00 uur.  
Voorganger: ds. E.M. Ezinga 
Ouderling van dienst: Hans Wijntjes 
Organist: Willeke Smits 
 

  Vieren: 
Zondag 26 februari, ds. Ellis Ezinga, Hoofddorp. 
Zondag 26 februari, 17.00 uur, ds. Margreet Klokke, cantatevesper. 
Zondag 5 maart, ds. Margreet Klokke, m.m.v. de Leidse Cantorij. 
Zondag 12 maart, ds. Bert Kuipers, Rotterdam. 
Zondag 19 maart, ds. Margreet Klokke. 
Zondag 19 maart, 17.00 uur, ds. Margreet Klokke, cantatevesper. 
 

 

In deze Op de Hoogte: 

 

• Van de predikant 

• Bachcantate 

• Kerk zonder koffie of thee? 

• Afscheid 

• Stiltewandeling 

• Agenda 

 

 

 

26 februari 2023, 31e jaargang 

 
 

 

 

Gecombineerde Collecte: 
Diaconie, Algemeen kerkenwerk PGL en 
duurzaamheidsprojecten PGL Groene Kerken, 
op rekening NL71INGB0678651094 t.n.v. 
Protestantse Gemeente Leiden o.v.v. collecte 
26-2-2023 LBG, overmaken via de Givt-app. 
of nu al met de Appostel-app  
 

Kindernevendienst 
 

Jezus gaf de mensen uitleg over God. 
Veel mensen die Jezus hoorden 
spreken, waren erg verbaasd.  
Ze zeiden tegen elkaar: ‘Hoe weet hij  
dat allemaal? Hoe komt hij aan die 
wijsheid? En hoe zit het met  

al die wonderen die hij doet?’ 
 



2 

 

  Van de 
  Predikant 
 
Bij de kerkdiensten 
Op deze eerste 
zondag in de 40-
dagentijd is ds. Ellis 
Ezinga als gast-
predikant in de 

Hooglandse Kerk. Tot voor kort was ze 
als predikant verbonden aan Leiden 
Zuid-West, nu is ze geestelijk verzorger 
bij een instelling in Hoofddorp. We 
verwelkomen haar weer in ons midden. 
In de 40-dagentijd wordt er bij de 
kinderen een serie diensten gehouden 
met als thema: ‘Wie? Wat? Waar?’ Het 
gaat erin over de vraag, wie Jezus toch 
is. Jasmijn van der Weijde zal het 
moment met de kinderen verzorgen, in 
deze periode. Op de zondagen dat ik 
dienst heb zal het over hetzelfde thema 
gaan. 
Ik ga uit van de vraag van Jezus aan 
zijn leerlingen in Mattheüs, Marcus en 
Lucas ‘Wie zeggen de mensen, dat Ik 
ben?’. Ik zal me onder anderen laten 
inspireren door een boek van Martien 
Brinkman met de titel ‘De niet-westerse 
Jezus’, waarin de auteur je laat 
kennismaken met theologie van de 
andere kant van de wereld – Indonesië, 
India, China, Afrika…  
 
Gezocht en gevonden 
In de LBG is er maar één keer per jaar 
afscheid en bevestiging van 
ambtsdragers – in de zomer. De 
komende zomer zullen er drie diakenen 
en drie ouderlingen afscheid nemen. 
Twee van hen zijn 8 en 12 jaar 
ambtsdrager geweest, de anderen 
hadden al direct aangegeven dat ze de 
verantwoordelijkheid niet langer dan 4 

jaar wilden dragen. Voor de diaken-
scriba vonden we gelukkig al een 
ouderling-scriba en een tweede scriba. 
Voor de andere vacatures komen er 
binnenkort profielschetsen in de Op de 
Hoogte en op de Website.  
Wat zou het fijn zijn als u en jullie hier 
allemaal over meedenken! Want het is 
goed om de verantwoordelijkheid voor 
het reilen en zeilen van de gemeente 
met elkaar te delen. Dat maakt hem 
lichter. Voel je vooral vrij om jezelf te 
melden, maar ook om onze aandacht te 
vestigen op mensen die je geschikt 
acht, bij htenvoorde218@gmail.com!  
 

Met een hartelijke groet, 
ds. Margreet Klokke 

 
o-o-o-o-o 

 

  Bachcantate  
 
De eerste 
cantatevesper 
van 2023 is 
op zondag 26 
februari 
(vanmiddag), 
om 17.00 uur 
in de Hoog-
landse Kerk. 
Het Kamer-
koor en 
orkest van 
Collegium 

Musicum zingt onder leiding van Gerrit 
Maas cantate BWV 131 van J.S. Bach 
Aus der Tiefen rufe ich Herr zu dir. 
Deze cantate 131 is waarschijnlijk de 
oudst bewaard gebleven cantate van 
Bach, ontstaan in 1707 in Mühlhausen 
(Thüringen). Bach is op dat moment 
pas 22 jaar, het is dus lang voordat 
(vanaf 1723) Bachs massale 
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cantateproduktie in Leipzig op gang 
komt. In zijn jonge jaren is Bach sterk 
beïnvloed door de cantates van 
Buxtehude. Psalm 130 vormt in zijn 
geheel de tekst van de cantate. Na het 
eerste deel met het koor volgt een 
bassolo die ondersteund wordt door 
een koraal dat gezongen wordt door de 
sopranen. De tenorsolo wordt 
ondersteund door een koraal dat 
gezongen wordt door de alten. De 
toegevoegde strofes becommentariëren 
en interpreteren de psalmtekst. Het 
koor heeft in deze cantate een veel 
groter aandeel dan in zijn latere werk 
waar het zijn rol veelal beperkt ziet tot 
een openingskoor en een slotkoraal. De 
Bach, zoals we hem kennen is er nog 
niet, alles wat de jonge Bach hier doet 
is heel netjes en volgens het boekje. 

  
De solisten zijn Dierick Aartsen (tenor) 
en Jaap van der Wel (bas). 
Bij deze cantatevesper is Willeke Smits 
de organist en de voorganger is ds. 
Margreet Klokke, predikant van de 
Leidse Binnenstadsgemeente en voor 
Bijzonder Kerkenwerk Leiden. 
 
U bent allen hartelijk welkom. Veel 
plezier bij het luisteren. 

Raadpleeg actuele informatie op de 
website www.stichtingcantate.nl . Via 
deze website kan iedereen zich ook 
aanmelden voor de nieuwsbrief die 
actief informeert over de laatste 
ontwikkelingen. 

 
Stichting Cantate Domino 

 
o-o-o-o-o 

 
 

  Wat is een kerk  
  zonder koffie (of thee)?  
 
Gelukkig is het niet al te vaak nodig dat 
het moderamen (of de kerkenraad) 
stilstaat bij de koffie (of thee) in de kerk. 
Het zou maar afleiden van waar het in 
de kerk echt over zou moeten gaan. 
Toch wordt er af en toe over vergaderd, 
simpelweg omdat er soms vragen of 
problemen over zijn. Deze keer gaat het 
niet over het koffiedrinken na de dienst, 
maar over koffie (en thee) bij 
vergaderingen, groepen, kringen en 
andere bijeenkomsten van de LBG.  
 
In dat kader is het allereerst goed te 
belichten dat we (en het CvK) met 
Ronald en Peter twee uitstekende en 
deskundige beheerders in huis hebben, 
die er onder meer voor zorgen dat de 
kerk commercieel wordt verhuurd voor 
evenementen en het daar regelmatig 
zeer druk mee hebben. Die 
commerciële verhuur draagt bij aan een 
gezonde(re) financiële huishouding van 
de Protestantse gemeente Leiden 
(PgL), waarvan de Leidse 
Binnenstadsgemeente deel uitmaakt. 
Ze overstijgen – net als de familie 
Vroomans dat vóór hen reeds op een 
geweldige manier deed! - in dat opzicht 
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veruit de wat meer traditionele rol van 
de koster. Een traditionele koster was 
er  (naast de zorg voor de inrichting van 
de kerk voor de eredienst) immers toch 
vooral voor de koffie, zeker ook bij 
bijeenkomsten in het kerkgebouw. Dat 
is in ieder mijn beeld daarbij, maar ik 
kan het mis hebben.  
 
In het verleden betaalden we (dat wil 
zeggen: de penningmeester van de 
LBG uit de wijkkas) een bepaalde prijs 
per kopje koffie. De vorige penning- 
meester(es), u allen welbekend, heeft 
een prachtige deal gesloten (en we zijn 
haar daar nog dankbaar voor): de prijs 
van een kopje koffie ging met meer dan 
de helft omlaag. Daartegenover stond 
dat Ronald en Peter niet langer de 
tafels en stoelen voor kringen, groepen 
en bijeenkomsten zouden klaarzetten 
en daarbij – u raadt het al – ook niet 
meer voor de koffie (en thee) zouden 
zorgen. Iedereen blij, zou je zeggen! 
Een beetje zelfredzaamheid kan 
immers geen kwaad en goedkope koffie 
is (smaakt?) uiteindelijk voor iedereen 
beter dan duurbetaalde koffie.   
 
Nu blijkt dat in de praktijk vooral onze 
predikant belast is met dat klaarzetten 
van tafels en stoelen en het maken van 
koffie en thee (uiteraard zijn er af en toe 
wel mensen die een handje bijsteken). 
Dat kan uiteraard volstrekt niet de 
bedoeling zijn; ze voelt zich er zeker 
niet te goed voor, maar daarvoor is een 
predikant simpelweg te duur, het is 
zonde (!) van haar tijd en zij kan haar 
energie veel beter richten op de 
inhoudelijke kant van ontmoetingen. Dat 
geldt voor de groepen, kringen en 
bijeenkomsten die zij zelf leidt.  
 

Om die reden gaat dit taakje naar de 
anderen die deelnemen aan zo’n kring, 
groep of bijeenkomst. Dat kan 
simpelweg bij toerbeurt, volgens een 
door de deelnemers te maken rooster of 
zo dat per keer één of twee mensen 
van tevoren hun vinger opsteken en er 
een kwartiertje eerder zijn. Dat levert 
als extra – en feestelijk - voordeel op 
dat er (bijna) altijd koek bij de koffie of 
de thee is, hetzij uit een pakje, hetzij 
zelfgebakken, want dat hoort dan 
natuurlijk ook bij dat taakje! Mocht dat 
laatste een keer een aandachtspunt 
zijn, dan vindt de groep daar wellicht 
een oplossing voor en anders kan het 
ook zonder koek! Het spreekt welhaast 
voor zich dat deze zelfredzaamheid ook 
geldt voor het opruimen na de 
bijeenkomst. Ik begrijp dat het in andere 
groepen en kringen ook al op die 
manier is geregeld, dus het is maar een 
kleine stap.  
 

Uiteraard blijven 
Ronald en Peter (met 
de evenzeer 
gewaardeerde 
hulpkosters) wel 
verantwoordelijk voor 
de inrichting van de  
kerk voor 
kerkdiensten. 

                             Mits tijdig gevraagd, 
kunnen ze ook altijd assisteren of 
meedenken met de techniek die voor 
een bijeenkomst, groep of kring nodig 
is. Lang niet iedereen weet dat Ronald 
Hartsuiker daarnaast op het verzoek 
van het CvK en sinds meer dan twee 
jaar leiding geeft aan het Kerkelijk 
Bureau van de PgL; ook dat verdient 
waardering. Ook bij de andere  
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geloofsgemeenschappen van de PgL 
zijn de kosters/beheerders er overigens 
niet langer voor het klaarzetten van en 
koffieschenken bij bijeenkomsten. 

Met hartelijke groet,  
Henk ten Voorde, voorzitter 

 
o-o-o-o-o 

 

  Afscheid 
 
Eind maart vertrekken Ruurd Salverda 
en Jan Hulzinga naar Diepenheim. 

Vanaf 2000 
zijn Jan en 
Ruurd lid van 
onze geloofs-
gemeenschap.  
Zij hebben in 
al die jaren 
veel voor ons 
betekend. Zo 

waren ze samen lid van de kerkenraad 
van de LBG, lid van de Pastorale Raad 
en was Ruurd de afgelopen drie jaar  
“personeelsman” van het College van 
Kerkrentmeesters. Jan zong in de 
Cantorij en twintig jaar geleden zijn ze 
in onze kerk getrouwd. 
Omdat we weten dat velen van u Jan 
en Ruurd niet zomaar willen laten 
vertrekken, is er op 18 maart om 16.30 
uur in de Hooglandse Kamer 
gelegenheid om onder het genot van 
een hapje en een drankje  afscheid van 
hen te nemen. 
Graag per mail uw naam doorgeven 
aan jprijsdijk@hotmail.com of via 06-
22441817. 

Met vriendelijke groet  
namens de kerkenraad LBG,  

Jacqueline Rijsdijk 

 
o-o-o-o-o 

 

  Stiltewandeling  
 
Graag nodigen we je uit voor een stilte- 
wandeling tijdens de Veertigdagentijd 
met als thema: ‘onwankelbaar’. 

Op zaterdagochtend 1 april 2023 om 10 
uur ontmoeten wij elkaar in het   weidse 
en stille landschap van buurtschap 
Weipoort onder Zoeterwoude. We  
verzamelen op het parkeerterrein van  
De IJsboerderij, Weipoortseweg 98, 
2381 NJ Zoeterwoude. 
Er is de mogelijkheid om voor wie dat 
wil, gezamenlijk vanaf ingang park 
Cronesteyn naar de Weipoort te fietsen. 
Duur ca. 30 min. We verzamelen om 
9.20 uur vlak na de spoorwegovergang. 
Fiets je graag mee, geef dit aan bij je 
aanmelding. 
We lopen ongeveer een uur in stilte, 
afgewisseld door teksten en liederen. 
Dit keer zijn het verharde paden. Voor 
wie dat wil is er na afloop gelegenheid 
om iets te drinken en elkaar te 
ontmoeten in de IJsboerderij. 
Van harte welkom!  
Aanmelden graag bij Sytske Wiersma: 
sytske.wiersma@ziggo.nl. 

 
Met vriendelijke groet, 

Willemien, Drieke, Helmut en Sytske  
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Agenda    

28 februari Meditatiecursus 20.00 uur  Hooglandse Kamer 

  2 maart Wijn en Wijsheid 20.00 uur Hooglandse Kamer 

  3 maart Wereldgebedsdag  20.00 uur Petruskerk 

14 maart Meditatiecursus 20.00 uur  Hooglandse Kamer 

14 maart Leerhuis 20.00 uur Hooglandse Huys 

    

    

Redactie Op de Hoogte: Aad Hamoen, Wim Timmers, Hetty Veldhuyzen van Zanten 
 

Bijdragen en mededelingen ontvangen we graag op het e-mailadres: 
Opdehoogte@leidsebinnenstadsgemeente.nl 

Postadres: Carneoolstraat 32, 2332 KB  Leiden 
 

predikant: Ds. M.R. Klokke, 
Oude Rijn 156, 2312 HM  Leiden, tel.: 06-48228505    

email: klokke@leidsebinnenstadsgemeente.nl 
  
 

 

De volgende Op de Hoogte komt uit op zondag 12 maart. 
Kopij kunt u bij de redactie inleveren tot maandagavond 6 maart. 

 
De website van de Leidse Binnenstadsgemeente: 

 www.leidsebinnenstadsgemeente.nl  
 

Deze en vorige ‘Op de Hoogten’ zijn op de website na te lezen: 
(onder ‘archief’ en vervolgens ‘Op de Hoogte’) 

 

God roept de mens op weg te gaan, 
zijn leven is een reis: 
‘Verlaat wat gij bezit en ga 
naar ’t land dat Ik u wijs.’ 
 
Het volk van God was veertig jaar  
- een mensenleven lang – 
op weg naar het beloofde land,  
het land van Kanaän. 
 
Heer, geef ons moed en doe ons gaan 
Uw weg door de woestijn  
en laat uw Zoon een laaiend vuur, 
een nieuwe Mozes zijn.  
 
Eer aan de Vader en de Zoon  
en aan de heilige Geest,  
God, die al voor de eerste mens  
belofte zijt geweest. 
                                        Liedboek 542 

mailto:Opdehoogte@leidsebinnenstadsgemeente.nl
http://www.leidsebinnenstadsgemeente.nl/

