
 

 

Dienst in de Hooglandse Kerk: 
 

Zondag 15 januari 2023, 10.00 uur.  
Voorganger: ds. H.H. Schorren 
Organist:      Willeke Smits 
 

  Vieren: 
Zondag 15 januari, ds. Harold Schorren, Rotterdam. 
Zondag 22 januari, ds. Jaap Smit, Oegstgeest. Commissaris van de Koning in 
Zuid-Holland,. 
Zondag 29 januari, ds. Margreet Klokke, doopdienst. 
Zondag 5 februari, ds. Margreet Klokke, met medewerking van de Leidse 
Cantorij onder leiding van Hans Brons. 

In deze Op de Hoogte: 

 

• Van de predikant 

• In gesprek op vrijdagavond 

• Leonard Cohen 

• Kliederkerk 

• Zomerbonnenactie 

• Duurzaamheid 

• Agenda 

 

 

 

15 januari 2023, 31e jaargang 

 
 

 

 

Gecombineerde Collecte: 
Diaconie, Algemeen kerkenwerk PGL en 
ondersteuning voor gemeenten door PKN, 
op rekening NL71INGB0678651094 
t.n.v. Protestantse Gemeente Leiden 
o.v.v. collecte 15-1-2023 LBG,  
                              of met de Givt-app.  
 

Kindernevendienst 
 

Jezus zei:  
‘Wat ik jullie net voorgelezen heb, is 
vandaag werkelijkheid geworden.’ 
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  Van de 
  Predikant 
 
Terugblik op Advent 
en Kerst 
Als ik terugkijk op de 
decembermaand, dan 
zie ik vooral al die 
open middagen in de 

kerk voor me, met optredens van koren, 
de mogelijkheid een kerstwens in de 
boom voor de kerk te hangen of 
gelegenheid een kaarsje voor iemand op 
te steken. Heel veel mensen zijn gastvrij 
ontvangen, dankzij alle hartelijke 
vrijwilligers die voor hen klaarstonden. 
Hans Wijntjes en Patrick Meijer – wat 
hebben jullie dit goed georganiseerd!  
Maar ook de kerstnachtdiensten in de 
Pieterskerk, eerst voor de kinderen en 
daarna voor mensen van alle leeftijden 
waren goed bezocht. Het mooie en 
vrolijke spel van K&G3 deed de harten 
goed! Ook hier hebben veel mensen zich 
voor ingespannen, o.l.v. Jos Hemelaar. 
Dat is nooit vanzelfsprekend. Dank! De 
kerstmorgendienst tenslotte werd 
opgetild door de muziek van onze 
organist en de Leidse Cantorij o.l.v. 
Hans Brons. Dat alles ‘live’ kon was 
bijzonder, vooral ook omdat wie er niet 
‘live’ bij konden zijn via de livestream 
mee konden vieren. Dat is een 
verworvenheid, die gelukkig blijft!  
 
Epifanie 
De periode na Kerstmis heet ‘Epifanie’, 
dat betekent ‘Verschijning van de Heer’.  
De klassieke schriftlezingen gaan in die 
periode om het openbaar worden van 
het kind van Bethlehem als koning van 
de volken, de Messias.  
Dit jaar lees ik naast deze vertrouwde 
verhalen over Jezus, verhalen over 

koning Achab uit 1 Koningen. Achab 
dient zo als een soort contrastfiguur. Wat 
voor een koning/ leider is hij? Waar laat 
hij zich door leiden? Waarin is Jezus 
anders dan hij? In welk opzicht houdt hij 
u en mij een spiegel voor? De eerste 
dienst in deze korte serie wordt pas 
gehouden op zondag 29 januari. De 
komende twee zondagen zijn er 
gastpredikanten i.v.m. mijn vakantie van 
14 tot 21 januari.  
Op 15 januari komt ds. Harold Schorren 
van de Laurenskerk in Rotterdam naar 
ons toe. Op 22 januari doet ds. Jaap 
Smit dienst in de Hooglandse. Hij is in 
het dagelijks leven commissaris van de 
Koning in Zuid-Holland. 
 
Week van het gebed voor de eenheid 
Vorig jaar is er voor het eerst weer een 
vesper gehouden in de LBG in het kader 
van de week van het gebed voor de 
eenheid. Ik was daartoe aangespoord 
door een gemeentelid. Intussen heb ik 
contact gekregen met pastor Marlène 
Falcke van de RK Hartenbrugkerk. 
Daardoor is er dit jaar een 
oecumenische vesper in de Binnenstad 
t.g.v. de week van het gebed voor de 
eenheid. Ook de Marekerk doet eraan 
mee. De vesper wordt op woensdag 18 
januari om 19.00 uur gehouden in de 
Hartenbrugkerk, met pastor Marlène 
Falcke en ds. Ton Jacobs als 
voorgangers. Allen welkom!  
 
Hooglandse Kamer 
Op zaterdag 28 januari is er weer een 
open programma in de Hooglandse 
Kamer. Aan de hand van zeven 
‘nummers’ van Leonard Cohen leidt 
Frank Kazenbroot ons naar het hart van 
de spiritualiteit in de muziek van deze 
bekende zanger. Houd dit vast vrij! Het 
programma begint met het scheiden van 
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de markt, om 16.00 uur. Na afloop vindt 
de opening van een nieuwe expositie in 
de Kamer plaats, met het thema 
‘Onderweg naar…’ Er zijn schilderijen te 
zien van de Leidse kunstenaar Barthel 
Brussée en fotograaf en gemeentelid 
André Potters-Kemp.  
 
Gezocht en gevonden 
In het nieuwe jaar meldden er zich 
zomaar drie nieuwe vrijwilligers voor de 
open Hooglandse Kamer en – Kerk: 

John Stoutjesdijk, 
Gonnie Westerman 
en Jasper 
Bovenberg.  
Wat fijn, het is zo 
belangrijk dat de 
kerk nu het hele 
jaar door te 
bezoeken is!  

Vanaf februari gaan we op proef drie 
middagen open, dus deze extra 
krachten zijn zeer welkom! 
Er worden altijd ook vrijwilligers gezocht, 
onder andere voor het maken van de 
liturgieën. Alle vacatures zijn op de 
website te vinden. U kunt ook mij of Henk 
ten Voorde er even over aanspreken.  
 
Ik ben met vakantie van 14 tot 22 januari. 
Ds. Mirjam Buitenwerf vervangt mij. 
Haar telefoonnummer is 06- 40425789. 
 

Met een hartelijke groet!  
ds. Margreet Klokke 

 
o-o-o-o-o 

 
 

  In gesprek op vrijdagavond 

 
Wanneer je aan het einde van de studie 
bent, of aan het begin van je werkende 
leven, ga je meestal niet elke zondag 

naar de kerk. Maar het is fijn om 
ervaringen te delen, ook over geloven, 
met mensen die in dezelfde levensfase 
zitten. Daarom komen 20- en 30-gers 
bij elkaar op de laatste vrijdag van de 
maand. 
Aanmelden bij: Robert Huurnink: 
robert@roberthuurnink.nl. 
Locatie: Hooglandse Huys, Hooglandse 
Kerkgracht 50. 
Inloop is om 19.30 uur en om 21.00 uur 
is er een informele borrel. 
 

o-o-o-o-o 
 
 
 

  Leonard Cohen in    
  Kamermuziek 
 
De Canadese dichter en zanger 
Leonard Cohen (1934-2016) heeft 
prachtige liederen gemaakt over zijn 
levenslange zoektocht naar zin, 
wijsheid en licht. In zijn poëzie gaat het 
vaak over gebrokenheid, onrecht en 
menselijk onvermogen – én over 
verlangen naar perspectief, heelheid en 
liefde.  
 

 
Cohen bleef zijn joodse achtergrond 
altijd trouw, maar onderzocht ook 
christelijke, boeddhistische en 
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hindoeïstische tradities. In zijn teksten 
verbindt hij zijn eigen ervaringen met 
religieuze beeldspraak, waardoor 
thema’s als liefde en lijden, verlangen 
en verlossing, geloof en genade 
opnieuw gaan leven.  Zijn concerten 
waren spirituele belevenissen.  

 
Frank Kazenbroot 
is een groot 
liefhebber van het 
werk van Leonard 
Cohen. Over zijn 
levenslange 
fascinatie schreef 
hij in 2018 het boek 
Wees lief voor deze 

ziel. Veertig vensters op Leonard 
Cohen. Kazenbroot – die lang 
kloosterling was in de Abdij van Borne – 
laat in KAMERMUZIEK (in de 
Hooglandse Kamer op zaterdag 28 
januari om 16.00 uur) de mooiste 
liederen van Cohen horen en vertelt 
over de samenhang tussen leven en 
werk. En over de ontroering die hij 
soms voelt als hij naar deze liederen 
luistert. Het wordt een meditatieve 
bijeenkomst, waarbij iedereen zich kan 
laten raken door de poëzie en de 
muziek. Er is gelegenheid vragen te 
stellen, te delen wat we hebben ervaren 
en met elkaar in gesprek te gaan over 
de betekenis van het werk van Cohen in 
de wereld van vandaag.  
 

o-o-o-o-o 
 

  Kliederkerk 
 
Zes keer per jaar is er op 
zaterdagmiddag Kliederkerk voor alle 
jonge stadsbewoners, een afwisselend 
middagprogramma dat vooral gericht is 

op kinderen tot 12 jaar en hun 
(groot)ouders of andere begeleiders.  
De Kliederkerk staat open voor 
iedereen, ook als je nooit of vrijwel nooit 
in een kerk komt of als je geen lid van 
een kerk bent.  

 
Er is een interactieve vertelling van een 
verhaal uit de bijbel, er wordt gezongen 
en je kunt kiezen uit verschillende 
activiteiten die aansluiten bij het thema. 
Het samenzijn speelt hierbij een 
belangrijke rol. De kinderen gaan niet 
naar een aparte bijeenkomst, maar je 
kunt samen met hen aan de slag met 
verschillende activiteiten. Kinderen van 
verschillende leeftijden leren elkaar zo 
kennen en zelf heb je ook voldoende 
tijd om anderen te ontmoeten. De 
middag wordt regelmatig afgesloten met 
een gezamenlijke maaltijd. Een kwartier 
voor aanvang staan koffie, thee en 
limonade klaar.  
Kijk voor een impressie en actuele data 
op facebook.com/KliederkerkLeiden. 
Het is fijn als je je aanmeldt, 
bijvoorbeeld via het contactformulier, 
maar je mag ook zo binnen komen 
lopen. 
 
 
 
 
 

Helaas kan de geplande kliederkerk van 
22 januari geen doorgang vinden. 

De eerstvolgende activiteit is op 
zaterdag 18 maart! 
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Zomerbonnenactie 
 
De Diaconie Protestantse gemeente 
Leiden en de RK Diaconie Leiden 
hebben samen met de Stichting 
Urgente Noden (SUN) Leiden vorig jaar 
opnieuw meer bonnen uitgegeven dan 
er op basis van de ervaring verwacht 
mocht worden. 

Sinds 2020 is het aantal aanvragen 
sterk toegenomen, mede door de 
coronacrisis en de afschaffing van de 
Leidse declaratieregeling binnen het 
minimabeleid. Bovendien is de 
afgelopen jaren een sterkere stijging te 
zien van steeds meer alleenstaanden 
voor wie zomerbonnen aangevraagd 
worden. 
 
Zomerbonnen worden verstrekt aan 
huishoudens in Leiden e.o. die door 
omstandigheden moeite hebben om de 
eindjes aan elkaar te knopen. Het 
betreft gezinnen die op of onder de 
armoedegrens leven en door erkende 
hulpverlenende organisaties worden 
aangemeld. 
 
Ieder huishouden ontvangt één zomer-
boodschappenbon en voor ieder 
gezinslid komt er vervolgens nog een 
bon bij. 

Aan het einde van de afgelopen 
kerstnachtdiensten werd gecollecteerd, 
zowel fysiek als digitaal door middel van 
een QR-code, om de kosten van de 
diensten te dekken. De praktijk leert dat 
de collecten meer opleveren dan de 
onkosten van de diensten.  
Het meerdere wordt overgemaakt naar 
de Diaconie, ten behoeve van de 
Zomerbonnenactie 2023.  
 

o-o-o-o-o 
 

  Duurzaamheid 
 
Elke zichzelf respecterende organisatie 
houdt zich al enkele jaren bezig met 
duurzaamheid. We streven met grote 
en kleine acties naar een schoner 
milieu door een goed gebruik van 
energiebronnen en grondstoffen en het 
terugdringen van de hoeveelheid afval 
die we produceren. 

Na de dienst is er 
koffie, thee en 
limonade in het koor 
van de kerk of in de 
Tuinzaal van het 
Hooglandse Huys.  

Een gemeentelid zei afgelopen week: 
‘Moeten we niet eens een actie ‘Neem 
je eigen beker mee’ beginnen? Zó 
zonde, al die papieren bekertjes die 
meteen de afvalbak ingaan na 
gebruik…’  
Het is kleine actie maar misschien toch 
een goed begin van het nieuwe jaar.  

17 januari: 

Start Actie Kerkbalans 
 

Geef vandaag voor de kerk van 
morgen 
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Agenda    

17 januari Leerhuis 20.00uur Hooglandse Kerk 

18 januari Oecumenische Vesper 19.00 uur Hartenbrug Kerk 

24 januari Avond over liturgie 
O  
 

20.00 uur Hooglandse Kerk 

 Opgave: info@willekesmits.nl    

25 januari Kerncursus 20.15 uur Hooglandse Huys 

27 januari In gesprek op vrijdagavond 19.30 uur Hooglandse Kamer 

28 januari Leonard Cohen 16.00 uur Hooglandse Kamer 

    

    

Redactie Op de Hoogte: Aad Hamoen, Wim Timmers, Hetty Veldhuyzen van Zanten 
 

Bijdragen en mededelingen ontvangen we graag op het e-mailadres: 
Opdehoogte@leidsebinnenstadsgemeente.nl 

Postadres: Carneoolstraat 32, 2332 KB  Leiden 
 

predikant: Ds. M.R. Klokke, 
Oude Rijn 156, 2312 HM  Leiden, tel.: 06-48228505    

email: klokke@leidsebinnenstadsgemeente.nl 
  
 

 

De volgende Op de Hoogte komt uit op zondag 29 januari. 
Kopij kunt u bij de redactie inleveren tot maandagavond 23 januari. 

 
De website van de Leidse Binnenstadsgemeente: 

 www.leidsebinnenstadsgemeente.nl  
 

Deze en vorige ‘Op de Hoogten’ zijn op de website na te lezen: 
(onder ‘archief’ en vervolgens ‘Op de Hoogte’) 

 

Omdat hij niet ver wou zijn 
Is de Heer gekomen. 
Midden in wat mensen zijn 
Heeft hij willen wonen. 
 
God van God en licht van licht, 
Aller dingen hoeder, 
Heeft een menselijk gezicht, 
Aller mensen broeder. 
 
Wees verheugd, van zorgen vrij: 
God die wij aanbidden 
Is ons rakelings nabij, 
Wonend in ons midden. 
Midden onder u staat Hij die gij niet kent. 

 
Liedboek 528 : 1, 3 en 5   Huub Oosterhuis               Hieronimus Bosch (aanbidding der wijzen) 
  

mailto:Opdehoogte@leidsebinnenstadsgemeente.nl
http://www.leidsebinnenstadsgemeente.nl/

