
 

 

Dienst in de Hooglandse Kerk: 
Zondag 25 december 2022, 10.00 uur.  
Voorganger: ds. M.R. Klokke 
Ouderling van dienst: Henk ten Voorde 
Organist:      Willeke Smits 
 

  Vieren: 
Zondag   25 december,1e Kerstdag,  
ds. Margreet Klokke, m.m.v. de Leidse 
Cantorij onder leiding van Hans Brons. 
Zaterdag 31 december, 17.00 uur,  
ds. Margreet Klokke, Cantatedienst. 
Zondag 1 januari 2023,  
ds. E. van der Weide, Warmond. 
Zondag 8 januari, ds. Margreet 
Klokke, Heilig Avondmaal. 
Zondag 15 januari, ds. H.H. Schoren, 
Rotterdam. 

In deze Op de Hoogte: 

• Van de predikant 

• Hemel op aarde 

• Actie Kerkbalans 2023 

• Oudejaarscantatedienst 

• “Ere zij God” 

 

 

 

25 december 2022, 30e jaargang 

 
 

 

 

Gecombineerde Collecte: 
Diaconie, Algemeen kerkenwerk PGL  
en eredienst en pastoraat, op rekening 
NL71INGB0678651094 
t.n.v. Protestantse Gemeente Leiden 
o.v.v. collecte 25-12-2022 LBG,  
                                             of met de Givt-app.  
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  Van de 
  predikant 
 
Kerstmis 
Vandaag, zondag 25 
december, vieren we 
Kerstmis, feest van de 
geboorte van Jezus, 
feest van het 

vertrouwen dat het Kerstkind bij ons kan 
oproepen: ‘God is met ons!’. 
 
In de Kerstnacht zijn we - hopelijk - met 
velen bij elkaar geweest in de 
Pieterskerk – eerst in het Kerstfeest 
voor de kinderen, met Matthijs de Jong 
als voorganger, en daarna in de twee 
diensten voor kerkgangers uit heel 
Leiden en omstreken m.m.v. K&G.  
Momenten 
als deze, 
waarop je 
je even 
met elkaar 
laat aan- 
spreken 
door een 
hoop- 
gevend              Pieterskerk (archieffoto)     
verhaal, zijn  
verbindend voor een samenleving. Het 
kan moed geven voor het nieuwe jaar 
dat voor de deur staat. 
Dank aan alle vrijwilligers die dit – 
onder de bezielende leiding van Jos 
Hemelaar – mogelijk hebben gemaakt! 
 
Vandaag, op Kerstmorgen, is het de 
vierde en laatste in de serie diensten 
‘Tussen hemel en aarde’. Jasmijn van 
der Weijde zal nog één keer als 
Kerstengel met de kinderen praten.  
Wat is dit mooi geweest, de afgelopen 
Advent. 

Aan zoiets kunnen kinderen altijd een 
herinnering blijven houden! Zij vertelt 
het kerstverhaal uit Lucas 2, ik zal in de 
preek stil 
staan bij het 
kerst- 
evangelie 
naar 
Johannes.  
De Leidse 
Cantorij o.l.v. 
Hans Brons 
zal met 
prachtige 
Kerstmuziek 
een feest 
maken van de             Kerstproject 
dienst, samen  
met onze organist Willeke Smits. Na de 
dienst is er taart bij de 
koffie/thee/limonade, waarvan de 
opbrengst naar Nepal gaat. 
Allen een inspirerende en 
bemoedigende Kerstdienst gewenst! 
 
Jaarwisseling 
Op zaterdag 31 december wordt er om 
17.00 uur een cantatevesper gehouden 
in de Hooglandse Kerk. In deze vesper 
zal Cantate 227 klinken, ‘Jesu meine 
Freude’. Het koor dat in de dienst 
meewerkt heet MIAT (Musica in Alta 
Terra) en wordt geleid door Catrien 
Posthumus Meyjes. Begeleiding komt 
van onze organist Willeke Smits en de 
celliste celliste Bethany Angus.  
Op de grens van een oud en nieuw jaar 
wordt er gebeden met de  oude 
woorden van Psalm 90, en zingen 
we het lied van Bonhoeffer ‘Door goede 
machten trouw en stil omgeven…’. 
Wie liever niet over straat gaat op zo’n 
avond kan gelukkig via de livestream 
meeleven! 
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Nieuwjaar 
Op zondag 1 januari gaat ds. Egbert 
van der Weijde, emeritus-predikant uit 
Noordwijkerhout, bij ons voor. Na de 
dienst zal er als vanouds champagne 
worden geschonken en zullen er ook 
weer oliebollen zijn! 
 
Kerstwensen 
Hartelijk dank voor alle goede 
kerstwensen die mijn man Daan en ik 
van u kregen, digitaal of ouderwets door 
de brievenbus. Ook vanuit ons huis: 
Een gezegend Kerstfeest voor u allen! 

Met een hartelijke groet!  
Ds. Margreet Klokke 

 
 

 
  Hemel op aarde,  
  in de mensen een welbehagen 
Het mag weer! Na twee jaar lang 
video’s maken voor u die thuis moest 
blijven, mogen we weer met een 
voltallig koor, zonder restricties, uit volle 
borst met en voor u kersliederen 
zingen. Onze kerstrepetities beginnen 
al in oktober en we hebben er in de 
voorbereiding de afgelopen weken erg 
naar uit gekeken. De corona maat- 
regelen waren natuurlijk al in maart 
afgeschaft,dus de afgelopen maanden 
hebben we al weer volop kunnen 
genieten van het voltallig koorgeluid, 
maar dit is de eerste Kerst die we weer 
samen kunnen vieren. 
Grappig genoeg merken we, dat we af 
en toe de 1,5 meter afstand eigenlijk 
een beetje missen, wanneer we 
bijvoorbeeld in de winterkerk vrij dicht 
op elkaar staan. Het is namelijk toch 
ook wel fijn om wat ruimte om je heen 
te hebben voor de koormap of om even 
lekker diep adem te halen voor een 

hoge of harde noot. Maar wij zijn 
dankbaar dat het weer kan. Een voltallig 
koor, een volle kerk en een vol huis met 
familie en vrienden. Samen zijn. Samen 
eten. Samen zingen. Samen Kerst 
vieren. Wij hopen dat u er net zo van 
zult genieten als wij en dat niemand van 
u alleen zal zijn deze dagen.  
Voor wie niet in de gelegenheid is om 
naar de kerk toe te komen vanmorgen, 
en afhankelijk is van de livestream: 
weet u dan met ons verbonden. Zing 
mee in uw huiskamer, zo hard u kan! 
Muziek overstijgt muren en alles wat 
vergankelijk is. Het is iets aards én iets 
hemels. Kijk maar naar het 
kerstverhaal, waar de herders getuigen 
waren van het allereerste kerstconcert 
door een engelenkoor. Daar had ik wel 
bij willen zijn…  
Maar muziek verbindt ook. Door samen 
te zingen, onze stemmen te 
verenigen, worden onze harten 
verbonden en zijn we even niet alleen. 
Misschien is dát ook wel een beetje 
hemel op aarde. 

Kathinka de Ruiter 
Leidse Cantorij 

   

                       Leidse Cantorij 
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  Actie Kerkbalans 
  Terug en vooruitblik   
Het jaar 2022 is 
voor de Leidse 
Binnenstads 
gemeente 
afgesloten met 
een bedrag van 
€ 138.000. Dat is  
€ 4.000 minder 
t.o.v. het jaar 2021. Geheel Leiden 
heeft een bedrag opgehaald van  
€ 510.000. Dat is € 15.000 minder t.o.v. 
het jaar 2021. 
Iedereen heel hartelijk bedankt voor uw 
bijdrage. 
 

  2023  
Op maandag 16 januari start de Actie 
Kerkbalans 2023. 
Thema luid als volgt: 

“GEEF VANDAAG VOOR DE KERK 
VAN MORGEN “. 

Wilt u een bijdrage leveren voor het 
bezorgen van een aantal 
enveloppen, dan kunt u zich bij mij 
aanmelden. Verder wens ik u allen 
gezegende kerstdagen en alle goeds en 
zegen voor het nieuwe jaar. 
Heeft u vragen of andere informatie 
nodig, u kunt altijd contact met mij 
opnemen. 
Uw contactpersoon Actie Kerkbalans 
LBG.: 

Bert Favier 
Heintje Davidsweg 35 

2331  KM  Leiden 
Telefoon: 071-5311302/0681238650 

E-mail adres: bjfavier@planet.nl 
  

 

 
 
 

  Cantatedienst 

  Cantatedienst  
  Oudejaarsavond 
Op oudejaarsdag vindt er zoals 
gewoonlijk tussen 17.00 en 18.00 uur 
een cantatedienst in 
de Hooglandse Kerk 
plaats. Uitgevoerd zal 
worden BWV 227 
Jesu, meine Freude 
door het projectkoor 
Musica in Alta Terra 
onder leiding van 
Catrien Posthumus 
Meyjes. Dit projectkoor      Lucia Swarts 
is samengesteld door  
Willeke Smits die ook organist is in 
deze dienst. Verder zal de muziek 
worden begeleid met een cello door de 
bekende Lucia Swarts.  
De voorganger is ds. Margreet Klokke. 
Allen hartelijk welkom! 
 
 
 
 
 

Zomer      
bonnen 
Zomerbonnen 
zijn tegoed- 
bonnen van 
€ 10,-, die vrij te 
besteden zijn in 
een grote super- 
markt in Leiden, 
e.o. 

De gezinssituatie is bepalend voor het 
aantal bonnen dat men krijgt. 
De bonnen worden - bijvoorbeeld - 
gegeven aan mensen die om hun 
probleemsituatie bekend zijn bij de 
diaconieën, Sociale Wijkteams en 
diverse instellingen. 
 
             Meer Info: www.debakkerijleiden.nl 

Vandaag bij de koffie: 
gebak… opbrengst voor Nepal 

mailto:bjfavier@planet.nl
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De herkomst van het lied 
‘Ere zij God’ 
 

Over het kerstlied ‘Ere zij God’ lopen de 
meningen uiteen: van lof tot – vooral bij 
kerkmusici – kritiek. Voor velen kan 
geen kerstviering zonder dit lied en 
volgens sommigen kun je het in de kerk 
beter niet zingen.  

  
Het lied 
verscheen 
voor het eerst 
in druk 
in 1857 in de 
zangbundel  
Het 
nachtegaaltje, 

onder de titel Kerslied.  
De bundel was samengesteld door 
tekstdichter Isaac Bikkers (1833-1903), 
hoewel het niet bekend is of hij de tekst 
daad- werkelijk heeft geschreven en/of 
vertaald. Er verschenen negen 
herdrukken van de liedbundel tussen 
1862 en 1904. Ruim een halve eeuw na 
de eerste uitgave, in 1916, 
publiceerde Johannes de Heer het lied 
in de Kerstzangbundel voor koor en 
huisgezin. Het lied werd tevens 
opgenomen in de liedbundel Kun je nog 
zingen, zing dan mee  (eerste druk in 
1906).  
In de jaren 30 van de 20e eeuw werd 
het voor het eerst opgenomen in 
officiële zangbundels van diverse 
Nederlandse kerkgenootschappen. In 
1933 werd het een van de Eenige 
Gezangen van de Gereformeerde 
Kerken in Nederland, een verzameling 
liederen die een aanvulling vormden op 
de al bestaande 150 berijmde Psalmen 
Ook andere kerkgenootschappen 
namen Ere zij God op in hun 

liedboeken. Hierdoor werd het lied snel 
populair.  
Net als de tekst is ook de oorsprong 
van de melodie onduidelijk. Volgens 
Bikkers was de muziek gecomponeerd 
door de Pruisische musicus en 
predikant Franz Albert Schultz (1692-
1763). Hij was directeur van de 
vooraanstaande Collegium 
Fridericianum, een theologische 
hogeschool in Pruisen. Hoewel een 
aantal publicaties van Schultz over 
(kerk)muziek bewaard is gebleven, 
staat niet vast dat hij ook de componist 
was van de oerversie van Ere zij God.  

                     Kerstmorgen 2018 

 
Aangenomen wordt echter dat hij wel 
degelijk de componist was, omdat 
Bikkers in Het nachtegaaltje de naam 
van Schultz vermeldde.  
Waarschijnlijk heeft Schultz de muziek 
van Ere zij God wel gepubliceerd, maar 
zijn deze bundels niet bewaard 
gebleven. Mogelijk heeft Bikkers in de 
19e eeuw - ruim honderd jaar nadat de 
bundel voor het eerst werd uitgegeven - 
alsnog een exemplaar weten te 
bemachtigen, wat aannemelijk wordt 
gemaakt door het feit dat hij destijds 
veel contacten in Duitsland had en veel 
Duitstalige liederen in het Nederlands 
vertaalde. 
                                              Bron: Vocaal/Wp 
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Agenda    

31 december Cantatedienst 17.00 uur Hooglandse Kerk 

  4 januari Kerncursus 2015 uur Hooglandse Huys 

17 januari  Leerhuis 20.00 uur Hooglandse Huys 
 
 
 

Redactie Op de Hoogte: Aad Hamoen, Wim Timmers, Hetty Veldhuyzen van Zanten 
Fotoverantwoording: Rutger van Someren, Fennand van Dijk, Eric Brons, Niek Bavelaar, 

 
Bijdragen en mededelingen ontvangen we graag op het e-mailadres: 

Opdehoogte@leidsebinnenstadsgemeente.nl 
Postadres: Carneoolstraat 32, 2332 KB  Leiden 

 
predikant: Ds. M.R. Klokke, 

Oude Rijn 156, 2312 HM  Leiden, tel.: 06-48228505    
email: klokke@leidsebinnenstadsgemeente.nl 

  
 

 

De volgende Op de Hoogte komt uit op zondag 15 januari. 
Kopij kunt u bij de redactie inleveren tot maandagavond 19 december. 

 
De website van de Leidse Binnenstadsgemeente: 

 www.leidsebinnenstadsgemeente.nl  
 

Deze en vorige ‘Op de Hoogten’ zijn op de website na te lezen: 
(onder ‘archief’ en vervolgens ‘Op de Hoogte’) 

 

 
  Wij zingen door de tranen heen, 
  vér boven onze macht, 
  omdat in ongekende nacht, 
  als blijvend teken van de dag 
  eén ster ons tegen lacht. 
 
    Kom en word opnieuw geboren, 
    ster waarop de wereld wacht. 
    Breek het donker met uw stralen; 
    met uw warmte: breek de nacht! 
 
  Dan toch, door onze tranen heen, 
  vér boven onze macht: 
  God heeft naar mensen omgezien! 
  Dit kind, hier aan het licht gebracht: 
  zó heeft Hij ons gedacht! 

                    
  Lied 504 v1-3 Tekst: Sytse de Vries 

 
 
 

 

 

De redactie wenst u allen goede Kerstdagen en een hoopvol 2023 

mailto:Opdehoogte@leidsebinnenstadsgemeente.nl
http://www.leidsebinnenstadsgemeente.nl/

