
 

 

Dienst in de Hooglandse Kerk: 
Zondag 11 december 2022, 10.00 uur.  
Voorganger: ds. M.R. Klokke 
Ouderling van dienst: Jan Wolzak 
Organist:      Willeke Smits 
 

  Vieren: 
Zondag   11 december, ds. Margreet Klokke, 3e Adventszondag. 
Zondag   18 december, ds. Arnold Vroomans, Rijnsburg, 4e Adventszondag. 
Zaterdag 24 december, 18.30 uur, Matthijs de Jong, kinderkerstfeest. 
Zaterdag 24 december, 20.30 uur, Pieterskerk, ds. Margreet Klokke. 
Zaterdag 24 december, 22.30 uur, Pieterskerk, ds. Margreet Klokke. 
Zondag   25 december, ds. Margreet Klokke, m.m.v. de Leidse Cantorij. 
 

In deze Op de Hoogte: 

• Van de predikant 

• Labyrintavond 

• 47ste Adventsconcert 

• Licht voor de langste nacht 

• Kinderkerstfeest 2022 

• Kerstnachtdienst  

• Parkeren op zondag 

• Agenda 

 

 

 

11 december 2022, 30e jaargang 

 
 

 

 

Gecombineerde Collecte: 
Diaconie, Algemeen kerkenwerk PGL en 
onderhoud kerkelijke gebouwen, op rekening 
NL71INGB0678651094 
t.n.v. Protestantse Gemeente Leiden 
o.v.v. collecte 11-12-2022 LBG,  
                               of met de Givt-app.  
 

Kindernevendienst 
 

De engel zei tegen Jozef: 
‘Maria zal een zoon krijgen. 

Je moet hem Jezus noemen.’ 
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  Van de 
  predikant 
 
Bij de diensten 
Vorig jaar had ik in de 
Advent Corona, en 
moest ik mij in mijn 
beide Advents-
diensten laten 

vervangen. Nu is het dan ook extra 
genieten van de bijzondere sfeer van 
deze tijd van het jaar, en de verhalen 
die erbij horen!  
Op zondag 11 december is het de 
derde Advent, en de tweede in de serie 
diensten ‘Tussen hemel en aarde’. 
Deze keer is het Maria die overvallen 
wordt door bezoek van een engel bij 
haar thuis. Gegroet Maria, zegt deze, je 
bent begenadigd. Luther, zo las ik deze 
week, zou dit vertaald hebben met: ‘Du, 
liebe Maria’. Dat klinkt tegelijk heel 
gewoon, en heel bijzonder. Zo aards 
kan het kennelijk toegaan, als de hemel 
van zich laat spreken…  
Een blokfluitensemble o.l.v. Liesbeth 
Boertien werkt mee aan de dienst, en 
Jasmijn van de Weijde beeldt het 
verhaal weer uit voor de kinderen! 
 
Op zondag 18 december gaat ds. 
Arnold Vroomans uit Rijnsburg bij ons 
voor.  
Hij mailde me dat hij graag meedoet 
met onze serie diensten ‘Tussen hemel 
en aarde’ en het verhaal van Jozef die 
droomt van een engel uit het evangelie 
naar Mattheüs zal lezen. 
Een inspirerende voorbereiding op 
Kerstmis gewenst!  
 
Op zondag 29 januari is er weer een 
doopdienst. Wie overwegen hun 
kind(eren) ten doop te houden kunnen 

contact opnemen met mij of onze 
doopouderling José Clarisse 
(jclarissew2b@gmail.com) 
 
Tussen nu en Kerstmis zal de 
Hooglandse Kerk (en de Hooglandse 
Kamer) geregeld open zijn voor de stad, 
met een mooi programma. Hans 
Wijntjes en Patrick Meijer hebben zich 
hier hard voor gemaakt. Ongetwijfeld 
leest u er verderop in deze Op de 
Hoogte meer over. Wanneer u hen nog 
wilt helpen: laat het mij weten, wie weet 
worden er nog handen gemist!  
 
Eén van de dingen die in deze periode 
georganiseerd worden in de Kerk is het 
jaarlijkse Adventsconcert van de Leidse 
Cantorij. Vorig jaar werd dit een dag 
van te voren afgeblazen, vanwege 
Corona – een enorme teleurstelling. Nu 
staan alle lichten nog op groen, en ik 
hoop velen van u te zien. Wist u dat je 
ook sponsor kunt worden van de 
Cantorij? Wie dat wil kan een berichtje 
sturen naar: 
donateurleidsecantorij@gmail.com   
 
Op woensdagavond 21 december 
organiseren onze jeugdwerkers een 
open avond in de Kerk met als titel: 
‘Licht voor de langste nacht!’ Iedereen 
is welkom om een kaarsje aan te 
steken, stil te zijn, te bidden, of een 
zegen te vragen. Ook zij kunnen 
wellicht nog helpers gebruiken.  
 
Uit de gemeente 

Geboren 
Op woensdag 30 november is geboren 
Henry Thomas Hartsuiker, zoon van 
Ronald en Emma Hartsuiker-Brown. We 
wensen hen veel geluk met zijn komst!  

Met een hartelijke groet!  
Ds. Margreet Klokke 
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In memoriam 
 

Op woensdag 30 november is na een 
jaar van vallen en opstaan toch nog 

plotseling overleden 
 Anneke Kaal – Geerlings, die woonde 

aan de Fagelstraat in Leiden. 
 Anneke is 79 jaar geworden. 

 
Geboren in de oorlog, groeide ze op in 
Apeldoorn, in een gezin met nog een 
oudere broer. Kort nadat deze naar 
Australië emigreerde ontmoette zij 
Michiel, met wie ze al snel trouwde. Het 
echtpaar kreeg één zoon, en nam ook 
de zorg op zich voor Anneke’s vader, 
die inmiddels weduwnaar geworden 
was. Toen hun kind nog een kleuter 
was, werd Michiel door ziekte 
arbeidsongeschikt. Anneke moest toen 
natuurlijk kostwinner worden.  
Dat deed ze, als vanzelfsprekend.  
Zij ging werken bij een administratie- 
kantoor, dat later een assurantiekantoor 
werd.  
Zo kon de familie nog mooie vakantie- 
reizen maken! Maar ze had niet veel 
ruimte voor méér dan werk, gezin en de 
zondagse kerkgang. Na het overlijden 
van haar man heeft ze nog een vriend 
gehad, met wie ze een fijne tijd heeft 
gehad. Maar toen deze relatie voorbij 
was, heeft ze op een gegeven moment 
het haar zo vertrouwde Apeldoorn 
verlaten om in Leiden naast haar zoon 
te kunnen gaan wonen. Zoals zij voor 
haar vader, man en zoon had gezorgd, 
zo zorgde Mike nu met zijn gezin voor 
haar. 
In haar acht Leidse jaren kwam ze 
graag naar de Hooglandse Kerk, de 
laatste tijd via de livestream. In de 
afscheidsdienst in de Boerhavezaal van 
begraafplaats Rhijnhof heeft het lied 

van Hanna Lam geklonken, over de 
mensen van voorbij die bij God mogen 
wonen, en die in het licht zijn, en vrij. 
Aansluitend heeft de ter aardebestelling 
daar plaatsgevonden. We gedenken 
haar met genegenheid. 
 

o-o-o-o-o 
 

  Labyrintavond 
Dinsdag 13 december is er een 
Labyrintavond in de Hooglandse Kerk.  

 
De ingang is via het Hooglandse Huys 
(dat is het kleine deurtje op de kop van 
de Hooglandse Kerkgracht op de hoek 
van de Moriaansteeg). Als je een 
labyrint loopt heeft de beweging die je 
maakt invloed op je gedachten. Soms 
ben je dicht bij je doel en dan er weer 
ver vanaf, ondertussen neem je allerlei 
wendingen, je loopt als het ware je 
levensweg. 
Als meditatie niet direct je ding is, is dit 
misschien wel een vorm die je helpt je 
gedachten los te laten. Het thema van 
deze avond is licht en donker. Daarmee 
sluiten we aan op de adventstijd. 
Als je mee wilt doen meldt je dan aan 
door een mail te sturen naar 
Labyrint.pgl@gmail.com 

Groeten, 
Rietje, Jutta, Barbara en Marius 
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  47ste Adventsconcert 
 

Op 18 december 2022 vindt er sinds 
2019 weer het jaarlijkse Adventsconcert 

plaats van de Leidse Cantorij, in de 
Hooglandse Kerk te Leiden. 

Toegang vrij. 
Aanvang: 20.15uuur, 

Zaal open: 19.30u 
Het concert duurt tot ongeveer 21.30 

uur. 
 
Met een 
prachtige 
middeleeuwse 
Hooglandse 
Kerk komen 
ook 
authentieke 
middeleeuwse 
temperaturen. 
Het verwarmen 
van de kerk is 
een kostbare 
en milieu 

belastende operatie. De Leidse Cantorij 
wil graag een steentje bijdragen om 
onze mooie planeet leefbaar te houden. 
Daarom hebben wij besloten om de 
kerk niet meer volledig te verwarmen 
voor ons Adventsconcert, het zal dus 
iets kouder zijn dan normaal. We 
roepen daarom iedereen op zich warm 
aan te kleden en een dekentje mee te 
nemen. 
Wij hebben 100 exclusieve fleece 
dekentjes met het Leidse Cantorij logo 
die besteld kunnen worden. Onze 
donateurs krijgen hierbij voorrang. Alle 
informatie over deze actie vindt u in het 
donateursbericht van begin december. 
Zo verwarmen we onze harten met 
muziek en onze benen met een 
duurzamere oplossing. 

Van noordertransept naar 
koorgedeelte 
Het concert begint in het 
noordertransept met een recent 
gepubliceerd werk van onze ‘composer 
in residence’ Emma Brown: “Rorate 
caeli” -Dauwt hemelen- de antifoon voor 
deze vierde adventszondag. Onder het 
zingen van de processional hymn “Hail 
to the Lord’s anoited” verplaatst de 
Cantorij zich naar het koorgedeelte van 
de kerk. Daar aangekomen klinkt het 
even contemplatieve als uitbundige 
adventsmotet “E’en so, Lord Jesus, 
quickly come”, in 1953 gecomponeerd 
door Paul Manz. Na de samenzang van 
Lied 439 “Verwacht de komst des 
Heren” wordt de maagd Maria 
bezongen in een “Ave Maria” van de 
jonge Engelse componiste Amy 
Summers. Duitse muziek is 
vertegenwoordigd met twee 17e-
eeuwse zesstemmige stukken: 
“Hosianna dem Sohne Davids” (van 
Anonymus) en “Sey willkommen, 
Jesulein” van Andreas Hammerschmidt, 
dat afsluit met een feestelijk Halleluja. 
Het adventsgedeelte van het concert 
wordt bekroond met het prachtige Oud-
Nederlandse lied “Nu zijt wellekome” in 
een ragfijne harmonisatie van mijn 
vader – in leven cantor-organist van de 
Hooglandse Kerk. 
 
Vijf eeuwen kerstcomposities 
Composities van vijf eeuwen terug tot 
heden vullen het kerstgedeelte van het 
programma. Het oudste is “Memento 
salutis auctor” van Thomas Cricquillon 
(1510-1557). Dit vijfstemmige motet 
komt uit een van de bewaard gebleven 
handgeschreven Leidse koorboeken 
van de Pieterskerk en werd aldaar op 
kerkelijke hoogtijdagen uitgevoerd tot 
aan de Reformatie in 1572. Van 
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Hendrik Andriessen wordt het Gloria uit 
diens in 1952 gecomponeerde “Missa 
Te Deum Laudamus” uitgevoerd. 
 
Een onbekende Ralph Vaugh 
Williams 
Bekende en geliefde carols mogen 
uiteraard niet ontbreken. Wij zingen dit 
jaar onder meer “Candlelight Carol” van 
John Rutter en “It came upon the 
midnight clear” van Arthur Sullivan. 
Daarentegen volkomen onbekend en, 
dunkt mij, ten onrechte in de 
vergetelheid geraakt is “The snow in the 
street” van Ralph Vaughan Williams. In 
dit Vaughan Williams gedenkjaar (hij 
werd 150 jaar geleden geboren) voeren 
wij ook zijn bewerking van de “Sussex 
Carol” uit. Koorzang wordt afgewisseld 
met instrumentale muziek op het Willis-
orgel, dat wordt bespeeld door Willeke 
Smits, en een bassolo getiteld “The 
Oxen”, eveneens van Ralph Vaughan 
Williams, gezongen door 
ondergetekende. 
 
Hodie Christus natus est! 
Het driedelig slot van het concert start 
met de traditionele samenzang van het 
geliefde “Komt allen tezamen”. Stralend 
middelpunt vormt het tot een magistrale 
climax opbouwende “Hodie Christus 
natus est” van Hendrik Andriessen. Als 
afsluiting klinkt Felix Mendelssohns 
“Hoor de eng’len zingen d’eer”, 
gezongen in samenzang door alle 
aanwezigen in een -naar wij vurig 
hopen- volle Hooglandse Kerk. 

Hans Brons, 
Dirigent Leidse Cantorij. 

 
 
 
 

  Licht voor de langste nacht 
Op woensdag 21 december is het de 
langste nacht van het jaar. Een goed 
moment om even stil te zijn en voor een 
beetje licht te zorgen in de Hooglandse 
kerk. Wij openen de deuren voor 
mensen in de stad die een momentje 
stil willen zijn, een kaarsje aan te steken 
of een gesprek willen met een kopje 
warme chocolademelk. Wij zijn nog op 
zoek naar een aantal toppers die ons 
willen helpen door aanwezig te zijn, te 
helpen bij het kaarsjes aansteken en 
drinken inschenken. Dat kan tussen 8 
en 10 uur of 10 en 12 uur 's avonds. 
Kom jij/ komt u ons helpen? Stuur dan 
een bericht naar 0612563692 of 
tim.omarm@gmail.com. 

Groeten, 
Margreet, Robert en Tim 

 

o-o-o-o-o 
 

  Kinderkerstfeest 2022 

Op 24 december wordt het 
Kinderkerstfeest weer groots gevierd in 
de Pieterskerk.  
Het kerstverhaal wordt verteld door 
bijbelvertaler Matthijs de Jong, kinderen 
spelen de rollen uit en er is muziek. Het 
kerstverhaal beidt een boodschap van 
hoop. Die hoop kunnen we vandaag 
goed gebruiken! Daarom is het mooi om 
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dit verhaal een centrale plek te geven 
met kerst. 
Dit jaar is er muzikale medewerking van 
een ensemble uit het Jeugd 
Symfonieorkest Rijnstreek. Iedereen is 
welkom! Aanvang: 18.30 uur. 
Toegang vrij. 
Meer informatie: 
www.leidenviertkerstmis.nl 
 

o-o-o-o-o 
 

  Kerstnachtdienst  
  in de Pieterskerk 
Het is een echt Leidse traditie: 
Kerstnacht vieren in de Pieterskerk. Al 
ruim 1000 jaar komen mensen uit de 
hele regio van Leiden naar de 
Pieterskerk om samen Kerst te vieren. 
Het begint eigenlijk al buiten in de rij, zo 
herinnert Jos Hemelaar zich, 
coördinator van de kerstnachtdienst, die 
de dienst jaren lang bezocht: ‘Je staat 
daar in de schaduw van die kerk, 
gewoon met allerlei mensen uit de hele 
maatschappij van Leiden.’  
De kerstnachtdienst is voor iedereen. 
‘Het maakt niet uit of je jezelf erg 
gelovig vindt, of niet gelovig vindt. Waar 
het om gaat, is dat je iets meeneemt uit 
die kerstviering.’  
Of het nu de woorden zijn van 
voorganger ds. Margreet Klokke, of de 
muziek van organist Willeke Smits en 
K&G 3 o.l.v. René Lecki. De afgelopen 
twee jaar is de kerstnachtdienst, als 
gevolg van landelijke 
coronamaatregelen, zonder publiek 
gehouden. Dit jaar openen de deuren 
weer voor een groot publiek en worden 
er, vanwege de verwachte 
belangstelling, twee identieke diensten 
gehouden: zaterdag 24 december, 
20.30 uur en 22.30 uur. 

Maar wat verwachten we eigenlijk? 
Corona was de wereld nog niet uit of we 
werden al geconfronteerd met de 
volgende crisis: oorlog in Oekraïne. 
Daaruit vloeide weer een energiecrisis 
met stijgende prijzen. We hadden al 
een klimaatcrisis en we hebben ook nog 
ons persoonlijke leven, waar van alles 
in gebeurt. Het hakt erin. Misschien 
zoeken mensen, juist in tijd van crisis, 
hoop en vertrouwen in de kerk. 
Misschien raken mensen juist 
teleurgesteld in de kerk en zeggen het 
geloof vaarwel. Want als er een God 
bestaat, waar is Hij dan? Waarom grijpt 
Hij niet in? 
 

‘Als je dan verwacht dat je in de 
kerstdienst te horen krijgt dat alles wel 
wordt opgelost, dan kun je beter niet 
gaan,’ vertelt ds. Margreet Klokke. Het 
heeft alles te maken met ons beeld van 
God. Als we denken dat God een oude 
man op een wolk is met een toverstaf 
om ons leven beter te maken, op 
momenten dat wij dat willen, dan is het 
niet zo gek als we daar niet in geloven. 
Maar wie of wat is God dan wel?  
‘Boven is onder ons,’ het thema van de 
dienst, naar een boek van Rick 
Benjamins, vertelt ds. Klokke: ‘God is 
onder de mensen, ín onze 
werkelijkheid. Het licht af en toe op 
tussen mensen.’ Een hartelijk gesprek, 
een gezellig samenzijn met vrienden of 
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familie, iemand die zich inzet voor 
iemand anders. 
Wij leven in een maatschappij waarin 
men heel snel naar een ander wijst als 
er iets niet goed gaat en de anonimiteit 
op social media kan het slechtste in de 
mens naar boven halen. Het lijkt alleen 
maar erger te worden. Is dat iets voor 
God om op te lossen? Of wat doen wij 
eraan? De toekomst van de wereld 
wordt bepaald door ‘al die kleine 
momentjes dat iemand een medemens 
is voor een ander,’ legt ds. Klokke uit. 
Ze geeft het voorbeeld van mensen die 
hun compensatie van de overheid voor 
de gasrekening doneren aan de 
voedselbank. Misschien iets kleins voor 
wie het zich kan veroorloven, maar 
precies waar het om gaat. Het 
kerstverhaal begint met een mens, één 
mens. Wanneer we moedeloos opzien 
tegen alle problemen om ons heen, die 
we zelf niet kunnen veranderen, zegt de 
voorganger ‘jij kunt zelf wel veranderd 
worden door een kerkdienst. Het kan 
soms ineens dat licht van God weer in 
jou wakker maken en daar verandert de 
wereld dan misschien wel een klein 
beetje van.’ 
 
Wanneer de deuren dan openzwaaien 
voor de lange rij mensen buiten op het 
plein, vult de kerk zich met de klanken 
van de aloude kerstliederen, zoals 
‘Komt allen tezamen’ en ‘Stille Nacht’, 
want muziek is belangrijk in een 
kerstdienst. ‘Muziek is emotie,’ vertelt 
dirigent René Lecki, ‘het zegt vaak 
meer dan woorden en iedereen beleeft 
het op zijn/haar eigen manier.’ Ook hij 
herinnert zich kerstnachtdiensten van 
twintig jaar geleden, in een propvolle 
Pieterskerk, waarin een samengesteld 
orkest van K&G veel indruk maakte. Dit 
jaar speelt het podiumorkest K&G 3. 

‘Het is altijd bijzonder en waardevol om 
als Leidse vereniging aan mee te doen,’ 
zegt hij en er is een divers repertoire 
samengesteld: ‘We spelen een stukje 
van Händel, de “Canterbury Chorale”, 
en een medley, waar klassieke 
kerstliederen in voorkomen.’ Zijn wens 
is dat iedereen, voor het eerst sinds de 
coronacrisis, weer samen Kerst mag 
vieren dit jaar. Jos Hemelaar voegt toe 
‘dat we iets van verbondenheid vinden, 
dat we niet alleen zijn en gewoon 
genieten van de eeuwenoude traditie.’ 
 
De toegang is vrij en zonder 
reservering.  
De diensten worden niet via streaming 
uitgezonden. Mochten er nog 
coronamaatregelen worden 
afgekondigd, dan zullen de diensten in 
navolging daarvan worden 
georganiseerd.  
Wij houden u op de hoogte via onze 
website: www.leidenviertkerstmis.nl. 
Bijzonder Kerkenwerk Leiden wenst u 
gezegende Kerstdagen. 

Kathinka de Ruiter 
PR Kerstnachtdienst Leiden 

 

o-o-o-o-o 
 
 
 

    Parkeren op zondag 
De regels voor parkeren in Leiden zijn 
onlangs gewijzigd. De gemeente Leiden 
heeft bevestigd dat het parkeren op 
zondag tot 13:00 gratis is. Er geldt op 
zondag alleen betaald parkeren tussen 
13:00 en 21:00 uur. Buiten deze tijden is 
het gratis. 
Bezoekers kunnen parkeren op een 
kortparkeerlocatie (dus niet op plaatsen 
voor vergunninghouders!) of in de 
parkeergarages. 
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Agenda    

13 december Labyrintavond 20.00 uur Hooglandse Kerk 

14 december  Kerncursus 20.15 uur Hooglandse Huys 

18 december Adventsconcert Leidse Cantorij 20.15 uur Hooglandse Kerk 

20 december Kerst in de Hooglandse Kerk 12.00 uur Hooglandse Kerk 

21 december Kerst in de Hooglandse Kerk 14.00 uur Hooglandse Kerk 

21 december Licht voor de langste nacht 20.00 uur Hooglandse Kerk 

Redactie Op de Hoogte: Aad Hamoen, Wim Timmers, Hetty Veldhuyzen van Zanten 
 

Bijdragen en mededelingen ontvangen we graag op het e-mailadres: 
Opdehoogte@leidsebinnenstadsgemeente.nl 

Postadres: Carneoolstraat 32, 2332 KB  Leiden 
 

predikant: Ds. M.R. Klokke, 
Oude Rijn 156, 2312 HM  Leiden, tel.: 06-48228505    

email: klokke@leidsebinnenstadsgemeente.nl 
  
 

 

De volgende Op de Hoogte komt uit op zondag 25 december. 
Kopij kunt u bij de redactie inleveren tot maandagavond 19 december. 

 
De website van de Leidse Binnenstadsgemeente: 

 www.leidsebinnenstadsgemeente.nl  
 

Deze en vorige ‘Op de Hoogten’ zijn op de website na te lezen: 
(onder ‘archief’ en vervolgens ‘Op de Hoogte’) 

 

 

Licht in onze ogen, 
redder uit de nacht, 
geldt  Uw mededogen 
nog wie U verwacht? 

 
Als der mensen trooster 
roepen wij U aan: 
noem de namelozen 
met een nieuwe naam! 

 
Kyrie eleison, 
wees genadig, Heer! 
Breng ons naar de morgen 
wacht niet langer meer! 
 
Lied 463 : 1, 2, 8. 

 

mailto:Opdehoogte@leidsebinnenstadsgemeente.nl
http://www.leidsebinnenstadsgemeente.nl/

