Nieuwsbrief van de Leidse
Binnenstadsgemeente
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13 november 2022, 30° jaargang

Dienst in de Hooglandse Kerk: Gecombineerde Collecte:
Zondag 13 november 2022, 10.00 uur. Diaconie, Algemeen kerkenwerk PGL en een

. door de LBG te bepalen doel.
Voorganger: ds. M.R. Klokke op rekening NL71INGB0678651094

Ouderling van dienst: Willemijn v.d. Bijl | ¢y protestantse Gemeente Leiden

Organist: Willeke Smits 0.v.v. collecte 13 november 2022 LBG, iazgqit
of met de Givt-app. E=E=m
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Vieren:
Zondag 13 november, ds. Margreet Klokke en prof. Jan Boersema,
oogstdienst, Heilig Avondmaal.
Zondag 20 november, ds. Margreet Klokke, dienst met jongeren.
Zondag 27 november, ds. Bert Kuipers, Rotterdam, 1¢ Adventszondag.
Zondag 4 december, ds. Margreet Klokke, 2¢ Adventszondag, met
medewerking van de Leidse Cantorij.

In deze
Op de Hoogte:

e Van de predikant

e Gebak voor Nepal

e Lezing Heleen Pasma Toen zei Job tegen God:

_ ‘lk weet dat u alles kunt,
e Kliederkerk voor u is alles mogelijk.’
e Musical Esther Job 42 : 1-2

e Agenda




Van de
predikant

Bij de kerkdiensten

Op zondag 13
november wordt de
jaarlijkse Oogstdienst
gehouden. Daarin
gaat gemeentelid Jan Boersema,
hoogleraar Grondslagen van
Milieuwetenschappen, samen met mij
voor. Het thema van zijn preek zal dit
jaar zijn: ‘Overvloed’. Groente en fruit
zal in overvloed op de avondmaalstafel
liggen, om ons bewust te maken van
wat de aarde ons allemaal geeft. Er
wordt van iedereen gevraagd om
houdbaar voedsel mee te nemen voor
de Voedselbank, zodat wie daarvan
afhankelijk zijn kunnen delen in die
overvloed. U kunt dit bij de ingang van
de Kerk inleveren aan onze diakenen.
Het is — natuurlijk! - een dienst van
Schrift en Tafel. Welkom!

Op zondag 20 november begint de
serie diensten ‘Spiritualiteit van de
seizoenen’. [k kwam op het idee van
deze serie diensten door het tijdschrift
Speling, dat er vorig jaar vier katernen
over uitbracht. Deze eerste dienst zal
gaan over de spiritualiteit van de herfst -
melancholie. De volgende diensten in
deze serie worden in januari, juni en
augustus gehouden. In deze dienst
wordt de verantwoordelijkheid voor het
stiltecentrum in onze Kerk
overgedragen van Kees en Truus
Zaalberg naar Sandra van Beest, Hilly
Kuipers en Henny van der Mark.

Kees en Truus, wat mogen we jullie
dankbaar zijn dat jullie dit stukje
kerkenwerk voor de stad hebben
ontwikkeld!
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In memoriam

Op zondag 12 oktober is overleden
Willy Johanna den Boeft — van den
Dool, dochter van Arie en Lena van den
Dool — van Gent en vrouw van wijlen
Jan den Boetft.

Willy is 84 jaar geworden.

Geboren in Den Haag, vlak voor de
oorlog, groeide ze op in een één-kind
gezin dat onderdeel was van een grote
familie waarin goede banden waren.
Haar ouders hadden een manufacturen-
winkel. Ze mocht er helpen toen ze
ouder werd. Na haar middelbare
schooltijd op het Haagse Zandvliet ging
ze Frans studeren en ontmoette al snel
de classicus en latere hoogleraar Jan
den Boeft. In de LBG is hij bekend; hij
leidde de donderdagochtend kring. Willy
werd ‘de vrouw van’ — ze was Jans
steun en toeverlaat. Ze organiseerde
hun dagelijkse leven, hun feestjes en
vakanties. Ze bestuurde hun auto, als
het nodig was uren achter elkaar.
Ondertussen deed ze wel allerlei
vrijwilligerswerk, o.a. in de Christelijke
Scholen Vereniging in Leiderdorp en bij
Diaconaal Centrum de Bakkerij in
Leiden. Willy stond altijd laat op, en was
daardoor niet zo kerkelijk. Maar als het
erop aankwam, vond ze wel steun in
het geloof dat ze van huis uit had
meegekregen. Na het overlijden van
Jan, nu ruim twee jaar geleden, ging
haar gezondheid snel achteruit. Ze
verzette zich tegen dit verlies van
eigenstandigheid, het was niets voor
haar. De dood kwam uiteindelijk dan
ook als een bevrijding.

De afscheidsdienst is gehouden in het
Groene kerkje in Oegstgeest. De tekst
gelezen uit 2 Korinthiers 4: Ook al gaat



ons uiterlijke bestaan verloren, ons
innerlijke bestaan wordt van dag tot dag
vernieuwd.

Na afloop is ze op het kerkhof rond het
kerkje bij Jan begraven. We gedenken

haar met genegenheid.
Met een hartelijke groet!
Ds. Margreet Klokke

0-0-0-0-0

Gebak voor Nepal
Vorige week zondag hadden we in het
hoogkoor van de kerk twee tafels vol
met heerlijk gebak, en ook veel koffie-
drinkers die hiervan hebben genoten!
De opbrengst was 182,20 Euro, dank
aan alle bakkers en eters!
Volgende keer is op 4 december. Dan
neemt Ram de organisatie weer op
zich.

Harteljke groet,
Jutta Hartkoorn.

0-0-0-0-0

Lezing Heleen Pasma
De werkgroep Kerk & Israél Katwijk-
Leiden nodigt u van harte uit
voor een lezing van ons gemeentelid
Heleen Pasma op 23 november om
20.00 uur in Rijnsburg.
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“Aan de hand van Mozes, in navolging
van Jezus, in het spoor van lIsraél ...
Wat levert het eigenlijk op, al dat
gepraat over het jodendom in de kerk?
Wat koop je ervoor, wanneer je je
verdiept in de Joodse achtergrond van
het Nieuwe Testament? Val je dan niet
van je geloof af? Of wordt jouw band
met God juist sterker? Wat betekent de
intentie om mens te zijn zoals in de
schepping is bedoeld, te leven met
Gods leefregels zoals die op de Sinail
aan Israél gegeven zijn, in navolging
van Jezus?

Over wat het gesprek tussen kerk en
Israél, tussen Jodendom en
Christendom, kan betekenen vertelt
Heleen Pasma in een persoonlijk
verhaal, vanuit haar eigen ervaringen in
een langdurig werken als vrijwilliger in
kerk en synagoge. Het had en heeft
invloed op haar manier van bijbellezen,
op de eredienst, catechese en
pastoraat.

Maar vooral betekent het een geweldige
vreugde en inspiratie voor alledag!

Heleen Pasma woont sinds 2020 in
Leiderdorp, is vanaf 1986 betrokken bij
Kerk & Israél.

0-0-0-0-0

Kliederkerk

Op zaterdagmiddag 26 november is de
volgende Kliederkerk.

De kliederkerk bestaat uit de uitwerking
van een mooi bijbelverhaal, samen
knutselen en spelen in hetzelfde thema
en de middag afsluiten met een
gezamenlijke maaltijd; een vorm van
kerkzijn voor ouders, verzorgers en
kinderen.



We starten de adventsperiode met het
thema: 'Dagelijks brood'. God gaf de
Israélieten elke dag opnieuw manna in
de woestijn. Wij kunnen daar o.a. van
leren dat we dag in, dag uit op God
mogen vertrouwen.

Willen jullie ook goed voorbereid op reis
naar Kerstmis? Geef je dan op via deze
mail: kliederkerk.lbg@gmail.com.
Graag aanmelden voor woensdag 23
november, zodat we hier rekening mee
kunnen houden met de inkopen.

We hopen jullie de 26'ste te ontmoeten!
Ingang: via het Hooglandse Huys,
inloop vanaf 15:45 uur, start 16:00 uur.
Dit keer is het weer inclusief een
gezamenlijke maaltijd. Einde 18:00 uur.

Wij zoeken nog vrijwilligers die ons
helpen tijdens de Kliederkerkmiddagen:
*van 13:00 tot 15:00 uur: klaarzetten
spullen en/of koffie (klaar)zetten

*van 15:30 tot 16:00 uur: ontvangst
deelnemers

* van 16:00 tot 17:00 uur: begeleiden
van spel of knutsel (al voorbereid door
ons)

* van 16:30 tot 18:30 uur: helpen met
de maaltijd en daarna met opruimen
(boodschappen doen wij).

Vind je het leuk om te helpen (deze
keer of een volgende keer) en heb je
voorkeur voor een specifieke activiteit?
Laat het weten via:
kliederkerk.lbg@gmail.com.

Wanneer jullie lege eierdozen hebben
en kwijt willen (van 6 eieren) en
tijdschriften met veel plaatjes (zoals
national geographic)? Laat dit ook
weten, deze kunnen we goed

gebruiken voor het knutselen.
Hartelijke groet,
het Kliederkerk team.

0-0-0-0-0

Musical Esther

Op zaterdag 26 november komen de
acteurs en crew van theatergroep De
Vliegende Speeldoos naar de
Regenboog om samen met kinderen
(groepen 3 t/m 8 van de basisschool) in
1 dag een prachtige voorstelling over
het bijbelboek Esther op de planken te
zetten.



De uitvoering is diezelfde avond, om
18.30 uur, iedereen is daarbij van harte
welkom.

‘Esther’ is een verhaal over moed.
Moed om in nieuwe situaties weer op te
staan en de toekomst in te stappen.
Moed om tegen je angst in, toch te
handelen. Moed om te durven stralen in
je leven, omdat je zo gemaakt bent. ‘ Zo
leer ik moedig te leven met mijn Heer'.
‘Esther’ is gebaseerd op het Bijbelboek
Esther.

Het leven van
de mooie
Joodse Esther
loopt helemaal
anders dan ze
had verwacht.
De ene dag
woont ze bij
haar pleegvader
Mordechai. De
volgende dag
wordt ze
meegenomen
om als
kandidaat mee
te doen in een soort wedstrijd: wie
wordt de nieuwe vrouw van de meest
machtige koning van de wereld:
Ahasveros?

Tegen alle verwachting in, wordt Esther
gekozen als de nieuwe koningin. En
moet ze gaan wonen in het paleis van
Perzié. Niet zo’n veilige plek voor een
Joods meisje. Want Joden hebben
vijanden in Perzié. Daarom houdt ze
haar afkomst geheim. Ze heeft genoeg
reden om bij de pakken neer te gaan
zitten.

Maar dat gaat niet. Want opeens is er
nog een veel groter gevaar. Haman.

Haman is de eerste minister en op een
na machtigste man van het land. Hij wil
Esthers familie en volk uitroeien en
vaardigt daarvoor een wet uit van
Meden en Perzen. Het Joodse volk is
ten dode opgeschreven.

Alle Joden worden doodsbang. Wie zal
nu nog iets kunnen doen?

Mordechai spoort Esther aan om haar
volk te redden. Lukt het Esther en durft
zij iets te doen om het lot van haar volk
te keren?

Op zaterdag 26 november beginnen we
om 12.30 uur voor de kinderen van
groep 3t/m 8

om 14.30 uur Kinderen van groep 1 & 2
worden verwacht.

om 18.30 uur begint de voorstelling van
de musical begint en zal tot ca. 20.00
uur duren.

Waar? In kerkelijk centrum De
Regenboog, Watermolen 1, Leiden.

Wil je meedoen?

vraag dan een van je ouders/verzorgers
om je gegevens (naam, leeftijd,
basisschoolgroep, telefoonnummer van
ouder/verzorger) te mailen naar:
ds.regenboog@gmail.com (uiterlijk
vrijdag 18 november a.s.).

Er kunnen maximaal 70 kinderen
meedoen, dus reageer snel!

Ongeveer een week van tevoren
ontvang je van ons een mail met nadere
informatie over deze dag.

Natuurlijk is het leuk als ouders, opa’s,
oma’s, broertjes, zusjes, vrienden en
vriendinnen komen kijken. Zij moeten
van tevoren wel even (gratis) kaarten

bestellen via De Speeldoos:
https://zingenindekerk.nl/evenementen/vliegende-
speeldoos-leiden/bestellen/



https://zingenindekerk.nl/evenementen/vliegende-speeldoos-leiden/bestellen/
https://zingenindekerk.nl/evenementen/vliegende-speeldoos-leiden/bestellen/

Wat Kklaarstaat op de tafel,
Het goede van het land,
Gaat hier met alle liefde
Van hand tot hand

Wij zegenen U, Vader,

Als gastheer in de kring:
Genoeg is er voor vriend en
Voor vreemdeling!

O bron van alle leven
Bewaar ons voor elkaar.

Uw goedheid is het licht, wij
Uw kandelaar!

Lied 233, tekst: Sytze de Vries.

16 november Kerkenraad 20.00 uur Hooglandse Huys
17 november BKL en de lectorengroep 20.00 uur Hooglandse Huys
22 november Het geheim van Johannes 20.15 uur Hooglandse Huys
22 november Leerhuis 20.00 uur Hooglandse Huys
23 november Kerncursus 20.15 uur Hooglandse Huys
24 november Ontmoetingsavond 20.00 uur Leiden Zuid-West
26 november Kliederkerk 16.00 uur Hooglandse Huys

De volgende Op de Hoogte komt uit op zondag 27 november.
Kopij kunt u bij de redactie inleveren tot maandagavond 21 november.

De website van de Leidse Binnenstadsgemeente:
www.leidsebinnenstadsgemeente.nl

Deze en vorige ‘Op de Hoogten’ zijn op de website na te lezen:
(onder ‘archief’ en vervolgens ‘Op de Hoogte’)

Redactie Op de Hoogte: Aad Hamoen, Wim Timmers, Hetty Veldhuyzen van Zanten

Bijdragen en mededelingen ontvangen we graag op het e-mailadres:
Opdehoogte@leidsebinnenstadsgemeente.nl
Postadres: Carneoolstraat 32, 2332 KB Leiden

predikant: Ds. M.R. Klokke,
Oude Rijn 156, 2312 HM Leiden, tel.: 06-48228505
email: klokke@leidsebinnenstadsgemeente.nl
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