
 

 

Dienst in de Hooglandse Kerk: 
Zondag 30 oktober 2022, 10.00 uur.  
Voorganger: ds. M.R. Klokke 
Ouderling van dienst: Antje Ras 
Organist:      Willeke Smits 
 

  Vieren: 
Zondag 30 oktober, ds. Margreet Klokke, gedachtenisdienst, met 
medewerking van de Leidse Cantorij. 
Zondag 30 oktober, 15.00 uur Marekerk, Bachcantate, ds. Margreet Klokke. 
Zondag 6 november, ds. Jacob Korf, Den Haag. 
Zondag 6 november, 17.00 uur, requiemvesper met medewerking van de 
Leidse Cantorij. 
 
Zondag 2 oktober, ds. Margreet Klokke. 
Zondag 9 oktober, ds. Peter Verhoeff, Alkmaar. 
        17.00 uur, Evensong, ds. Margreet Klokke. 

 

In deze  

Op de Hoogte: 

• Van de predikant 

• Gebeden 

• Bachcantate 

• Uniek dubbelconcert 

• Allerzielenvesper 

• Psalmen anders 

• Gezocht: kerkrentmeester 

• Agenda 
 

 

 

30 oktober 2022, 30e jaargang 

 
 

 

 

Gecombineerde Collecte: 
Diaconie, Algemeen kerkenwerk PGL en  
Eredienst en Pastoraat, 
op rekening NL71INGB0678651094 
t.n.v. Protestantse Gemeente Leiden 
o.v.v. collecte 30 oktober 2022 LBG,  

              of met de Givt-app.  
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  Van de 
  predikant 
 
Vandaag, zondag 30 
oktober, wordt de 
jaarlijkse 
gedachtenisdienst 
gehouden. In die 
dienst worden de 

namen genoemd van de 
gemeenteleden, die in het afgelopen 
jaar zijn overleden, ten teken ervan dat 
de Eeuwige hen niet vergeet. Hun 
families zijn uitgenodigd, om een kaars 
voor hen aan te steken. Na de dienst 
ontvangen ze ook het steentje met de 
naam van hun dierbare erop uit de 
stiltehoek. De cantorij werkt mee aan de 
dienst en brengt onder anderen delen 
van het Requiem in C Minor van Luigi 
Cherubini ten gehore.  
Mag dit ritueel troostend zijn voor 
iedereen die leeft met een gemis. 
  
Het is tegelijk de laatste in de serie 
diensten met als thema ‘Exodus, boek 
van bevrijding’. Gelezen wordt het slot 
van dit boek, Exodus 40: 16- 38, waarin 
het gaat over de tent van God, de 
wolkkolom die Israël overdag voorgaat 
op z’n weg en de vuurkolom die ’s 
nachts zichtbaar is. Uit het Nieuwe 
Testament wordt 2 Korinthiers 5: 1-5 
gelezen.   
 
’s Middags wordt de eerste 
cantatevesper van het seizoen 
gehouden in de Marekerk, voor deze 
keer om 15.00 uur. Het is bijzonder, dat 
– één dag vóór Hervormingsdag – de 
cantate klinkt die bij die dag hoort: BWV 
80, ‘Ein feste Burg ist unser Gott’. Een 
imposant muziekstuk, een lust voor het 
oor van de Bach-kenner.  

Volgende week zondag is ds. Jacob 
Korf uw voorganger, zowel in de 
ochtenddienst als in de 
Allerzielenvesper om 17.00 uur. Hij is 
emeritus predikant, de laatste 
gemeente die hij diende was Den Haag 
– Loosduinen. In de vacaturetijd na het 
emeritaat van ds. Ad Alblas heeft hij 
zorg gedragen voor het pastoraat in de 
LBG.  
 
Op dinsdag 8 november begint de 
Johannescursus om 20.15 uur. 
Gedurende vier avonden zal er stil 
worden gestaan bij wat het vierde 
evangelie typeert. De deelnemerslijst is 
vol, dat is heel fijn.  
 
Ik ben een weekje vrij van 31 oktober 
tot 6 november. Ds. Mirjam Buitenwerf 
en ds. Ton Jacobs vervangen mij. Hun 
telefoonnummers zijn respectievelijk 06- 
40425789 en 06-36008000. 
 

Met een hartelijke groet!  
Ds. Margreet Klokke 

o-o-o-o-o 
 

 

  Gebeden 
Op donderdag 20 oktober zijn de 
gebeden, die bezoekers van onze 
Hooglandse Kerk de afgelopen tijd op 
de ‘gebedenmuur’ van het Stiltecentrum 
hebben achtergelaten, bij wijze van 
ceremonie verbrand. 

Kees en Truus 
Zaalberg, 
bijgestaan door 
enkele leden 
van de LBG, 
hebben om zes 
uur ’s avonds, 
rekening  
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houdend met het getij, op het strand 
van Katwijk aan Zee, de gebeden 
verbrand en de as van de briefjes op 
het water 
uitgestrooid. 
Daarna werden een 
paar gedichten voor- 
gedragen, waarvan 
“Donkere Oktober” 
door Muus Jacobse 
hieronder isafgedrukt. 
Voor Kees en Truus 
was het een van de laatste activiteiten 
die zij voor het Stiltecentrum hebben 
uitgevoerd. Met hart en ziel hebben zij 
zich de afgelopen jaren voor deze taak 
ingezet. Daar zijn we ze bijzonder dank- 
baar voor. Hun werk wordt voortgezet 
door Hilly, Hennie en Sandra. 
 
Donkere oktober 
Oktober, die het licht hebt weggenomen 
en ons terugdringt naar het eigen hart, 
hoe staren wij afwerend naar de ramen, 
omdat het buiten koud en donker werd. 
 
De bruine blaren dwarlen naar beneden 
om te verrotten in het natte gras, 
en door de kille mist verdoft het roden 
van rozenbottel en van lijsterbes. 
 
Hadden wij niet gehoopt, als de verstilling 
van het oktoberrood de vruchten vlamt, 
dat het ons spreken zou van de vervulling? 
Maar het zegt enkel dat de winter komt.... 
 
Hart, wees nu groot, ken nu uw diepste 
krachten! 
De oogst kromp samen tot de laatste 
schoof, 
het vuur ligt op de laatste kool te wachten: 
leer nu te leven, hart, op vast geloof! 
Wees wakker, hart, laat u niet overwinnen: 
zo menig winter kwam en is geweest, 
en ’daar zij licht’, riep God in den beginne, 
en ’daar zij licht’, spreekt aan het eind Zijn 
Geest.                                        Muus Jacobse 

  Bachcantate om 15.00 uur  
  in de Marekerk 
De eerste cantatedienst van het 
seizoen 2022/2023 start op zondag 30 
oktober om 15.00 uur in de Marekerk 
met de cantate Een vaste burcht is 
onze God.  Het Drechtsteden Bachkoor 
uit Dordrecht voert BWV 80 ‘Ein feste 
Burg ist unser Gott’ uit. De leiding is in 
handen van Nico van der Meel en 
medewerking wordt verleend door het 
instrumentale ensemble Collegium 
Delft. De solisten zijn Elma Dekker 
(sopraan), Dorien Lievers (alt), Jasper 
Dijkstra (tenor) en Florian Just (bariton). 
Voorganger is ds. Margreet Klokke. 
Organist: Willeke Smits 

o-o-o-o-o 
 

 
Gezocht en gevonden 

Er worden nog steeds allerlei 
vrijwilligers gezocht, voor 
kleine en grotere taken. U vindt 
de beschrijvingen van de 
vacatures op onze website! 

Gevonden heb ik in de afgelopen tijd 
weer een vrijwilliger voor de 
openstelling van de Hooglandse Kamer 
en -Kerk, Wilma van Asperen. Onder de 
organisatoren van de exposities in de 
Kamer heeft er bovendien een wissel 
plaats gevonden. Dick van Broekhuizen 
en Peter Bakker zijn belangrijk geweest 
in de opbouwfase ervan. Bedankt, Dick 
en Peter!! Zij worden – in elk geval 
voorlopig - opgevolgd door Eelkje 
Colmjon, Kees Kranenburg en 
Franceline Pompe, drie Leidse 
fotografen/kunstenaars. Daar zijn we 
heel blij mee, zo beantwoordt de 
Hooglandse Kamer aan haar doel, een 
ontmoetingsplek te zijntussen Kerk en 
stad.                   

                                      Ds. Margreet Klokke 
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Uniek dubbelconcert 
Op 5 november om 20.00 uur geven 
Rien Donkersloot en Willeke Smits een 
dubbelconcert op de orgels in de 
Hooglandse Kerk van Leiden.  

Uiteraard klinkt het 
prachtige 
historische De 
Swart-orgel uit 
1565, maar ook het  
grote Father-Willis-
orgel komt 
uitgebreid aan bod. 
Een concert met 
contrasten: twee 
organisten, 

wisselende orgel-stemmingen en 
gevarieerde werken op het programma.  
 
Het concert is in samenwerking met de 
Stichting Cathedral Organ Leiden en de 
Stichting Vox Humana tot stand 
gekomen.  
Peter Eilander, voorzitter van Vox 
Humana: “Onze stichting zoekt de 
afgelopen jaren uitdrukkelijk naar 
samenwerking in orgelland.  
Samen kom je verder, je kunt echt iets 
extra’s doen voor het publiek.  
De plezierige samenwerking met de 
Hooglandse Kerk is een mooi voorbeeld 
van hoe wij willen opereren.” 

Kaarten zijn te bestellen via 
www.stichtingvoxhumana.nl. 

Van harte welkom om dit unieke concert 
mee te maken. 

o-o-o-o-o 
 
 

  Allerzielenvesper  
Zondag 6 november om 17.00 uur in de 
Hooglandse Kerk. 
Inmiddels is er een traditie ontstaan dat 
de Leidse Cantorij op de zondag na 

Allerzielen een requiem uitvoert. Vorig 
jaar was dat het Requiem van Gabriel 
Fauré. Ditmaal is gekozen voor het 
Requiem in C klein van Luigi Cherubini 
(1760-1842). Geboren in Florence 
verhuisde Cherubini op zijn 25e naar 
Parijs waar hij de rest van zijn leven zou 
doorbrengen. Beroemd werd hij onder 
meer met de opera Medee (Medea) uit 
1797. Nadat zijn populariteit begon te 
tanen richtte hij zich meer en meer op 
de kerkmuziek. Voor de herdenking van 
de executie van Lodewijk de 16de 
schreef hij in 1816 het Requiem in C 
klein. Bijzonder is de afwezigheid van 
solopartijen. Cherubini koos daar 
bewust voor omdat hij elke associatie 
met operamuziek wilde voorkomen. 
  

 
De Leidse Cantorij, onder leiding van 
Hans Brons,  wordt begeleid door 
Willeke Smits op het ‘Father’ Willis-
orgel aangevuld met blazers en pauken.  
 

o-o-o-o-o 
 
 

  Struinen door  
 'Psalmen anders' 
Donderdagavond 10 november is er 
een avond over ‘Psalmen anders’, een 
recente uitbreiding bij het Liedboek 
2013. Dit programma wordt 

http://www.stichtingvoxhumana.nl/
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aangeboden door Kerkzang.nl, een 
organisatie die kerkzang promoot en 
ondersteunt. Willeke Smits, organist 
van Hooglandse Kerk en Catrien 
Posthumus Meyjes, cantor van de 
Grote Kerk Dordrecht, nemen jee mee 
door de nieuwe bundel heen. Deze 
bundel is afgelopen augustus 
uitgekomen en is ook te koop op deze 
avond voor €19,90.  

 
Om  in de stemming 
te komen kun je 
alvast een kijkje 
nemen op YouTube-  
kanaal 'Liedboek 
2013 - Psalmen 
anders’ voor filmpjes 
van de nieuwe 
psalmen.  

 
Deze avond is voor iedereen die meer 
wil weten over de nieuwe psalmen, hoe 
ze te gebruiken en 
achtergrondinformatie. Natuurlijk gaan 
we ook zingen! Van harte welkom. 
Begin: 20.00u, kerk open vanaf 19.30 
via het Hooglandse Huys, Hooglandse 
Kerkgracht 50. 

o-o-o-o-o 
 
 

  Gezocht: Kerkrentmeester 
ln de eerste maanden van 2023 hoopt 
ons gewaardeerde collegelid Ruurd 
Salverda naar het oosten van het land 
te verhuizen. Dit betekent dat hij zijn 
functie binnen het CvK begin volgend 
jaar zal neerleggen. Zoals u 
ongetwijfeld bekend is, houdt Ruurd 
zich in het bijzonder bezig met 
personeelszaken. 
Het is ons helaas nog niet gelukt om 
een opvolger voor Ruurd te vinden. 

Daarom doen wij nadrukkelijk een 
beroep op u. Bent of kent u een 
gemeentelid dat mogelijk geschikt is 
voor deze functie en serieus wil 
nadenken over het leveren van deze 
belangrijke bijdrage aan het 
functioneren van de PgL, dan horen wij 
dat graag. 
Op basis van het uitgangspunt van een 
evenwichtige verdeling over onze 
wijkgemeenten zou het ideaal zijn als 
Ruurd kan worden opgevolgd door een 
lid van de LBG of Leiden Zuidwest en 
ligt het wat minder voor de hand dat 
zijn opvolger uit de Regenboog komt. 
Echter, het belangrijkste is dat er een 
geschikte kandidaat wordt gevonden 
die deze belangrijke taak op zich wil 
nemen, van welke wijkgemeente dan 
ook. Wij hopen op positieve reacties op 
deze oproep. Wilt u meer weten over de 
inhoud van de functie, neem dan gerust 
contact op met Bas van Velzen 
(secretaris@kerkeliikbureauleíden.nl). 
 

Met vriendelijke groet, 
Namens het College van Kerkrentmeesters, 

Bas van Velzen (secretaris) 

 
 
 
 
  

 
De  dagen 

O, de dagen die vliegen voorbij ! 
Voorbij gaan de dagen 

Alles gaat voorbij 
Alle dagen zijn geteld 

 
De eeuwigheid 

O, eeuwigheid je bent eeuwig 
in de eeuwen der eeuwen 

Van eeuw tot eeuw 
Telkens weer een nieuwe eeuw! 

 
Rudolf Haneveld 

 

mailto:secretaris@kerkeliikbureauleíden.nl
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Agenda    

30 oktober Cantatedienst 15.00 uur Marekerk 

2 november Openstelling i.v.m. Allerzielen 12 – 18  uur Hooglandse Kamer 

6 november Allerzielenvesper 17.00 uur Hooglandse Kerk 

8 november Het geheim van Johannes 20.15 uur Hooglandse Huys 

9 november Kerncursus 20.15 uur Hooglandse Huys 

10 november Psalmen anders 20.00 uur Hooglandse Kerk 

Redactie Op de Hoogte: Aad Hamoen, Wim Timmers, Hetty Veldhuyzen van Zanten 
 

Bijdragen en mededelingen ontvangen we graag op het e-mailadres: 
Opdehoogte@leidsebinnenstadsgemeente.nl 

Postadres: Carneoolstraat 32, 2332 KB  Leiden 
 

predikant: Ds. M.R. Klokke, 
Oude Rijn 156, 2312 HM  Leiden, tel.: 06-48228505    

email: klokke@leidsebinnenstadsgemeente.nl 
  
 

 

De volgende Op de Hoogte komt uit op zondag 13 november. 
Kopij kunt u bij de redactie inleveren tot maandagavond 7 november. 

 
De website van de Leidse Binnenstadsgemeente: 

 www.leidsebinnenstadsgemeente.nl  
 

Deze en vorige ‘Op de Hoogten’ zijn op de website na te lezen: 
(onder ‘archief’ en vervolgens ‘Op de Hoogte’) 

 

 

 

 
Ik zoek bij jou naar toevlucht voor mijn ziel. 
Wat ik van jou gehoord heb, vriendschap, trouw  
Is schaduw voor mijn ziel en wijd licht land.  
 
Tussen de leeuwen leg ik mij te slapen  
Speerpuntentanden, pijlen tong, maar jij 
Spant boven mij een firmament van sterren.  
 
Ontferming zoekt mijn ziel. Ik hoor in mij 
een lied - verwacht de nieuwe dag en zing: 
Ik ben van jou, jij zal mijn ziel bewaren. 
 

Ps.57 Huub Oosterhuis. 

 

 

mailto:Opdehoogte@leidsebinnenstadsgemeente.nl
http://www.leidsebinnenstadsgemeente.nl/

