
 

 

Dienst in de Hooglandse Kerk: 
 

Zondag 2 oktober 2022, 10.00 uur.  
Voorganger: ds. Margreet Klokke 
Ouderling van dienst: Jan Wolzak 
Organist:      Willeke Smits 
 

  Vieren: 
Zondag 2 oktober, ds. Margreet Klokke. Derde themadienst ‘Exodus, boek van 
Bevrijding’ Met medewerking van de Leidse Cantorij o.l.v. Hans Brons.  
Zondag 9 oktober, ds. Peter Verhoeff, Alkmaar. 
                                17.00 uur, Evensong, ds. Margreet Klokke. 
Zondag 16 oktober, ds. Margreet Klokke. 
Zondag 23 oktober, ds. Ad van Nieuwpoort, Den Haag 
 

  In deze  

  Op de Hoogte: 

• Van de predikant 

• Van de voorzitter 

• Gemeenteavond  

• Leerhuis 

• Evensong 

• Kliederkerk 

• Agenda 

 

 

2 oktober 2022, 30e jaargang 

 
 

 

 

Gecombineerde Collecte: 
Diaconie, Algemeen kerkenwerk PGL en  
Jeugdwerk in de LBG, 
op rekening NL71INGB0678651094 
t.n.v. Protestantse Gemeente Leiden 
o.v.v. collecte 2 oktober 2022 LBG 
                        of met de Givt-app 

.  
 

Bij de Kindernevendienst 

Jezus sloeg zijn armen om de kinderen heen. 
Hij legde zijn handen op hen en zegende hen. 

MARCUS 10:16 
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  Van de 
  Predikant 
 
 
Bij de diensten 
Zondag 2 oktober 
wordt de derde in de 
serie diensten met als 
thema ‘Exodus, boek 

van bevrijding’ gehouden.  
Het past mooi, dat deze serie over 
vrijheid net in de tijd van 3 oktober valt, 
de dag dat het Leidens ontzet gevierd 
wordt!  
Deze keer wordt er stil gestaan bij de 
‘wegwijzers’ van de vrijheid, de tien 
woorden /tien geboden, uit Exodus 20. 
Het lijkt tegenstijdig, dat het volk Israël 
tien leefregels van God krijgt, als het 
net aan het genieten is van de vrijheid. 
Hoe zijn deze geboden bedoeld?  
 
Stiltecentrum 
In de zomer die 
achter ons ligt, is 
de Hooglandse 
Kerk druk bezocht 
door Leidenaren 
en toeristen.  
Vaak staken zij 
een kaarsje aan in 
het stiltecentrum. 
Soms schreven 
ze ook een gebed 
op een papiertje, en hingen dit aan de 
gebedsmuur in het stiltecentrum. Nu de 
zomer voorbij is, zullen alle briefjes met 
gebeden van de muur worden gehaald 
door Truus en Kees Zaalberg, die voor 
het stiltecentrum zorgen. Vaak zijn dit 
heel ontroerende teksten. Een aantal 
ervan zullen in de dienst van 2 oktober 
worden voorgelezen tijdens de 
gebedsintenties, zodat we de gebeden 

van de bezoekers van onze kerk en 
onze stad mee kunnen nemen in de 
onze. Zo geven we invulling aan ons 
kerk-zijn in en voor de stad! 
Op zondag 9 oktober gaat ds. Peter 
Verhoeff bij ons voor, classis predikant 
in Noord Holland. 
 
Cursussen 
Afgelopen woensdag 28 september is 
de eerste bijeenkomst van de 
Kerncursus geweest. Er waren dit jaar 
zoveel aanmeldingen, dat ik een paar 
mensen heb moeten vragen of ze het 
erg zouden vinden om volgend seizoen 
mee te doen. Voor een deel komt dit, 
door het artikel dat Cent van Vliet 
erover schreef in het Leids Nieuwsblad. 
Heel fijn, dat ook niet-leden van de LBG 
ons op deze manier hebben weten te 
vinden!  
Er zijn gelukkig nog allerlei andere 
cursussen te doen, zie daarvoor de 
activiteitengids van het nieuwe seizoen, 
die in de kerk ligt en op de website 
staat. O.a. komt de boekenclub voor het 
eerst bij elkaar op 4 oktober, en begint 
op dinsdag 8 november de korte cursus 
over het evangelie naar Johannes. Bij 
beide kunnen is er nog ruimte voor 
meer deelnemers!  
 
Gemeenteavond 
Op dinsdag 11 oktober is er 
voor het eerst sinds lang 
weer een gemeenteavond. 
Op die avond zal er tijd zijn 
voor ontmoeting, maar ook 
wil de kerkenraad graag met de 
gemeente praten over de toekomst. De 
Algemene Kerkenraad is begonnen met 
het beleidsplan 2024-2028 en wil 
daarvoor input van de wijkgemeenten. 
Vandaar! Allen hartelijk welkom, u kunt  
zich opgeven bij scriba@lbg.nl 
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Gezocht en gevonden 
Er is belangstelling getoond vanuit de 
gemeente voor de taken van de scriba, 
dat is heel fijn want Aad Hamoen gaat 
in de zomer van 2023 na acht jaar 
stoppen met het scribaat. U hoort daar 
nog nader over! 
We zoeken sinds vorige week naar 
iemand die het liturgiemakers-team wil 
versterken, nu Kathinka hier na heel 
wat jaartjes zorgvuldig werk mee 
gestopt is. Hieronder haar beschrijving 
van die taak! Belangstellenden kunnen 
zich bij mij melden. 
 
-Vanwege veranderingen in het team, 
zijn wij op zoek naar een liturgiemaker. 
Elke week is er een liturgie en 
liturgieblad met de orde van dienst. Die 
worden per toerbeurt gemaakt: Je krijgt 
de orde van dienst van de predikant via 
email en zet deze vervolgens in Word in 
de bekende opmaak. Het is eigenlijk 
vooral een invuloefening. Je bent één 
keer in de drie weken aan de beurt en 
het kost ongeveer 2-3 uur, verspreid 
over 2 dagen. Dus houd je van digi-
knutselen en heb je interesse of 
vragen? Neem contact op met Cor 
Hoogerwerf via:  
webmaster@leidsebinnenstadsgemeente.nl 

 
Persoonlijke berichten 
Op zaterdag 27 augustus is 
gemeentelid Pauline Johanneke Jansen 
getrouwd met Janusz Martin Meylahn. 
Het huwelijk is bevestigd en ingezegend 
in de Lokhorstkerk in Leiden door de 
vader van de bruidegom, ds. Felix 
Meylahn van de Lutherse Kerk van 
Stellenbosch.   
Op vrijdag 23 september is gemeentelid 
Tim Johannes van Lit getrouwd met 
Esmée Daniëlle van Tienhoven. Het 
huwelijk is die middag bevestigd en 

door mij ingezegend in de Hooglandse 
Kerk.  
Beide bruidsparen wensen we van 
harte veel geluk met elkaar!  
                                  Met een hartelijke groet,  
           Ds. Margreet Klokke 

 
o-o-o-o-o 

 
 

  Van de voorzitter 
  vacatures voor vrijwilligers 
Bij de opening van 
het seizoen op 12 
september jl. heb ik in 
een geïmproviseerd 
toespraakje aan- 
gegeven wat de 
belangrijkste 
voordelen zijn van het 
doen van vrijwilligers- 
werk binnen de LBG. 
Omdat op dat moment niet iedereen er 
(meer) was, schrijf ik dat nog een keer 
kort op. 
In het toespraakje heb ik ook 
aangegeven dat er veel respect en 
waardering is voor wat mensen in het 
verleden allemaal hebben gedaan, 
maar dat er – al dan niet na een pauze 
– misschien toch nog wel ruimte is voor 
een klein taakje, waarvan we er zeker 
ook hebben. Ook dat herhaal ik hier 
graag. 
We hebben (bijna) iedereen nodig! 
Aan de slag gaan als vrijwilliger binnen 
de LBG kost je uiteraard wat tijd en 
moeite, maar levert absoluut ook iets 
op: 
- het gevoel hebben dat je bijdraagt aan 
en meetelt binnen een gemeenschap 
van mensen 
- het leren kennen van nieuwe en 
andere mensen 
- gezelligheid en interactie met anderen 

mailto:webmaster@leidsebinnenstadsgemeente.nl
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- het leren accepteren en waarderen 
van de eigenaardigheden van anderen 
- het verder ontwikkelen of inzetten van 
vaardigheden die je al wel had 
- het ontdekken en uitdiepen van kennis 
en vaardigheden die je nog niet had 
- van (relatieve) buitenstaander tot 
insider worden. 
De vacatures staan op de website van 
de LBG. Inmiddels zijn er voldoende 
kandidaten voor de functie van 
assistent-scriba, maar voor de overige 
vacatures zoeken we nog steeds 
mensen. 
Voor de meeste vacatures geldt dat je 
het grootste deel ervan in je eigen tijd 
en tempo kunt uitvoeren; we proberen 
het aantal overleggen/vergaderingen zo 
klein mogelijk te houden. 
Margreet Klokke en ik houden ons 
aanbevolen voor aanmeldingen en zijn 
ook beschikbaar voor vragen over de 
vacatures. Je kunt je uiteraard ook 
melden bij andere kerkenraadsleden of 
nu actieve vrijwilligers. 
 

  Gemeenteavond  
  De toekomst van de LBG 
Zoals reeds eerder aangekondigd is er 
op 11 oktober een gemeenteavond, 
waarin we praten over de toekomst van 
de LBG en van de Protestantse 
gemeente Leiden (PgL), waarvan de 
LBG onderdeel 
vormt. Dat gebeurt met het oog op het 
nieuwe beleidsplan van de PgL voor de 
periode 2024-2028, 
waarin – vanwege de financiën - soms 
lastige keuzes gemaakt zullen moeten 
worden. 
De bedoeling is dat we tijdens die 
avond in groepjes uit elkaar gaan om 
aan de hand van wat vragen met elkaar 
van gedachten te wisselen. In de 

tweede helft van de avond komen we 
weer bij elkaar en delen we met elkaar 
wat er in de groepjes is besproken. In 
de kerkenraadsvergadering is  deze 
opzet getest en dat werkte voor dit 
onderwerp vrij goed. Met deze input 
kunnen we terug naar de Algemene 
Kerkenraad van de PgL. 
We hebben het tijdens deze 
gemeenteavond over de toekomst, en 
dus niet over het heden of het (recente) 
verleden. Als er behoefte is aan een 
gesprek daarover, laat me dat dan 
weten of neem contact op met Margreet 
Klokke. We kunnen dan kijken of het 
nuttig is ook daar een gemeenteavond 
over te organiseren of dat wellicht een 
gesprek in een wat kleiner verband de 
voorkeur verdient. 

Met hartelijke groet, 
                                              Henk ten Voorde 
 

o-o-o-o-o 
 

  Leerhuis 
  Groene Bijbeluitleg 

 
Tegenwoordig is alles groen. Maar hoe  
zit het met groene bijbeluitleg? Is dat 
een trucje om de Bijbel te laten zeggen 
wat ons goed uitkomt? Of kunnen we 
tot nieuwe inzichten komen als we de 
teksten lezen vanuit het besef dat de 
aarde niet van ons  is? Er valt over dit 
onderwerp meer in de Bijbel te 
ontdekken dan je zou denken. Het zijn 
aspecten die in de christelijke uitleg  
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soms onderbelicht zijn geraakt door 
nadruk op geloof en redding als iets 
geestelijks. We gaan in het leerhuis op 
zoek naar wat de Bijbel ons kan leren 
over onze plek op aarde en over onze 
omgang met de schepping. 
Bijeenkomsten op dinsdagavond van 
20.00-22.00 in het Hooglandse Huys. 
18 okt, 22 nov, 13 dec, 17 jan, 14 feb, 
14 maart, 11 april, 9 mei, en 6 juni. Info 
bij Matthijs de Jong, 
matthijsjdejong@gmail.com 
 
  Voorlopige onderwerpen 
Leviticus: het begrip ‘heiligheid’ en de omgang 
met mens en land (18 okt) 
De wijngaard van Nabot (1 Koningen 21) 
(22 nov)  
De kritiek van de profeten (13 dec)  
Het loflied van de schepping in de psalmen 
(17 jan)  
Het natuurlijke leven in de lessen van Jezus 
(14 feb) 
Moet deze aarde niet sowieso vergaan? 
Beelden in Openbaring (14 maart) 
Het zuchten van de schepping in Romeinen 8 
(11 april) 
[Nader te bepalen] (9 mei)  
Conclusies (6 juni) 

 
o-o-o-o-o 

 
 

  Evensong  
Op zondag 9 oktober 2022 om 17.00 
uur wordt de 6e en laatste Evensong 
van dit seizoen in de Hooglandse Kerk 
verzorgd door Choral Voices onder 
leiding van Daniël Rouwkema.   

Het ‘Father’-Willis orgel wordt bespeeld 
door Mattijs de Vreugd.  
Liturg is ds. Margreet Klokke. De introit 
is het      uitbundige Hail! Gladdening 
Light van Charles Wood. De Preces 
and Responses zijn van Philip Moore. 
De chant van psalm 121 is door de 
dirigent zelf gecomponeerd. Het 
Magnificat en Nunc dimittis zijn van 
William Lloyd Webber. Als Anthem 
wordt gezongen het feestelijke I was 
glad van Hubert C. Parry.  
 

  Bachcantate 
De eerste cantatedienst van het 
seizoen 2022/2023 is op zondag 
30 oktober, om 15.00 uur in de 
Marekerk. 

Belangrijk: (afwijkende tijd en plaats) 
  
 
 

  Boekenleesclub 
  Tish Warren: Bidden in de nacht 
Eerste bijeenkomst dinsdag 4 oktober 
20.00 uur in de Moriaanzaal. 
                                             Pleun Stehouwer 
 
                                   

  Kliederkerk 
Zaterdag 8 oktober is 
er weer Kliederkerk 
en jullie zijn van harte 
uitgenodigd. Dit keer 
gaat het over 
'Vriendschap'. .We 
staan met elkaar stil bij een mooi 
verhaal uit de bijbel over 4 vrienden die 
hun zieke vriend bij Jezus brengen. 
Hierna zijn diverse knutsel -, ontdek- en 
doe-activiteiten. Komen jullie ook?  
Aanvang vanaf 15.45 Hooglandse Huys 
                                   Hopelijk tot dan!  

Namens Kliederkerk team van de LBG 
Marjon Vegter 

mailto:matthijsjdejong@gmail.com
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Agenda    

  4 oktober Boekenleesclub 20.00 uur Hooglandse Huys 

  6 oktober Opvoeden met Geloof 20.30 uur Zoom 

  8 oktober Kliederkerk 15.45 uur Hooglandse Huys 

  9 oktober Evensong  Choral Voices 17.00 uur Hooglandse Kerk 
 11 oktober Gemeenteavond LBG 20.00 uur Hooglandse Huys 

12 oktober Moderamen 20.00 uur Hooglandse Huys 

Redactie Op de Hoogte: Aad Hamoen, Wim Timmers, Hetty Veldhuyzen van Zanten 
 

Bijdragen en mededelingen ontvangen we graag op het e-mailadres: 
Opdehoogte@leidsebinnenstadsgemeente.nl 

Postadres: Carneoolstraat 32, 2332 KB  Leiden 
 

predikant: Ds. M.R. Klokke, 
Oude Rijn 156, 2312 HM  Leiden, tel.: 06-48228505    

email: klokke@leidsebinnenstadsgemeente.nl 
  
 

 

De volgende Op de Hoogte komt uit op zondag 16 oktober. 
Kopij kunt u bij de redactie inleveren tot maandagavond 10 oktober. 

 
De website van de Leidse Binnenstadsgemeente: 

 www.leidsebinnenstadsgemeente.nl  
 

Deze en vorige ‘Op de Hoogten’ zijn op de website na te lezen: 
(onder ‘archief’ en vervolgens ‘Op de Hoogte’) 

 

                                                                                                                  

         Psalm 9                                                                             Deze psalm werd na het Ontzet in 1574 

                                                                                                                         In de Pieterskerk gezongen 
    1   Heer, ik wil U uit ’s harten grond 
         Prijzen, en overal doen kond 
         Uw wonderen in alle wijken, 
         Die niet en zijn om vergelijken.  
 
    2   In U wil ik wezen verblijd; 
         Dat is mijn vreugd tot dezer tijd. 
         Uwen naam schoon wil ik ook prijzen 
         En U met lofzang eer bewijzen. 
 
     5  Mijn vijanden hebt gij verdaan, 
         En de booz’ all’ haast doen vergaan.    
         Gij hebt haar gedachtenis prachtig 
         Te niet gedaan door Uw hand krachtig.          
                                                                                             Claude Lejeune 

 

 

mailto:Opdehoogte@leidsebinnenstadsgemeente.nl
http://www.leidsebinnenstadsgemeente.nl/

