
 
 

LEIDSE BINNENSTADSGEMEENTE 
ORDE VAN DIENST GOEDE VRIJDAGVIERING 15 APRIL 2022 – 19:00 UUR 

 
 
Voorganger: ds. Margreet Klokke 
Ouderling van dienst: Zwanet Drees 
Organist: Willeke Smits 
m.m.v. De Leidse Cantorij o.l.v. Hans Brons 
 
Evangelist: Elske Burger 
Jezus: Peter Bakker 
Hogepriester/Petrus/Pilatus/Centurio: Pleun Stehouwer 
Dienstmeisje van de hogepriester: Saskia Brons 
Volk: de gemeente (vetgedrukte gedeelten) 
 
 
Ontsteken van de kaarsen 
Begroeting door de ouderling van dienst 
 
VOORBEREIDING 
Stilte 
Openingsvers 
V: Heer, open mijn lippen 
G: Mijn mond zal zingen van uw eer 
V: God, kom mij te hulp 
G: Heer, haast u om mij te helpen 
 
Psalmgebed 
Lied: Psalm 22: 1 
Lezing: Psalm 22: 4-12 en 17-22 
Lied: Psalm 22: 12 
V: Eer aan de vader en de Zoon en de heilige Geest, 
G: zoals het was in het begin en nu en altijd, tot in 
     de eeuwen der eeuwen, Amen. 
 
DIENST VAN HET WOORD 
Cantorij: Dein Will’ gescheh, Herr Gott  
              – Johann Sebastian Bach (1685-1750) 
Schriftlezing: Het lijdensevangelie naar Marcus 
Marcus 14: 43-52 
Lied: LB 538: 2, 3 
Marcus 14: 53-65 
Cantorij: Christus, der uns selig macht  
              – Johann Sebastian Bach (1685-1750) 
Marcus 14: 66-72 
Cantorij: Gott sei mir gnädig – Johann Kuhnau (1660-1722) 
              (Psalm 51: 1-6, 9-10) 
 
Marcus 15: 1-15 
Lied: LB 577: 1,2 
Marcus 15: 16-26 
Cantorij: Caligaverunt – Tomás Luis de Victoria (1548-1611) 
              (Klaagl. 1:12) 
Marcus 15: 27-32 
Lied: LB 561: 1, 2, 4, 5 
Marcus 15: 33-39 
Cantorij: Salvator Mundi – Thomas Tallis (ca. 1505-1585) 
Marcus 15: 40-47 
Lied: LB 590 
Stilte 
 
 

 
DIENST VAN GEBEDEN 
Orgel improvisatie 
Tijdens de muziek verplaatst de gemeente naar het Hoogkoor. 
Beklag Gods 
De gemeente antwoord steeds met het refrein van LB 547 
Cantorij: ‘Am Charfreitage’ #6 of Sechs Sprüche  
              – Felix Mendelssohn (1809-1847) 
Zegenbede 
In stilte verlaten wij de kerk. Wie dat wil, kan ook nog even in stilte 
verblijven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wat fijn dat u onze dienst komt bezoeken. In verband 
met de richtlijnen informeren wij u graag nog even de 
volgende praktische punten: 
1. We houden nog gepaste afstand tot elkaar en geven 
elkaar op die manier de ruimte! 
2. AVG: Er worden beeldopnamen gemaakt die (kunnen) 
worden uitgezonden. Indien u niet in beeld wilt komen, 
meldt u dit dan zelf bij binnenkomst in de kerk? Er wordt 
dan in overleg met u naar een oplossing gezocht. 
3. Na het ‘Amen’ mag u uiteraard nog plaatsnemen om 
naar het orgelspel te luisteren. 
Wij wensen u een mooie en gezegende dienst. 
 
Informatie over de LBG vindt u op 
www.leidsebinnenstadsgemeente.nl 
U kunt zich opgeven voor de digitale nieuwsbrief 
via www.leidsebinnenstadsgemeente.nl/newsletter/ 
 
 
COLLECTE: Er zijn twee mogelijkheden om te geven: 
1. Overmaken op 
rekeningnummer: 
NL71 INGB 06786 51094 t.n.v. 
Protestantse Gemeente Leiden 
o.v.v. “Kerkdienst [dag maand] 
LBG” 
Voor bestemming en verdeling: 
zie website LBG. 
2. Geven met de Givt-app. 
Zie protestantsegemeenteleiden.nl/givt 
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Cantorij: Dein Will’ gescheh, Herr Gott  
              – Johann Sebastian Bach (1685-1750) 
 

Dein Will’ gescheh, Herr Gott, 
zugleich auf Erden wie im Himmelreich, 
gieb uns Geduld in Leidenszeit, 
gehorsam sein in Lieb’ und Leid, 
wehr’ und steur’ allem Fleisch und Blut, 
das wider deinen Willen thut. 

 
 
Cantorij: Christus, der uns selig macht  
              – Johann Sebastian Bach (1685-1750) 
 

Christus, der uns selig macht, 
kein Bös’s hat begangen, 
der ward für uns in der Nacht 
als ein Dieb gefangen, 
geführt von gottlose Leut’ 
und fälschlich verklaget, 
verlacht, verhöhnt und verspeit, 
wie denn die Schrift saget. 

 
 
Cantorij: Gott sei mir gnädig – Johann Kuhnau (1660-1722) 
              (Psalm 51: 1-6, 9-10) 
 

Gott sei mir gnädig nach deiner Güte 
und tilge meine Sünde, 
nach deiner grossen Barmherzigkeit. 
 
Wasche mich wohl von meiner Missetat 
und reinige mich von meiner Sünde. 
Denn ich erkenne meine Missetat 
und meine Sünde ist immer vor mir. 
 
An dir allein, hab ich gesündiget 
und übel vor dir getan. 
Auf dass du recht behaltest in deinen Worten 
und rein bleibest, wenn du gerichtet wirst. 
Entsündige mich mit Isopen, 
dass ich rein werde, 
wasche mich, dass ich schneeweiss werde. 
 
Lass mich hören Freud und Wonne, 
dass die Gebeine fröhlich werden, 
die du zerschlagen hast. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cantorij: Caligaverunt – Tomás Luis de Victoria (1548-1611) 
              (Klaagl. 1:12) 
 

  Caligaverunt oculi mei a fletu meo, 
  quia elongatus est a me, 
  qui consolabatur me: 
  Videte omnes populi 
  si est dolor similis sicut 
  dolor meus. 
  O vos omnes qui transitis per viam, 
  attendite et videte. 
 
  Mijn ogen zijn verblind door tranen, 
  want hij die mij troost 
  is ver van mij: 
  Ziet, alle gij volken 
  of er verdriet bestaat zo groot 
  als het mijne. 
  O gij allen die langs deze weg komen, 
  sta stil en zie toe. 
 
 
Cantorij: Salvator Mundi – Thomas Tallis (ca. 1505-1585) 
 

  Salvator mundi, salva nos, 
  qui per crucem 
  et sanquinem redemisti nos: 
  auxiliare nobis, te deprecamur, 
  Deus noster. 
 
  Redder van de wereld, red ons, 
  U die ons door het kruis 
  en bloed verlost heeft: 
  help ons, wij bidden U, 
  onze God. 
 
 
Cantorij: ‘Am Charfreitage’ #6 of Sechs Sprüche  
              – Felix Mendelssohn (1809-1847) 
 

Um unsrer Sünden willen 
hat sich Christus erniedriget, 
und ist gehorsam geworden bis zum Tode am Kreuze; 
darum hat Gott ihn erhöhet, 
und ihn einen Namen gegeben, 
der über alle Namen ist. Halleluja! 

 


