
Leidse Binnenstadsgemeente & Ekklesia Leiden 
ORDE VAN DIENST – Witte Donderdag – 14 april 2022 

Voorgangers:  
ds. Margreet Klokke en ds. Christiane van den Berg-Seiffert 

Ouderling van dienst: Hans Wijntjes 
Organist: Willeke Smits 

Orgel: Sei gegrüsset, Jesu gütig – Johann Seb. Bach (1685-1750 

Ontsteken van de kaarsen en begroeting door de ouderling van dienst 

VOORBEREIDING 
Aanvangslied (staande): Psalm 67: 1, 2 
Stilte, bemoediging  
Lied (staande): Psalm 67: 3 
Kyriëgebed en Kyrië uit de Missa Brevis in F – Andrea Gabrieli (1533-1585) 

Kyrie eleison    Heer ontferm u 
Christe eleison   Christus ontferm u 
Kyrie eleison    Heer ontferm u 

Gloria uit de Missa Brevis in F – Andrea Gabrieli 

Gloria in excelsis Deo  Eer aan God in den hoge 
et in terra pax   en vrede op aarde 
hominibus bonae voluntatis.  aan de mensen die Hij liefheeft. 
Laudamus te, benedicimus te,  Wij loven U, aanbidden U, 
Adoramus te, glorificamus te.  verheerlijken U en zegenen U. 
Gratias agimus tibi   Dank voor uw 
propter magnam gloriam tuam. grote heerlijkheid. 
Domine Deus, Rex coelestis,  Heer God, hemelse Koning, 
Deus Pater omnipotens.  God almachtige Vader. 
Domine Fili unigenite, Jesu Christe. Heer, eniggeboren Zoon, Jezus Christus, 
Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris. Heer God, Lam Gods, Zoon van de  
Qui tollis peccata mundi,  Vader. Gij die de zonden der wereld  
miserere nobis.   wegneemt, ontferm U over ons. 
Qui tollis peccata mundi,  Gij die de zonden der wereld wegneemt, 
suscipe deprecationem nostram. aanvaard ons gebed. 
Qui sedes ad dexteram Patris,  Gij die zit aan de rechterhand van de  
miserere nobis.   Vader, ontferm U over ons. 
Quoniam tu solus sanctus,  Want Gij alleen zijt de Heilige, 
tu solus Dominus,   Gij alleen zijt de Heer, 
tu solus Altissimus, Jesu Christe, Gij alleen de Allerhoogste, Jezus  



 
 

cum Sancto Spiritu   Christus, met de Heilige Geest 
in gloria Dei Patris.   in de heerlijkheid van God de Vader. 
Amen.    Amen. 

DIENST VAN HET WOORD 
Groet  V:  De genade van de Heer zij met u. 

G:  Zijn genade zij ook met u.  
Gebed 
Schriftlezing: Jeremia 31: 31-34 en het Evangelie volgens Marcus 14:12-25  
Lied: LB 386 (m. Hans Jansen) 
Overweging 
Cantorij: Ubi caritas – Ola Gjeilo (geb. 1978) 

Ubi caritas et amor, Deus ibi est.  Waar vriendschap en liefde zijn, is God. 
Congregavit nos in unum Christi amor. Christus' liefde heeft ons tot eenheid gebracht. 
Exultemus et in ipso jucundemur.  Laat ons juichen en blij zijn in Hem. 
Timeamus et amemus Deum vivum. Laat ons oprecht beminnen de levende God  
Et ex corde diligamus nos sincero.  en van harte goed zijn met elkaar. 
Ubi caritas et amor, Deus ibi est.  Waar vriendschap en liefde zijn, is God. 
Congregavit nos in unum Christi amor. Christus' liefde heeft ons tot eenheid gebracht. 
Amen.    Amen. 

DIENST VAN DE TAFEL 
Nodiging, Voorbeden, Stil gebed 
Dankzegging  

V: Verheft uw harten! 
G: Wij zijn met ons hart bij de Heer! 
V: Laten wij loven de Heer onze God! 
G: Wij loven en prijzen zijn Naam 

Tafelgebed, Sanctus en Benedictus, Vervolg tafelgebed, Onzevader  
Vredegroet, Uitdelingswoorden, Gemeenschap van de tafel, Agnus Dei  
Lofprijzing  

V: Loof de Heer mijn ziel 
G: En al wat in mij is zijn heilige Naam 
V: Want lankmoedig en rijk aan goedertierenheid is de Heer 
G: En zijn barmhartigheid kent geen einde! 

Lezing: Het evangelie volgens Marcus 14:26-42 
Lied: OLB 180: 1, 2 
De tafel wordt afgedekt en ontkleed. De paaskaars wordt weggedragen. 
Onderwijl zingt de cantorij: Tristis est anima mea – Johann Kuhnau (1660- 

1722) 
Tristis est anima mea   Mijn ziel is treurig 



 
 

usque ad mortem;   zelfs dodelijk bedroefd; 
sustinete hic et vigilate mecum.  blijf hier en waak met mij. 
Jam videbitis turbam,   Jullie zullen zo een menigte zien, 
quae circumdabit me,   die mij zal omringen, 
vos fugam capietis.   jullie zullen op de vlucht slaan. 
Et ego vadam immolari pro vobis. En ik zal meegaan om voor jullie  

te worden geofferd. 

Zegenbede 
In stilte verlaten wij de kerk 
 
 
 
DIENSTEN PAASWEEK  
Goede Vrijdag 15 apr, 10.00 uur - Morgengebed  
Goede Vrijdag 15 apr, 19.00 uur - Vesper 
Stille Zaterdag 16 apr, 22.00 uur - Paaswake (met LSE)  
Paasmorgen 17 apr, 10.00 uur - Paasdienst 

 
 
Informatie over de LBG vindt u op 
www.leidsebinnenstadsgemeente.nl. Daar 
kunt u zich ook abonneren op de nieuwsbrief. 
 
 
 

 
Praktische hulp of een praatje via 
www.nietalleen.nl of direct via  
pastoraleraad@leidsebinnenstads 

gemeente.nl. 
 

Preek en gebeden worden op de website van de Leidse Binnenstadsge-
meente geplaatst. U kunt ze daar, wanneer u wilt, nog eens nalezen. 
 
Wanneer u naar aanleiding van de inhoud van de dienst een gesprek wilt 
met de voorganger, kunt u contact met haar opnemen via  
klokke@leidsebinnenstadsgemeente.nl of 06-48228505. 


