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Dienst  
in de Hooglandse Kerk: 
Zondag 3 april 2022, 10.00 uur.  
Voorganger: ds. G. van Dijk, Driebergen,                                                         
Organist:      Willeke Smits 
 

  Vieren: 
Zondag 3 april ds. Gerrit van Dijk, thema: ‘de vreemdelingen ontvangen’ 
Zondag 10 april, Palmpasen, met medewerking van de Leidse Cantorij onder 
leiding van Hans Brons. 
Zondag 17 april, Paasmorgen, ds. Margreet Klokke. 
met medewerking van de Leidse Cantorij onder leiding van Hans Brons. 

Diensten Stille week: pagina 3 

3 april 2022, 30e jaargang 

 
 

 

 

Gecombineerde Collecte: 
Diaconie, Algemeen kerkenwerk PGL en  
kosten onderhoud kerkelijke gebouwen, 
op rekening NL71INGB0678651094 
t.n.v. Protestantse Gemeente Leiden 
o.v.v. collecte 3 april 2022 LBG,  
                             of met de Givt-app. 

Bij de uitgang is er een schaalcollecte 

In deze 
Op de Hoogte: 
     - Van de predikant 
    - Diensten Stille week                                            
    - Via Crucis  
    - In Memoriam Mari Tol                                                                                                                     
    - Alles komt goed 
    - Zorgcentrum Groenhoven zoekt… 
    - Crèche zoekt vrijwilligers                                                
    - Het vakantiebureau 
    - Agenda 
 

                             
 

Kindernevendienst 
 

Jezus zei: ‘ik wil samen met jullie de 
paasmaaltijd vieren, voordat mijn lijden 

begint’. 
LUCAS 15:22 
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  Van de  
  Predikant 
 
Bij de dienst 
Vandaag, op zondag 
3 april, is het de 
laatste in de serie 
diensten met als 
thema ‘De zeven 

werken van barmhartigheid’. Ik ben heel 
blij met de drie collega’s, die aan de 
serie hebben willen meedoen: 
ds. Jakob Korf, ds. Bert Kuipers en 
vandaag ds. Gerrit van Dijk. Zo kun je 
als gemeente echt een weg gaan naar 
het grootste en diepste feest van het 
jaar, Pasen. Ds. Van Dijk zal stilstaan 
bij het vierde werk van barmhartigheid: 
‘De vreemdelingen ontvangen’ – een 
bijzonder actuele opdracht, in deze tijd 
van oorlog in Oost Europa.  
Inspirerende dienst gewenst! 
 
Brainstormavond en Bob Marley 
Op woensdag 6 april vanaf 20.15 uur 
wordt er een brainstormavond 
gehouden voor het nieuwe seizoen 
2022-2023. Hebt u ideeën en wensen 
voor een prekenserie, cursus, spreker, 
activiteit voor kinderen en jongeren, of 
wat dan ook – kom erbij en laat van u 
horen! Graag van tevoren even 
aanmelden bij mij. 
Op zondag 10 april om 15.00 uur is er 
een inspiratiemiddag in de Hooglandse 
Kamer rond de Jamaicaanse 
reggaezanger Bob Marley. 
Ranfar Kouwijzer, predikant-directeur 
van de Pauluskerk in Rotterdam is een 
fan van hem. Hij zal zijn muziek laten 
horen en met ons bij de spirituele 
betekenis ervan stil staan. 
Zie voor meer informatie 
www.hooglandsekamer.nl/kamermuziek 

Stille week en Pasen  
In de stille week, te beginnen op 
Palmpasen, volgen we het verhaal van 
Jezus’ lijden, sterven en opstanding 
naar de beschrijving van Marcus.  
De Duitse theoloog Eugen Drewermann 
schreef er in 1989 een commentaar bij, 
waar pas een Nederlandse vertaling 
van is verschenen met de titel: ‘Wegen 
naar menselijkheid’. In dit commentaar 
wordt Jezus gepresenteerd als het 
authentieke gezicht van de liefde. Hij 
heeft compassie met menselijk lijden en 
bevrijdt van de angst. Drewermann legt 
Marcus niet alleen uit m.b.v. theologie, 
maar ook van diepte psychologie, 
filosofie en de vergelijking met andere 
religies.  
Dit was de aanleiding voor mij, om dit 
jaar voor Marcus te kiezen. 
 
Stille week 
In de stille week t/m Pasen zijn er zeven 
diensten/ morgenavond gebeden in de 
Hooglandse Kerk, waarin ik steeds de 
voorganger zal zijn en Willeke Smits de 
organist. De Leidse Cantorij o.l.v. Hans 
Brons werkt in de meeste diensten 
mee, een geweldige verrijking.  
U vindt een overzicht elders in deze  
Op de Hoogte.  
Zeven, een goddelijk getal. Mogen het 
diensten zijn, waarin u zich, de weg van 
Jezus volgend, verbonden weet met de 
Eeuwige, oorsprong, doel en zin van 
ons leven. 
Goede verstilling gewenst, en daarna 
een opgewekt Pasen! 
 
                                  Met een hartelijke groet,  
                                        ds. Margreet Klokke 

 
O-O-O-O-O 

 
 

http://www.hooglandsekamer.nl/kamermuziek


3 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Via Crucis 
  Vesper voor de Stille week  

 
Op 
Palmzondag 
10 april is er 
om 17.00 uur 
in de 
Hooglandse 
Kerk een 
vesper voor de 
Stille week.  
Uitgevoerd 
wordt de Via 
Crucis, een 
indringend 

werk van Franz Liszt geschreven in 
1886 toen deze na een turbulent leven 
als concertpianist zich terug trok in een 
klooster en zich ging wijden aan het 
componeren van kerkmuziek. 
  
De 14 
kruisweg 
staties 
worden 
op de 
piano 
verklankt 
door de 
internationaal vermaarde pianist Willem 
Brons. 
 
De Leidse Cantorij onder leiding van 
Hans Brons bezingt samen met 
sopraan Cait Frizzell het verhaal van 
het lijden en sterven van Jezus. Liturg is 
Margreet Klokke. 
   
De vesper, georganiseerd door 
Bijzonder Kerkenwerk Leiden en 
mogelijk gemaakt door het 
Vitaliteitsfonds van de Protestantse 
Kerk Leiden is vrij toegankelijk. 
  

 
Diensten Stille week 
in de Hooglandse Kerk: 
 
10 april,  
Palmpasen 10.00 uur: dienst met 
Palmpaasintocht kinderen. 
17.00 uur: Vesper met Via Crucis  
van Franz Lizst. 
14 april,  
Witte Donderdag, 19.30 uur:  
dienst LBG en LSE met 
avondmaal. 
15 april,  
Goede Vrijdag 10.00 uur:  
morgengebed rond het kruis. 
19.00 uur:  
dienst met lezing lijdensevangelie. 
16 april,  
Stille Zaterdag 21.30 uur: 
Paaswake LSE en LBG 
17 april,  
Pasen 10.00 uur: Paasdienst. 
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In Memoriam 
Mari Tol 

“vrijwilliger in hart en nieren” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op zaterdag 26 februari is Mari Tol 
overleden. Hij is 77 jaar oud geworden. 
Mari was een meelevend lid van onze 
gemeente. Helaas, speelde alzheimer 
hem tijdens de afgelopen corona- 
periode in toenemende mate parten, 
waardoor in deze toch al moeilijke tijd, 
contact met de gemeente nauwelijks 
meer mogelijk was. Gedurende vele 
jaren was Mari als vrijwilliger betrokken 
bij de Leidse Binnenstad Gemeente.  
Hij was een echte spil bij tal van 
uiteenlopende activiteiten in de kerk. 
Zijn zorg en toewijding tijdens koster 
diensten waren zeer gewaardeerd.  
De wieg van Mari stond in de Leidse 
Pieterskerk-Choorsteeg. Hij groeide op 
in een warm gezin, met 2 oudere 
zussen. Zijn vader overleed toen Mari 
11 jaar was. Een intens verdrietige 
gebeurtenis, maar ook , achteraf 
gezien, een periode die de jonge Mari 
heeft gevormd. Zijn zorgzame moeder 
stond er plotseling alleen voor en Mari 
besefte dat hij ook zijn steentje moest 
bijdragen. “Je krijgt oog voor dingen die 
gedaan moeten worden”, zoals hij zelf 
later regelmatig zou memoreren.. 
Betrokkenheid, iets voor een ander over 
hebben, maar ook organiserend 
vermogen zat er al vroeg in bij Mari. 
Een feestje kon hij tot in de perfectie 

regelen! Reeds in 1965 maakt de 
Leidse Courant melding van de heer 
Mari Tol als bestuurslid van de Leidse 
Hervormde Jeugdraad. De portefeuille 
versierder van zalen was aan hem 
toevertrouwd! Naast een vrolijke noot 
beschikte Mari daarnaast ook over 
gedisciplineerde muzikale noten. Een 
aanzienlijke tijd was hij in de jaren 
60/70 als tamboer actief bij de 
befaamde Leidse Show- & Marching- 
band Kunst en Genoegen.  
Na een opleiding elektrotechniek heeft 
Mari 48 jaar gewerkt in diverse functies. 
In volgorde was dit bij de firma 
Huurman, vervolgens als huismeester 
in Leiderdorp, daarna in een 
voorlichtingsfunctie bij de gemeente 
Leiden en uiteindelijk heel wat jaren als 
vertegenwoordiger / inkoper van grote 
partijen ondergrondse containers bij de 
firma Otto. Typerend voor Mari bleef 
door de jaren heen, naast zijn inzet voor 
regulier werk, het iets voor een ander 
willen betekenen. Mensen helpen in 
saamhorigheid was zijn streven! Als 
vrijwilliger gaf hij hier op sublieme wijze 
uiting aan! Vanaf 1972 was Mari 
betrokken bij de Leiderdorpse vrijwillige 
brandweer. Naast zijn eigenlijke taken 
was hij voorzitter van de personeels- 
vereniging. Hij organiseerde ook hier tal 
van festiviteiten en was jarenlang de 
enige echte Sint-Nicolaas voor de 
kinderen van het brandweer personeel. 
Maar liefst 27 jaar was hij verbonden 
aan het brandweerkorps. Voor bewezen 
diensten werd hij uiteindelijk benoemd 
tot lid in de orde van Oranje Nassau.  
Er volgde gedurende jaren nog tal van 
andere vrijwilligers werkzaamheden, 
zoals dus ook bij onze gemeente. Mari 
heeft tijdens zijn eerste huwelijk, samen 
met zijn toenmalige echtgenote 2 lieve 
dochters opgevoed, Sacha en Marieke. 
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Wat was hij trots op ze! Om hun 
persoonlijkheid, betekenis, capaciteiten, 
liefde om alles! Hij heeft nooit kunnen 
verwerken dat hij zijn Marieke op 36-
jarige leeftijd heeft moeten verliezen. 
Het heeft hem gebroken. Als vader en 
opa en overgrootvader heeft hij 
onuitwisbaar veel liefde gegeven!  
In 2003 leerde hij zijn Kathy kennen.  
Ze trouwden in 2005. Samen gingen ze 
veel op pad en maakten vele reisjes, 
onder andere naar familie in Canada en 
Italië. Hoe trots hij op haar was vertelde 
hij aan iedereen die het maar wilde 
horen. Zeer bewonderenswaardig en 
indrukwekkend is de manier waarop ze 
met wederzijdse toewijding en ware 
liefde de laatste moeilijke periode 
hebben vorm gegeven.  

 
Tijdens de zeer indrukwekkende 
afscheidsdienst in de Hooglandse Kerk 
op 5 maart jongstleden werd duidelijk 
wat Mari voor velen heeft betekend! 
Gods Woord beleed Mari op eigen 
wijze. Zijn lijf spreuk hierbij was; “wie 
goed doet goed ontmoet”. Moge de 
herinnering aan Mari ons allen tot 
zegen zijn! 
 

O-O-O-O-O 

 
 
 
 

  Alles komt goed?!  
Hoe fijn is het om tegen iemand te 
kunnen zeggen: alles komt goed! 
Woorden van troost en hoop voor 
iemand die net zijn land is ontvlucht, 
geen dak boven zijn hoofd heeft of het 
gevoel heeft dat niemand in hem of 
haar gelooft. 
 
The Passion 2022 
Tijdens The Passion 2022 staan de 
woorden ‘Alles komt goed?!’ centraal. 
Dit jaarlijkse evenement, dat op witte 
donderdag wordt uitgezonden, is een 
productie van KRO-NCRV in 
samenwerking met gemeente 
Doetinchem, Protestantse Kerk in 
Nederland en Kansfonds.  
Jaarlijks zien miljoenen Nederlanders in 
aanloop naar Pasen dat er een nieuw 
begin mogelijk is. Een krachtige 
boodschap in een tijd waar hoop en 
veiligheid geen vanzelfsprekendheden 
zijn. 
 
Nederland geeft thuis 

Het is hartverwarmend om te zien dat 
deze weken zoveel Nederlanders zich 
inzetten voor veilige opvang van 
vluchtelingen uit Oekraïne. Voor 
hoofdsponsor Kansfonds is ‘thuis 
geven’ altijd al een belangrijk 
onderwerp. En de reden waarom 
Kansfonds, zowel tijdens The Passion 
als in het tv-programma ‘Nederland 
geeft thuis’, o.a. aandacht vestigt op 
landelijke initiatieven zoals Kamers met 
Aandacht. Want een veilige plek is 
helaas ook niet vanzelfsprekend voor 

http://www.kamersmetaandacht.nl/
http://www.kamersmetaandacht.nl/
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jongvolwassenen die vanuit 
jeugdhulpverlening, maatschappelijke 
opvang of een AZC op eigen benen 
moeten staan.  
Daarom roepen we iedereen in 
Nederland op: laten we samen thuis 
geven! Net zo lang tot iedereen een dak 
boven zijn hoofd heeft. In 
de week voor Pasen staan 
we daarom stil bij wat 
‘thuis voelen’ en ‘thuis 
geven’ betekent. Doet u 
met ons mee? Scan de 
QR code of ga naar 
www.kamersmetaandacht.nl/geefthuis 
en download onze aftelkalender. Wilt u 
gelijk meer betekenen voor iemand 
zonder thuis? Kijk voor meer informatie 
over het opvangen van vluchtelingen of 
jongeren op www.geefthuis.nl.  
 

O-O-O-O-O 

 
 

  Zorgcentrum Groenhoven  
 Oproep vrijwilligers 
In zorgcentrum Groenhoven (Witte 
Rozenstraat 1 in Leiden) worden twee 
keer per maand kerkdiensten 
aangeboden aan de bewoners, en wel 
op de maandagmiddag om twee uur. 
Naarstig ben ik op zoek naar 
vrijwilligers die kunnen ondersteunen in 
het halen en brengen van bewoners 
naar deze diensten. 
Wilt u mij helpen of weet u misschien 
iemand in uw kring die dat zou willen 
doen? Aanmelden kan via telefoon 06 
12 56 51 48 of per 
email: h.kooistra@topaz.nl. Ik hoor heel 
graag van u! 
 

Met vriendelijke groet, 
Hennie Kooistra, Geestelijk verzorger 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

De vakantiegids 2022 staat weer in 
de boekenkast. 

De P.K.N heeft weer mooie locaties 
waar senioren met of zonder zorg 
terecht kunnen.  
Ook voor de mantelzorg, mensen met 
een dementerende partner of 
gehandicapt, zijn er geheel verzorgde 
weken. 
Er is een ruim aanbod voor allerlei 
leeftijden.  
Bij vragen kunt u mij altijd aanspreken.  
 

Hartelijke groet, 
 Adrie Lindh 

 
 
 
 
 
 
 
 

Oproep: 
vrijwilligers gezocht voor de crèche 
Wij zoeken nog een aantal vrijwilligers 
die het leuk vinden om circa 2 keer per 
kwartaal in de crèche op de kleinsten 

van onze gemeente te passen! 
 

U kunt zich opgeven bij Elisabeth 
Heins-Wunderle 

(eli.wunderle@gmail.com). 
 
 

http://www.geefthuis.nl/
mailto:h.kooistra@topaz.nl
mailto:eli.wunderle@gmail.com


7 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
----------------------- 

 
 

Agenda    

  5 april Pastorale raad 20.00 uur Hooglandse Huys 

  6 april Uitgestelde Brainstormavond 20.00 uur Hooglandse Huys 

10 april Inspiratiemiddag rond B. Marley 
MMarley 
 

15.00 uur Hooglandse Kamer 

10 april Via Crucis, Vesper 17.00 uur Hooglandse Kerk 

12 april Meditatiecursus 40 dagentijd 20.15 uur Hooglandse Kamer 

13 april  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kerncursus  
 
 
 

20.15 uur Hooglandse Huys 

24 april Herdenking Jodenvervolging 19.30 uur Marekerk 

    
 

Redactie Op de Hoogte: Aad Hamoen, Wim Timmers, Hetty Veldhuyzen van Zanten 
 

Bijdragen en mededelingen ontvangen we graag op het e-mailadres: 
Opdehoogte@leidsebinnenstadsgemeente.nl 

Postadres: Carneoolstraat 32, 2332 KB  Leiden 
 

predikant: Ds. M.R. Klokke, 
Oude Rijn 156, 2312 HM  Leiden, tel.: 06-48228505    

email: klokke@leidsebinnenstadsgemeente.nl 
  
 

 

De volgende Op de Hoogte komt uit op zondag 17 april, Paaszondag 
Kopij kunt u bij de redactie inleveren tot maandagavond 11 april. 

 
De website van de Leidse Binnenstadsgemeente: 

 www.leidsebinnenstadsgemeente.nl  
 

Deze en vorige ‘Op de Hoogten’ zijn op de website na te lezen: 
(onder ‘archief’ en vervolgens ‘Op de Hoogte’) 

 

  Is er een kracht die geneest? 
  
Is er een kracht die geneest 
als wij op de bodem van ons kunnen zijn? 
als wij pijn hebben, ziek zijn 
of eenzaam door de dagen gaan: 
is er een kracht die ons doet opstaan? 
  
Kom mij niet aan 
met mooie woorden, 
zeg niet dat lijden een zin heeft, 
een doel. 
Als de afgrond zich opent en nergens 
houvast is 
troost mij dan niet 
met andermans pijn, 
kom mij niet aan 
met schoonheid en zon. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Maar waak met mij 
in de grot van de smart, 
begrijp de volle omvang 
van mijn klacht, 
kleineer mij niet, 
laat mij mijn waardigheid. 
Wie weet, in de nacht, 
tussen jou en mij, 
roert zich een kracht die geneest. 
  
                                                 Catharina Visser 

 
 

mailto:Opdehoogte@leidsebinnenstadsgemeente.nl
http://www.leidsebinnenstadsgemeente.nl/

