
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Dienst  
in de Hooglandse Kerk: 
Zondag 6 maart 2022, 10.00 uur.  
Voorganger: ds. Jacob Korf, Den Haag 
Organist:      Willeke Smits 
 

  Vieren: 
Zondag 6 maart, ds. Jacob Korf, met medewerking van de Leidse Cantorij 
onder leiding van Hans Brons. 
Zondag 13 maart, ds. Bert Kuipers, Rotterdam 
Zondag 20 maart, ds. Margreet Klokke. 
 

6 maart 2022, 30e jaargang 

 
 

 

 

Nieuwsbrief van de Leidse 
Binnenstadsgemeente 
  

Zesentwintigste jaargang 
 

Gecombineerde Collecte: 
Diaconie, Algemeen kerkenwerk PGL en  
kosten onderhoud kerkelijke gebouwen, 
op rekening NL71INGB0678651094 
t.n.v. Protestantse Gemeente Leiden 
o.v.v. collecte 6 maart 2022 LBG,  
                             of met de Givt-app. 

In deze Op de Hoogte: 
                                                         - Paasgroetenactie 
     - Van de predikant                      - Benoeming  
    - Op weg naar Pasen                  - Cantatedienst 
    - Vrijwilligers gevraagd              - Agenda 
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  Van de  
  Predikant 
 
Bij de kerkdiensten 
Wat was het bijzonder 
en ontroerend om 
afgelopen zondag 
weer met zoveel 
mensen in de kerk te 

zijn, en dat iedereen zonder Kerktijdapp 
of registratie naar binnen kon! U ziet 
hier een tweetal foto’s, gemaakt door 
Simon van Wijlen. Omdat we in de 
zomerkerk bij elkaar kwamen, was er 
zoveel 
ruimte dat 
ook de 
kwetsbare 
mensen 
onder ons 
zich op hun 
gemak 
konden 
voelen. Ook 
al zitten we 
de komende 
zondagen 
weer in de 
winterkerk, er zal steeds aandacht voor 
hen zijn. Schroom niet, de 
ambtsdragers te vragen waar u de 
broodnodige ruimte om zich heen kunt 
hebben.  

Liturgie 40-dagentijd 
Afgelopen woensdag is de 40-dagentijd 
voor Pasen begonnen. In de 
Hooglandse Kerk luidden we deze 
periode in met een vesper in het koor, 
georganiseerd door de drie 
binnenstadskerken. Het is vanouds een 
tijd van bezinning, gericht op het 
persoonlijk leven. Door welke drijfveren 
laat ik mij leiden? Hoe vrij ben ik 
eigenlijk? Waar breng ik offers aan? En 
als ik nu bid om vrede in Europa, heb ik 
dan ook vrede met mijzelf en de 
mensen om mij heen? Dit type vragen 
hoort bij de 40-dagentijd. Daarin is deze 
‘paarse periode’ anders dan de advent, 
die meer gericht is op de wereld, op alle 
duisternis om ons heen waarin het licht 
gaat schijnen.  
In paarse tijden wordt er geen Gloria 
gezongen, na het Kyrie. Het loflied 
verstomt, tót Witte Donderdag, als we 
aan de tafel van de Heer over Goede 
Vrijdag heen uitreiken naar Pasen. Tót 
dan wordt er na het kyriegebed een lied 
om ontferming gezongen. Daarbij 
blijven we zitten.   
 
Nieuwe serie 
In de 40-dagentijd wordt er een serie 
diensten gehouden over ‘De zeven 
werken van barmhartigheid’.  
Dit is een idee van de diaconale raad, 
ontleend aan Kerk in Actie.  
De zeven werken van barmhartigheid 
komen uit Matteüs 25: 31 – 46.  
Daarin vertelt Jezus, over wat belangrijk 
is in de ogen van God (het ‘laatste 
oordeel’). Rechtvaardig ben je, zegt hij, 
als je mensen met honger te eten geeft, 
en dorstigen te drinken.  
Als je vreemdelingen opneemt, en 
naakten kleedt. Als je zieken bezoekt, 
en naar gevangenen toe gaat. Want: 
Wat je voor de onaanzienlijksten van 
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mijn broeders of zusters hebt gedaan, 
dat heb je voor mij gedaan. Later is 
daar nog ‘de doden begraven’ aan 
toegevoegd, en zo werden het ‘De 
zeven werken van barmhartigheid’.    
De gastpredikanten die de komende tijd 
bij ons voorgaan hebben zich bereid 
verklaard aan deze serie mee te doen! 
Ds. Jacob Korf leest vandaag een 
verhaal dat past bij ‘de doden begraven’ 
uit het evangelie naar Johannes over de 
vrouw die Jezus zalft, voor zijn 
begrafenis.  
Ds. Bert Kuiper, die volgende week 
voorgaat in een dienst van schrift en 
tafel, leest een verhaal dat past bij ‘de 
hongerigen voeden’.  
 
Ik wens u inspirerende diensten!  
 
Cursussen en ontmoetingsavonden 
Afgelopen dinsdag is de meditatie- 
cursus ‘Bezinning in de 40-dagentijd’ 
begonnen in de Hooglandse Kamer.  
Dit blijkt niet alleen een mooie 
expositie-ruimte te zijn, maar ook een 
hele fijne ontmoetingsplek.  
Er doen bijna twintig mensen aan mee, 
daarmee zit de groep vol.   
Nu er thuis weer meer dan vier mensen 
op bezoek mogen komen, wordt de 
organisatie van de ontmoetingsavonden 
in de wijken weer opgepakt.  
De Merenwijk is eerst aan de beurt, op 
24 maart. Monica van der Heul en 
Willemijn van der Bijl versturen de 
uitnodigingen. 
Hebt u er geen ontvangen en komt u 
toch graag – laat het me even weten!  
U bent natuurlijk welkom.  
  
Even weg 
De komende week ben ik even weg, tot 
zondag 13 maart.  

Ds. Mirjam Buitenwerf vervangt mij. 
Haar telefoonnummer is: 06-40425789 
 
Een zinvolle 40-dagentijd gewenst.  
  
                                                 Hartelijke groet! 

   Ds. Margreet Klokke 
     

O-O-O-O-O 
 
 

  Kindernevendienst 
  Op weg naar Pasen 

Voor gezinnen biedt de kinderneven- 
dienst een boekje aan waarmee je naar 
Pasen kunt toeleven. Het is bedoeld 
voor de 40-dagentijd. Naast het boekje 
zijn er ook kaarten die je in standaards 
neer kunt zetten om zo een verteltafel 
te maken. Deze platen komen ook terug 
in de kindernevendienst. 
De boekjes worden uitgedeeld vóór de 
kerkdienst, ook kun je er één opvragen 
via emmvandeglind@gmail.com.  
Meer informatie is te vinden op de 
website van het NBG:             
https://debijbel.nl/bijbelbasics. 

mailto:emmvandeglind@gmail.com
https://debijbel.nl/bijbelbasics
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  Hooglandse Kamer zoekt 
  vrijwilligers  

De Hooglandse Kamer is een ruimte in 
het oude centrum van Leiden voor 
gesprekken, kunst en muziek. Wij 
nodigen boeiende mensen uit om te 
vertellen wat hen bezighoudt, inspireert 
en draagt. Wij laten muziek horen met 
thema’s die van alle tijden zijn. En wij 
vragen kunstenaars werk te exposeren 
dat het hart kan raken.  
 
Voor deze expositieruimte zoekt De 
Hooglandse Kamer vrijwilligers voor de 
openstelling. Deze ruimte is twee 
middagen per week geopend. En wel 
woensdag- en zaterdagmiddag van 
12.00 tot 16.00 uu 
Doel: 
Ontvangen van bezoekers van de 
Hooglandse Kamer 
Werkzaamheden: 
Voorbereiden: De Kamer netjes maken, 
kijken of er nog genoeg folders zijn, 
kaars aan, reclameborden buitenzetten, 
óók op het plein met de cafés bord 
buiten zetten met verwijzing naar 
‘Ingang om de hoek’. 
Ontvangen van de bezoekers 
Bezoekers vragen of ze de Hooglandse 

Kerk ook willen zien, als de kerk niet is 
verhuurd  
Verstrekken van informatie aan de hand 
van foldermateriaal  
Afronden: Kamer netjes maken, 
reclameborden binnen zetten, afwassen 
en opruimen van evt. kopjes, in logboek 
je ervaringen schrijven 
Gevraagd: 
Wij zijn op zoek naar gastvrouwen/-
heren die: 
Communicatief en representatief zijn en 
het leuk vinden om bezoekers te 
ontvangen en te woord te staan. 
Tijdsbesteding:  
Minimaal twee uur per maand 
beschikbaar, maar het liefst natuurlijk 
wat meer.  
U bent nooit alleen, want in beginsel 
zijn er tenminste twee vrijwilligers 
tegelijk aanwezig, u heeft dus ook 
aanspraak. 
Interesse? 
U kunt u aanmelden via ons e-
mailadres: info@hooglandsekamer.nl 
Na ontvangst van uw mail zullen wij u 
zo spoedig mogelijk uitnodigen voor 
een gesprek. 
 
                     

O-O-O-O-O 

 
  Paasgroetenactie voor    
  gevangenen 
Een paasgroet doet goed. Ontvangers 
realiseren zich dat er aan hen gedacht 
wordt en dat er mensen zijn die zich 
inleven in hun situatie. Het is goed om 
de boodschap van Pasen ieder jaar 
weer door te geven. 
De Paasgroetenactie is een actie van 
de Protestantse Kerk en Kerk in Actie 
om gedetineerden een bemoediging te 
sturen met Pasen. Het thema van de 
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paaskaart in 2022 is 'Opstanding: Uw 
licht heelt wat gebroken is'. 
U kunt hier aan mee doen. Volgende 
week zondag, 6 maart, kunt u na de 
dienst één of meer Paaskaarten 
aanschaffen, schrijven en dezelfde 
week posten. Ze kosten 75 cent per 
stuk, verzoek is om contant en zoveel 
mogelijk gepast te betalen. 
Meer info vindt u op: 
https://protestantsekerk.nl/thema/paasg
roetenactie/ 
Vragen? Mail ze naar 
diaconaleraad@leidsebinnenstadsgeme
ente.nl  
 

O-O-O-O-O 
 
 

  NBG-VU 
  Benoeming hoogleraar 
Matthijs de Jong is per 1 maart 
benoemd tot bijzonder hoogleraar 
Bijbelvertalen aan de Vrije Universiteit 
Amsterdam (VU). 
 
‘Dit draagt eraan bij dat er ook in de 
toekomst goed opgeleide bijbelvertalers 
zijn in het Nederlandse taalgebied', zegt 
directeur Rieuwerd Buitenwerf van het 
Nederlands-Vlaams Bijbelgenoots chap 
(NBG). De VU ziet uit naar de komst 
van De Jong. 
 
De Jong volgt als hoogleraar 
bijbelvertalen Lourens de Vries op, die 
onlangs met emeritaat ging. Op verzoek 
van het NBG blijft dit specialisme nu als 
bijzondere leerstoel bestaan aan de 
faculteit Religie en Theologie van de 
VU. De Jong wordt parttime hoogleraar 
en blijft daarnaast werken bij het NBG. 
'Bijbelvertalen is een vak met grote 
maatschappelijke relevantie. Dat bleek 

toen de verschijning van de NBV21 
groot nieuws was’, aldus Buitenwerf. 
‘Het maken van een goede 
Bijbelvertaling is een specialisme 
waarvoor een wetenschappelijke 
opleiding nodig is. Dat specialisme 
krijgt, hopen wij, door het onderzoek en 
het onderwijs van De Jong de aandacht 
die het verdient.’ 
                                        Bron: VU-nieuws 
 

O-O-O-O-O 
 
 

  Cantatedienst 
   Bachcantate 27 maart 17.00 uur 
   Pieterskerk 
De cantatedienst op 27 maart wordt 
sinds februari 2020 weer de eerste 
cantate met koor en musici die  volledig 
open is voor publiek. Het is weer 
mogelijk een cantatedienst zonder 
beperkingen te bezoeken. 
 
Het Kamerkoor Collegium 
Musicum onder leiding van 
Gerrit Maas voert dan de 
cantate BWV 14 uit van J.S. 
Bach: Wär Gott nicht mit uns diese Zeit. 
Ook zal een lied van J.H. Schein 
gezongen worden: Da Jacob vollendet 
hatte. De solisten zijn sopraan Marjon 
Strijk, tenor Dierick Aartsen en bas 
Janko Fraanje. 
Organist bij deze dienst is Bert 
Mooiman. De voorganger is ds. Marleen 
Blootens uit Delft. 
 
De cantate is bedoeld voor de derde 
zondag na Driekoningen, maar is 
geschreven bij psalm 124, een lied van 
bevrijding, over door de diepte 
heenkomen – een tekst dus die ook 
heel goed past bij de tijd voor Pasen. 
 

https://protestantsekerk.nl/thema/paasgroetenactie/
https://protestantsekerk.nl/thema/paasgroetenactie/
mailto:diaconaleraad@leidsebinnenstadsgemeente.nl
mailto:diaconaleraad@leidsebinnenstadsgemeente.nl
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Agenda    

  8 maart Labyrint lopen 20.00 uur Hooglandse Kerk 

13 maart Kamervragen, Fokke Obbema 15.00 uur Hooglandse Kamer 

24 maart Huiskameravond 20.00 uur Merenwijk 

27 maart Cantatedienst 17.00uur Pieterskerk 

    

    

    
 

Redactie Op de Hoogte: Aad Hamoen, Wim Timmers, Hetty Veldhuyzen van Zanten 
 

Bijdragen en mededelingen ontvangen we graag op het e-mailadres: 
Opdehoogte@leidsebinnenstadsgemeente.nl 

Postadres: Carneoolstraat 32, 2332 KB  Leiden 
 

predikant: Ds. M.R. Klokke, 
Oude Rijn 156, 2312 HM  Leiden, tel.: 06-48228505    

email: klokke@leidsebinnenstadsgemeente.nl 
  
 

 

 

    Geef vrede ,Heer, geef vrede, 
    de aarde wacht zo lang, 
    er wordt zo veel geleden, 
    de mensen zijn zo bang, 
    de toekomst is zo duister 
    en ons geloof zo klein;  
    o Jezus Christus, luister 
    en laat ons niet alleen! 
 
    Geef vrede, Heer, geef vrede, 
    bekeer ons felle hart. 
    Deel ons uw liefde mede, 
    die onze boosheid tart, 
    die onze mond leert spreken 
    en onze handen leidt. 
    Maak ons een levend teken: 
    uw vrede wint de strijd!               LB 1010 v 2,4 tekst: Jan Nooter 

 

De volgende Op de Hoogte komt uit op zondag 27maart. 
Kopij kunt u bij de redactie inleveren tot maandagavond 21 maart. 

 
De website van de Leidse Binnenstadsgemeente: 

 www.leidsebinnenstadsgemeente.nl  
 

Deze en vorige ‘Op de Hoogten’ zijn op de website na te lezen: 
(onder ‘archief’ en vervolgens ‘Op de Hoogte’) 

 

mailto:Opdehoogte@leidsebinnenstadsgemeente.nl
http://www.leidsebinnenstadsgemeente.nl/

