
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Dienst  
in de Hooglandse Kerk: 
Zondag 20 februari 2022, 10.00 uur.  
Voorganger: ds. M.R. Klokke 
Organist:      Willeke Smits 
 

  Vieren: 
Zondag 20 februari, ds. Margreet Klokke, dienst met jongeren. 
Zondag 27 februari, ds. Margreet Klokke. 
Woensdag 2 maart, 19.30 uur, Aswoensdag, ds. Margreet Klokke, vesper. 
Zondag 6 maart, ds. Jacob Korf, met medewerking van de Leidse Cantorij 
onder leiding van Hans Brons. 

In deze Op de Hoogte: 

• Van de predikant 

• We gaan weer open 

• Wereldgebedsdag 

• Labyrint lopen 

• Vertalen is kiezen 

• Happietaria 

• In Memoriam 

• Zuurstoffabriek Nepal 

• Nieuwe teamleider 

 

20 februari 2022, 30e jaargang 

 
 

 

 

Nieuwsbrief van de Leidse 
Binnenstadsgemeente 
  

Zesentwintigste jaargang 
 

Gecombineerde Collecte: 
Diaconie, Algemeen kerkenwerk PGL en  
kosten onderhoud kerkelijke gebouwen, 
op rekening NL71INGB0678651094 
t.n.v. Protestantse Gemeente Leiden 
o.v.v. collecte 20 februari 2022 LBG,  
of met de Givt-app. 
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  Van de  
  Predikant 
 
Bij de kerkdiensten 
Vandaag, zondag 20 
februari, is er een 
dienst met jongeren. 
Het thema ervan is: 
‘Wat is de zin van 

naar de kerk gaan?’ De dienst past in 
de serie over ‘Zinvol leven’ aan de hand 
van het boek Prediker. Vorige week 
hebben elf jongeren uit de Leidse 
Binnenstadsgemeente drie 
gemeenteleden geïnterviewd, over 
waarom zij naar de kerk gaan. Zij 
hebben die interviews gefilmd, en als 
alles gaat zoals gehoopt zullen de 
interviews te zien zijn op onze website. 
Deze interviews vormen het 
uitgangspunt van de dienst. De 
belangrijkste vraag is: Verander je 
erdoor, maakt het uit voor je dagelijkse 
leven? We zullen een aantal 
Engelstalige liederen zingen, omdat die 
wat dichter bij de belevingswereld van 
jongeren staan. Emma Brown zal ons 
door haar zang helpen zelf ook echt 
mee te zingen. Allen welkom, live of via 
de livestream!  
Op zondag 27 februari wordt de laatste 
in de serie diensten over het boek 
Prediker gehouden. Het zal dan gaan 
over de vraag, die deze bijbelse filosoof 
eigenlijk nog het meeste van alles bezig 
houdt: Jeugdigheid en gezondheid zijn 
belangrijke waarden bij ons, maar 
uiteindelijk is elk mens sterfelijk. Hoe 
kun je leven, met dat besef? Na afloop 
van de dienst zal er gelegenheid zijn 
om met elkaar na te praten over deze 
existentiële vraag.  
De cantatedienst van zondag 27 
februari in de Pieterskerk gaat helaas 

niet door, omdat er volgens de in die 
context geldende regels op dit moment 
nog niet meer dan 75 personen terecht 
kunnen en de professionele streaming 
die er gemaakt wordt te duur is. We 
stellen onze hoop op de cantatedienst 
van 27 maart!  
De eerstvolgende doopdienst is 
gepland op zondag 1 mei… 
 
Cursussen 
Op donderdag 24 februari wordt de 
tweede avond in de serie ‘Wijn en 
wijsheid’ gehouden, voor studenten en 
young professionals. Een deel van de 
vaste groep 20-gers en 30-gers van de 
LBG heeft zich er deze keer bij 
aangesloten. We komen bij elkaar in de 
Hooglandse Kamer om 20.30 uur. Je 
bent ook welkom als je er de eerste 
keer niet was. Aan de hand van teksten 
uit Prediker praten we over ‘Zinvol 
leven’.  
De cursus ‘Bezinning voor de 40-
dagentijd’ begint op dinsdag 2 maart om 
20.15 uur. Deze groep zit intussen vol. 
Wie zich ervoor hebben aangemeld, 
zullen een persoonlijke uitnodiging 
krijgen.  
 
Hooglandse Kamer en – Kerk – open!  

Op zaterdag 19 februari is de 
Hooglandse Kamer voor het eerst na 
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een Corona-winterslaap weer open 
gegaan. Daarmee is ook de Kerk weer 
open, voor wie er even stil wil zijn en 
een kaarsje aansteken, of de kathedraal 
van licht graag (weer) van binnen willen 
zien. Wie wil weten wanneer de Kamer 
en de Kerk precies open zijn, kan kijken 
op www.hooglandsekamer.nl. We 
proberen deze website geregeld te 
actualiseren.  

Met een hartelijke groet,  
ds. Margreet Klokke 

 
o-o-o-o-o 

 

  We gaan weer open –  

  27 februari     
  feestelijke dienst in de zomerkerk 
 
We zijn nooit echt dicht geweest, maar 
we gaan wel weer helemaal open!  
 
Op zondag 27 februari gaan we ruimte 
maken voor een feestelijke kerkdienst in 
een geheel verwarmde zomerkerk. Na 
de dienst is er koffie in het Hoogkoor 
met taart voor Nepal. We bekijken nog 
hoe we ook qua muziek in die 
kerkdienst extra feestelijk kunnen 
uitpakken, maar dat komt vast goed!  
 

De 
kerktijdapp is 
uitgeschakeld 
en iedereen is 
zonder 
uitnodiging 
welkom. We 
zetten de rijen 
stoelen 
waarschijnlijk 

nog wel even op 1,5 meter afstand, 
maar drie stoelen tussenruimte is niet 
meer nodig. Tegelijkertijd kunnen we 
nog steeds wat afstand tot de buurman 

of buurvrouw bewaren zolang de kerk 
niet vol zit.  We hopen van harte dat op 
deze basis heel veel van u willen en 
durven komen. En als dat voor u op 27 
februari nog niet het geval is, dan 
wellicht later alsnog, bijvoorbeeld met 
Palmpasen of Pasen.  
 
Na 27 februari moeten we nog wel 
enkele zondagen terug naar de 
winterkerk omdat het nog te koud is 
buiten. Meestal gaan we met 
Palmpasen definitief over naar de 
zomerkerk. Omdat (Palm)Pasen dit jaar 
relatief laat valt, kunnen we dit jaar 
wellicht eerder naar de zomerkerk, waar 
(gevoelsmatig) meer ruimte is.   
 
Achtergrond 
Net als ik zult u de persconferentie 
gisteravond met wat gemengde 
gevoelens hebben bekeken. Wat 
ontroerend mooi dat dit nu weer kan. 
Wat fijn dat we elkaar weer op veel 
plekken kunnen zien en dat we 
spontaan dingen kunnen gaan doen. 
Maar: is dit het dan echt? De minister 
hield gisteren terecht ook een slag om 
de arm. En: er zijn nu nog zulke grote 
aantallen besmettingen, ook al lopen 
die aantallen snel terug. Wat betekent 
heropening voor al die kwetsbare 
mensen in onze samenleving en in 
onze gemeenschap?  
 
En toch denken we dat deze 
heropening van de samenleving ook in 
de kerk mogen vieren en zelfs moeten 
vieren. Dat is dan ook precies wat we 
gaan doen, op 27 februari in een 
feestelijke kerkdienst en later dit jaar 
met een echt feest.  
 
Tegelijkertijd blijven we voorlopig 
voorzichtig met elkaar. We blijven we 

http://www.hooglandsekamer.nl/
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dus thuis als we klachten hebben of 
daarover twijfelen. Een ook al zijn de 
regels in de maatschappij ruimer, het 
zou mooi zijn als we de discipline 
kunnen opbrengen om ook niet naar de 
kerk te komen als we een huisgenoot 
met corona hebben. We realiseren ons 
in zo’n geval dat we de afgelopen twee 
jaar al zoveel online-diensten hebben 
gezien dat er nog wel één of twee bij 
kunnen.  
 
Voor mensen die kwetsbaar zijn, 
houden we plekken open op de 
achterste rijen of aan de zijkanten, niet 
om ze weg te stoppen (juist niet), maar 
om ze de ruimte te geven. We kunnen 
echter niet allemaal op de achterste rij 
zitten, dus gebruik die ruimte alleen als 
je haar echt nodig hebt of denkt te 
hebben.  
 
Overige maatregelen 
Ook de mondkapjes zijn 
niet langer verplicht. Er is 
uiteraard geen bezwaar 
tegen ze wel te 
gebruiken in de kerk. De 
beperkingen in het gebruik van de zalen 
in de kerk (aantallen per zaal, koffie) 
zijn vervallen. Het Opstartteam gaat 
voorlopig op non-actief; laten we hopen 
dat we het komend najaar of komende 
winter definitief kunnen opheffen.  

Met hartelijke groet,  
Henk ten Voorde, voorzitter 

 
o-o-o-o-o 

 

  Wereldgebedsdag  
Vrijdag 4 maart is het 
Wereldgebedsdag. U 
bent van harte 
uitgenodigd voor de 
viering op die datum om 

20.00 uur in de Regenboog, 
Watermolen 2, Leiden - Merenwijk. 
De orde van dienst draagt de naam 
“Gods belofte” en werd dit jaar  
opgesteld door het oecumenisch 
Wereldgebedsdagcomité uit  
Engeland - Wales & Noord-Ierland. Het 
thema voor de viering is  
afgeleid uit de tekst van Jeremia 29 : 
11: “Mijn plan met jullie staat vast. Ik 
heb jullie geluk voor ogen, niet jullie 
ongeluk. Ik zal je een hoopvolle 
toekomst geven.” 
Een eveneens oecumenische 
vrouwengroep uit Leiden e.o. geeft 
deze dienst gestalte met lezingen en 
gebeden.  
Wie wil mee zingen in een projectkoor 
voor deze dienst? Er worden 
Nederlandse en Engelse liederen 
gerepeteerd. Meld je dan aan bij Ingrid  
Weitenberg, ingridjam@hotmail.com. 
U kunt ook thuis mee vieren via het  
youtubekanaal van  
https://deregenboogmerenwijk.nl.  

Of de hierbij 
afgedrukte code 
scannen. Dan komt 
u ook op de 
streaming van de 
dienst terecht.  
Het is ook mogelijk 
om een paar 
exemplaren  
van het 

liturgieboekje bij de Leidse 
voorbereidingskring aan te vragen. Dan 
kunt u thuis in uw woonkamer met een 
vriend of  
tweede gemeentelid zelf de dienst 
bidden. 
  
Contact:  
Barbara Heubeck, e-mail 
Heubeck@hetnet.nl.  
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“Gods belofte” is het onderwerp van dit 
geborduurde kunstwerk. 

 

Op zijn manier vat het de Bijbeltekst 
samen. 

Barbara Huebeck 
 

o-o-o-o-o 
 

 .  Labyrint lopen 
Op 8 maart organiseren we in de 
Hooglandse Kerk een Labyrint avond. 
We hebben voor deze avond het thema 
“Beweging” gekozen. In de bijbel-
verhalen zijn mensen voortdurend in 
beweging.  
Onderweg komen ze Heilige plaatsen 
tegen. Denk bijvoorbeeld aan Jacob die 
op weg is om zijn broer te ontmoeten. 
Onderweg verblijft hij een nacht aan de 
oever van de Jabbok.  
We hebben de avond ingedeeld rond dit 
op weg zijn en de Heilige plaatsen. 

Labyrint lopen is een vorm van 
meditatie. Het Labyrint bestaat uit één 
pad die naar het middelpunt leidt. Het 
pad naar het middelpunt staat symbool 
voor loslaten, het verblijf in het 
middelpunt staat symbool voor 
ontvangen, de terugweg staat symbool 
voor verandering. Wij geven je een 
tekst mee om deze drie bewegingen 
vorm te geven. 
 
We starten op dinsdag 8 maart om 
20:00 uur, de ingang is via het 
Hooglandse Huis op de kop van de 
Hooglandse Kerkgracht. Omdat we de 
1,5 m regel willen handhaven, hebben 
we een aantal activiteiten bedacht, 
zodat er steeds één persoon tegelijk op 
het labyrint loopt. Het is noodzakelijk 
om je vooraf aan te melden voor deze 
activiteit zodat wij het programma goed 
op het aantal aanwezigen kunnen 
afstemmen.  

Aanmelden kan door een mail te sturen 
naar Labyrint.PGL@gmail.com. We 
bevestigen dan je deelname aan de 
avond. 

Groeten,  
Jutta, Rietje, Barbara en Marius. 

 
o-o-o-o-o 

 

  Vertalen is kiezen! 
De werkgroep Kerk en Israël (ringen 
Katwijk en Leiden) nodigt u van harte uit 
voor een lezing door ds. Piet van 
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Midden over het onderwerp ‘vertalen is 
kiezen’. 
In 2021 verscheen al weer een nieuwe 
Nederlandse Bijbelvertaling: de NBV21. 
Dit is een herziening van de NBV 
(Nieuwe Bijbelvertaling) uit 2004, met 
als motto “dicht bij de bron”. 
Wat betekent dat, ‘dicht bij de bron’. 
Kun je bij het vertalen de uitgangs-
punten van de brontaal wel  
meenemen?  
Kun je er voor zorgen dat de vertaling 
voldoende toegankelijk is 
voor de hedendaagse lezers? Hoe 
voorkom je dat bij het vertalen de 
betekenis van de tekst gestuurd wordt 
in een bepaalde richting? Kortom: 
vertalen is kiezen. 
 

 
Dinsdag 8 maart, 20.00 uur in de 
Dorpskerk te Voorschoten, Kerkplein 2. 
Toegang vrij, er is een pauze met 
koffie/thee (vrijwillige bijdrage) 
Informatie en opgave: 
wesseling.j@hetnet.nl 
De actuele coronarichtlijnen worden 
gevolgd. De ruimte is groot en er wordt 
geventileerd. 
 

In Memoriam 
Ds. H. Hortensius, emeritus predikant 

binnen de Protestantse Kerk in 
Nederland (PKN), is op 9 februari 

overleden. 
 
Hendrik Hortensius werd geboren op 13 
september 1928 in Naaldwijk.  
Hij studeerde theologie aan de Vrije 
Universiteit in Amsterdam en werd in 
1952 predikant van de gereformeerde 
kerk in Engwierum. Daarna stond hij in 
Ommen (1957), Harderwijk (1963).  
 
Vanaf 1969 werd hij predikant in 
Leiden.  
Lange tijd was 
hij daar de 
predikant van 
Leiden noord, 
verbonden aan 
de Petrakerk. 
 
Ook was hij, vanaf de oprichting,  de 
eerste predikant van de Merenwijk. De 
pionier van de samenwerking met de 
katholieken aldaar. Voor heel veel 
mensen van onze Binnenstads-
gemeente was hij de wijkpredikant en 
voor heel veel, voornamelijk 
gereformeerden In Leiden ,was hij een 
geliefde predikant. 
Ds. Hortensius ging in 1990 met 
emeritaat. 
 

o-o-o-o-o 
 

 
 

  Happitaria Leiden geopend! 
Jaarlijks worden door heel Nederland 
meerdere pop-up restaurants, 
Happietaria’s, geopend voor het goede 
doel. In Leiden is dat dit jaar aan het 
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Arubapad 2. Reserveer nu (tot uiterlijk 
12 maart) een plekje via:    
happietaria.nl/leiden. 
 
Happietaria Leiden zet zich in om 
seksueel geweld en mensenhandel 
tegen vrouwen en meisjes in Nepal 
tegen te gaan.  

Met het geld dat wordt opgehaald 
kunnen we onder andere de kwetsbare 
vrouwen voorlichting geven over de 
gevaren van mensenhandel, trainingen 
en zelfhulp groepen aanbieden en 
samenwerken met de lokale partijen die 
zich inzetten tegen mensenhandel 
(zoals de politie en overheid). Ook 
kunnen we met dit geld 
opleidingsmogelijkheden en 
werkgelegenheid faciliteren. Dit zorgt er 
voor dat we vrouwen in Nepal een 
betere en veiligere toekomst kunnen 
bieden. 

o-o-o-o-o 
 
 

  Zuurstoffabriek Nepal 
Beste 
Allemaal, de 
productie van 
de Zuurstof-
fabriek is 
afgelopen 
dinsdag 

begonnen. Ze zijn gestart met het vullen 
van zuurstofflessen. Als dit goed gaat 
wordt binnen paar dagen de productie 
definitief gestart. Mede dankzij jullie 
steun. Geweldig! 

Ram Budhathoki 

  Nieuwe teamleider 
  van de Bakkerij 
In mei kom ik, Judith van den Berg-
Meelis, als diaconaal predikant het 
team van de Bakkerij versterken.  
Na een korte 
inwerkperiode 
zal ik vanaf 1 
juli de taken 
van Ton Snep-
vangers als 
teamleider van 
De Bakkerij 
overnemen. 
Iets waar ik me 
zeer op 
verheug en met 
plezier voor ‘terugkeer’ naar Leiden!  
 
 
Diaconie zit mij in het bloed. 
Op dit moment ben ik 
gemeentepredikant in Roermond, 
Limburg, in een zeer multiculturele, 
buurtgerichte en diaconale kerk.  
Voorheen heb ik in diverse diaconale 
functies gewerkt, o.a. vier jaar als 
uitgezonden predikant in West-Timor, 
Indonesië en als diaconaal pionier/ 
opbouwwerker voor de Lutherse 
diaconie in Amsterdam en Amstelveen. 
De passie voor het diaconale werk zit 
mij in het bloed, zou je kunnen zeggen. 
En dat begon allemaal met De Bakkerij! 
Toen ik in Leiden theologie studeerde 
maakte ik binnen mijn studie al kennis 
met De Bakkerij en was zodanig onder 
de indruk dat ik vanaf dat moment wist: 
dit is wat ik wil, hier ligt mijn passie! 
Vandaar dat ik de kans niet liet liggen 
toen deze vacature voorbij kwam en 
gelukkig was dat wederzijds. 

 
ds. Judith van den Berg- Meelis 



8 

 

 
 

Agenda    

23 februari Kerncursus 20.15 uur Hooglandse Huys 

24 februari Wijn en Wijsheid 20.30 uur Hooglandse Kamer 

  1 maart Bezinning op weg naar Pasen 20.15 uur Hooglandse Kamer 

  2 maart Vergadering BKL 20.00 uur Hooglandse Huys 

  3 maart Vergadering Diaconale Raad 20.00 uur Hooglandse Huys 

  8 maart Labyrint lopen 20.00 uur Hooglandse Kerk 

    

    
 

 
 

 

  Je kunt beter met zijn tweeën dan    

  alleen zijn, want samen zwoegen  

  loont. Wanneer twee vrienden samen  

  zijn en een van beiden valt, helpt de  

  ander hem weer overeind, maar wie 

  alleen is en ten val komt is  

  beklagenswaardig, want hij heeft   

  niemand die hem op de been helpt.  

 

  NBV21: Prediker 4: 9-11    

 

De volgende Op de Hoogte komt uit op zondag 6 maart. 
Kopij kunt u bij de redactie inleveren tot maandagavond 28 februari. 

 
De website van de Leidse Binnenstadsgemeente: 

 www.leidsebinnenstadsgemeente.nl  
 

Deze en vorige ‘Op de Hoogten’ zijn op de website na te lezen: 
(onder ‘archief’ en vervolgens ‘Op de Hoogte’) 

 

Redactie Op de Hoogte: Aad Hamoen, Wim Timmers, Hetty Veldhuyzen van Zanten 
 

Bijdragen en mededelingen ontvangen we graag op het e-mailadres: 
Opdehoogte@leidsebinnenstadsgemeente.nl 

Postadres: Carneoolstraat 32, 2332 KB  Leiden 
 

predikant: Ds. M.R. Klokke, 
Oude Rijn 156, 2312 HM  Leiden, tel.: 06-48228505    

email: klokke@leidsebinnenstadsgemeente.nl 
  
 

 

http://www.leidsebinnenstadsgemeente.nl/
mailto:Opdehoogte@leidsebinnenstadsgemeente.nl

