Wat fijn dat u onze dienst komt bezoeken. We informeren u graag over
het volgende:

1. Het dringende advies is om 1,5 meter afstand (= 3 stoelen) aan te
houden tot diegene die naast u zit en niet tot hetzelfde gezin/huishouden
behoort.

2. Bij het verplaatsen in de kerk draagt u een mondkapje. Als u op uw plaats
zit, mag het af.

3. Uw jas en tas houdt u bij zich. Wilt u na afloop van de dienst goed opletten
dat u alles weer meeneemt?

4. AVG: Er worden beeldopnamen gemaakt die (kunnen) worden
uitgezonden. Indien u niet in beeld wilt komen, meldt u dit dan zelf bjj
binnenkomst in de kerk? Er wordt dan in overleg met u naar een oplossing
gezocht.

5. Na het ‘Amen’ mag u uiteraard nog plaatsnemen om naar het orgelspel te
luisteren.

En natuurlijk wensen wij u een mooie en gezegende dienst toe!

Orde van dienst Leidse Binnenstadsgemeente, zondag 13 februari 2022
Voorganger: ds. R. Kouwijzer — Organist: W. Smits — Ouderling van dienst: W. van der

Bijl

Inleidend orgelspel: Tiento de mana derecha — Pablo Bruna (1611-1679)
Ontsteken van de kaarsen
Begroeting door de ouderling van dienst

VOORBEREIDING

Lied (staande): LB 15

Stilte en Bemoediging

Kyriegebed, met gezongen kyrie (LB 301-e 3x)
Loflied (staande): LB 305

DIENST van het WOORD
Groet:

V: Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus,
G: door de heilige Geest, Amen.

Moment met de kinderen
Gebed

Schriftlezing: Exodus 3:1-15
Lied: LB 25:1,2,4,10

Preek




Lied: LB 324:1-3

DIENST van GAVEN en GEBEDEN
Gebedsintenties
Voorbeden, stil gebed, afgesloten met gezamenlijk gebeden ‘Onze Vader’

Collecte, met mededelingen uit de gemeente
Lied (staande): LbvdK 1973: 13b

D’Almachtige_is mijn Herder en Geleide, wat is er dat me schort?

Hij weidt mij als zijn schaap, in vette weide waar gras noch groen verdort.
Hij drenkt mijn ziel in koele bronn_en beke. Indien mijn geest verstrooi’
en afdwaal van de kudd_en rechte streke, Hij brengt ze weer te kooi.

Hij brengt mij op de heerbaan van zijn wetten en ’t goddelijke recht,
om zijnen naam en eer in top te zetten door ’t lof van zijnen knecht.
Al zworf ik om in nare_en donkre dalen, beschaduwd van de dood,
nog vreest mijn hart geen ongeluk, noch kwalen: Hij staat me bij in nood!

Ik mag me vast op zijnen staf verlaten en trouwe herdersstok.

Hij dekt voor mij, ten schimp van die mij haten met onverzoenbre wrok,
een volle dis, gelaan met lekkernijen. Hij zalft mijn haar en hoofd

met oliegeur, om ’t aanschijn te verblijen door glans die druk verdooft.

Wat wordt aan mij een schone kelk gegeven vol wijns! God stot zijn hart
genadig uit, ten beste van mijn leven, ten troost van alle smart.

Ik zal Gods huis en zegen rijke tempel bewonen dag en nacht,

en nimmermeer verlaten Arons drempel, maar sterven op mijn wacht!

Zegen (met gezongen Amen)
Zondagsgroet
Orgelspel: Gaitilla de mano izquierda — Sebastian Duron (1660-1716)

Informatie over de LBG vindt u op www.leidsebinnenstadsgemeente.nl.
Daar kunt u zich ook abonneren op de nieuwsbrief.

Collecte: Er zijn onder meer deze
mogelijkheden om een gift geven:

1. Overmaken op rekeningnummer NL71
INGB 06786 51094, t.n.v. Protestantse
Gemeente Leiden, o.v.v. “Kerkdienst
[datum] LBG”. Voor de verdeling, zie de
website.

2. Geven met de Givt-app. Zie
protestantsegemeenteleiden.nl/givt







