
 
 

LEIDSE BINNENSTADSGEMEENTE 
ORDE VAN DIENST ZONDAG 6 FEBRUARI 2022 

 
 
Derde in de serie diensten: 
‘Zinvol Leven’ – over Prediker 
 
Voorganger: ds. Margreet Klokke 
Ouderling van dienst: Pleun Stehouwer 
Lector: Truus Zaalberg 
Organist: Willeke Smits 
m.m.v. de Leidse Cantorij o.l.v. Hans Brons 
 
In deze dienst wordt de Heilige Doop bediend aan: 
 

Raff Peter Joop 
zoon van Frank en José Bervoets-de Man 
 

Filippa Valentine Cato 
dochter van Rogier Haanraadts en Imme Plaisier 

 
 
Orgel: […] en Adagio uit Triosonate in Es 
           - Johann Sebastian Bach (1685-1750) 
 
Ontsteken van de kaarsen 
Begroeting door de ouderling van dienst 
 
VOORBEREIDING 
Aanvangslied Cantorij: Psalm 139: 1 
Allen (staande): Psalm 139: 7 
Stilte, Bemoediging 
Vervolg aanvangslied (staande): Psalm 139: 8 
Kyriegebed, met gezongen Kyrie door de Cantorij 
Gloria (staande): LB 212: 1, 2 (Cantorij), 4 
 
HEILIGE DOOP 

Inleiding tot de doop in een moment met de kinderen 
Cantorij: Cantate Domino - Claudio Monteverdi (1567-1643) 
Tijdens het lied worden de dopelingen binnengedragen 
Doopbelofte 
water wordt in de doopvont gegoten 
Heilige doop 
de doopkaarsen worden aan de Paaskaars aangestoken 
Belofte van de gemeente (staande): 
V: Gemeente, wilt u deze kinderen in uw midden 
ontvangen en belooft u hen te helpen groeien in hun 
verhouding tot God en mensen? 
G: Ja, van harte! 
Lied (staande): LB 778: 1, 4 (Cantorij), 5 
 
DIENST VAN HET WOORD 

Groet: 
V: Genade zij u en vrede, van God onze Vader 
en van Jezus Christus, 
G: door de Heilige Geest, Amen. 
Gebed 
Schriftlezingen: Prediker 4: 7-12, 7: 25-29, 9: 7-10 
                         en Matteüs 18:20 
Lied: LB 528: 1, 2 (Cantorij), 3 
Preek 
Lied: LB 418: 1 (Cantorij), 2, 4 
 

 
DIENST VAN GAVEN EN GEBEDEN 

Gebedsintenties 
Cantorij: A Prayer of King Henri VI – Henry Ley (1887-1962) 
Voorbeden, stil gebed, afgesloten met gezamenlijk gebeden 
Onze Vader 
Mededelingen uit de gemeente & aanwijzingen collecte 
Slotlied (staande): Gezang 293 (tekst: zie pagina 2) 
 
Zending en zegen, met gezongen ‘Amen’ 

 
Zondagsgroet 
 
Orgel: Allegro uit Triosonate in Es 
           - Johann Sebastian Bach (1685-1750) 
 

Wat fijn dat u onze dienst komt bezoeken. In verband 
met de richtlijnen informeren wij u graag nog even de 
volgende praktische punten: 

1. Het dringende advies is om weer 1,5 meter afstand (= 3 
stoelen) aan te houden tot diegene die naast u zit en niet tot 
hetzelfde gezin/huishouden behoort. 

2. Bij het verplaatsen in de kerk draagt u een mondkapje. 
Als u zit, mag het af. 

3. Uw jas en tas houdt u bij zich. Wilt u na afloop van de 
dienst goed opletten dat u alles weer meeneemt? 

4. AVG: Er worden beeldopnamen gemaakt die (kunnen) 
worden uitgezonden. Indien u niet in beeld wilt komen, 
meldt u dit dan zelf bij binnenkomst in de kerk? Er wordt 
dan in overleg met u naar een oplossing gezocht. 

5. Na het ‘Amen’ mag u uiteraard blijven zitten om naar het 
orgelspel te luisteren. 

Wij wensen u een mooie en gezegende dienst. 

 
Informatie over de LBG vindt u op 
www.leidsebinnenstadsgemeente.nl 
U kunt zich opgeven voor de digitale nieuwsbrief 
via www.leidsebinnenstadsgemeente.nl/newsletter/ 

 
 
COLLECTE: Er zijn twee mogelijkheden om te geven: 

1. Overmaken op 
rekeningnummer: 
NL71 INGB 06786 51094 t.n.v. 
Protestantse Gemeente Leiden 
o.v.v. “Kerkdienst [dag maand] 
LBG” 
Voor bestemming en verdeling: 
zie website LBG. 
2. Geven met de Givt-app. 
Zie protestantsegemeenteleiden.nl/givt 
 

http://www.leidsebinnenstadsgemeente.nl/
http://www.leidsebinnenstadsgemeente.nl/newsletter/
https://protestantsegemeenteleiden.nl/givt/
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Gezang 293 (bewerking: anoniem) 
 
Wat de toekomst brengen moge 
ons geleidt des Heren hand. 
En wij trekken opgetogen 
naar het onbekende land. 
Elke dag, ’t goed of kwade, 
komt de Heer ons tegemoet 
en zijn leeftocht van genade 
is voor onze reis genoeg. 
 
Wat de toekomst brengen moge 
wij zijn met elkaar op weg. 
Hij heeft ons als reisgenoten 
aan elkander toegezegd. 
Niemand zal alleen maar reizen 
mensen wenken met de hand 
om elkaar de weg te wijzen 
naar het onbekende land. 
 


