
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Kerstmorgen  
in de Hooglandse Kerk: 
Zaterdag 25 december 2021, 10.00 uur.  
Voorganger: ds. M.R. Klokke 
Organist:      Willeke Smits 
 

  Vieren: 
Zaterdag 25 december, ds. Margreet Klokke, Eerste Kerstdag, met 
medewerking van de Leidse Cantorij onder leiding van Hans Brons. 
Zondag 26 december, ds. Willem de Boer, Voorschoten.  
Vrijdag 31 december 15.30 uur, ds. Margreet Klokke, cantatedienst.  
Zondag 2 januari, ds. Netty de Jong – Dorland, Utrecht. 
Zondag 9 januari, ds. Egbert van der Weide, Warmond. 

In deze  
Op de Hoogte: 

• Van de predikant 

• Fotoverslag Nepal 

• Kerstcollecte 

• Column 

• Cantatedienst 
 

 

 

 

25 december 2021, 29e jaargang 

 
 

 

 

Gecombineerde Collecte: 
Diaconie, Prot. Gemeente Leiden en  
kosten onderhoud kerkelijke gebouwen, 
op rekening NL71INGB0678651094 
t.n.v. Protestantse Gemeente Leiden 
o.v.v. collecte 25 december 2021 LBG,  
of met de Givt-app. 
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  Van de   
predikant 
 
Afgelopen zaterdag 
veranderde ons 
perspectief op het 
Kerstfeest abrupt. Het 
Adventsconcert van 
de Leidse Cantorij, 

dat zondagmiddag zou plaatsvinden, 
moest ineens worden afgezegd. De 
plannen voor een Kerstmorgendienst 
met zoveel mogelijk mensen in de 
zomerkerkopstelling, aangepast. En ook 
in ieders persoonlijke levenssfeer, zag 
alles er ineens weer net zo uit als een 
jaar geleden. Dat was een klap, ik heb 
gezien dat veel mensen er echt iets bij 
moesten wegslikken. Tegelijk heb ik 
ook weer veerkracht gezien. De Cantorij 
zette een aantal eerder opgenomen 
stukken online, om ieders teleurstelling 
iets te verzachten. Ze zijn schitterend! 
Zie https://youtu.be/b7BZX9shjVs .  
Het LBG-OMT en de kerkenraad waren 
opnieuw zo dapper om alle nodige 
besluiten te nemen en iedereen daar zo 
hartelijk en meelevend als mogelijk van 
op de hoogte te stellen. En mensen 
probeerden elkaar een hart onder de 
riem te steken. Iemand die in 
Leiderdorp woont, vertelde me dat de 
Protestantse Kerk daar posters heeft 
laten maken, met de boodschap: ‘Houd 
moed, heb lief, geef licht!’. Die zes 
woorden zijn in de afgelopen week met 
mij meegegaan. Ik geef ze graag weer 
door! 
 
Met Kerstmis en Oud- en Nieuwjaar 
zitten we allemaal in hetzelfde schuitje: 
De diensten zullen alleen via de 
livestream en kerkomroep te volgen 
zijn. Alle links die u nodig hebt, staan in 

de Digitale Nieuwsbrief en op de 
website. Ontvangt u de Digitale 
Nieuwsbrief nog niet? Meldt u zich dan 
aan bij: 
pastoraleraad@leidsebinnenstadsgemeente.nl 

 
De Kerstnachtdienst wordt eerder 
opgenomen, zodat er niet weer een 
storing kan optreden, zoals vorig jaar.  
Zowel de Kerstavond als de 
Kerstmorgendienst worden ook 
uitgezonden via Unity TV.  
Mag in en door de diensten voelbaar 
worden, wat Johannes zegt: Het licht 
schijnt in de duisternis, en de duisternis 
heeft het niet in haar macht gekregen.  
 
Gezocht en gevonden 
Er is goed nieuws: We hebben – na een 
jaar zoeken! een opvolger gevonden 
voor Manuel Dijkstra, de voorzitter van 
Bijzonder Kerkenwerk Leiden.  

Roel Wildemans gaat 
deze taak per direct 
op zich nemen, begin 
juli van volgend jaar 
zal hij ook tot 
ouderling worden 
bevestigd. Roel en 
zijn vrouw Corry 
kerken sinds een jaar 

of drie in de Hooglandse Kerk. Ze 
wonen in Zoetermeer. Roel heeft gevoel 
voor en ervaring met muziek in de kerk. 
BKL is erg blij met zijn komst. 
Kathinka de Ruiter heeft haar 
vrijwilligerswerk voor de PR van BKL 
helaas moeten neerleggen. Ze heeft dit 
op hele toegewijde manier gedaan! We 
gaan haar missen! Ze heeft er gelukkig 
wel een prachtig draaiboek van 
gemaakt. Wie heeft affiniteit met PR en 
met muziek, en wil ons hiermee 
helpen? Meld je dan bij mij!  
  

https://youtu.be/b7BZX9shjVs
mailto:pastoraleraad@leidsebinnenstadsgemeente.nl
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Ander goed nieuws is, dat de groep 
leiding kindernevendienst de laatste tijd 
steeds groter wordt, en nu tien 
vrijwilligers telt.  
Tijdens de vergadering van de 
jeugdraad, die pas via Zoom gehouden 
werd, gaf dat veel positieve energie. 
Een paar vrijwilligers zeiden, dat - nu ze 
maar zo weinig vaak op het rooster 
staan van de kindernevendiensten - ze 
ook wel willen helpen met de Basics-
groep.  
Dat is heel fijn, want daar was een 
tekort. Tegelijk blijft aanvulling van alle 
leiding voor activiteiten voor kinderen 
en jongeren altijd welkom!  
 
Bel-cirkel 
Nu er weer een lockdown is, heeft de 
pastorale raad een nieuwe manier 
bedacht om onderling in verbinding te 
blijven.  
Alle mensen die op de lijst staan van de 
bel-cirkel zullen in januari worden 
gebeld, en gevraagd of ze een bezoekje 
willen hebben.  

Jan Wolzak, Pleun 
Stehouwer en 
Hans Wijntjes 
zetten zich 
hiervoor in. Wie 
niet op de lijst van 
de bel-cirkel staat, 
maar eigenlijk ook 

wel graag een ‘live-gesprek’ wil hebben 
met iemand vanuit de kerk, kan zich 
daarvoor aanmelden via 
pastoraleraad@leidsebinnenstadsgeme
ente.nl. En natuurlijk kunt u mij ook 
altijd een belletje geven! Laten we 
contact houden met elkaar, dat is 
wezenlijk voor gemeente-zijn. 
 
Een gezegend Kerstfeest!    

 Ds. Margreet Klokke 

  Fotoverslag Nepalbezoek 
Door Ram Ram Budhathoki 

 
In november 
ben ik in Nepal 
geweest. 
Aangezien in 
die periode het 
Tihar / Dewali 
festival (lichtjes 
feest) was, 
wilde ik mijn 

moeder en familie bezoeken. Daarnaast 
was ik benieuwd naar de voortgang van 
de zuurstoffabriek in mijn geboortedorp 
Changu. Verder was het tijd om 
schoolgeld van kinderen te betalen die 
wij vanuit LBG sponsoren.  

 
Bezoek aan Shishir op school 
Het schoolhoofd vertelt dat Shishir het 
goed doet op school op sociaal vlak. Hij 
is positief aanwezig in de klas. Wel is hij 
snel afgeleid als hij een specifieke taak 
moet uitvoeren. Shishir zegt dat hij het 
leuk vindt om naar school te gaan. We 
hebben schoolgeld voor het hele jaar 
betaald (ongeveer 150 euro).  
We hebben 10% korting gekregen op 
het totale bedrag, omdat we het in één 
keer voor de gehele periode betaalden. 
De ouders van Shishir zullen voor de 
dagelijkse lunch op school en voor de 
schoolbus betalen. We vragen vanaf dit 
jaar ook aan ouders om naar vermogen 
financieel bij te dragen. Op deze wijze 
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raken ze meer betrokken bij de school 
en onderwijs.  
 

 
Bezoek aan Alisha en Ayusha op 
school 
Beide zusjes doen het prima op school. 
Ze halen goede schoolresultaat en 
gedragen zich goed. De school heeft 
tijdens de lockdown (eerste drie 
maanden van dit schooljaar) volledig 
online onderwijs gegeven. Ook zij 
gaven 10% korting op het gehele 
bedrag, omdat we één keer het 
schoolgeld voor het hele schooljaar 
betalen (600 euro). Ook de ouders van 
Alisha en Aayusha betalen de kosten 
van de schoollunch en de schoolbus.  
De ouders zijn in verwachting van hun 
derde kind. Vader is begonnen met een 
winkeltje waar hij Dahlbhat (typisch 
Nepalees eten) verkoopt. Ze hebben 
het winkeltje zelf gebouwd met 
bamboestokken en doorzichtig plastic. 
Fijn dat ze op deze wijze toch nog een 
beetje inkomen creëren. 
 

 

Schoolgeld betaald voor Sagorika 
(13 jaar) en Sagona (11jaar) Bista  
Kopal Bista en zijn vrouw hebben vier 
kinderen en wonen in het dorp Changu. 
Tijdens de aardbeving in 2015 is hun 
huis verwoest. Gopal heeft zijn land 
verkocht om een huis te kunnen 
bouwen, maar heeft op dit moment 
onvoldoende financiële middelen om 
alle vier kinderen naar school te sturen. 
Tijdens het gesprek met school heeft 
het schoolhoofd bevestigd dat het 
schoolgeld al een jaar niet is betaald 
voor de kinderen. We hebben 
afgesproken dat we voor twee jongste 
kinderen het schoolgeld betalen (rond 
800 euro voor het hele schooljaar). 
 
Schoolgeld van Ritesh en Pritesh 
Khatri is door anderen al betaald 
Aanvankelijk was de bedoeling om ook 
het schoolgeld van twee andere 
kinderen, Ritesh en Pritesh, te betalen. 
Maar hun schoolgeld voor dit schooljaar 
is al betaald door iemand anders uit het 
dorp.  
Vader had blijkbaar hulp aan meerdere 
mensen/organisaties gevraagd.  
Daarom is het ons gelukt dit keer 
Sagorika en Sagona te helpen.  
 
Voortgang zuurstoffabriek Changu / 
Afspraak met burgemeester Om meer 
vaart te krijgen in het afronden van de 
zuurstoffa-briek, heb ik een afspraak 

gemaakt met de 
burgemeester 
van de 
gemeente 
Changu 
Narayan.  
Tijdens mijn 
vorige bezoek 
was het niet 
gelukt om hem 
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te ontmoeten, omdat hij zelf Corona had 
en in quarantaine zat.  
De burgemeester is een heel 
vriendelijke man en komt zeer 
gemotiveerd op me over om van dit 
project een succes  te maken.  
Tijdens het overleg kwam het bericht 
dat er geen subsidie komt vanuit de 
centrale overheid. Toen heeft de 
burgemeester besloten dat de 
gemeente zelf gaat betalen voor de 
kosten van aanleg van de 
elektriciteitsnet en transmitter. Hij heeft 
gelijk het ziekenhuis opdracht gegeven 
om met spoed dit project af te ronden.  

 
Bezoek aan zuurstoffabriek  
De volgende dag heb ik een bezoek 
gebracht aan het ziekenhuis. Ik had de 
apparatuur van de zuurstoffabriek niet 
eerder gezien.  
Leuk om te zien dat het ziekenhuis het 
gebouw beschikbaar heeft gesteld voor 
de apparatuur en een pijpleiding heeft 
aangelegd, zodat elk bed kan worden 
voorzien van de zuurstof. Nu is nog 
alleen de juiste elektrische spanning 

nodig en dan kan de productie 
beginnen.  
Er is meteen een begin gemaakt met 
het aanleggen van het elektriciteits-
netwerk. De palen zijn al in de grond 
geheid. Aangezien de transmitter erg 
groot en zwaar is, zijn ze op dit moment 
op de grond een plateau aan het 
bouwen met een betonnen vloer. Het 
neemt een paar weken in beslag 
voordat het beton gehard is en de 
constructie gebruiksklaar. Het is nu echt 
een kwestie van paar weken voordat de 
productie kan beginnen.   

Tot slot nog een mooi foto van 
Nagarkot, dichtbij mijn huis in 
Changu/Nepal 

 
 

 
 
 

  Kerstcollecte 2021 
  Zomerbonnenactie 2022 
Een teken van hoop en vertrouwen 
 
Met Kerstmis vieren we in donkere 
tijden ons geloof en vertrouwen in 
de wederkomst van het licht en de 
geboorte van de Heiland en 
Voorspreker voor de allerarmsten, 
vreemdelingen, zieken, weduwen 
en wezen: Jezus Christus. 
Het licht van Kerstmis is een teken van 
hoop en vertrouwen van God 
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aan de wereld en van mensen van 
goede wil die in het voetspoor van 
Christus zorg willen dragen voor elkaar. 
Om welvaart en overvloed te delen met 
hen die het minder goed 
hebben: Zomerbonnen brengen een 
beetje verlichting voor 
mensen in financieel zware tijden. 
Doet u ook dit jaar weer mee? 
 

Diaconaal 
Centrum  
De Bakkerij, 
midden in de 
Leidse 
binnenstad, is een 
plek met een 
rijke historie, waar 
in vroeger tijden 
brood voor de 
armen werd 
gebakken en 

gedeeld. 
Tegenwoordig staat Diaconaal Centrum 
De Bakkerij open voor mensen met 
uiteenlopende problemen, ongeacht 
hun afkomst en religie. 
De Bakkerij biedt gastvrijheid aan ruim 
twintig maatschappelijke 
organisaties en projecten, waarvan de 
doelstelling nauw verwant is aan die 
van de Diaconieën: het helpen van 
mensen. 
Diaconaal Centrum De Bakkerij, 
Rekeningnummer:  
NL 46 INGB 0000 097065 
t.n.v. Diaconie Protestantse 
gemeente Leiden 
o.v.v. Zomerbonnenactie 2022 

 
Diaconaal Centrum 

De Bakkerij 

 

  Column  
  Digitaal naar Kerst (4): 

Door Kathinka de Ruiter 

 
het Embedden en de Kribbe 
‘Embedden’ is een begrip dat de 
meeste mensen waarschijnlijk niet 
kennen, maar iedereen die 
livestreams via websites heeft willen 
uitzenden is er over het afgelopen jaar 
heel bekend mee geworden. Het is een 
technische term uit het websitejargon 
en een hele mooie, vind ik. 
‘Embedden’ betekent ‘insluiten’. Je laat 
eigenlijk een stukje informatie van de 
ene website verschijnen op een andere 
website, terwijl de informatie zelf blijft 
staan, die verplaatst niet. Het wordt 
alleen zichtbaar op een andere website 
in een daarvoor bestemd kader. Het 
kader sluit de informatie als het ware in, 
in de website. De allerbekendste 
toepassing is een filmpje op YouTube 
laten zien op een website. YouTube is 
hét internetplatform wat gemaakt is om 
filmpjes te publiceren. 
Maar hoe handig is het, als je een 
filmpje op YouTube zet, dat je het ook 
op een website kan bekijken? Super 
handig.  
Een voorbeeld: De Leidse Cantorij heeft 
een eigen website. Als daar alleen tekst 
en foto’s zouden staan, dan weten 
bezoekers van de website die de 
Cantorij niet kennen, nog 
steeds niet hoe het koor klinkt, terwijl 
dat toch hele relevante informatie is 
voor een koor.  
Daarom heeft het koor filmpjes op 
YouTube gezet die te zien zijn op de 
website. De filmpjes zelf staan nog 
steeds op YouTube, maar op de 
website is een kader gemaakt waarin 
de filmpjes zichtbaar zijn.  
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Zo kun je de filmpjes op de website 
bekijken. De filmpjes zijn op de website 
ingesloten, zo gezegd, of op de website 
‘embed’. 

 
Nu het mooiste. Embedden heeft het 
woordje ‘bed’ in zich. Dit kun je ook echt 
zo zien. Je kunt het kader op een 
website waar een filmpje in staat, 
vergelijken met een bed.  
Eigenlijk zet je gewoon een bedje op 
een website en daar leg je een filmpje 
van YouTube in. Zo kan het er logeren. 
Zie je het al? 
Het is Kerst! Zo kwam God als mens op 
aarde, in een kribbe als bed. De kribbe 
werd het kader waarin God zichtbaar 
werd, een mens werd, in de wereld. Hij 
verplaatste niet geheel in al zijn 
grootheid naar de aarde, maar liet een 
deel van Zichzelf verschijnen aan ons. 
Hij embedde zijn Zoon in de wereld als 
een kindje in een kribbe. Die kribbe, dat 
kader, werd later een kruis en nu is het 
aan ons. Zetten wij een bedje neer in 
ons hart? Maken wij ruimte voor God 
om in ons te verschijnen? Om één met 
ons te zijn, Hij in ons en wij in Hem? 
(vergelijk Johannes 15, 4)  
Mogen wij een kribje dragen in ons hart, 
nu met Kerst en alle dagen van ons 
leven. 

 
 

 

  Cantatedienst 
  via livestream 

 
Op oudejaarsdag vindt er zoals 
gewoonlijk een cantatedienst in de 
Hooglandse Kerk plaats die start  om 
15.30 uur. Vanwege de corona 
maatregelen is het niet mogelijk de 
cantatedienst met publiek te 
organiseren. De cantate is online te 
volgen via een livestream op 
www.stichtingcantate.nl. 
 

De cantate 
wordt 
uitgevoerd 
door 
musici van 
het 
ensemble 
met Bert 
Mooiman 
en de 
sopraan 
Wendy 
Roobol.  
 

 
Uitgevoerd wordt van G.P. Telemann 
(TVWV 1: 1456) ‘Unverzagt in allem 
Leide’. Deze cantate werd in 1726 
gecomponeerd voor de derde Kerstdag.  
 
Ook zingt Wendy Roobol uit BWV 76 de 
aria ‘Hört, ihr Völker, Gottes Stimme, 
eilt zu seinmer Gnadenthron!’  
 
Organist is Willeke Smits.  
De voorganger is ds. Margreet Klokke. 
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Stichting Cantate  
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Er is een roos ontloken 
 
 Uit barre wintergrond, 
 Zoals er was gesproken 
 Door der profeten mond. 
 En Davids oud geslacht 
 Is weer opnieuw gaan bloeien 
 In 't midden van de nacht. 
 
 Die roos van ons verlangen, 
 Dat uitverkoren zaad, 
 Is door een maagd ontvangen 
 Uit Gods verborgen raad. 
 Maria was bereid, 
 Toen Gabriel haar groette 
 In 't midden van de tijd. 
 
 Die bloem van Gods behagen 
 Heeft, naar Jesaja sprak, 
 De winterkou verdragen 
 Als allerdorste tak. 
 O roos als bloed zo rood, 
 God komt zijn volk bezoeken 
 In 't midden van de dood.       
 
 (Liedboek 473) 
 

 
De volgende Op de Hoogte komt uit op zondag 9 januari. 

Kopij kunt u bij de redactie inleveren tot maandagavond 3 januari. 
 

De website van de Leidse Binnenstadsgemeente: 

 www.leidsebinnenstadsgemeente.nl  
 

Deze en vorige ‘Op de Hoogten’ zijn op de website na te lezen: 
(onder ‘archief’ en vervolgens ‘Op de Hoogte’) 
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http://www.leidsebinnenstadsgemeente.nl/

