
Leidse Binnenstadsgemeente 
ORDE VAN DIENST  

Zondag 7 november 2021 

Oogstdienst en maaltijd van de Heer 
 

Voorgangers: Jan Boersema en ds. Margreet Klokke 
Ouderling van dienst: Henk ten Voorde 

Organist: Willeke Smits 
De Leidse Cantorij o.l.v. Hans Brons 

 
 

 

Orgel: Nun lob mein Seel’ den Herren – Dietrich Buxtehude (1637-1707) 
Ontsteken van de kaarsen en begroeting door de ouderling van dienst 

VOORBEREIDING 

Lied (staande): Psalm 67: 1, 2 
Bemoediging  
Lied (staande): Psalm 67: 3 
Kyriëgebed, op elke bede antwoordt de gemeente: 

 Heer ontferm u, Christus ontferm u, Heer ontferm u 

Cantorij: Kyrië en Gloria – Harold Darke (1888-1976) 

DIENST VAN HET WOORD 

Moment met de kinderen  
Groet:  V: De Heer zij met u.  

G: Ook met u zij de Heer.  
Gebed 
Schriftlezing: Prediker 11: 1-6 en het Evangelie volgens Lucas 17: 20-21 
Lied in wisselzang: LB 181 (cantorij: 1, 3, 5) 
Preek 
Lied in wisselzang: LB 972: 4-10 (cantorij: 5, 7, 9) 

DIENST VAN DE TAFEL 

Mededelingen uit de gemeente & aanwijzingen voor de collecte 



 
 

Gebedsintenties, voorbeden, met na elke intentie de acclamatie: 
 G: Laat komen Heer, uw rijk.  
Stil gebed  
Dankzegging: 

V: Verheft uw harten! 
G: Wij zijn met ons hart bij de Heer. 
V: Laten wij loven de Heer onze God! 
G: Wij loven en prijzen zijn Naam. 

Tafelgebed 
Cantorij: Sanctus en Benedictus – Harold Darke 
Vervolg tafelgebed 
‘Onze Vader’, vredegroet  
Uitdelingswoorden, nodiging 
Cantorij: Agnus Dei – Harold Darke 
Tafelgemeenschap – Op aanwijzing van de nodigers lopen we naar het uitdeelpunt in 
onze buurt, we krijgen een stukje matze aangereikt en dopen dit zelf in de wijn / het 
druivensap. Voor wie dat nodig heeft zijn er glutenvrije crackers bij het uitdeelpunt links 
van de kansel. 
We lopen in een wijde boog, langs de andere kant dan we gekomen zijn, terug naar onze 
zitplaats. We schuiven onze rij stoelen weer in, aan de andere kant dan waar we eruit 
gingen. 
Orgel: Schmücke dich, o liebe Seele – Johann Sebastian Bach (1685-1750) 
Lofprijzing 

V: Loof de Heer mijn ziel 
G: En al wat in mij is zijn heilige Naam. 
V: Want lankmoedig en rijk aan goedertierenheid is de Heer 
G: En zijn barmhartigheid kent geen einde! 

Slotlied (staande): LB 827 (cantorij: vers 2) 
Zending en zegen (met gezongen Amen) 
G: Zondagsgroet 
Uitleidend orgelspel: Nun danket alle Gott – Sigfrid Karg-Elert (1877-1933) 
 

 



 
 

 
Informatie over de LBG vindt u op 
www.leidsebinnenstadsgemeente.nl. 
Daar kunt u zich ook abonneren op de 
nieuwsbrief. 
 
 

Collecte: Er zijn onder meer deze mogelijk-
heden om een gift geven: 
1. Overmaken op rekeningnummer NL71 
INGB 06786 51094, t.n.v. Protestantse Ge-
meente Leiden, o.v.v. “Kerkdienst [datum] 
LBG”. Voor de verdeling, zie de website.  
2. Geven met de Givt-app. Zie protestantse-
gemeenteleiden.nl/givt 

 
Praktische hulp of een praatje via 
www.nietalleen.nl of direct via  
pastoraleraad@leidsebinnenstads 

gemeente.nl. 
 

 


