
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Dienst 
in de Hooglandse Kerk: 
Zondag 31 oktober 2021, 10.00 uur.  
Voorganger: ds. M.R. Klokke 
Organist:      Willeke Smits 
 

  Vieren: 
Zondag 31 oktober, ds. Margreet Klokke, Gedachtenisdienst.  
Medewerking van Hans Brons, bas. 
Zondag 31 oktober, 17.00 uur ds. Margreet Klokke, cantatedienst,  
Hervormingsdag.  
Zondag 7 november, ds. Margreet Klokke en prof. dr. Jan Boersema, 
oogstdienst / viering avondmaal, m.m.v. de Leidse Cantorij  o. l. v. Hans Brons. 
Zondag 7 november,17.00 uur,  Requiem van Gabriel Fauré, Leidse Cantorij 
 

In deze Op de Hoogte: 
    ●  Van de Predikant                                ●  Requiem – Gabriel Fauré 
     ●   Van de voorzitter                                ●  Labyrintavond 
      ●  In memoriam                                       ●  Kliederkerk 
      ●  Cantatedienst                                      ● Diaconaal weekend 2021 

   ●   Labyrintavond 

 Kliederkerk viert Advent  ●   Diaconaal weekend 2021 
  

 

 

31 oktober 2021, 29e jaargang 

 
 

 

 

Nieuwsbrief van de Leidse 
Binnenstadsgemeente 
  

Zesentwintigste jaargang 
 

Gecombineerde Collecte: 
Diaconie, Prot. Gemeente Leiden en  
kosten predikanten en kerkelijk werkers, 
op rekening NL71INGB0678651094 
t.n.v. Protestantse Gemeente Leiden 
o.v.v. collecte 31 oktober 2021 LBG 

                            of via de GIVT app 
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  Van de    
 predikant 
 
Bij de kerkdiensten 
Op de zondag, die het 
dichtst bij Allerzielen 
is (2 november), 
zondag 31 oktober, 
gedenken wij in de 

Hooglandse Kerk de mensen die in het 
afgelopen jaar uit ons midden zijn 
overleden. Hans Brons zal als solo 
zanger meewerken in deze dienst, en 
onder anderen het prachtige ‘In Jesu 
Name fahr ich hin’ van Bruhns zingen.   
Ik lees uit Job 17 en Johannes 14, over 
het ‘huis van de Vader, met vele 
kamers’. Mag het delen van ons gemis 
troost geven en ons met elkaar 
verbinden. 
 
Op deze zelfde zondag wordt om 17.00 
uur de eerste cantatedienst van het 
seizoen gehouden, in de Hooglandse 
Kerk. Een ensemble onder leiding van 
Gilles Michels zal cantate BWV 56, ‘Ich 
wil den Kreuzstab gerne tragen’, ten 
gehore brengen, een solocantate voor 
een bas-zanger.  
Stichting Cantate 
Domino mist Huib  
Kruijt, die jaren 
voorzitter is 
geweest, en deze 
functie om allerlei 
redenen moest 
neerleggen. Het is 
wel eens goed, om 
op deze plaats te zeggen hoeveel hij 
voor SCD heeft gedaan! Naar een 
opvolger wordt gezocht, zodra de 
statuten herzien zijn. Mensen die een 
handje willen helpen zijn echter altijd 
welkom, meld je dan bij mij! 

Op zondag 7 november wordt de 
jaarlijkse Oogstdienst gehouden, waarin 
ik samen met gemeentelid Prof. Dr. Jan 
Boersema zal voorgaan. We houden 
dan een inzameling voor de 
voedselbank, wat betekent dat u allerlei 
houdbaar voedsel mee kunt nemen 
naar de kerk. Er zal in de dienst ook 
avondmaal gevierd worden, op een 
manier die past bij de Coronatijd, 
waarin we helaas nog altijd leven.  
 
De eerstvolgende doopmogelijkheden 
zijn: Zondag 21 november en 6 februari.  
 
Cursussen 
De cursus ‘Een Openbaring’ begint op 
dinsdag 2 november, en zit nu vol. Op 
woensdag 3 november zou de eerste 
avond van ‘Wortels en vleugels’ worden 
gehouden – een avond voor ouders en 
opvoeders die graag iets van de 
christelijke traditie willen doorgeven aan 
hun kinderen. Deze telt nog maar drie 
deelnemers, en gaat dus mogelijk niet 
door. Laat me even weten, als je/u er 
eigenlijk heel graag aan meedoet! 
 
Wijkavonden 
Op 12 oktober is de eerste wijkavond 
gehouden, bij Marius en Monica van der 
Heul thuis, voor buurtgenoten van ‘de 
Mors’. Het was heel goed om elkaar zo 
van dichtbij te ontmoeten, onder de 
deelnemers waren er, die elkaar niet 
hadden herkend als ze elkaar vóór deze 
avond op straat waren tegengekomen. 
Het gesprek was betekenisvol.  
De volgende wijkavond, voor de 
Merenwijk en Warmond, is op 4 
november, als je/u daar woont en per 
ongeluk geen uitnodiging kreeg, meld 
je/u dan even bij 
monicavanderheul@gmail.com of 
willemijnvdbijl@gmail.com.  
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Gezocht en gevonden 
 
Gevonden: 
Er staan op dit moment achtentwintig 
vrijwilligers op de lijst van de  
Hooglandse Kamer, van wie er een 
aantal al sinds jaar en dag heeft 
gezorgd voor een open kerk in de 
zomermaanden. De meeste vrijwilligers 
doen nu geregeld twee uurtjes dienst op 
woensdag- of zaterdagmiddag, enkelen 
op de lijst wachten nog op meer ruimte 
in hun agenda. Het is prachtig om te 
zien hoe er zo ook in de herfst mensen 
binnenwaaien in de Kamer en de Kerk. 
De afgelopen weken waren er veel 
toeristen uit Duitsland, die betoverd 
waren door de kathedraal van licht. Eén 
van de vrijwilligers vertelde, dat dit een 
taak is om van te genieten. Fantastisch, 
dat hier nu al zoveel mensen aan 
meedoen! Dat wil niet zeggen dat 
uitbreiding niet van harte welkom is. Per 
week zijn er twaalf mensen nodig die er 
twee uur zijn. Je kunt je aanmelden bij 
Sjaak van Beek via 
jacobvanbeek@hotmail.com    
 
Gezocht: 
In de kerkenraad missen 
we iemand, met verstand 
van en tijd voor het project  
Groene Kerken. Er is op dit 
vlak op dit moment veel te doen: Hoe 
kunnen we zo zuinig mogelijk zijn met 
energie, en in heel onze huishouding – 
van het gebruik van schoonmaak-
middelen tot koffie toe – milieubewust 
zijn. Wie kan ons hierbij helpen? Meld 
je dan bij Henk ten Voorde via 
voorzitter@leidsebinnenstadsgemeente.nl  

Met een hartelijke groet! 
ds. Margreet Klokke 

 

o-o-o-o-o 

  Van de voorzitter   
Gemeenteavond, 
kerkenraadsvergadering  
en (toch weer) corona 

 
Dag lieve mensen,  
 
In de herfstvakantie in 
Zeeland heb ik - voor 
het eerst sinds mijn 
aantreden als 
voorzitter - ruim tien 
dagen geen enkele 
email gelezen of 

beantwoord over zaken die de LBG, de 
PgL of de Hooglandse Kamer betroffen. 
Het was goed om even in de 
pauzestand te staan; nu weer 
welgemoed aan de slag met alles wat 
er te doen valt.   
 
We keken terug naar een boeiende 
gemeenteavond op 11 oktober, met 
prikkelende bijdragen en open 
gesprekken tussen hartstochtelijk 
betrokken mensen. Mooi dat er zoveel 
mensen waren!  
In de kerkenraadsvergadering van 13 
oktober hebben ook de aanwezige 
kerkenraadsleden die geen “rapporteur” 
van een groepje waren, hun beeld van 
de gesprekken geschetst. Wat er is 
gezegd, geeft stof tot nadenken en daar 
nemen we als kerkenraad ruim de tijd 
voor.  
 
Kerkenraadsvergaderingen beginnen 
nog altijd met een gebed.  
Dit is het gebed van de afgelopen 
vergadering, van Marcel Weemaes, een 
Belgische geestelijke en auteur van een 
van de liederen in het Liedboek (lied 
203), welk gebed te mooi is om niet met 
u te delen.  
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In de sfeer van dat gebed hebben we 
ook het gesprek tijdens de vergadering 
gevoerd.   
 
Zegen ons God, 
die hier vergaderd zijn. 
Maak onze geest en ons hart open 
voor wat rechtvaardig 
noodwendig en goed is 
voor de mensen die Gij ons 
toevertrouwt. 
 
Behoed ons voor traagheid 
die achteruit doet stappen, 
voor onverhoedse stappen 
waarop wij moeten terugkeren, 
voor woorden die niet overwogen 
of overbodig zouden zijn. 
 
Doe iets aan onze ogen 
dat wij het zicht behouden 
op het geheel, 
doe iets aan ons hart 
dat wij mensen boven alles 
de moeite blijven vinden. 
 
Schenk ons helderheid van geest, 
dat wij onderscheiden waar het op 
aankomt 
en moedig kiezen 
voor wat mensen beter maakt 
en U behaagt. 
Heilige God, 
wees hier aanwezig.  
Amen. 
 
Na het openingsgebed volgt er een 
korte verdieping. Deze keer is er 
voorgelezen uit het prachtige boek 
Exodus van de Britse opperrabbijn 
Jonathan Sacks.  
 
De aantallen coronabesmettingen lopen 
weer flink op, zeker ook in Leiden. We 
gaan zien of de persconferentie van 

dinsdag 2 november iets brengt waar 
ook wij iets mee moeten of kunnen 
doen, in het kader van onze eigen 
verantwoordelijkheid. Dat is ook 
belangrijk nu we binnenkort weer 
overgaan naar de winterkerkopstelling, 
waar (veel) minder ruimte is.  
 
Afgelopen zondag hadden we iemand 
met een coronabesmetting in de kerk; 
dat kan gebeuren en fijn dat het meteen 
is gemeld! De meest direct betrokkenen 
zijn zo snel mogelijk op de hoogte 
gesteld. Om dat te kunnen doen, 
moeten we het wel weten. Meld een 
besmetting na aanwezigheid in kerk, 
kring of vergadering dan ook zo snel 
mogelijk bij 
aanmelding@leidsebinnenstadsgemeente.nl.  

 
Je eigen verantwoordelijkheid nemen 
tegenover de gemeenschap van de 
LBG bestaat in ieder geval ook uit 
thuisblijven als je corona-achtige 
klachten of verkoudheidsklachten hebt, 
hoe licht ook, en zelfs wanneer je 
negatief getest bent. Een testuitslag is 
immers altijd een momentopname en 
dat geldt zeker voor een zelftest met 
een grotere foutenmarge!  

Met hartelijke groet,  
Henk ten Voorde, voorzitter 

 
o-o-o-o-o 

 

In memoriam 
Annelies Koole-Heijmans 

 
Op 8 oktober  is ons gemeentelid 
Annelies Koole-Heijmans overleden, die 
aan het Rapenburg 47D woonde. 
Annelies  is 73 jaar geworden.  
De afscheidsdienst  was 16 oktober  in 
de Lokhorstkerk  in besloten kring, 
waarna zij op Rhijnhof gecremeerd is. 
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Annelies was een ondernemende, 
energieke vrouw,  op mensen betrokken 
en trouw in haar vriendschappen.  
Ze was maatschappelijk  actief in de 3 
oktober vereniging, waar ze de eerste 
vrouw was die toetrad tot het bestuur.  
Ze was ook draagster van het 
Bondsonderscheidingsteken van de 
KNLTB, de Koninklijke Nederlandse  
Lawn Tennis Bond.  Ze heeft vele 
tennistoernooien in Leiden  
georganiseerd en was tevens vanuit de 
Bond  afgevaardigde naar verschillende 
toernooien in Nederland.  
Ze was lid van het bestuur van de 
stichting vrienden van de Pieterskerk en 
ook actief betrokken bij het Ronald Mc 
Donald huis.  
 
Annelies  heeft moeilijke tijden in haar 
leven gekend. Op 39 jarige leeftijd werd 
ze weduwe van Kees Koole en in haar  
48-ste levensjaar verloor ze ook haar 
partner Ad Schmitz.   
 
Bijzonder was hoe zij de draad in haar 
leven telkens  weer heeft weten op te 
pakken, gesteund door haar 
vriendinnen, familie   en vrienden.  
We lazen een gedeelte uit psalm 139 
en Prediker 9: 7-9. 

Ds. Marjan Driessen     

   
o-o-o-o-o 

     

    Cantatedienst 
De eerste cantatedienst van het 
seizoen 2021/2022 is vanmiddag, 
zondag 31 oktober, om 17.00 uur in de 
Hooglandse Kerk.  
 
De bas Michiel Meijer in de cantate 
BWV 56 ‘Ich will den Kreuzstab gerne 
tragen’ met musici onder leiding van 
Gilles Michels. 

Bach schreef deze cantate voor 27 
oktober 1726 en is één van zijn 
beroemdste en meest gespeelde 
cantates. Deze cantate voor bas-solo 
handelt over de levensreis van de mens 
gevat in beeldende nautische metaforen 
naar aanleiding van de Bijbellezing 
waarin Jezus per boot over het meer 
van Genezareth reist. Zo is er sprake 
van o.a. einer Schiffahrt gleich; Wellen; 
Anker; den Port der Ruhe; meines 
Schiffleins Ruder en de belangrijkste: 
de Kreuzstab (een voorloper van de 
sextant). 
Albert Schweitzer schreef: “Dit werk 
behoort tot het prachtigste wat Bachs 
nalatenschap ons schonk. Maar stelt 
ook uitzonderlijke eisen aan het 
dramatische, plastische vermogen van 
de zanger". 
 
U bent allen van harte welkom, er zijn 
geen beperkingen meer. De 
cantatedienst meebeleven of terugzien 
kan via een livestream op de website 
www.stichtingcantate.nl.  
 
De stream blijft nog een week na de 
dienst beschikbaar.   
 

o-o-o-o-o 
 



6 

 

  Requiem – Gabriel Fauré 
Op zondag 7 november, om 17.00 uur 
in de Hooglandse Kerk, brengt de 
Leidse Cantorij o.l.v. Hans Brons het 
Requiem van Gabriel Fauré ten gehore.  
Willeke Smits is organist, ds. Margreet 
Klokke is liturg. 

 
In 1665 werd aan de westzijde van de 
Hooglandse Kerk een nieuw 
ingangsportaal gebouwd met 
beeldhouwwerk van de beroemde 
beeldhouwer Rombout Verhulst. Hier 
was van oudsher de ingang bij 
uitvaartdiensten en van die functie  
getuigen ook de “vanitas” motieven in 
het beeldhouwwerk: de zandloper en de 
schedel. Beide worden geflankeerd 

door ter linkerzijde de vleugel van een 
duif – symbool voor de uitverkoren die 
ten hemel opgaan – en ter rechterzijde 
door de vlerk van een vleermuis – 
symbool voor hen die hel en 
verdoemenis wachten. 
 
Fauré schreef zijn Requiem in de jaren 
1885 en 1887 met gebruikmaking van 
het Libera Me dat al eerder in 1877 voor 
bas en koor was gecomponeerd. 
Anders dan de dodenmissen van 
bijvoorbeeld Verdi en Berlioz ontbreekt 
hel en verdoemenis, zo heeft dit stuk 
geen apart ‘Dies Irae’ als dramatische 
climax. De algemene stemming is 
sereen en troostend. ‘Ik zie de dood als 
een vreugdevolle bevrijding, een 
verwachting van de gelukzaligheid aan 
de andere zijde van het graf, niet als 
een smartelijk afscheid’, aldus de 
componist.  
Fauré schiep met name door de keuze 
van de teksten een zeer persoonlijk 
werk, dat aanvangt met het woord 
‘requiem’ en eindigt met datzelfde 
woord in de wonderschone 
engelenzang van In Paradisum, door 
sommigen wel een wiegelied van de 
dood genoemd.  
 
Deze Allerzielen vesper is een activiteit 
van Bijzonder Kerkenwerk Leiden en is 
mogelijk gemaakt door een bijdrage uit 
het Vitaliteitsfonds van de Protestantse 
Gemeente Leiden. 
 
Op dit moment zijn er geen 
toegangsrestricties. Wij houden u via 
www.leidsecantorij.nl op de hoogte van 
eventuele wijzigingen wat betreft 
coronamaatregelen. 
 

o-o-o-o-o 
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  Labyrintavond 
Dinsdagavond 9 november is er een 
Labyrintavond in de Hooglandse Kerk. 
We starten om 20:00 uur en de ingang 
is via het Hooglandse Huys. 

Het lopen 
van een 
labyrint is 
een 
meditatie-
vorm. Het 
naar 
binnen 

lopen, het in het middelpunt aankomen 
en daar even zijn, en het naar buiten 
lopen vormen een patroon die je kan 
helpen om je gedachten te vormen. Het 
thema deze keer is “Veerkracht”. 
We starten de avond met een korte 
inleiding van het thema, en uitleg over 
het labyrint. Daarna nemen we tijd om 
het labyrint te lopen, en we sluiten af 
met een korte evaluatie. 
Je kan je aanmelden door een mail te 
sturen naar labyrint.pgl@gmail.com. 
Wanneer je bang bent dat het te druk 
wordt, kan je dat aangeven en zoeken 
we naar een oplossing. 

Jutta, Barbara, Rietje en Marius 
 

o-o-o-o-o 
 

  Kliederkerk viert Advent! 
Kom je met ons mee 
Advent vieren? We 
gaan een wandeling 
maken door de 
Hooglandse Kerk, we 

nemen een lichtje mee, wie weet wie 
we zullen gaan  ontmoeten! Meld je aan 
via kliederkerk.lbg@gmail.com. Het is 
deze keer nog zonder maaltijd.  
Wanneer:  20 november 2021, 15.00 tot 
17.00 uur, deur open 14.45 uur. 

Voor wie: alle kinderen van 0 tot 12 jaar 
en hun ouders, begeleiders of opa's en 
oma's. 
Waar: Hooglandse Huys, Middelweg 2. 

Hopelijk tot dan,  
het Kliederkerk team 

 
o-o-o-o-o 

 

  Diaconaal weekend 2021 
In het weekend 
van 13 en 14 
november 2021 
staat in de 
Leidse kerken 
de diaconie 
weer even extra 
in het zonnetje. 
Dit jaar onder 
het motto: 
“Even buurten 
en er gaat een 

wereld voor je open”. Want zoals elk 
jaar proberen we ook dit keer weer een 
prikkelende impuls te geven aan de 
diaconale roeping en opdracht van 
lokale kerken in Leiden. 
Als de afgelopen periode van de 
coronacrisis ons iets geleerd heeft, dan 
is het wel dat wij mensen elkaar nodig 
hebben. In de zorg en aandacht voor 
elkaar, in dagelijkse contacten, een arm 
om je schouder, een helpende hand, 
een praatje in de straat, een maatje om 
te chillen of een soulmate om te 
shoppen. 
Op donderdag 11 november, de 
feestdag van Sint Maarten, organiseert 
De Bakkerij een spectaculaire 
ontmoetingsmaaltijd in de Marekerk 
voor oud- en nieuwkomers in Leiden om 
met elkaar het (samen)leven te vieren. 
Voor meer informatie zie de website 
van de Bakkerij: www.debakkerijleiden.nl. 



8 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Agenda    

  4 november Huiskameravond 20.00 uur Merenwijk/Warmond 

  4 november Met alle respect 20.00 uur Hooglandse Huys 

  7 november Aller Zielen Vesper 17.00 uur Hooglandse Kerk 

  9 november Labyrintavond 20.00 uur Hooglandse Kerk 

13 november Stiltewandeling 10.00 uur Huys te Warmond 

    
 
 
 
 

Redactie Op de Hoogte: Aad Hamoen, Wim Timmers, Hetty Veldhuyzen van Zanten 
 

Bijdragen en mededelingen ontvangen we graag op het e-mailadres: 
Opdehoogte@leidsebinnenstadsgemeente.nl 

Postadres: Carneoolstraat 32, 2332 KB  Leiden 
 

predikant: Ds. M.R. Klokke, 
Oude Rijn 156, 2312 HM  Leiden, tel.: 06-48228505    

email: klokke@leidsebinnenstadsgemeente.nl 
  
 

 

Uw stem, Heer, hebben wij gehoord 
 
Uw stem, Heer, hebben wij gehoord, 
het wonder van Uw heilig woord, 
van Jezus die uw beeltenis 
en die het hart der schriften is. 
 
Zegen ons met verwondering 
dat Hij het is, de vreemdeling, 
die met ons door de eeuwen ging 
blijf bij ons met uw zegening. 
 
Heilige Geest, ontsteek het vuur,  
de liefde van het eerste uur, 
maak uw genade in ons groot,  
een vreugde sterker dan de dood.  
 
Lied 722 
Tekst van Jaap Zijlstra, vrij naar Martin Luther 

 
De volgende Op de Hoogte komt uit op zondag 14 november. 

Kopij kunt u bij de redactie inleveren tot maandagavond 8 november. 
 

De website van de Leidse Binnenstadsgemeente: 

 www.leidsebinnenstadsgemeente.nl  
 

Deze en vorige ‘Op de Hoogten’ zijn op de website na te lezen: 
(onder ‘archief’ en vervolgens ‘Op de Hoogte’) 
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