
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Dienst 
in de Hooglandse Kerk: 
Zondag 17 oktober  2021, 10.00 uur.  
Voorganger: ds. M.R. Klokke 
Organist:      Willeke Smits 
 

  Vieren: 
Zondag 17 oktober, ds. Margreet Klokke 
Zondag 24 oktober, ds. Margreet Klokke en dhr. Matthijs de Jong,  
dienst met jongeren.                          
Zondag 31 oktober, ds. Margreet Klokke, Allerzielen  m.m.v. Hans Brons 
                   17.00 uur CANTATEDIENST  Hervormingsdag, ds. Margreet Klokke 
 
 
 

 

In deze  
Op de Hoogte: 
 Van de predikant 

 Allerzielen Requiem 

 Dank 

 Stilte en ontmoetingswandeling 

 Collectanten gezocht 

 Sinterklaasactie 

 Labyrint lopen 
 

17 oktober 2021, 29e jaargang 

 
 

 

 

Nieuwsbrief van de Leidse 
Binnenstadsgemeente 
  

Zesentwintigste jaargang 
 

Gecombineerde Collecte: 
Diaconie, Prot. Gemeente Leiden en kosten 
predikanten en kerkelijk werkers, 
op rekening NL71INGB0678651094 
t.n.v. Protestantse Gemeente Leiden 
o.v.v. collecte 17 okt. 2021 LBG 

                            of via de GIVT app  

Cantatedienst 
Zondag 31 oktober 
Hooglandse kerk 

Aanvang 17.00 uur 
 

Liturg: Ds. Margreet Klokke 
 

KINDERNEVENDIENST 
 

De pleinen zullen vol zijn met kinderen, 

Met spelende jongens en meisjes. 

 

Zacheria 8:5 

 

BijbelBasics.nl 
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  Van de    
  Predikant 
 
Bij de diensten 
Vandaag wordt de 
laatste in de serie 
diensten ‘Over 
veerkracht’ 
gehouden, aan de 

hand van de verhalen van Jozef. Deze 
keer gaat het over de verzoening 
tussen Jozef en zijn broers, en hoe 
vergeving een bron van nieuw leven is! 
Het is voor mij bijzonder om te zien, 
hoeveel parallellen er zijn tussen het 
verhaal van deze messiaanse koning 
en dat van Messias Jezus. Het gaat 
over lijden en opstanding, schuld en 
vergeving, en over verwijdering en 
nieuwe verbinding tussen broeders 
(en zusters) van één vader. 
Er is sinds kort elke zondag weer koffie 
na de dienst, in het koor van de kerk. 
Wat is het goed om elkaar weer te zien 
en te spreken, en niet meer van 
telefoon, e-mail en whatsapp afhankelijk 
te zijn voor contact. 
 
Volgende week zondag ga ik samen 
met Dr. Matthijs de Jong voor in de 
dienst met jongeren. Matthijs is 
gemeentelid en projectleider NBV21. 
Komende week wordt deze nieuwe 
vertaling gepresenteerd! Ook ons 
gemeentelid Cor Hoogerwerf werkte 
eraan mee. De kerkenraad heeft een 
echte kanselbijbel besteld, in deze 
nieuwe vertaling. De jongeren zullen 
deze bijbel in de dienst officieel in 
gebruik nemen. Heel mooi, want het 
wordt de bijbel van hùn generatie. 
Matthijs en Elske hebben afgelopen 
week met de jongeren gekeken naar 
een paar woorden uit het verhaal van 

Ruth, en erover gepraat wat deze voor 
hen betekenen. Matthijs zal dit in de 
preek laten terugkomen. 
Emma Brown zal het lied van Ruth van 
Stef Bos zingen. Zo belooft het een 
bijzondere dienst te worden. 
 
Op zondag 31 oktober, de zondag die 
het dichtst bij Allerzielen is, gedenken 
wij de mensen uit onze gemeente, die 
in het afgelopen jaar gestorven zijn. 
Wanneer het voor u belangrijk is, om 
een overledene van het afgelopen jaar 
uit uw eigen nabije kring te laten 
noemen, wilt u dan contact met mij 
opnemen? De familie van de 
overledenen krijgt een persoonlijke 
uitnodiging, en er wordt voor 
gereserveerde plaatsen gezorgd. 
 
Cursussen en groepen 
Op vrijdag 29 oktober is er weer 
‘Gesprek op Vrijdagavond’ voor 
twintigers en dertigers, voor wie aan het 
einde van hun studie staan of aan het 
begin van hun werkende leven. Vanaf 
20.00 uur is het eerst bijpraten met een 
drankje in het Hooglandse Huys. Dan 
hoopt de groep één of twee mensen uit 
de kerkenraad te ontvangen om in hun 
aanwezigheid te praten over wat de 
aanwezigen vinden in de kerk, en wat 
ze de kerk toewensen, welke kritische 
kanttekeningen en welke 
leuke ideeën ze hebben. Je kunt je 
opgeven bij Willeke Ravensbergen, 
wmravensbergen@gmail.com of bij mij, 
klokke@leidsebinnestadsgemeente.nl 
Op dinsdag 2 november om 20.15 uur 
begint in het Hooglandse Huys de 
cursus ‘Een openbaring!’, over het 
laatste bijbelboek. In de advent zal er 
ook een serie diensten over gehouden 
worden. Veel mensen hebben me 
gevraagd naar een cursus over dit 



 

raadselachtige en moeilijk te begrijpen 
boek. Er is nog plaats voor één of twee 
extra deelnemers.  
U kunt zich bij mij melden! 
Omdat we elkaar weer ‘live’ kunnen 
ontmoeten in de kerk, heeft de 
pastorale raad besloten om te stoppen 
met de officiële belcirkel. Heel erg veel 
dank aan Geertrui jr die ermee begon, 
aan Monica die het voortzette en aan 
alle vrijwilligers die eraan meededen! 
 

Een hartelijke groet, 
 ds. Margreet Klokke 

o-o-o-o-o 
 

 

  Allerzielen Requiem 
 

  Zondag 7 november 2021, 17 uur 
  Hooglandse Kerk 
  Leidse Cantorij o.l.v. Hans Brons 
  Willeke Smits, orgel 
  Margreet Klokke, liturg 

 

Fauré schreef zijn 

Requiem in de 
jaren1885 en 
1887 met 
gebruikmaking 
van het Libera Me 
dat al eerder in 
1877 voor bas en 
koor was 
gecomponeerd.  

       Gabriel Fauré         Anders dan de 

          1845-1924            dodenmissen van      
                                   bijvoorbeeld Verdi 
en Berlioz ontbreken hel en 
verdoemenis; zo heeft dit stuk geen 
apart ‘Dies Irae’ als dramatische climax. 
De algemene stemming is sereen en 
troostend. ‘Ik zie de dood als een  
vreugdevolle bevrijding, een 
verwachting van de gelukzaligheid aan 
de andere zijde van het graf, niet als 

een smartelijk afscheid’, aldus de 
componist.  
Fauré schiep met name door de keuze 
van de teksten een zeer persoonlijk 
werk dat aanvangt met het woord 
‘requiem’ en eindigt met datzelfde 
woord in de wonderschone 
engelenzang van In Paradisum, door 
sommigen wel een wiegelied van de 
dood genoemd. 
 

Deze Allerzielen vesper is een activiteit 
van Bijzonder Kerkenwerk Leiden en is 
mogelijk gemaakt door een bijdrage uit 
het Vitaliteitsfonds van de Protestantse 
Gemeente Leiden. 
 

o-o-o-o-o 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  Dank, Dank, 
 
Heel veel dank voor het 
overweldigende medeleven dat u 
betoond hebt voor en na het 
overlijden van Rutger. De enorme 
hoeveelheid brieven en kaarten is 
bijna niet te overzien. Met ontroering 
hebben Rutger en ik tijdens zijn 
ziekzijn uw lieve en welgemeende 
woorden gelezen. De geweldige 
hoeveelheid brieven en kaarten die ik 
na zijn overlijden mocht -en nog mag- 
ontvangen zijn voor mij dierbare 
getuigen van uw oprechte medeleven 
en uw betrokkenheid met hem. Het is 
voor mij niet mogelijk om ieder van u 
persoonlijk hiervoor te bedanken.  
Maar weet dat uw betrokkenheid mij 
moed geeft om het verdriet te dragen 
en verder te gaan.    

                                                                               
Hetty Veldhuyzen van Zanten-   

                                                  Van Rijswijk. 
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Stiltewandeling 
  Zaterdag 13 november  

 
  God woont daar 
  waar men Hem toelaat. 
  Dat is het 
  waarop het uiteindelijk aankomt: 
  God toelaten. 
  Men kan hem echter 
  slechts daar toelaten 
  waar men staat 
  waar men werkelijk staat. 
  Daar waar men leeft, 
  waar men zijn ware leven heeft. 
                                           Martin Buber 
  

Op zaterdagochtend 13 
november ontmoeten wij elkaar 
om 10.00 uur bij de parkeerplaats 
van ‘Huys te Warmont’   
(Herenweg 139, 2361 EP Warmond). 
Wij wandelen met elkaar ongeveer een 
uur. Uitwisseling en stilte rond een 
thema wisselen elkaar af. 
Meld je  even aan. Dat kan bij Sytske 
Wiersma: 
sytske.wiersma@ziggo.nl 

Met vriendelijke groet, 
Willemien, Sytske en Christiane 

 
 

PS: 
Bij echt slecht weer gaat het niet door.  

Collectanten gezocht  
   voor vluchtelingenkinderen in   
   Griekenland 
 
Van 22 tot 27 november organiseert 
Kerk in Actie haar landelijke huis-aan-
huiscollecte voor vluchtelingenkinderen 
in Griekenland. Om deze collecte tot 
een succes te maken, zoeken we 
collectanten. Doet u mee?  
 
Wilt u vluchtelingenkinderen in 
Griekenland ook helpen?  
Meld u dan aan als collectant bij 
collectecoördinator Barbara Heubeck, 
Heubeck@hetnet.nl.   
U kunt zich ook opgeven bij het landelijk 
collecteteam van Kerk in Actie: 030 - 
880 1701, collecte@kerkinactie.nl of via 
kerkinactie.nl/huisaanhuiscollecte.  
 
Vorig jaar organiseerde Kerk in Actie  
de huis-aan-huiscollecte voor het eerst. 
Deze collecte was een groot succes. 
Het collectedoel sprak erg aan en de 
collecte werd positief ontvangen.  
“Mooi dat de kerk zich van deze kant 
laat zien”, zeiden de gevers. 
Het doel van de collecte is, net als vorig 
jaar, is vluchtelingenkinderen in 
Griekenland. In Griekse vluchtelingen- 
kampen verblijven duizenden kinderen. 
Ze zijn hier, soms helemaal alleen, 
aangekomen vanuit het Midden-Oosten 
en Afrika, op zoek naar een veilige plek. 
Kerk in Actie helpt met voedsel, kleding 
en onderwijs en probeert deze kinderen 
op een betere plek te krijgen.  
                 

Met vriendelijke groet. 
                                   Barbara Heubeck 
Collectecoördinator  Leiden-Merenwijk. 

 
 

o-o-o-o-o 

mailto:sytske.wiersma@ziggo.nl
mailto:Heubeck@hetnet.nl
mailto:collecte@kerkinactie.nl


 

  Sinterklaasactie 
Voor Elkaar Leiden 
organiseert jaarlijks 
de Sinterklaasactie 
voor kinderen uit 
gezinnen die het 
financieel moeilijk 
hebben. Doe ook 
mee met: 
●  Het kopen van 
een cadeautje van 
€10,- voor een 
meisje of jongen (voor wie hoor je na je 
aanmelding!) en deze op vrijdagavond 3 
of zaterdagochtend 4 december bij ons 
in te leveren in de Opstandingskerk, 
Aerent  Bruunstraat 1 te Leiden. 
●  Ook voor het inpakken en bezorgen 
op 3 en 4 december hebben we 
mensen nodig. 
 
Meld je uiterlijk 7 november aan via: 
www.voorelkaarleiden.nl/sint. 
Bedankt voor je hulp en bijdrage!  
 

Hartelijke groet,  
namens het Sinterklaasteam 

,Liezbeth van Voorst. 
 

o-o-o-o-o 
 

  Cantatediensten  
De cantatediensten kunnen in het 
nieuwe seizoen weer plaatsvinden. De 
planning is gemaakt. Sinds kort kunnen 
de diensten weer door meer mensen 
worden bezocht. De cantatediensten in 
het najaar zijn in de Hooglandse Kerk 
om 17.00 uur. Raadpleeg daarom 
actuele informatie over de cantate- 
diensten gedurende het seizoen op de 
website: www.stichtingcantate.nl.  
De eerste cantatedienst van het 
seizoen2021/2022 is op zondag 31 
oktober, om 17.00 uur. 

De bas Michiel Meijer zingt de cantate 
BWV 56,‘Ich will den Kreuzstab gerne 
tragen’, met musici onder leiding van 
Gilles Michels. 
Bach schreef deze cantate voor  
27 oktober 1726. Het is één van zijn 
beroemdste en meest gespeelde 
cantates. 
Liturg: ds. M.R. Klokke 
Organist: Willeke Smits 
 

o-o-o-o-o 

 
 Labyrint 
 lopen 

 Thema:    
 Veerkracht 
 
Een 
pelgrims- 
route voor 
wie geen tijd of geld heeft om een 
“echte” pelgrimsroute te lopen; dat is 
één van de redenen waarom er in oude 
kathedralen een labyrint te vinden is. 
Ook de Protestantse gemeente in 
Leiden beschikt over een labyrint. Elke 
2e dinsdag van de even maanden 
organiseren we een labyrint avond. De 
aanvang is 20:00 uur, vaak in de 
Hooglandse Kerk maar soms in een 
andere kerk. Door een mail te sturen 
naar labyrint.pgl@gmail.com kom je 
achter de locatie.  
De inspiratie bij het lopen van het 
labyrint halen we uit een Bijbelverhaal. 
Door de wendingen in het labyrint 
vervlecht het Bijbelverhaal zich met 
jouw verhaal. Contact: 
Labyrint.PGL@gmail.com 
  
   
                             Marius van der Heul 
 
 

mailto:Labyrint.PGL@gmail.com
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  Agenda    

19 oktober Leerhuis (ook via Teams) 20.00 uur Hooglandse Huys 
 26 oktober Labyrintavond ‘Veerkracht’ 20.00 uur Hooglandse Kerk 

27 oktober Kerncursus 20.15 uur Hooglandse Huys 

29 oktober In Gesprek op Vrijdagavond 20.00 uur Hooglandse Huys 

31 oktober Cantatedienst 17.00 uur Hooglandse Kerk 

  4 november “Met alle respect”  20.00 uur Hooglandse Huys 

  4 november huiskameravond  20.00 uur Merenwijk/Warmond 

13 november 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stiltewandeling 10.00 uur Huys te Warmond 
     

    
 
 

Redactie Op de Hoogte: Aad Hamoen, Wim Timmers, Hetty Veldhuyzen van Zanten 
 

Bijdragen en mededelingen ontvangen we graag op het e-mailadres: 
Opdehoogte@leidsebinnenstadsgemeente.nl 

Postadres: Carneoolstraat 32, 2332 KB  Leiden 
 

predikant: Ds. M.R. Klokke, 
Oude Rijn 156, 2312 HM  Leiden, tel.: 06-48228505    

email: klokke@leidsebinnenstadsgemeente.nl 
 
 

De volgende Op de Hoogte komt uit op zondag 31 oktober 
Kopij kunt u bij de redactie inleveren tot maandagavond 25 oktober 

De website van de Leidse Binnenstadsgemeente: 
 www.leidsebinnenstadsgemeente.nl  

 
Deze en vorige ‘Op de Hoogten’ zijn op de website na te lezen: 

(onder ‘archief’ en vervolgens ‘Op de Hoogte’) 
 

 

 

 

        Een rijke schat van wijsheid 
       schonk God ons in zijn woord. 
       Heb moed , gij die op reis zijt, 
       Want daarmee kunt gij voort. 
       Gods woord is ons een licht, 
       en elk die in vertrouwen 
       daarnaar zijn leven richt, 
       die zal er in aanschouwen 
       des Heren aangezicht. 
 
                                              Lied 313 v.1 tekst; Jan Korytansky                                               NBV21 

 

 

mailto:Opdehoogte@leidsebinnenstadsgemeente.nl
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