Kerkdienst in de serie ‘Slag om het hart’, gehouden op de 2de adventszondag 9 december 2018 in de Hooglandse Kerk. Voorganger ds. Margreet Klokke.
O God,

Hier in uw huis

vinden wij

de rust en

het vertrouwen

om ons hart

open te leggen.

Voor u kunnen wij

benoemen 

wat we soms

niet eens durven

toe te geven

aan onszelf:

waarin we ons

kwetsbaar voelen,

wat ons

bang kan maken,

welk verdriet

we met ons

meedragen,

welke boosheid

ons verteert –

ja, wat er

donker is

in ons hart. 

Hier kunnen wij

het bekennen.

Want hier

wordt ons toegezegd:

Uw licht komt

na de nacht,

en daarom bidden wij:

KYRIE

Hier in uw huis

vinden wij

de stilte

en de concentratie

om te kijken

naar wat er

omgaat in ons hart.

Elke week

zijn er wel mensen 

die ons raken

door wat zij

meemaken

waar zij 

doorheen moeten

wat zij uitstralen

en waar zij

hun schouders

onder zetten. 

Maar zeggen

wat wij zien

hoe wij meeleven

en wat wij

hen toewensen –

dat komt er

niet altijd van,

misschien wel 

omdat we denken dat

de ander ons 

niet nodig heeft. 

Wil ons er

toch toe bewegen

ons hart ook te openen

voor elkaar,

daarom bidden wij: 

KYRIE

Hier in uw huis

vinden wij

de grond

onder de voeten

die nodig is

om te kunnen

stilstaan

bij alle onrust

in de wereld

om ons heen. 

Ons hart

raakt soms ontsteld

van wat er zich

allemaal afspeelt,

wat sociale

ongelijkheid

mensen doet,

hoe de mens dan

een wolf kan worden

voor z’n medemens,

en hoe wij onze kop

in het zand

kunnen steken

voor veranderingen

die nodig zijn. 

Hier hoeven wij

onze bezorgdheid

niet te verdringen,

want hier wordt

ons toegezegd:

Uw licht komt

na de nacht.

En daarom bidden wij:

KYRIE

Preek over Psalm 131 en Lucas 10: 38-42 (vertaling Huub Oosterhuis en Alex van Heusden)

De achterpagina van het dagblad Trouw kent een aantal vaste rubrieken. Eén ervan heet ‘Naast het nieuws’. Deze bestaat uit een foto in A5 formaat met een korte toelichting erbij. Vorige week had ‘Naast het nieuws’ een invulling, die me zó opviel dat ik hem uitknipte. Op de foto stond een gang met een kale houten vloer, waar een rij deuren op uitkwam. Je zag alleen de onderkant van de deuren. Elke deur had een luik, een soort kattenluik maar dan van metaal, rechthoekig en groter. Het voorste luik op de foto stond half open. Er kwam een hand uit, die bezig was een mobiele telefoon op de vloer voor de deur te leggen – buiten de ruimte dus, waar de persoon van wie de hand was zich bevond. Ziet u het beeld voor zich? Dit was de tekst naast de foto: ‘Park Hye-ri (28 jaar) legt haar mobieltje buiten haar cel in Prison Inside Me, een nep-gevangenis in de Zuid-Koreaanse stad Hongcheon. Gestreste en overwerkte Zuid-Koreanen – en daar zijn er nogal wat van in dit prestatiegerichte land – laten zich daar vrijwillig opsluiten om even tot rust te komen. Kosten: 80 euro voor 24 uur, inclusief maaltijden. “Deze gevangenis geeft me een gevoel van vrijheid”, aldus Park Hye-ri. Het motto van Prison Inside Me: De èchte gevangenis is daarbuiten.’ 

Zuid-Korea is ver weg, en het klinkt idioot wat mensen daar kennelijk doen: zich laten opsluiten om zich eindelijk even vrij te kunnen voelen van de druk in de samenleving en in hun virtuele bestaan op de sociale media. Tegelijk is wat er gebeurt ook weer helemaal niet zó ver weg. Iemand uit m’n omgeving, met wie ik over deze foto sprak, zei: ‘O, dat zou ook wel eens een mooie nieuwe bestemming kunnen zijn voor onze leegstaande gevangenissen.’ Want ook hier hoor je mensen altijd maar zeggen: ik heb het zo druk, druk, druk. Onder ons zijn er veel bij wie de balans zoek is tussen doen en laten, werken en rusten, actie en contemplatie, lichaam en ziel.

Over die balans gaat het nu ook in het verhaal over Marta en Maria dat gelezen is uit het evangelie naar de beschrijving van Lucas. Dit verhaal staat tussen de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan en het Onze Vader in - tussen een tekst dus over doen en één over stil worden, tot God komen. Dat is niet voor niets. Daar heeft Lucas over nagedacht. Het is een aanwijzing voor de betekenis van dit verhaal. Het gaat erin om de verhouding van werken en bidden, doen en laten. Marta staat erin voor de harde werker. Maria voor de bidder. Er is duidelijk spanning tussen hen, in dit verhaal, net als in ons leven.
Jezus komt in een dorp, vertelt Lucas, waar een vrouw met de naam Marta hem ontvangt. De naam Marta betekent ‘meesteres’ of ‘heerseres’. Zij is dus maar niet een huisvrouw die haar tijd achter het aanrecht doorbrengt. Zij is haar eigen baas, er is zo te horen geen man in haar huis, zij is degene die Jezus ontvangt. Zij heeft wel een zus die bij haar woont, Maria. Maar die staat duidelijk op de tweede plaats. Marta, de harde werker, degene die druk bezig is met diakonie, zoals er letterlijk staat, die is de ‘heerseres’ in dat huis. Het zou kunnen, dat dit ook zo was in de gemeente waar Lucas voor schrijft. Wellicht weerspiegelt dit verhaal iets van de verhoudingen daarbinnen en hadden de harde werkers, de diakenen, daarin het meeste aanzien. Terwijl de bidders, degenen die zich verdiepten in de woorden van God en erover mediteerden, als minder belangrijk werden gezien. Hoe dan ook: Marta is in dit verhaal degene die het in huis voor het zeggen heeft. Zij is het, die Jezus ontvangt. Haar zuster, vertelt Lucas dan, Maria, gaat aan de voeten van de Heer zitten en ze luistert naar zijn woord. Marta is druk met bedienen. Letterlijk staat er daar: zij wordt erdoor omsloten. Alsof ze gevangen zit, in haar eigen drukke doen. Daarop gaat zij bij Jezus staan en spreekt hem aan – zo zelfbewust is ze kennelijk, dat ze deze grote rabbi durft te zeggen wat ze vindt dat hij moet doen. Heer, zeg toch tegen mijn zuster dat zij mij helpen moet! Jezus antwoordt dan met een: Marta, Marta! 
Dat is vaak gelezen als een verwijt. Zo van: Marta, Marta, wat zeg je nu… Als echter in de bijbel iemand twee keer bij zijn naam wordt genoemd, is dat altijd een moment van roeping. Abraham, Abraham, klinkt het in Genesis. Mozes, Mozes in Exodus. Samuël, Samuël, in het gelijknamige boek. En dan gaat het steeds om roeping, het moment waarop iemand duidelijk wordt wat zijn bestemming is. Zo ook hier: Marta, Marta! Kom naar buiten, als wie je bent. Kom uit de gevangenis van je drukke doen. Je maakt je bezorgd en onrustig om veel, zegt Jezus dan, maar één ding is nodig. Of, wat ook kan, alleen de Ene is nodig. Het Grieks is hier niet eenduidig. Je maakt je bezorgd om veel, maar alleen een ding is nodig, alleen de Ene is nodig. Ik lees dit als: alleen gerichtheid op de Eeuwige is nodig. Marta wordt met andere woorden geroepen uit de omsingeling door het vele, naar de gerichtheid op één ding, op de Ene. 
Laat ik dat even concreet maken. Dit is Marta die omsingeld wordt door het vele: Zij dekt de tafel, steekt de kaarsen aan, schenkt de wijn in, snijdt het brood en legt de vijgen klaar. En ondertussen kijkt ze ook naar Maria. Ze vergelijkt zichzelf met haar. Ze denkt: ik doe meer dan zij. Ze mag ook wel eens in de benen komen. En ze maakt zich boos, dat Jezus dit niet ziet. En dan gaat ze proberen de boel aan te sturen. Dat is alles bij elkaar erg vermoeiend en niet inspirerend…

En dit is Marta die gericht is op één ding, op de Ene: Zij dekt de tafel, steekt de kaarsen aan, schenkt de wijn in, snijdt het brood en legt de vijgen klaar. En dat is het. Ze is helemaal bij haar taak. Toegewijd aan haar diakonie, haar dienst aan God en mensen, de wereld. Zij wordt niet moe, terwijl ze geeft, ontvangt ze ook. Ze ziet de schoonheid van het witte tafellinnen en het licht van de kaarsen. Ze ruikt de geur van brood en wijn. Ze geniet Gods schepping, waar ze zich deel van voelt uitmaken.  
Twee Marta’s, twee manieren van doen. Misschien herkent u ze. Je taken verrichten in huis of op je werk en je intussen vergelijken met anderen, je afvragen of er wel gezien wordt wat je allemaal bijdraagt en anderen dwingen om ook in actie te komen – dat is veel, het wordt deelnemen aan een wedstrijd, het geeft druk. Terwijl je eenvoudig toewijden aan de taak die jou in Gods schepping gegeven is ook rustgevend en inspirerend kan zijn. Eén ding is nodig, zegt Jezus daarom tegen Marta. Gerichtheid op de Eeuwige. Maria heeft het goede deel gekozen. 
Daarmee wil hij zeer zeker niet zeggen, dat Marta nu Maria moet worden. Dat beide zussen bidders zouden moeten zijn en een contemplatieve kloosterorde stichten. Dan zou de balans opnieuw doorschieten, al is het dan de andere kant op. Het is de bekende mysticus Meister Eckhart, die daar beducht voor is. Hij heeft in de 13de eeuw een preek gehouden over het verhaal van Marta en Maria, waarin hij het juist opneemt voor Marta. Tot vandaag toe wordt er naar die oude preek verwezen door bijbeluitleggers. Eckhart ziet in de kloosters die hij bezoekt, hoe spiritualiteit ook een vlucht kan zijn. Bidden, zegt hij, verwordt soms tot zwelgen in je eigen o, zo bijzondere religieuze gevoelens. Het kan een vorm van narcisme zijn. Een manier om je aardse taken te ontlopen. Maria moet wel met haar beide benen op de grond blijven staan, zegt hij. In kloosterorden moet er niet alleen gebeden worden, maar ook gewerkt. Liefst met de voeten in de modder. ‘Ora èt labora’, die regel hoort bij zijn kloosterorde, die van de Dominicanen. Bid, èn werk. Maria heeft Marta nodig, net zo goed als Marta Maria…  
Marta hoeft dus zeker geen Maria te worden. Maar het zou wel goed zijn als ze haar zus wat meer ruimte gaf in huis. Ze kan letten op haar concentreerde aandacht op het woord van de Ene, en die houding meenemen in de manier waarop zij haar taak verricht. Ze kan om zo te zeggen ‘uw wil geschiedde biddend’ bezig zijn.  
En nu weet ik niet, in welk van de twee zussen u zich het meest herkent. Als de foto uit de rubriek ‘Naast het nieuws’ waar ik mee begon een beetje een tijdsbeeld is, vermoed ik dat dit Marta is. Er is meer doen dan laten, meer actie dan contemplatie, meer lichaam dan ziel in ons leven. En dat kan je opbreken. Iemand zei pas: ondanks dat ik altijd druk ben vind ik m’n leven soms zo leeg. Waar doe ik het allemaal voor. Wat is de zin. Waar is de bezieling. 
Hoe kun je weer in contact komen met je ziel, met je verlangen naar God in deze tijd van volle agenda’s en het maakbare leven? Hoe maak je naast Marta, de heerseres in het huis van je leven, ruimte voor haar jongere zusje, Maria? Daarover schrijft Herman Paul in zijn boek ‘De slag om het hart’, dat de bron van inspiratie vormt voor deze serie diensten. Hij pleit daarin niet voor drastische maatregelen als Park Hye-ri heeft genomen in Zuid-Korea. Eén uur liturgie per week zou al voldoende zijn, om mee te beginnen, zegt hij. Want liturgie: dat is veilig terrein, voor elke Marta. Je wordt er niet in één keer door tot stilstand gezet, zoals in die nep-gevangenis in Hongcheon. Liturgie is een manier van doen. Het lichaam wordt erin in beweging gebracht. Je loopt naar de kerk. Je komt in een fysiek aansprekende ruimte. Je gaat zitten. Je sluit je ogen als je bidt. Misschien vouw je je handen, of houd je ze juist open, als een schaal, om ontvankelijk te worden. Je gaat staan als je zingt. Je voegt je in een koor van stemmen, dat naar God reikt, in een loflied. Soms deel je brood en wijn. Je geeft elkaar hoe dan ook een hand. Je groet elkaar, in de naam van de Heer. En nergens, in al deze acties, zit enige competitie of druk. En zo kan je via je lichaam contact krijgen met je ziel. Marta krijgt ruimte voor Maria. Voor Herman Paul zijn het in de liturgie vooral de psalmen, die hem verbinden met zijn innerlijke Maria. Een psalm als degene die gelezen is. Heer, niet trots is mijn hart – niet hoogmoedig mijn blik – ik zoek niet wat te groot is – voor mij en te hoog gegrepen – Nee, ik ben stil geworden – ik heb mijn ziel tot rust gebracht – als een kind op de arm van zijn moeder – als een kind is mijn ziel in mij. Woorden die iets doen. Terwijl je ze op je lippen neemt, nemen ze jou mee. Door ze je lichamelijk eigen te maken, voeren ze je naar je ziel. Ze brengen Marta en Maria bij elkaar. En als Marta vervolgens weer gewoon aan de slag gaat, is dat net even anders. 
Daarover vertelt een sprekend verhaaltje uit de Joods traditie. Er is daarin een leerling, die zijn rabbi vraagt hoe hij nog kan groeien in spiritualiteit. De rabbi raadt hem aan naar een bekende rechtvaardige te gaan in een andere stad. Daar aangekomen gaat de jongen naar hem op zoek en wordt uiteindelijk verwezen naar een kroegbaas in een schenklokaal. De rechtvaardige staat er achter de bar en spoelt de glazen. Hij vraagt de jongen om hem te helpen. En dat doet hij, dag in dag uit, tot hij moet terugkeren naar zijn dorp. Hij heeft niets anders geleerd dan glazen spoelen, zegt hij teleurgesteld tegen zijn rabbi. Maar jongen, zegt deze dan, heb je niet gezien hóe hij de glazen wast? Hij wast ze, alsof hij heel Gods schepping schoonspoelt! Met volle aandacht, en de grootste toewijding! Dat is Marta, die mét Maria door het leven gaat. Ze werkt en bidt tegelijk, is lichaam en ziel samen. Mogen wij àls zij ruimte maken voor de Ene in ons doen en laten en ons zo voorbereiden op de geboorte van Christus in ons alledaagse bestaan. Amen. 
Bronnen:

J. Tigcheler, Vanuit Lukas bezien, over Marta en Maria
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Eeuwige,

In dit uur

hebben we

onze handen gevouwen

of open gehouden

we hebben

gezeten en gestaan

en we hebben ons

onze longen

uit het lijf gezongen

voor uw Naam.

En als al die

handelingen

ons een beetje meer

in contact 

hebben gebracht

met onze ziel

dan danken wij u.

Want wij missen u

als wij 

op afstand leven

van onze ziel…

Wij bidden

dat wij 

meer balans

kunnen vinden

tussen doen

en laten

actie 

en contemplatie

lichaam

en ziel. 

Dat houdt ons

energiek

en vitaal

en dat heeft onze samenleving 

nodig:

mensen die

iets uitstralen,

een kerk nodig

die bezield is.

Wij bidden

voor mensen

die zo in de greep zijn

van lijfelijke en materiële zorgen

dat zij 

niet toekomen

aan hun

geestelijk leven.

Voor wie ziek zijn

en zich zo aan

een afgrond voelen

dat zij

geen rust vinden

voor hun ziel,

voor wie 

weinig geld hebben

en zo bezorgd zijn

over hoe ze

rond kunnen komen

dat stilstaan

bij het hogere

een luxe lijkt, 

voor wie leven

in een omgeving

die zo onveilig is

dat zij hun ogen

niet in alle rust

kunnen sluiten

om te bidden:

een stad als het Parijs

van gisteren,

een land als Jemen,

een vluchtelingenkamp

als dat in Mexico. 

Mag er

aandacht zijn

voor de

lijfelijke en materiële noden

van mensen

opdat ook hun ziel

weer tot haar

recht kan komen.

In stilte…

Onze Vader…

NB Wanneer u vaker inspiratie vindt in onze preken en gebeden, stellen wij u voor om eens een gift over te maken aan NL30INGB0000111806 t.n.v. Penningmeester Leidse Binnenstadsgemeente. U steunt ons werk ermee, hartelijk dank! 
