VOORBEREIDING

Introïtustekst:
‘Verheug u met Jeruzalem en juicht over haar. Want u zult verzadigd worden uit de bron van haar troost en u laven aan de volheid van haar heerlijkheid’. 

Samenzang: Psalm 122
Woord ter voorbereiding
‘Hoe dierbaar is mij Uw huis, Alomaanwezige. Ik word verteerd door heimwee naar Uw voorhoven. Met heel mijn wezen schreeuw ik het uit van heimwee naar de levende God’.
Stilte

Aanroeping en groet

VEROOTMOEDIGING

Inleiding

Het is een vrolijke zondag vandaag. Het donker paars van de 40 dagen kleurt naar Rozerood, zoals de kleur officieel heet.

Je kunt het zien als ‘licht-paars’. Dan is het zoiets als ‘even adem halen’ bij het onderwater zwemmen. Even het licht aan het einde van de tunnel zien, het licht van de nieuwe dag.

Dat is al mooi.

Als je bedenkt, dat de kleur ‘rozerood’ heet, dan is het ook, bijna nóg mooier. Dan heb je de kleurencombinatie rood en wit. Dat is echt Leids natuurlijk, maar is in de kerk de combinatie van het rood van Pinksteren en het wit van Pasen.

Deze kleur laat Pasen en Pinksteren op één dag vallen. En waarachtig: dat is wat gebeurt in het heilig verhaal vandaag.

Het gaat over wat meestal de ‘vermenigvuldiging’ van de broden wordt genoemd. Een wat uitgekauwd verhaal. Ik 
beloof u, dankzij een liturgisch licht op het Johannes-

Evangelie, smaakt het vandaag weer heel anders. Het is misschien even wennen, maar smaakt al snel naar méér. Straks wil je niet anders meer hebben… 

Laten we bidden.

Kyriegebed

U plaatst ons telkens weer voor verrassingen, God, vader van onze dierbare Leermeester op de berg. U bent altijd weer anders, en tegelijk dezelfde van eeuwigheid. We raken maar niet op U uitgekeken. We willen méér, meer van Uw geheimen verkennen, meer van Uw brood eten. Daarom bidden we:
Samenzang: kyrie eleison

U geeft ons véél, God, vader van onze dierbare Leermeester op de berg. U geeft ons niet wat wij vragen in ons vaak misleidende verlangen. U geeft ons wat waar we blij van worden, méér dan we dachten, méér dan we aan kunnen. Het is veel, maar we willen niet minder. Daarom bidden we: 

Samenzang: kyrie eleison
U bent wel een mooie, God, vader van onze dierbare Leermeester op de berg. Denken we ons te kunnen voeden en dan moeten we aan de bak. Denken we te ontvangen en dan gaan we leren het weer los te laten. We gaan Pasen oefenen:
delen om uit te delen, delen als vermenigvuldigen. Dat moet wel over vreugde, of over liefde gaan. Daarom bidden we:
Samenzang: kyrie eleison
Bemoediging
“We stromen samen naar de stad van de Heer. Bij Sion begint de bevrijding, Jeruzalem verwacht een nieuw bestaan van hogerhand. De woestijn gaat bloeien…, de dageraad kleurt rozerood.

Samenzang: ‘Tussentijds’ 151
DIENST van het WOORD
Gebed
Projectlied

Gesprek met de kinderen

Schriftlezing: Ezechiël 17: 22-24
Samenzang: Psalm 84: 2+3
Schriftlezing: Johannes 6: 4-15 

Samenzang: Gezang 57a
V E R K O N D I G I N G
Medereizigers op weg naar Pasen, die dimensie van God.

Jezus gaat naar de overzijde van het meer. Trekt de bergen in met zijn discipelen. Is omgeven door stilte. Diepe rust. Even tot jezelf komen en tot God.
Tot je door laten dringen ‘waartoe wij op aarde zijn…’.

Daarvoor moet je bijbels bezien de berg op. Vanaf de berg komt het Godswoord aan Israël. Van de berg Sion gaat de wet uit. Hier wordt een ‘bestaan van hogerhand’ doordacht. 

Jezus gaat zitten.

Dat is vrij oninteressant. Als je het plat leest. Dan blijft het op de vlakte. Bijbeltaal heeft meer lagen. Zitten is de houding van de leraar. Jezus gaat ‘leren’. Inzichten en godservaring delen, uitdelen, aan zijn vrienden. 
Het is kort voor het Joodse Paasfeest. 
Alweer! Vorige week in hoofdstuk 2, bij dat woeste gebeuren in de tempel, óók al. 
Dat maakt een historische reconstructie heel lastig. Is Jezus een jaar weggeweest? Was er voor die hoofdstukken 2-5 een heel jaar nodig? Of is het nog in hetzelfde jaar. Zou Johannes vergeten zijn, dat hij dat al gezegd had? 
Je voelt aan m’n ondertoon, dat dat het niet kan zijn. Natuurlijk niet. Zó kan en moet je niet lezen. Je moet weten dat wat je nu gaat horen in het licht van Pasen verstaan moet worden. Iets anders wil die zogenaamde tijdsaanduiding niet zeggen. Kort voor Pasen is: ‘in het licht van Pasen’. Afgesproken?

Dan slaat Jezus zijn ogen op. Waarom horen we dat? Zat hij dan eerst naar de grond te staren of zo? Wat heeft dat te betekenen? Wel: hoor wat verteld wordt, lees  echt wat er staat. Je ogen opslaan, doe even mee….: waar doe je dat anders heen, dan naar de hemel, naar God?! 
Hij gaat bidden. Afstemmen op het visioen. Op het rijk van God, dat nieuwe bestaan van hogerhand. Ogen opslaan is naar God kijken, ok?

Wat ziet hij dan? Mensen, die naar hem toestromen. 
Die ziet hij niet van de berg af komen, maar juist de berg 
op komen. Die klimmen omhoog. 
Als hij omhoog kijkt, dan kijkt hij de verkeerde kant op om hen te zien. Ja toch? Ze komen van beneden, uit de vlakte van alle dag, uit het platte bestaan. Ze zoeken verheffing, bestemming, verbinding. Ze zoeken het nieuwe Jeruzalem, de stad van God, die je nergens én overal kunt vinden. De stad waar we vandaag al zoveel over gezongen hebben. De stad van vrede en vriendschap, gerechtigheid en solidariteit. Een vreemd heimwee drijft hen. De berg op, hogerop. Ze hebben – zo gezegd- honger. Zullen we het zó opvatten?

Dan gaat het goed, want dat is wat Jezus ziet.

Als hij zijn ogen opheft naar God, ziet hij de mensen vóór zich, die opklimmen om te eten. 

Ze klimmen omhoog. 

Let goed op hoe Johannes het vertelt, anders maak je overal hetzelfde verhaal van en ga je het vervolgens saai vinden… 

Johannes vertelt hetzelfde verhaal anders. Ze zitten hier niet bij de zee, maar op de bergen, opgeklommen tot God, de levende. Ze zitten in dit evangelie niet ademloos en eindeloos te luisteren naar preken van Jezus. En krijgen dan honger, omdat hij te lang doorgaat (ik heb het van geen vreemde). Nee, ze komen omdat ze honger hebben. Die andere honger, naar meer dan brood alleen. De honger van de ziel. Net als wij, hier bijeen op zondagmorgen!
Dat ze er precies op dát moment aankomen, is in het verhaal wel handig, maar dat hoeft helemaal niet. Dat kán ook later. Het gáát ook om later. Als ze weer ‘beneden’ zijn. Het gaat kort voor Pasen over hoe het moet gaan na Pasen. 
Als ze midden in de wereld staan. Tussen de mensen die ze zelf zijn. Als leerlingen van de Meester, die uitdelers zijn.
Op die heilige roeping worden de discipelen hier voorbereid. Jezus vraagt uitgerekend aan Filippus: ‘waar zullen we brood halen om al die mensen te eten te geven’. Waarom juist aan Filippus? Wel, hij wordt wel de ‘eerste missionaris’ genoemd. Hij ging zijn eerste ontmoeting Jezus ogenblikkelijk delen met zijn vriend Natanaël, die er ook helemaal enthousiast van werd. Hij heeft al ervaring in het ‘delen is vermenigvuldigen. Dat deed hij met z’n vriend, en het werkte. Al heb je nog niet eens zoveel te bieden, als je het weet te delen sta je voor je het weet manden vol….
Maar dat is nog niet goed binnengekomen.

Filippus is net een gewoon mens, spreekt als een gewoon mens, en vóór gewone mensen. De opdracht van Jezus is onmogelijk: “voor 200 denariën kan je ze nog niet eens een klein stukje brood geven”. 

Als je even meerekent is dat overdreven. Er worden 5000 mannen geteld, geef die ieder een brood van 2 € en je hebt voor € 10.000 je buik propvol. En 200 denariën is € 20.000. Kan Johannes dan niet rekenen? Of is hier weer eens iets anders aan de hand?

We zullen niet elk onderdeel van het verhaal zo bekloppen, maar die 5000 man kunnen we niet laten lopen. Het zijn er, bij Johannes toevallig 5x1000. Ja, en er zijn precies 5 gerstebroden. Wat: gerstebroden? Ja, laat maar even. 
Ik had het nu over dat getal 5. Waarom het er 5 zijn, en niet 6 of 4. Maar dát begrijp je toch wel? We zijn toch op de berg…, waar Jezus zit, de houding van de leraar. 
De berg en leren…, data hoort bij elkaar…, dat is Mozes met de 5 boeken van de Tora. De Tora, die Ezechiël en anderen figuurlijk eten om zich te voeden aan de gedachten van de Alomaanwezige. 
Vijfduizend staat voor alle hongerigen naar de 5 broden van de Tora; naar waarheid en verbondenheid. Het zijn die mensen met heimwee naar God. Hoe krijgen zij te eten? 
Dat is de vraag van ná Pasen. Hoe moeten zij ooit met een handjevol leerlingen zoveel hongerige zielen gaan voeden? 

Je kunt dat niet. Dat is de beproeving voor Filippus en alle missionarissen, of verkondigers van de goddelijke liefde.

Je staat met lege handen. 

Dat geldt ouders, dominees, vrienden, de kerk. Toch raken wij er snel van in paniek. Het is ook onze beproeving, maar dat is normaal. Dat maakt deel uit van jouw leerproces. Waag het erop, om met Filippus te doorleven wat het is om met lege handen te staan. Je kunt ze niet voeden. Jammer. 
Pas als je dat durft, kan je het verhaal verder volgen. 
Wat vertelt Johannes? De broden komen uit de groep, van de hongerigen zélf. Van een kleine jongen, een kind nog. 
Juist dat kind hééft, tenminste iets! 

Dit is de zoveelste tip van de sluier van Pasen opgelicht: die kleine jongen weet wat het is om te delen. Noem het: loslaten, weggeven. Hij is z’n broden kwijt en moet nog maar zien wat ervan terug komt. Ik zou die denkbeeldige jongen wel eens willen spreken. Maar ja, die jongen bestaat niet. Die staat ergens voor. Die is als de Bar-Mitswa, de 13-jarige Jood, die net klaar is met het bestuderen van de Tora. Die de woorden van Mozes uit het hoofd kent,  ‘by heart’, ze zich helemaal eigen heeft gemaakt. Al moet het allemaal nog wat bezinken.

Het is dus niet dat kereltje, maar het zijn zijn 5 broden, de hele geloofstraditie, die hier worden ingebracht om te ‘eten’.  5 gerstebroden: ik kom daar nog op.

Nu die 5 broden er zijn, moeten ze gaan zitten. Ja, lekker zitten, in het zachte gras…. Of wacht… ik heb al iets over ‘zitten’ verteld toch? Dat was bij Jezus. Zitten is de houding van de leraar. Wat?! Moeten zij allemaal leraar worden? 
Dat zou geweldig zijn: met zóvelen… Dan is dit samenzijn een soort retraite, een sessie op de hei met de aanstaande werkers van het Koninkrijk, uitdelers van het brood dat verzadigt, aan mensen die honger hebben in hun ziel. 

Er komt rust. Aller ogen zijn op de Meester gericht. Hij spreekt de dankzegging uit naar Joods gebruik. Geen poespas, geen toverwoorden. Gewoon: dankwoorden.

 ‘Geprezen zij de Gever van alle goeds’. 

Dan deelt Hij de broden uit onder de aanwezigen, in z’n eentje. Ja hoor. Je kunt er wel bij bedenken dat de leerlingen heb geholpen hebben, maar dat staat er niet. Dan moeten we dat ook niet toevoegen. Dat is zeker niet de bedoeling. Hij doet het in zijn ééntje. Dat staat er. Maar dat kan niet…?! Dat kan misschien met die 12 in de bovenzaal, maar niet met 5000.. , toch? Toch is het zo. Het kan zelfs niet anders. 

Hij breekt niet alleen het brood, dat hij in z’n handen heeft. 
Hij breekt het brood dat Hij is. Johannes vertelt niet over de inzetting van het Avondmaal. Die veronderstelt hij bij zijn hoorders. Johannes schrijft met het oog op de liturgie. 
Hier komt de leessleutel naar voren. De lezers zitten al aan tafel. Met brood voor zich, klaar om te gaan eten. Zó vieren ze altijd weer het paasgeheim: Hij breekt zichzelf, om te delen. En al delend wordt Hij méér, daarom wordt het méér. 
Filippus staat er met z’n neus bovenop.

Dit klopt. Dit heeft hij zelf meegemaakt, toen hij Natanaël ging roepen. Toen hij deelde van zijn geloof, nog zo pril en klein, groeide het onder zijn handen. Zoals het brood in Jezus handen. Het raakt niet op. Er is veel: voor iedereen!

Liefde, overvloed, overvloed Gods. Het is als water dat niet opraakt, omdat het in jou wordt als een fontein. Zo is dit brood dat niet minder wordt als je het breekt. Als je het deelt dan vermenigvuldig je het!
Dierbaren, dat is het geheim van het brood. 
Dat zat al ingebakken in het verhaal. Het waren namelijk gerstebroodjes. Weten wij veel, stedelingen uit het westen van de 21e eeuw…. Die gerstebroodjes, beste mensen, dat kán helemaal niet, kort voor Pasen. Dan is al het gezuurde brood opgeruimd en is de gerstoogst nog helemaal niet geweest. Dit is: ‘kort voor Pasen’ brood van ‘na Pasen’. Pinksterbrood. Hemelbrood, Christus: brood van de toekomst. Gebroken om te delen. Zó wordt het méér.

Kijk: de uitleg klopt. Zó loopt het af. Daar loopt het op uit. 12 korven met broden blijven over. Voor alle 12 stammen van Israël. Voor alle aanwezigen en voor de afwezigen, die het voor hun zielenhonger hogerop zoeken. Het delen van Pasen loopt uit op het vermenigvuldigen van Pinksteren. Hier vallen Pasen en Pinksteren op één dag. “Gij hebt vermenigvuldigd ons leven met Uw delen tot de dood”.
Samenzang: Gezang 363
