Teksten zoals voorbereid voor de eredienst op zondag Sexagesima op 12 februari 2012 in de Hooglandse Kerk. Voorganger is ds. Ad Alblas, organist is Theo Visser

VOORBEREIDING

Welkom

Introïtustekst

‘God, schep in mij een zuiver hart, vernieuw mijn geest, maak me standvastig’(Psalm 51)

Samenzang: Gezang 437
Woord ter voorbereiding

Onze gedachten zuiveren, onze ziel reinigen. Het eeuwig licht tegemoet gaan. Dat gaan we doen nu we naderen voor het aan-gezicht van God. In alle stilte.
Stilte - Aanroeping en groet

VEROOTMOEDIGING

Inleiding

Het jaar is nog maar net begonnen, en de tijd begint alweer te dringen. We zijn nog maar bij Marcus 1. Volop bezig te ontdekken wie die ‘man uit Nazareth’ nu precies is. En het is al sexagesima, de 60e dag voor Pasen. De tijd gaat snel!
We moeten onze kansen grijpen. Voor je het weet is Hij ver-dwenen, ergens in de woestijn. Onvindbaar, of toch wèl, voor wie volhouden. Voor je het weet is Hij verdwenen van de aard-bodem, ergens bij God. Onvindbaar, of toch wel, voor wie in geloof volhouden. Zoals wij nu doen…. Laten we bidden.

Kyriegebed

Nee God, we blijven niet op afstand, omdat we misschien niet helemaal deugen. Of niet zo vroom zijn als zou moeten. Of omdat er wel vervelende dingen over ons op te merken zijn. We zijn niet altijd trots op wie we zijn en wat we doen. Dat is zo. Maar dat weerhoudt ons recht op U af te gaan.
Samenzang: ‘Kyrie eleison’
Nee Jezus van Nazareth, Heiland, Heer van de kerk, U bent zelfs in de hemel niet zómaar van ons af. Er mag het één en ander mankeren, aan onszelf, onze medegelovigen en onze kerk, maar we dringen door tot waar U bent. Om Uw kracht, te ontvangen, Uw zuiverheid, Uw licht. U kunt het! Als U wilt…
Samenzang: ‘Kyrie eleison’

Nee heilige Geestkracht van God, we nemen geen genoegen met een klein beetje. We willen alles, een overlopende maat. Vol worden van die liefdeskracht die de bron van leven is.

Niet alleen voor de hemel of onze ziel, doen we een beroep op U. We dringen ons op aan U voor ons concrete bestaan hier en nu, met al onze kwalen en afstotelijkheden, in het vertrouwen dat U ons kunt reinigen. Voor onze verharding en verkilling, verstarring, moedeloosheid, doodsheid, in het vertrouwen dat U ons kunt zuiveren. We vertrouwen erop dat jong gras gaat ontkiemen, dat de wildernis groen gaat worden. We houden U vast tot we ontvangen: Uw eigen Geest in overvloed.

Bemoediging

‘Dit heb Ik nog te zeggen’ zegt onze Heer, ‘de Helper-Geest zendt de Vader jullie in mijn naam. Die zal jullie verder helpen en onderwijzen’. Halleluja!
Samenzang: Gezang 39: 1+3+4
DIENST van het WOORD

Uitleg voor de kinderen 

Themavraag: hoe ga je om met iemand met puisten. Of iemand die stinkt. Of met iemand die besmettelijk hoest? Moet je voorstellen, dat jij zo iemand bent!

Verhaal: IC ziekenhuis met kapje op je neus op bezoek, of achter een doorzichtige wand, wat eenzaam!

Vandaag gaat het over iemand die daar doorheen breekt. Dat is Jezus natuurlijk, maar, misschien zijn dat er nog wel meer.
Schriftlezing: 2 Koningen 5: 4-11a

Samenzang: Psalm 51: 4+5
Schriftlezing: Marcus 1: 40-45
Samenzang: ‘Tussentijds’ 2 
                                ‘Heer onze Heer, hoe zijt gij aanwezig’

V E R K O N D I G I N G
Ik heb nooit iemand ontmoet met melaatsheid. Of lepra. Beeldend ‘huidvraat’ genoemd. Moet er ook niet aan denken.

Je hebt al zo te lijden gehad onder jeugdpuistjes. En dan nóg erger. Viezer. Je zou een hekel krijgen aan je eigen lijf. Je vel wordt een vieze stinkende jas, die je niet uit kunt doen.

Daarbij komt, dat het besmettelijk is. Als je iemand aanraakt, dan krijgt die het ook. Dat gebeurt dus niet. Ze kijken wel uit. Ze ‘mijden je als de pest’, heet dat.

Dat mijden van iemand met huidvraat, of laat ik het maar melaatsheid noemen, is nog het ergste. Aan de ziekte ga je niet zomaar dood, maar wel aan de  gevolgen. Je vereenzaamt. Mensen lopen met een boog om je heen. In de tijd van Jezus moest je buiten het dorp wonen. Ze brachten je wat eten, als je niet in de buurt was. Dat is toch geen leven!
Hoe je er aan komt mag Joost weten. Hoe je er af komt, is de vraag, een lastige. Om daar een beeld van te krijgen heb ik het verhaal dat Joanneke las gekozen, over Naäman. Die wist geen raad. Heb je een goede baan, een prachtig huis en dan kan je er niets mee, door die ziekte. 

De machtigste man van het land staat machteloos. Met geld is gezondheid niet te koop. Er is geen kruid tegen gewassen. Alleen een Godswonder kan hem helpen. Maar daar waag je je liever niet aan. Liever doe je het zelf. Of iemand anders. Tegen elke prijs. Als de profeet geschenken had gevraagd, had hij ze gekregen. Wat hij maar wilde. 
Maar zó werkt het niet. Naäman ziet de profeet niet eens.

Hij moet het doen met een woord van een onzichtbare. Het lijkt wel de Kerk en de Opgestane. Hij moet zich wassen, reinigen. Let op dat woord. Dat ziet hij niet zitten. Dat zeker in de Jordaan, die modderrivier? Daar krijg je de ziekte van…

Je kunt je dat wel voorstellen. Liever krijg je een pil, of een goed onderzoek. Dan iets ongrijpbaars te doen. Je wilt gewoon genezen, niet zoiets moeilijks als ‘reinigen’, ‘zuiveren’. 

Maar zo gaat het niet. Omdat het niet om die huidvraat gaat. Het is niet een kwestie van je huid ‘genezen’. Het gaat om je-zelf. Dat jij schoon, zuiver wordt, zeg: ‘beter’ wordt. Dat be-vordert je genezing. En als dat niet gebeurt, doet die zuivering je goed, je wordt er beter van. 

Daar ligt het bruggetje naar onszelf en ons allemaal. Ook als je geen lepra hebt natuurlijk. Ik laat dat zien.

Het gaat bij melaatsheid om een mens, die te vies is om aan te pakken. Om aan te raken. Om een hand te geven, laat staan om te zoenen. Je mist elke vorm van aanraking, van lijfelijke verbondenheid. En dat overkomt volksstammen zonder lepra.
Je hoeft niet ziek te zijn, om zo eenzaam te zijn. Niets met je aan de hand. En toch word je uitgesloten, uitgestoten.

Dat heeft een enorm effect op jezelf. Je weet je niet bemind en voor je het weet bemin je ook jezelf niet meer. Je vind jezelf lelijk, afschuwelijk. Je zit niet lekker in je vieze vel. En daar hoef je geen huidvraat voor te hebben. Bij puisten heb je dat al, of als je jezelf te dik vindt, of te dun Je kunt je zelfs in een welgevormd lichaam zo afschuwelijk voelen.

Laat niemand zeggen, dat die je begrijpt. Zíj hebben ‘het’ niet. Kunnen je niet begrijpen. Steeds dieper wordt je eenzaamheid. En het erge is, dat je óók zó buiten het leven kunt 
staan, als je niets mankeert. Je hebt geen lepra, dus geen genezing nodig, maar wel zuivering, van je gedachten. Al ben je niet ziek: je moet wel zien ‘beter’ te worden.

Als Naäman daarmee geconfronteerd wordt gaat boos weg. 
Heel anders is die man uit het Evangelie is, die dringt voor, dringt zich op.

Dat is alvast wat. Je hoorde die bijna brutale opdringerigheid in het kyriegebed van vanmorgen. 

Het is flink schrikken, als je hoort dat er een melaatse op Jezus afkomt. Die komt veel te dichtbij. Dat is gevaarlijk. Voor hem en voor mensen die hij nadert.

Jezus gaat hem niet uit de weg. Tegen alle regels en verwachtingen in LAAT Hij hem NADEREN. 

Je voelt de spanning. Je ziet de beweging van de melaatse. Recht op z’n doel af. Zo meteen raakt hij Hem nog aan ook!

Per ongeluk, of expres. Dan is Jezus ook ‘besmet’, ‘onrein’. 

Wat een risico! Door hem niet af te wijzen, begeeft Jezus zich ZELF in de gevarenzone. Hij is niet langer iemand op afstand, Hij wordt lots-verbondene.

Dat is een belangrijk gevoel voor een melaatse. Dat die nu niet gemeden wordt als de pest. Hij is méér dan z’n ziekte.

Even lijkt die afstotende ziekte geen hindernis meer. 

Op dit punt is bij minder afstotende ziektes nog veel meer te winnen. De ander niet zien als zieke, of stervende, maar als mens. Je bent niet de zieke, je hebt een ziekte. Ook als je niet geneest ben je gewoon JIJ. En niet die hartpatiënt, of kankerpatiënt, of aids-besmette. Dat voelt al een stuk beter!

Ook is belangrijk, dat de zieke zichzelf niet zieker maakt dan die is. Dingen doet die hij of zij kan. De melaatse neemt wel het initiatief. Gaat niet ergens in de verte wachten tot ze naar hem toe komen. Hij doet zelfs wat niet mag, verlegt z’n grenzen, is er niet slechter aan toe dan de ziekte hem oplegt.

Een nog grotere stap zet de melaatse als hij niet om genezing maar om reiniging, zuivering vraagt! Dat is niet hetzelfde. Daarbij gaat het om de kern. Iets waar je in de vaart van het leven niet gauw aan toe komt, maar als je stil wordt gezet door ziekte en eenzaamheid, dan móet je in zekere zin wel.

Ook als je niet een ziekte hebt, heb je voortdurende zuivering nodig, om ‘beter’ te worden, meer in je kracht te staan.

De melaatse vraagt om ‘hulp’ en ‘bijstand’. Hij vraagt om hemelkracht, om nabijheid, om God. Dat je ziek moet worden, om daarom te vragen, dat is pas ‘ziek’.

Wat zuivering is, kunnen we ons voor stellen. Als je bloed zuiver is, dan is er niets met je aan de hand. Zuiverheid maakt je licht. Van zuiverheid wordt je ‘beter’. Zuiverheid is levenskracht, vitaliteit. Dan ben je echt gezond, zelfs als zieke.
Dat zuiveren is best lastig. Daarom wilde Naäman niet. Maar baden in de Jordaan is nog niets. Zuiveren is je begeven in het bijtend zoute water, waardoor je wonden éérst voelbaar worden en extra pijn doen. Liever geven we een kapitaal uit, dan dat we de heilzame kracht van de zuivering laten doorwerken.

Tóch is dát de weg. Er niet omheen lopen, er doorheen gaan.

Jij, zelf, grotendeels alléén. Dierbaren kunnen je helpen door je liefdevol de spiegel voor te houden. Natuurlijk alleen als ze er ook zelf in kijken. Je hebt leermeesters nodig, die hun wijsheid met je willen delen, goede voorbeelden, klasgenoten in de geestelijke school die samen met je op zoek gaan. 
Je bent ook niet in één klap zuiver. Het is een hele weg. Een hele levensweg. Zeer de moeite waard, want je wordt er ‘beter’ van, ook als je niet ziek bent, of als je niet geneest.

Dit is ‘gezond’ denken!

Reiniging heet het ook. Dan voel je nog meer de religieuze dimensie  ervan. ‘Voltrek de reiniging en raak mij aan’.

Dat is vernieuwend. Heilzame aanraking, ook al doet het zeer. Reiniging om zuiver te zijn voor God en mensen, voor jezelf, daarvoor heb je net als de melaatse hulp nodig, bijstand. Kracht van de Geest van God. Liefdeslicht van de Eeuwige.
Daartoe moedig ik ons aan…
Daarvoor klampt de melaatse Jezus aan. Letterlijk.

Dat ontroert Hem. Jezus stroomt  vol compassie, barmhartigheid, mededogen. Onweerstaanbare betrokkenheid. 
Dat is goddelijk. Heilzaam. Helend.

Jezus strekt z’n hand uit…. De spanning wordt opgevoerd… Zou Hij? Ja, Hij raakt hem aan. Hij wíl die zuivering, echt.

Huiveringwekkend wonder, Hij raakt je aan.
Je huis wordt thuis. Je leegte vol. Je ziekte te boven, ook als die niet voorbij gaat. Je loopt op wolken. Je bent niet meer te stuiten. Je bent zuiver. Je staat op om te leven. Veel geluk!

Samenzang: ‘Tussentijds’ 115
‘Wonen overal nergens thuis…. Mensen veel geluk’
