   ORDE  VAN  DIENST

voor de 22e zondag van PINKSTEREN

op 26 oktober 2014
liturgische kleur: GROEN
thema:

‘voor wie het wil zien’
eredienst van de Leidse Binnenstadsgemeente

voorgangers: ds. Ad Alblas, liturgie
dr. Matthijs de Jong, preek

organist: Theo Visser
U wordt begroet door leden van de werkgroep Ontvangst

Inleidend orgelspel: 
‘Erhalt uns Herr, bei deinen Wort’ - Dietrich Buxtehude en Georg Böhm
Kort voor aanvang van de dienst komen 

de voorganger en kerkenraadsleden binnen, 

waarna de kaarsen worden ontstoken, 

daarop volgt 

meditatief orgelspel

als muzikale omlijsting van 

persoonlijk gebed en toewijding

Welkom

door de ouderling van dienst Metha van Vliet
    VOORBEREIDING

              (staande)

Samenzang: Gezang 313: 1+5
Woord ter voorbereiding

Het is Bijbelzondag. Dat is het natuurlijk altijd, maar vandaag in het bijzonder.

We zijn bij elkaar om het Woord van God te horen: het woord van liefde, het woord dat je wat doet… Om dat te horen het hoofd en hart maken we het met elkaar volmaakt stil
Stilte
Aanroeping en groet

         VEROOTMOEDIGING

                (zittend)

Inleiding 

We hebben met de Bijbel (toon ik) goud in handen. Deze juweel van een Bijbelvertaling in Gewone Taal laat dat oude goud blinken als nieuw. Dat fonkelt heel deze dienst.

Natuurlijk weten de vertalers, en wij, wel dat alle woorden te kort schieten als je iets wilt zeggen over God. Maar sommige woorden schieten wél raak! Die raken je alsof je wordt aangeraakt door Godzelf.

We openden met het lied ‘een rijke schat van wijsheid schonk God ons in zijn woord’. Daarover gaat het vandaag.

De traditie leert ons (met een beeld) dat God wóónt in zijn woord. Daarom is het van het grootste belang om die ‘woning van woorden van God’ goed te verzorgn. Te maken dat die er goed uitziet en vooral dat wij en anderen het fijn vinden om daarin binnen te komen om God te ontmoeten.

Vertalers doen noeste arbeid, kundig vakmanschap en vooral: heilig werk. 

Vertellers zoals dominees in de kerk, en alle anderen thuis, op school en waardan ook gaan daar op door. Met één groot doel: om in dat ‘huis van woorden van God’ jezelf te vinden dichtbij God.

Kyriegebed
de gebeden worden ingeleid door stilte

en beantwoord met door allen gezongen: ’Kyrie eleison’

Stilte

God deze prachtige kerk is een huis voor Uw Woord. Een plek waar mensen zichzelf ontdekken dicht bij U. Al bij de stilte begint dat: als we de deur van onze drukte dichtslaan om tot rust te komen. Gebeden en gedachten, liederen en uitleg leiden ons binnen in Uw huis van woorden. We zijn er…

Samenzang: Kyrie eleison

Stilte

God het kan niet bij elk woord ‘raak’ zijn maar toch minstens wel bij een paar? We zijn hier om tot rust en tot onszelf te komen. Om kracht te ontvangen voor alle dag. Om Uw welbehagen te genieten: Uw liefde die ons ervan doordringt dat we er toe doen. We zijn er, we stellen ons open…

Samenzang: Kyrie eleison

Stilte

God nu Uw deur wijd open staat voor ons, kan er toch nog niets gebeuren als wij de deur van ons hart dicht houden voor U. Als vanzelf of met enige moeite gaan wij open voor U. Wil ook in het huis van onze woorden wonen: in gewone dingen. Dierbare God… we zijn er, we zijn er klaar voor…

Samenzang: Kyrie eleison

Bemoediging
De bemoediging komt vandaag van Johannes de Ziener, uit zijn Openbaring. Hij ziet in een visioen God aan de deur van mensen staan en zegt met de stem van God: ‘Ik sta voor de deur en roep. Als jullie mij horen en binnenlaten, zal ik altijd bij jullie zijn’. Halleluja, amen!
Samenzang: Gezang 322
         
    DIENST van het WOORD

Gebed bij de opening van de Schriften 

Gesprek met de kinderen

Inleiding bij de lezingen

Schriftlezing: Prediker 6: 10-12, 9: 7-10 en 11: 7-8
Samenzang: Gezang 720
Schriftlezing: Mattheüs 5:3-10
Samenzang: Gezang 321: 1+2+3+4+5
         Uitleg en verkondiging
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De afgelopen acht jaar heb ik gewerkt als vertaler aan de Bijbel in Gewone Taal. Een vertaling die de Bijbel voor iedereen leesbaar en duidelijk maakt. Een Bijbel in taal zoals we die ook zelf spreken. 

Waarom al die moeite? Waarom moest er een vertaling van de Bijbel komen die je makkelijk leest en goed kunt volgen? Was dat nodig? 

Ja, ik denk het wel. Bijbels in de tale kanaäns, die hebben we. Bijbels in prachtige, verheven taal, die hebben we. Maar een mooie vertaling in heldere taal, die je makkelijk leest, is heel welkom en hard nodig. Waarom? Omdat de kloof tussen dat oude boek en de lezers van nu steeds groter wordt. Een leesbare Bijbel in duidelijke taal helpt enorm om mensen aan te moedigen in dit boek te blijven lezen. En dat maakt deze nieuwe vertaling waardevol. Omdat nu iedereen mee kan doen, mee kan lezen en mee kan praten. Omdat het prettig is de Bijbel te lezen in taal die dicht bij je staat. En denk eens aan die grote groep mensen die wel iets hebben met God en met de Bijbel, maar die je hier niet zo vaak zult zien. Deze Bijbel in Gewone Taal kan een nieuwe aansluiting bieden. Een nieuwe opening. 

Als wij als kerk verstaanbaar willen blijven voor iedereen, moeten we dat wat ons raakt en bezighoudt, ook kunnen zeggen in gewone woorden.  

De Bijbel is het waard om door veel mensen gelezen te worden. Binnen de kerk en buiten de kerk. Waarom? Omdat dit oude boek wijsheid biedt. Wijsheid die ons troost, kracht en moed kan geven in het leven. 

Vandaag wil ik spreken over die wijsheid. De wijsheid van de Bijbel zoals die mij persoonlijk raakt. En die mij de overtuiging geeft dat de Bijbel voor iedereen toegankelijk moet zijn. 

We hebben vanmorgen twee teksten gelezen. Uit het boek Prediker en uit de bergrede in Matteüs. En deze twee teksten leren ons over twee soorten wijsheid die we in de Bijbel tegenkomen. De wijsheid van de aarde – in Prediker. En de wijsheid van de hemel – in de bergrede in Matteüs. Ze zijn allebei waardevol. Ze staan niet tegenover elkaar, maar de een vult de ander aan. Dat wil ik u vandaag meegeven.
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Voor de wijsheid van de aarde luisteren we naar Prediker. 

‘Geniet van het leven!’ schrijft Prediker. Een simpele aansporing. Bijna te plat voor de Bijbel, zou je misschien denken. Toch zit er meer achter. Er zit wijsheid in. Wijsheid over het leven van ons allemaal. Het leven, zegt Prediker, is vluchtig. Het vliegt voorbij. Wij zijn voorbijgangers op aarde. Je kunt het leven niet vastgrijpen, niet vastpakken. Het is als wind, die door je handen heen glijdt. En alles wat je probeert om het leven te pakken, om jezelf een vaste plek te geven op aarde, is zinloos. 

Het leven is een prachtig geschenk van God. Maar boven je macht willen grijpen, vergeten dat je een mens bent, méér willen zijn dan je bent, dát is zinloos. 

Soms noemen mensen dit een sombere visie op het leven. Ik vind het juist bevrijdend. Zo ís het leven op aarde. En alles wat je er meer van maakt, is leeg, zinloos. Maar juist dit inzicht opent de weg voor die prachtige oproep van Prediker: daarom, geniet van elke dag die God je geeft. Geniet van het leven. Geniet van het brood dat je eet en van de wijn die je drinkt. Geniet van de mensen van wie je houdt. Dát is wat God graag ziet. 

Ja, het leven glipt je door de vingers. Zo ziet Prediker het, en dat gevoel is herkenbaar, we kennen het waarschijnlijk allemaal. Maar ga niet somber in een hoekje zitten. Nee, zegt Prediker. Dít is wat God ons geeft, pak het met beide handen aan. Dit is zijn oproep: “Doe wat je hand te doen vindt. Doe het met volle inzet.” En in gewone taal klinkt dat zo: “Als je de kans krijgt om iets te doen, doe het dan zo goed mogelijk.” Maak er iets moois van, iets bijzonders. Want dat is waar wij mensen goed in zijn. Niet om jezelf voor eeuwig op de kaart te zetten, niet voor blijvende roem, niet om meer te zijn dan een ander. Maar juist omdat vol overgave bezig zijn met de dingen, het leven kleur geeft en de moeite waard maakt. Dat is, zegt Prediker, wat God graag ziet.

Prediker is eerlijk, hij is recht door zee. En juist in gewone taal komt zijn boodschap sterk over. Waarom? Omdat Predikers wijsheid heel basic is. Hij wil het leven eerlijk onder ogen zien. Het leven hier op aarde. Hoe het daarboven is, bij God, dat kunnen we niet peilen. Daar kunnen we simpelweg niet bij. 

Deze wijsheid van de aarde is niet bedoeld om ons klein te houden, en zeker niet om ons treurig te maken. Nee. De wijsheid van de aarde wil ons leren hoe het leven is. Zodat we begrijpen wát het geschenk is dat God ons geeft. Genieten van het mooie en goede, en goed doen wat je kunt doen. Dat is wat God graag ziet. Deze wijsheid is voor iedereen waardevol, binnen en buiten de kerk. Je zou het soms wel van de daken willen roepen. Ieder mens kan hier iets van leren. Natuurlijk, de problemen in onze wereld worden daarmee niet vanzelf opgelost. Maar wijsheid over het leven kan mensen wel helpen om anders naar het leven te kijken en om anders te gaan handelen. Het kan nieuwe wegen openen. 
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Na de wijsheid van de aarde, kijken we nu naar de wijsheid van de hemel. Die vinden we vandaag in de Bergrede. We kijken speciaal naar het eerste vers, Matteüs 5:3. “Het echte geluk is voor mensen die weten dat ze God nodig hebben. Want voor hen is Gods nieuwe wereld.”

Sommigen van u kennen dit misschien beter uit de vertaling van 1951: ‘Zalig de armen van geest, want hunner is het Koninkrijk der hemelen.’ 

De Bijbel in Gewone taal klinkt opvallend anders. 

Matteüs was één van de eerste boeken waaraan ik heb gewerkt als vertaler. En natuurlijk vroegen we ons toen soms af: ‘durven we dit aan?’ ‘Kunnen we zulke bijbelse termen nu heel anders weergeven?’ 

‘het koninkrijk’ – het bekende ‘koninkrijk van God’. Zo moeilijk is zo’n woord toch niet? Nee, dat niet. Maar er is een ander probleem. Het gaat hier niet om een koninkrijk in de gewone betekenis. Het is niet een bepaalde plek op aarde, het is geen gewoon koninkrijk. 

Achter de Griekse term zit zoveel meer. Veel meer dan er meeklinkt in het woord ‘koninkrijk’. Het gaat om de allesomvattende heerschappij van God, die op het punt staat om door te breken. Er komt een eind aan de bestaande situatie, er komt een nieuwe tijd. En het gebeurt hier op aarde. 

Daarom hebben we gekozen voor ‘Gods nieuwe wereld’. Zo willen we de kern van dit bijbelse begrip goed overbrengen. Want het gaat om een nieuwe werkelijkheid hier op aarde, die door God wordt gebracht.

Gods nieuwe wereld. Dat is waar het om gaat in de les die Jezus geeft. En dit is de les: “Het echte geluk is voor mensen die weten dat ze God nodig hebben. Want voor hen is Gods nieuwe wereld.” 

Vroeger stond er zalig of gelukkig, nu ‘het echte geluk’. Waarom? Omdat het niet gaat over gewoon, alledaags geluk. Ga maar na. Wie worden er op aarde gelukkig geprezen? Mensen die succes hebben, beroemd worden, die rijk en machtig zijn. Mensen die meer lijken te zijn dan een ander. Maar het echte geluk is iets anders. Voor het echte geluk moet je verder kijken dat het alledaagse leven. Je moet verder kijken dan onze aardse horizon. Je moet kijken met ogen die de nieuwe wereld al zien. 

Wat het echte geluk is, ontdek je als je verder durft te kijken dan het aardse leven.   

En voor wie is dat geluk? Voor ‘armen van geest’. Prachtig gezegd. Echt bijbels klinkt dat. Maar wat betekent het? De Bijbel in Gewone Taal keert zulke woorden binnenste buiten. Zodat je ziet wat er in zit. Zodat je weet wat zulke woorden willen zeggen. Het gaat om mensen die niet op eigen macht en inzicht vertrouwen, mensen die weten dat ze God nodig hebben. 

Natuurlijk, we staan op eigen benen. We kunnen echt wel wat, als mensen. Maar we hebben het leven niet in handen. En daarom is de belangrijkste les van de Bijbel voor mensen van toen en voor mensen van nu: vertrouw op God. Hij heeft het leven in zijn hand. Alleen bij hem is het ware leven te vinden. 

Het echte geluk is voor mensen die weten dat ze God nodig hebben. Zulke mensen horen bij Gods nieuwe wereld. 

Dat is de hemelse wijsheid die de Bijbel ons biedt. De band die we met God hebben gaat verder en dieper dan het leven zoals we dat nu kennen. Die band overstijgt alle grenzen van ons aardse bestaan.

De hemelse wijsheid leert ons om verder te kijken dan het leven hier en nu. Voor iedereen die het wil zien. 
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We hebben gehoord over de wijsheid van de aarde en over de wijsheid van de hemel. Staan die twee dingen tegenover elkaar? Moe je kiezen tussen het één of het ander? Nee, ik denk het niet. 

Uit allebei spreekt een enorme liefde voor het leven op aarde. Bij Prediker heel duidelijk, maar bij Jezus net zo goed. Want waar gaat het om in de Bergrede: Vriendelijk zijn en goed zijn voor anderen, eerlijk zijn, de vrede dienen. Bezig zijn met wat God van je vraagt in het leven hier en nu. Liefde voor het leven op aarde. Maar dat leven krijgt pas zijn echte diepte in het licht van Gods nieuwe wereld. 

Juist door verder te durven kijken leer je steeds beter waar het in het leven om draait. 

Laten we het samenvatten. 

Prediker zei: Je hebt het leven niet in handen. Wees blij met elke dag die God je geeft, en doe wat je kunt doen. Grijp niet naar valse ankerpunten, dat is zinloos. Dit is levenswijsheid waar zo veel mensen zich in kunnen herkennen, ook buiten onze kerkelijke kring.

Jezus zei: Je hebt het leven niet in handen. Vertrouw daarom op God. Want bij hem is het ware leven.  Kijk verder, durf het te zien. Er is een nieuwe wereld die de oude wereld zal overtreffen. Gods nieuwe wereld, het ware leven dat je bij God vindt. Dat is een ankerpunt voor je leven op aarde.   

Niet om je af te zetten tegen het leven op aarde. Maar juist om te leren waar het in het leven om draait.
5

Tot slot. De wijsheid die de Bijbel ons biedt, vraagt niet om grote kennis. De wijsheid van de aarde vraagt je om het leven eerlijk in de ogen te kijken. Zo leer je liefde voelen voor het leven hier en nu. De wijsheid van de hemel vraagt je om te durven kijken met ogen die Gods nieuwe wereld zien. Zo leer je waar het echt om gaat in het leven. 

Dit is de wijsheid van de Bijbel. En om die wijsheid helder en krachtig over te brengen, heb je genoeg aan heel gewone woorden. In de jaren dat ik aan deze vertaling heb gewerkt, ben ik steeds meer overtuigd geraakt van de kracht van gewone taal. Het brengt de bijbelse boodschap over, eenvoudig, eerlijk en intens. 

De wijsheid van de Bijbel kan iedereen iets meegeven. En daarom is het waardevol dat we nu ook een vertaling hebben in taal die dicht bij ons staat. Zo verdwijnt er een drempel. Zo kunnen meer mensen zich vertrouwd voelen met de bijbelse woorden. Zo kunnen we het boek dat over ons eigen leven gaat nu lezen in onze eigen woorden. Amen

Samenzang: Gezang 767: 1+2+3+4
op aangeven van de voorganger staande 
                  DIENST van GAVEN en GEBEDEN

Gebedsintenties

Dankgebed en voorbeden

Collecte,

met mededelingen uit de wijkgemeente  

Samenzang: Gezang 422
op aangeven van de voorganger: staande

Zending en zegen 

Vredegroet

Na afloop van de dienst bent u van harte welkom

in de Tuinzaal voor ontmoeting onder genot 

van een kopje koffie of limonade​.

